Antropoloji — *Ş 


DESMOND 
MORRIS 


SEVMEK 
DOKUN 
MAKTIR 


Sevmek Dokunmaktır/Intimate Behaviour/Desmond Morris 


© 1971, Desmond Morris 

© 1994, Vintage 

Bu kitapların Türkçe telif hakkı AnatoliaLit Telif ve Tercüme Ajansı aracılığıyla © 2023, İnkılâp Kitabevi 


Yayıncı ve Matbaa Sertifika No: 44066 


Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince İnkılâp Kitabevi'ne âittir. 


Yayın direktörü Gülşen İşeri 

Editör Kadriye Kızıl Güzelkan 
Kapak tasarım Gilas Coşkun 

Sayfa tasarım Aslı Varol 


ISBN: 978-975-10-44451-8 


232425 1098765 
İstanbul, 2023 


Baskı ve Cilt 

İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ 
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay Sk. No. 8 
34196 Yenibosna - İstanbul 

Tel : (0212) 496 11 11 (Pbx) 


inkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ 


Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay Sk. No. 8 
34196 Yenibosna - İstanbul 

Tel:(0212) 496 11 11 (Pbx) 

Faks:(0212) 496 11 12 

posta6inkilap.com 

inkilap.com 


DESMOND 
MORRIS 


SEVME 


Desmond Morris 


1928'de doğdu. Birmingham ve Oxford üniversitelerinde eğitim gördü, 1959'da Londra Hayvanat Bahçesi'nde memelilerin küratörü oldu ve sekiz yıl boyunca görev yaptı. 1967'de dünya çapında 10 milyondan fazla kopya satan Çıplak Maymun'u yayınladı. Başarılı bir sanatçı, televizyon sunucusu ve film yapımcısı olan Desmond Morris'in çalışmaları otuz altıdan fazla ülkede yayınlandı. 


Esra Kanpara 


1974 yılında İzmit'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu. Kocaeli Sanayi Odası'nda halka ilişkiler, kurumsal ilişkiler ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalıştı, kurumsal komite ve takım çalışmalarında görev aldı. 
Kurumsal dergi, bülten ve gazeteler yayımlayarak pek çok çeviri yaptı. 
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TEŞEKKÜR 


Geçmişte, yakınlaşma konusuna özel olarak ayrılmış hiçbir kitap olmamasına rağmen, konunun özel yönleri hakkında yazılmış çok sayıda makale ve kitap bana çok yardımcı oldu. 
Bunlar için teşekkürlerimi sunuyorum. Yararlandığım bu kaynaklar, Bibliyografya bölümünde görülebilir. Söz konusu kaynaklara, genel bir okuyucu kitlesi için yazdığım metinlerin içinde atıf yapmadım ancak kaynak oldukları bölüm ve konuları, Kaynaklar bölümünde belirttim. Ayrıca, bilimsel çalışmalarda bulunan meslektaşlarıma ve en önemlisi, kendilerinden çok şey öğrendiğim yakınlarıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle, eşim Ramona'ya, yayıncım Tom Maschler'a ve asistanım Trisha Pike'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sayfalar, onların yardımı olmadan yazılamazdı. 


GİRİŞ 


Yakın olmak, bedensel olarak yakınlaşmak anlamına da gelir ve tam olarak bunu ele aldığımı en başta açıkça belirtmeliyim. 
O halde bana göre, yakınlık, iki kişi bedensel temasa geçtiğinde gerçekleşir. Bu kitap, ister el sıkışma ya da çiftleşme, ister sırt sıvazlama ya da yüze tokat atma, ister manikür ya da cerrahi operasyon olsun tüm bu temaslara değinmektedir. İki insan birbirine fiziksel olarak dokunduğunda özel bir şey olmaktadır ve bu da, bu çalışmamda ele aldığım konu. 

Benim yöntemim, etolojide, yani hayvan davranışlarının gözlemlenmesi ve incelenmesi konusunda eğitim görmüş bir zooloğun yöntemi. Bu durumda kendimi insan denen canlıyla sınırladım ve insanların söylediklerini, hatta, yaptıklarını söylediklerini değil, gerçekte ne yaptıklarını gözlemlemeyi görev edindim. 

Yöntem yeterince basittir ve yalnızca kişinin gözlerini kullanması yeterlidir ancak bu, göründüğü kadar kolay değildir. 
Bunun nedeni, bireysel disipline rağmen sözcüklerin devam edip konuya girmesi ve ön yargılı fikirlerin tekrarlanıp durmasıdır. 
Yetişkin bir insanın, bir insan davranışına, ilk kez görüyormuş gibi bakması zordur ancak etnolog, yeni bir anlayış getirmek istiyorsa bunu yapmaya çalışmalıdır. Davranış ne kadar bilindik ve sıradan olursa, sorun elbette o kadar kötüleşir. Ayrıca, davranış ne kadar samimi olursa, sadece bu davranışta bulunanlar için değil, aynı zamanda gözlemci için de karmaşık hale gelir. 

Belki de bu yüzden, önemlerine ve ilgi görmelerine rağmen, sıradan insan yakınlıkları hakkında çok az çalışma yapılmıştır. 
Örneğin dev pandanın bölgesel koku işaretleme davranışı ya da 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yeşil akuçinin yiyecek gömme davranışı gibi insan davranışından uzak bir davranışı incelemek, insan kucaklaşması, annenin öpücüğü ya da sevgilinin okşaması gibi “bilindik” bir şeyle uğraşmaktan çok daha kolaydır. Ancak her zamankinden daha kalabalık bir toplulukta, “Sevgiye ne oldu?” gibi unutulmuş soruyu sormadan önce, yakın kişisel ilişkilerin değerini yeniden düşünmek giderek daha önemli hale geliyor. Biyologlar genellikle, bu “sevgi” sözcüğünü, sanki kültürel yolla edinilmiş bir tür aşırı romantizm ifadesini yansıttığı için kullanmaktan kaçınırlar. Ama sevgi biyolojik bir gerçektir. Bununla ilişkili olan öznel, duygusal ödüller ve ıstıraplar derin ve gizemli olabilir ve bilimsel olarak ele alınması da zor olabilir. Ancak sevginin dışarıdan görülebilen belirtileri -sevgi eylemleri- kolayca gözlemlenebilir ve bu davranışların, diğer davranış türleri gibi incelenmemeleri için hiçbir neden yoktur. 

Bazen, sevgiyi açıklamanın onu ortadan kaldırmak olduğu söylenir fakat bu yersiz bir iddiadır. Bir bakıma sevgiye hakarettir. Yaşlanmaya yüz tutmuş, makyaja bulanmış bir yüz gibi, parlak bir ışık altında incelenmeye dayanamayacağını ima eder. 
Oysa, bir kişi ile diğeri arasındaki güçlü bağların oluşum süreci hiçbir şekilde yadsınamaz. Bu, diğer binlerce hayvan türüyle paylaştığımız bir şeydir. Ebeveyn ile çocuk ilişkilerinde, cinsel ilişkilerde ve en yakın arkadaşlıklarımızda olduğu gibi. 

Yakınlaşma, konuşma, görme ve hatta koku duyularımızı içerir ancak hepsinden önemlisi sevmek, dokunmak ve bedensel temas demektir. Sık sık konuşma şeklimiz hakkında konuşur ve nasıl gördüğümüzden bahsederiz ancak nedense dokunma şeklimize pek değinmeyiz. Belki de dokunma, basit ve en temel duyumuz olduğu için onu hafife alma eğilimindeyizdir. Ne yazık ki ve üstelik farkına varmadan, giderek daha az dokunan kişiler olarak birbirimizden uzaklaştık ve bu fiziksel dokunmamaya, duygusal uzaklık eşlik etti. Duygusal bir zırh giymiş ve kadife eli, demirden bir eldivenin içine hapsolmuş modern kentli, sanki en yakın duygularına bile yabancılaşmış durumda. 
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Bu sorunu ele almanın zamanı geldi artık. Bunu yaparken, görüşlerimi kendime saklamaya ve insan davranışlarını, bir zooloğun tarafsız gözüyle açıklamaya çalışacağım. Gerçekler, okuyucunun kendi sonuçlarını çıkartmaları için yeterince yüksek sesle konuşacaktır. 
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1. YAKINLAŞMANIN KÖKLERİ 


Yetişkin bir insan olarak, benimle çeşitli şekillerde iletişim kurabilirsiniz. Yazdıklarınızı okuyabilir, konuştuğunuz sözcükleri dinleyebilir, kahkahalarınızı ve ağlamalarınızı duyabilir, yüzünüzdeki ifadelere bakabilir, yaptığınız hareketleri izleyebilir, sürdüğünüz kokuyu koklayabilir ve kucakladığınızda sizi hissedebilirim. Günlük, sıradan konuşmalarda, bu etkileşimleri “temas kurma” ya da “temas halinde kalma” olarak adlandırabiliriz ancak bu listede yalnızca sonuncusu bedensel teması içerir. Diğer hepsi bir mesafe gerektirir. Yazma, konuşma ve görsel çağrıda bulunma gibi faaliyetler için “temas” ve “dokunma” gibi sözcüklerin kullanılması, tarafsız bakıldığında ilginç ama oldukça açıklayıcıdır. Bedensel temasın en temel iletişim şekli olduklarını otomatik olarak kabul ederiz. 

Bunun başka örnekleri de vardır. Örneğin, sık sık “ilginç deneyimler”den, “dokunaklı sahneler”den ya da “acı hislerden” söz eder ve “dinleyiciyi tutan” bir konuşmacıdan bahsederiz. Bu örneklerin hiçbirinde gerçek bir fiziksel dokunma, hissetme ya da tutma yoktur ancak bunun önemli olmadığı görülmektedir. 
Fiziksel temas metaforlarının kullanımı, farklı durumlarda ortaya çıkan çeşitli duyguları ifade etmek için yeterlidir. 

Bunu açıklamak oldukça basittir. Bebeklik döneminde, konuşup yazmadan önce, beden teması baskın durumdadır. Bu dönemde anne ile doğrudan fiziksel etkileşim içinde olmak çok önemlidir ve bunun izleri sonradan da görülür. Daha önceleri, ana rahminde, henüz görmeden, koklamadan, konuşmadan ya da yazmadan önce, hayatımızda daha fazla yer alan bir unsurdur. Yetişkinler olarak birbirimizle fiziksel temas kurmamızı anlamaya merak duyuyor ve çoğu kez kati bir şekilde yasaklanmış olan unsurları anlamak istiyorsak, o zaman annelerimizin vücudundaki embriyodan başka bir şey olmadığımız başlangıç dönemimize dönmemiz gerekir. Çocukluğumuzu anlamamıza yardımcı olacak olan; hiç aklımıza gelmeyen rahimdeki yakınlaşmadır ve bu yakınlaşmayı çok hafife alıp, görmezden geliriz. 
Yetişkin yaşamımızda, kafamızı karıştıran, bizi şaşırtan ve hatta utandıran yakınlaşmaları anlamamıza, çocukluktaki yakınlaşmalarımızı yeniden incelememiz yardımcı olacaktır. 

Canlı bir varlık olarak edindiğimiz ilk izlenimler, ana rahminin koruyucu duvarına dokunduğumuzdaki fiziksel temas olmalıdır. Bu dönemde gelişen sinir sisteminin algıladıkları; çeşitli dokunma, basınç ve hareket duygularıdır. Doğmamış bebeğin tüm derisi ana rahminin sıcak sıvısı ile temas halindedir. Bebek büyüdükçe, gelişen bedeni, annesinin dokuları üzerinde daha çok basınç yapar ve bulunduğu rahim onu her hafta daha güçlü ve daha sıkı bir şekilde sarar. Gelişen bebek ayrıca, bütün bu dönem boyunca annesinin ciğerlerinin ritmik soluk alışını duyar ve annesi yürürken yumuşak ve düzenli bir şekilde sallanır. 

Hamileliğin sonlarına doğru, doğumdan önceki son üç ayda bebek işitebilir hale de gelir. Hâlâ görecek, tadacak ya da koklayacak bir şey yoktur ancak rahmin karanlığında kolaylıkla işitebilir. Annenin karnına yakın bir yerde yüksek, keskin bir ses çıksa, içindeki bebeği ürkütür ve onu zıplatır. Hareketleri hassas aletlerle kolayca kaydedilebilir ve hatta annenin hissedebileceği kadar da güçlü olabilir. Bebek, bu doğumdan önceki dönemde, annenin düzenli kalp atışlarını dakikada 72 kez rahatlıkla duyabilir. Bu ses, bebekte, rahimdeki yaşamın ana sesi olarak iz bırakır. 

O halde, bizi tamamen kucaklayan sıcak sıvının içinde yüzdüğümüz, hareket eden bir vücut ile sallandığımız ve atan bir kalbin ritmini duyduğumuz bu deneyimler ilk gerçek deneyimlerimizdir. Diğer rekabet edecek uyaranların olmadığı durumlara 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uzun süre maruz kalmamız, beynimizde kalıcı bir izlenim bırakır ki bunlar; güvenlik, rahatlık ve pasiflik izlenimleridir. 

Bu rahim içi mutluluk, daha sonra tüm hayatımızdaki en travmatik deneyimlerden biri haline gelir ve hızlı bir şekilde son bulur. Rahim, birkaç saat içinde sıcacık bir yuva olmaktan çıkar ve gerilip sıkışan bir kas kesesine dönüşür. Tembel kucaklayış, sonraları sıkıca bir sarmalama halini alır. Dünyaya gelen bebek, mutlu, sevimli bir gülümseme değil, çaresiz bir işkence kurbanının gergin yüz ifadesini yansıtır. Endişeyle bekleyen ebeveynler için çok tatlı bir müzik olan çığlıkları, aslında, kör paniğin vahşi çığlıklarından ve yakın vücut temasından aniden koparılmasından başka bir şey değildir. 

Bebek, doğum anında yumuşak ve ıslak bir kauçuk gibi görünür ancak hemen ilk nefesini alır. Ardından, beş ila altı saniye sonra ağlamaya başlar. Başı, bacakları ve kolları artan bir yogunlukla hareket etmeye başlar ve sonraki otuz dakika boyunca düzensiz kas hareketleri, bir yerleri kavrama, surat asma ve çığlıklar şeklinde durumu protesto eder. Sonrasında iyice bitkin bir halde uzun bir uykuya dalar. 

Bu dramatik olay bir süre için sona ermiştir ancak bebek uyandığında, kaybettiği rahmin rahatlığını karşılaması için anne bakımına, temasa ve yakınlığa çok fazla ihtiyaç duyar. Kaybettiği bu rahatlık, rahim sonrası dönemde de, anne ya da ona yardımcı olanlar tarafından çeşitli şekillerde sağlanır. En bariz olanı, rahim içindeki kucaklayışın yerini, annenin kollarıyla sarılmasının almasıdır. İdeal anne kucaklayışı, bebeği sarar ve nefesini kısıtlamadan, vücut yüzeyinin mümkün olduğunca çoğunu anneyle temas ettirir. Bebeği kucaklamak ile onu sadece tutmak arasında büyük bir fark vardır. Beceriksiz bir yetişkin, bebeği bedeniyle en az temas şeklinde tuttuğunda, bunun bebeği rahatlattığını değil, onu rahatsız ettiğini hemen anlayacaktır. Annenin göğsü, kolları ve elleri rahmin bebeği tamamen sarmaladığı ortamı yeniden yaratmak için her şeyi yapmalıdır. 

Kucaklamak bazen tek başına yeterli olmaz. Diğer rahim benzeri unsurların da eklenmesi gereklidir. Anne, nedenini tam 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olarak bilmeden, çocuğunu nazikçe iki yana sallamaya başlar. 
Bu güçlü bir yatıştırıcı etkiye sahiptir fakat yeterli olmadığı durumlarda annenin bebeği kucağına alıp ayağa kalkması ve yavaşça ileri geri yürümeye başlaması, zaman zaman da bebeği hoplatması gerekebilir. Bütün bu yakınlaşmaların huzursuz ya da ağlayan bir çocuk üzerinde rahatlatıcı bir etkisi vardır ve öyle görünüyor ki, doğmamış bebeğin daha önce deneyimlediği bazı ritimlerin kopyaları durumundadırlar. En belirgin tahmin, bebeğin annenin hamileliği boyunca her hareketinde rahim içinde hissettiği nazik sallanma hareketlerini yeniden hissetmek istemesidir. Ama burada bir ayrıntı vardır. Hız yanlıştır. Sallanma hızı, normal yürüme hızından oldukça yavaştır. Ayrıca, “bebeği gezdirmek” de sıradan bir yürüyüşten çok daha yavaş bir hızda yapılır. 

Beşiklerin ideal sallanma hızını bulmak için bazı deneyler yapılmıştır. Çok düşük veya çok yüksek hızlarda hareketlerin yatıştırıcı etkisi çok azdır ya da hiç yoktur ancak mekanik olarak çalıştırılan ve dakikada altmış ila yetmiş kez sallanan bir beşik, bebek üzerinde önemli bir değişiklik yaratmış, gözlemlenen bebekler, hemen sakinleşmiş ve çok daha az ağlamıştır. Annelerin bebeklerini kollarında tuttuklarında sallama hızları biraz farklılık gösterse de, tipik bebek sallama hızı deneylerdekiyle hemen hemen aynıdır ve “bebeği gezdirme” hızı da bununla neredeyse aynıdır. Normal koşullar altındaki ortalama yürüme hızı ise, genellikle dakikada yüz adımı aşar. 

Bu nedenle, bu rahatlatıcı hareketler, rahim içinde hissedilen sallanma hareketlerinin kopyaları olmaları sayesinde gayet iyi birer yatıştırıcı olsalar da, hız konusunda başka bir açıklama gerektiği görülüyor. Doğmamış çocuk için, annenin yürümesi dışında iki ritmik deneyim vardır: annenin nefes alırken göğsünün sabit bir şekilde inip kalkması ve kalbinin düzenli atışı. Soluklanma hızı oldukça yavaştır, kabaca, dakikada on ila on dört arasındadır ancak dakikada 72 kalp hızı ideal görünmektedir. 
Bebek tarafından, duyularak ya da hissedilerek algılanan bu ritim, ona kaybettiği rahmin cennet hayatını hatırlatan önemli bir rahatlatıcıdır. 

Bu görüşü destekleyen iki kanıt daha bulunur. Birincisi, deneysel olarak kaydedilen kalp atışı sesinin bebeklere doğru hızda dinletildiğinde, herhangi bir sallanma hareketi olmadan bile sakinleştirici bir etkiye sahip olduğudur. Aynı ses, dakikada yüzden fazla dinletilirse, yani normal yürüyüş hızında, sakinleştirici etkisi hemen sona erer. İkincisi, Çıplak Maymun'da da belirttigim gibi, yapılan dikkatli incelemeler, annelerin büyük çoğunlugunun bebeklerinin başlarını kalplerine yakın olan sol göğüsleri- ne yasladıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu anneler, ne yaptıklarının farkında olmasalar bile, bebeklerinin kulaklarını kalp atışı sesine mümkün olduğunca yakın bir yere yaslayarak başarılı olmaktadırlar. Bu, sağ elini kullanan ya da solak olan annelerin ikisi için de geçerlidir ve uygun olan tek açıklama kalp atışıyla ilgili olmalarıdır. 

Bu kanıtlar, elbette, mekanik olarak sallanabilen ya da sürekli kalp atışı sesi veren küçük bir cihaz takılmış bir beşik üretme zahmetine giren herhangi biri tarafından ticari sömürüye açıktır. Her iki özelliğin de bulunduğu lüks bir model şüphesiz daha da etkili olacak, böylece yorgun düşmüş birçok anne, aynı, bebeklerinin kirli bezlerini çamaşır makinesine atarak zahmete girmemeleri gibi, bu cihazları da otomatik olarak çalıştırarak bebeklerini uyutabileceklerdir. 

Bu tür makinelerin piyasaya çıkması an meselesidir, kaçınılmazdır ve kuşkusuz modern zamanların meşgul annesine yardımcı olmak için çok şey yapacaklardır. Ne var ki, aşırı kullanıldıklarında bir tehlike yaratırlar. Mekanik sakinleştirme, hem annenin sinirleri hem de bebeğin iyiliği için doğrudur ve annenin zamanı olmayıp, başka seçeneği kalmadığı durumlarda kesinlikle yararlıdır. Ancak eski moda anne sakinleştirmesi, mekanik sakinleştirmeden her zaman daha iyidir. Bunun iki nedeni var. 
Birincisi; anne, makinenin yapabileceğinden fazlasını yapar. Annenin rahatlatıcı eylemleri daha karmaşıktır ve henüz tartışmadığımız özellikler içermektedir. İkinci olarak, anne ve çocuk ara- 


17 


sında, anne çocuğu kucaklayıp, sallayarak onu rahatlattığında ortaya çıkan yakın etkileşim aralarında oluşacak güçlü bağ için önemli bir temel olacaktır. Doğru, doğumdan sonraki ilk aylarda bebek, kendisine dostça yaklaşan her yetişkine olumlu tepki verir. Herhangi bir kişiden gelen yakınlığı kabul eder. Ancak bir yıl geçtikten sonra kendi annesini öğrenmiş olur ve yabancılardan gelen yakınlıkları reddetmeye başlar. Bebekteki bu değişikliğin çoğunun beşinci ay civarında meydana geldiği bilinmektedir ancak ne zaman ortaya çıkacağı bilinmez ve çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Bu nedenle, bebeğin kendi annesini ayırt etmeye başlayacağı anı kesin olarak tahmin etmek zordur. Bu kritik bir zamandır çünkü daha sonra anne ve çocuk arasında ortaya çıkacak bağın gücü ve niteliği, tam da bu evrede oluşacak bedensel temasın zenginliğine ve yoğunluğuna bağlıdır. 

Mekanik annelerin haddinden fazla kullanımı bu önemli aşamada tehlikeli olabilir. Bazı anneler, bebeği kendilerine bağlayan şeyin yiyecek ve benzeri ödüller olduğunu zannederler ancak durum böyle değildir. Temastan yoksun büyütülen çocuklar- da yapılan gözlemler ve maymunlarla yapılan dikkatli deneyler, annenin yumuşak bedeniyle kurulan hassas yakınlığın, ileriki yaşamdaki başarılı sosyal davranış için çok önemli olduğunu kesin olarak göstermiştir. Çok fazla bedensel sevgi ve teması kritik olan ilk aylarda vermek neredeyse imkansızdır ama bunu, sonraki evrede görmezden gelen anne ileride sıkıntı yaşayacaktır. 
Çocuk da bunun acısını çekecektir. Uygar kültürlerimizde çok sık karşılaştığımız, küçük bebeği kendi başına ağlamaya bırakmanın iyi olduğunu söyleyen çarpık geleneği anlamak zordur. 

Ancak bu ifadeyi dengelemek için, çocuk büyüdüğünde durumun değiştiğini de ekleyelim. O zaman anne, aşırı korumacı olması nedeniyle, çocuğunun tam da harekete geçtiği ve daha bağımsız hale geldiği zaman onu engeller. Bir anne için en kötü davranış, küçücük bir bebeğe karşı korumacı davranmamak, onu daha sonra katı ve disiplinli yetiştirerek, büyüyünce aşırı korumacı olup onu kendine bağlamaktır. Bu, aradaki bağın dogal düzenini tamamen tersine çevirmekte ve ne yazık ki günümüzde sıklıkla gözlemlenen bir durum olmaktadır. Daha büyük, ergenlik çağındaki bir çocuk, “isyan eder”se, büyük bir olasılıkla, arka planda bu çarpık yetiştirme modelinin gizlenmiş olmasındandır. Böyle bir durum gerçekleştiğinde, bebeklikte yapılan bu yanlışı düzeltmek için ne yazık ki artık çok geçtir. 

Burada tanımladığım doğal düzen; önce sevgi, sonra özgürlük, sadece insana değil, aynı zamanda diğer tüm primatlara özgüdür. Maymun anneler, yavrularıyla bedensel temaslarını dogum anından itibaren ara vermeden haftalarca sürdürürler. Yavru maymunların annelerinden yardım almadan uzun süre onlara tutunabilecek kadar güçlü olmaları elbette önemlidir. Goril gibi büyük maymunlarda, bebeklerin aktif olarak tutunmaya başlamaları birkaç gün sürebilir ancak bundan sonra, ağırlıklarına rağmen, olağanüstü bir inatla başarı gösterirler. Daha küçük maymunlar, doğdukları anda annelerine tutunurlar ve bir yavrunun doğum sırasında, henüz bir kısmı annesinin rahminin içindeyken bile ona sımsıkı sarıldığını gördüm. 

İnsan yavrusu, maymun yavrusu kadar atletik değildir. Kolları daha zayıftır ve kısa parmaklı ayakları buna uygun değildir. Bu nedenle anne için çok daha büyük bir sorun oluşturur. 
Doğumdan sonraki ilk aylar boyunca, onu ve bebeğini bedensel temasta tutmaya yarayan tüm fiziksel eylemleri yapması gereken kişidir. Bebek, atalarından kalma tutunma düzenini sürdürür ve bunun bugün pratik bir geçerliliği yoktur. Bu hareketler doğumdan sonra iki aydan biraz fazla sürerler ve kavrama refleksi ve Moro refleksi olarak bilinirler. 

Kavrama refleksi erken gelişir ve bebek henüz altıncı ayındaki bir fetüsken bile güçlü bir kavramaya sahiptir. Doğumda, bebeğin avucunun uyarılması, elinin sıkı bir şekilde kapatmasına neden olur ve kavrama, bebeğin vücudunun tüm ağırlığı kaldırıldığı taktirde kendini daha güçlü biçimde gösterir. Ancak bu kavrama, yavru maymununkinden farklıdır ve uzun bir süre devam edemez. 

Moro refleksi, bebeği sırtının altından destekledikten sonra sanki düşürüyormuşçasına hızla bırakmak olarak açıklanabilir. 
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Bebeğin kolları hızla dışarı fırlar, eller açılır ve parmaklar genişçe yayılır. Sonra kollar, kendini dengelemek için bir kucaklama bekler gibi tekrar birleşir. Burada, her sağlıklı yavru maymun tarafından çok etkili bir şekilde kullanılan bu atalarımızdan kalma primat tutunma eylemini açıkça görebiliriz. Son araştırmalar bunu daha da açık bir şekilde göstermiştir. Bebek, düştüğünü hissederse, tepkisi kollarını genişçe açmak değil, doğrudan sımsıkı tutunmak olur. Annesinin kürküne asılmış bir yavru maymun da, annesi aniden yerinden telaşla sıçrasa aynısını yapardı. Yavru maymun, böyle bir durumda annesine sımsıkı sarılır ve hızla güvenli bir yere götürülmeye hazır olur. İnsan yavrusunda ise sekiz haftalık olana kadar, bu tepkinin bir kalıntısını gösterecek kadar maymun kalmıştır. 

Ancak insan anne açısından, bu “maymun” tepkiler, bilimsel yaklaşımdan başka bir şey değildir. Zoologların ilgisini çekebilirler ancak ebeveynin pratik yükünü hafifletmek için hiçbir şey yapmazlar. O halde anne bu durumla nasıl başa çıkabilir? 
Bunun için birkaç yol var. İlkel denilen çoğu kültürde, bebek ilk aylarında neredeyse sürekli olarak annenin bedeniyle temas halindedir. Anne dinlenirken bile bebek ya onun tarafından ya da bir başkası tarafından tutulur. Uyurken aynı yatak paylaşılır. 
Çalışırken veya hareket halindeyken, bebek, vücuda sıkıca sarılı olarak taşınır. Bu şekilde, diğer primatların tipik özelliği olan hemen hemen aralıksız teması sağlamış olur. Ancak modern anneler her zaman bu kadar ileri gidemezler. 

Bir başka yöntem ise, tutulmayan bebeği bir giysi kılıfına sarmaktır. Anne, bebeği gece gündüz sımsıkı kucaklayamıyor ya da bedenine yakın temasını sağlayamıyorsa, en azından onu yumuşak bir giysi ile sarıp, rahimdeki sarmalayışı yaşatmaya çalışır. Genellikle bebeği sadece sıcak tutmak için giydirmeyi düşünürüz, ancak durum böyle değildir. Giysinin bebeği sarması ve bedeni ile temas etmesi de eşit derecede önemlidir. Bununla birlikte, bu giysinin bol mu yoksa sıkı mı olması gerektiği hararetle tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir. Bu doğum sonrası 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giysi ile ilgili tutumlar, toplumdan topluma önemli farklılıklar gösterir. 

Bugün Batı dünyasında, sımsıkı kundaklama genellikle hoş karşılanmaz ve bebek, yeni doğduğunda bile hafifçe sarılır. Böylece, vücudunu ve uzuvlarını serbestçe hareket ettirebilir. 
Uzmanlar, çocuğun daha sıkı sarıldığında “baskı altına girecegi” endişesini dile getirmektedirler. Batılı okuyucuların büyük çoğunluğu bu yoruma hemen katılacaktır ancak bunu daha yakından incelemekte fayda var. Antik Yunanlılar ve Romalılar, bebeklerini kundaklamışlardır ve en fanatik kundak karşıtı bile, bu toplumların arasından ruhsal baskı altında kalmamış kişiler çıktığını kabul etmek zorunda kalacaktır. 18. yüzyılın sonuna kadar İngiliz bebekleri de kundaklanmış ve günümüzde birçok Rus, Meksikalı, Finli, Japon ve Amerikan Kızılderili bebeği hâlâ kundaklanmaktadır. Konu, son zamanlarda bilimsel olarak incelenmiş ve hem kundaklanmış hem de kundaklanmamış bebeklerin rahatsızlık belirtileri, hassas aletler ile kontrol edilmiştir. 
Sonuçlar, kundaklanmış bebeklerin kalp atış hızının düşük olduğunu ve bebeklerin daha az ağladığını, kundaklamanın aslında, bebekleri daha az huzursuz hale getirdiğini göstermiştir. Öte yandan daha çok uyumuşlardır. Bunun nedeni, büyük olasılıkla, kundaklamanın, doğum öncesi son aylardaki rahme sıkıca tutunmayı andırmasıdır. 

Konumuz kundağı savunanların iddialarını desteklese de, yine de, fetüsün, ne kadar iri olursa olsurr rahim içinde ara sıra tekmelemesini engelleyecek kadar sıkışık olmadığı unutulmamalıdır. Bu hareketleri içinde hisseden her anne, doğmamış bebeğin rahim içinde hareket etmesini engelleyecek kadar “kundaklanmış” olmadığının farkında olacaktır. Bu nedenle, doğumdan sonra, normal dereceye yakın bir kundaklama, bazı kültürlerde uygulanan gerçekten sımsıkı sarılan kundaklamadan daha dogaldır. Ayrıca, kundağı savunanlar, bebeklerinin sıkıca sarılmasını, önerilenden ileriye götürmektedirler. Bu, doğumdan sonraki ilk haftalarda faydalı olabilir ancak aylarca devam ederse, kas ve kemiklerin sağlıklı gelişmesini önleyebilir. Tıpkı fetüsün rahmi terk etmesinin gerektiği gibi, yeni doğmuş bebek de, gelişiminin bir sonraki aşamasına “geçebilmek” için bezden dikilmiş bu rahmi terk etmelidir. Normalde, bebeklerin erken gelişiminin ve geçişin yalnızca doğum ile ilgili olduğundan söz ederiz fakat bunları çocukluk gelişiminin sonraki aşamalarına da uygulamak mümkündür. Eğer çocuk, bebeklikten ergenliğe kadarki her aşamadan başarılı bir şekilde geçerse, ebeveyn ve çocuk arasında gerçekleşmesi gereken bedensel temas çeşitli biçimler alır. Ebeveyn tarafından, herhangi bir aşamada sunulan yakınlık, o aşama için erken ya da çok geç kalmışsa ileride sorun yaratabilir. 
Buraya kadar, annenin bebeği ile rahimdeki yakınlaşması konusunda ona nasıl yardımcı olduğunu inceledik ancak doğum sonrasındaki ilk dönemde bebeklere sağlanan konforun, bebek rahim içindeyken sağlanan davranışları sürdürmekten öteye gitmediğini söylemek yanlış olur. Bu tür uzantılar, resmin yalnızca bir bölümüdür. Bu arada, diğer etkileşimler de devreye girer ve aynı anda gerçekleşir. Bebeklik döneminin kendine özgü, yeni rahatlık biçimleri vardır. Bunlar; annenin okşaması, öpmesi, bebeğin vücut yüzeyini ovalaması ve onu nazikçe temizlemesidir. 
Ayrıca, kucaklamak yalnızca kucaklamak değildir, daha fazlasıdır. Anne, kollarıyla sıkıca kucaklamanın yanı sıra başka bir şey daha yapar. Bir eliyle de onu düzenli hareketlerle okşar. Bu okşama eylemi çoğunlukla, bebeğin vücudunun bir bölgesine, sırtına uygulanır. Ne çok zayıf ne de çok güçlü olan bu hareketler, kendine özgü bir hızda yapılır. Bunun, “bebeğin gazını çıkartmak” için yapıldığını söylemek yanlış olur. Annenin bebeğin huzursuzluğu anında uyguladığı temel ve yaygın bir tepkidir. Bebek, daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduğu anda, annenin kucaklamasına bu sırtını hafifçe okşama eşlik eder. Buna çoğu kez sallanma hareketleri de eklenir ve başını bebeğin başına yapıştırarak kulağına hafifçe mırıldanır. Bebekliğin ilk döneminde uygulanan bu yatıştırıcı eylemlerin önemi büyüktür çünkü daha sonra da göreceğimiz gibi, yetişkin yaşamının çeşitli dönemlerinde, bazen belirgin, bazen de gizlenmiş olarak yeniden ortaya çıkacaktır. Bu eylemler anne için o kadar otomatiktirler ki, üzerlerinde pek düşünülmez 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ve böylelikle daha sonraki yaşamda oynadıkları roller genellikle önemsenmez. 

Aslında, okşama eylemi, hayvan davranışını inceleyenlerin niyet belirleyen hareket olarak adlandırdıkları şeydir. Bunu en iyi şekilde açıklamak için bir hayvan örnek gösterilebilir. Bir kuş uçmak üzereyken, kalkış hareketinin bir parçası olarak başını sallar. Bu baş sallama, evrim sırasında, diğer kuşlara uçmak üzere olduğunu haber veren bir işaret olmuştur. Kalkıştan önce bir süre başını sallayarak, diğer kuşlara havalanmak üzere olduğu mesajını verir ve onları da kendine katılmaya davet eder. Başka bir ifadeyle, onlara uçma niyetini bildirir ve baş sallama, bir niyet hareketi olarak adlandırılır. İnsan annelerdeki okşama da, sıkıca sarılma niyetini belirten benzer bir özel temas sinyali olarak evrimleşmiş gibi görünüyor. Anne, elinin her bir dokunuşunda, sanki, “Bak, seni tehlikeden korumak için sana böyle sımsıkı sarılacağım, o yüzden rahat ol, endişelenecek bir şey yok.” demektedir. 

Her vuruş bu işareti tekrarlar ve bebeği sakinleştirmeye yardımcı olur. Ama bundan daha fazlası vardır. Buna yine kuş örneğini verebiliriz. Kuş biraz korkmuşsa ancak uçup uzaklaşacak kadar güçlü değilse, birkaç hafif baş sallama hareketiyle diğer kuşları uyarabilir ancak uçma gereğini duymaz. Başka bir deyimle, niyet belirleyen hareket sinyali verse de uçma hareketine geçmeyebilir. İnsan okşama tutumu da böyledir. El sırtı okşar, sonra durur bekler, sonra tekrar okşar, sonra tekrar durur. Bu, tehlikeden korumak için uygulanmaz. Bu durumda annenin bebeğe verdiği mesaj; yalnızca, “Endişelenme, tehlike anında sana böyle sarılacağım” değil, aynı zamanda “Korkma, tehlike yok, olsaydı sana daha sıkı sarılırdım”dır. Bu nedenle, tekrarlanan okşama hareketinin yatıştırıcı etkisi iki kat daha artmaktadır. 

Yumuşak bir sesle mırıldanmak başka bir şekilde yatıştırıcı olmaktadır. Buna yine bir hayvanı örnek gösterebiliriz. Bazı balıklar saldırgan bir ruh halindeyken, bedenlerinin baş kısmını aşağı indirir ve kuyruklarını yukarı kaldırır. Aynı balık hiç saldırgan olmadığının sinyalini veriyorsa tam tersini yapar, yani 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başını kaldırıp kuyruğunu indirir. Annenin yumuşak sesi de aynı antitez ilkesine göre görev yapar. Yüksek sesler, diğerleri için olduğu gibi türümüz için de uyaran işaretlerdir. Çığlık atmak, bağırmak, hırlamak ve kükremek memelilerde yaygın olarak görülen acı, tehlike, korku ve saldırganlık mesajlarıdır. İnsan anne, bu seslerin antitezi olan sesleri kullanarak, adeta bu mesajların tam tersini, yani her şeyin yolunda olduğunu işaret etmektedir. 
Mırıldanırken birtakım şeyler de söyleyebilir ancak sözcüklerin bir anlam taşıması pek önemli değildir. Önemli olan, mırıldanan sesin, rahatlatıcı ve yumuşak olmasıdır. 

Bir diğer önemli ve yeni rahim sonrası dönemi rahatlatma şekli de; emmesi için bebeğe, göğüs ucunun (veya biberonun) sunulmasıdır. Ağzı; tatlı, ılık bir sıvıyı sıkıştırabileceği yumuşak, sıcak, kauçuksu bir şekil ile tanışır. Ağzı memenin sıcaklığını, dili sütün tatlılığını, dudakları ise meme ucunun yumuşaklığını hisseder. Böylece hayatına temel bir rahatlatıcı, bir yakınlaşma daha girmiştir. Bu, daha sonra, yetişkin ortamlarında farklı biçimlerde yeniden ortaya çıkacak durumlardan biridir. 

Bunlar, insan türünün bebeklik döneminin en önemli yakınlaşmalarıdır. Anne yavrusunu kucaklar, taşır, sallar, okşar, öper, temizler, emzirir ve yumuşak seslerle mırıldanarak rahatlamasını sağlar. Bebeğin bu erken aşamada gerçekten yaptığı tek temas eylemi emmektir ama bu yakınlaşmaya çağrı olarak iki sinyal daha gönderir. Bu sinyaller; ağlamak ve gülümsemektir. Ağlayarak teması başlatır ve gülümseyerek temasın sürdürülmesini beklediğini ifade eder. Ağlamak “Buraya gel”, gülümsemek “Benimle kal” demektedir. 

Ağlama eylemi bazen yanlış anlaşılır. Yalnızca bebek acıktığında, bir şeyden rahatsız olduğunda ya da bir ağrısı olduğunda ağladığı zannedilir. Bebek ağladığında, anne genellikle bu üç sorundan birinin olduğunu düşünür ancak bu hep böyle değildir. 
Bazen mesaj, bir neden olmaksızın sadece “yanıma gel” anlamına gelir. Bebek iyi besleniyorsa, rahatsa ve ağrısı yoksa, sadece annesiyle yakın temasta olmak için ağlayabilir. Bebek, annesi onu besleyip, rahatını sağladığından emin olup onu tekrar kendi haline bıraksa da tekrar ağlayabilir. Bu ağlamaların sağlıklı bir bebekte olmasının nedeni; annesiyle yakın bedensel temasın yeterli gelmediği, ağlamaların bu teması yeterince alana kadar devam edeceğidir. İlk aylarda bu tür ağlamalar oldukça fazladır ve bebek, annesinin bu emeklerinin karşılığında onu sevimli gülümsemesiyle ödüllendirir. 

Primatlar arasında, gülümseme insan yavrusuna özgüdür. 
Maymun yavrularında olmaz. Buna ihtiyaç duymazlar çünkü annelerinin kürküne tutunacak kadar güçlüdürler ve böylece anneleriyle yakın temas halindedirler. İnsan yavrusu bunu yapamaz ve annesini bir şekilde kendine çekmek zorundadır. Böylelikle gülümseme, evrimin bu sorununa cevabı olmuştur. 

Ağlama ve gülümseme, ikinci sinyallerle desteklenir. İnsan ağlaması maymunlardakine benzer bir şekilde başlar. Bir yavru maymun ağladığında, bir dizi ritmik çığlık sesi çıkarır ancak gözyaşı dökmez. Doğumdan sonraki ilk birkaç hafta boyunca, insan yavrusu da aynı şekilde gözyaşı olmadan ağlar ancak bu ilk dönemden sonra sesli işarete gözyaşı da eklenir. Daha sonraki yetişkin yaşamında, ağlama, kendi başına sessiz bir işaret olarak da ortaya çıkabilir ancak bebek için sesli işaretle birlikte gerçekleşir. Öncelikle, elbette, görsel bir işarettir ve akan gözyaşları, yanakların tüysüzlüğü nedeniyle daha belirgin bir şekilde görülür. Ancak annenin tepkisinde, genellikle bebeğin “gözyaşlarını kurulaması” bir diğer ipucudur. Bu, yüz derisindeki gözyaşlarının nazikçe silinmesini gerektirir ki böylece yakın bir bedensel temas sağlanır. Belki de bu, insan denen canlının aşırı şekilde gelişmiş gözyaşı bezlerinin, yüzü su içinde bırakmasının ikinci işlevidir. 

Bu düşünce eğer çok abartılı görünüyorsa, diğer birçok türde olduğu gibi insan annenin de, yavrusunun vücudunu temizlemek için güçlü bir temel dürtüye sahip olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Bebek altını ıslattığında bezini değiştirir ve onu kurular ve gözyaşları da, sanki duygusal bir sıkıntı anında anneyle benzer bir yakınlaşma sağlamak için evrilmiş bir “altını ıslatma karşılığı”dır. Gözyaşı, idrar gibi, vücuttaki atık maddeleri atmaya 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yardımcı olmaz. Az miktarda salgılandıklarında gözleri temizler ve korurlar fakat sel olup akan gözyaşlarının ise ancak toplumsal bir işaret verme işlevi olabilir. Böylelikle tamamen davranışsal bir yorumu haklı çıkarırlar. Gözyaşlarının başlıca işi, gülümsemede olduğu gibi yakınlaşmaya çağrı gibi görünmektedir. 

Gülümsemenin ikincil işaretleri; bebekçe konuşmalar ve kolları uzatmaktır. Bebek sırıtır, bebekçe seslerle kollarını annesine onu kucağına almasını ister gibi kasıtlı bir şekilde uzatır. 
Annenin tepkisi buna karşılık vermektir. O da gülümser, “bebekçe konuşur” ve onu kucaklamak için kollarını uzatır. Ağlamak gibi, gülümseme de doğumdan sonraki ikinci aya kadar ortaya çıkmaz. Aslında, doğumdan sonraki ilk aya pekala “maymunluk dönemi” denebilir çünkü insana özgü davranışlar, bebeklerde ancak bu ilk birkaç haftadan sonra ortaya çıkar. 

Bebek üçüncü ve dördüncü aylarına girerken, yeni bedensel temas şekilleri ortaya çıkmaya başlar. Kavrama refleksinin ve Moro refleksinin başlangıçtaki “maymun” eylemleri kaybolur ve yerini daha karmaşık ve yönlendirilmiş kavrama ve tutma biçimleri alır. İlkel kavrama refleksi durumunda, bebek kendisine uzatılan herhangi bir nesneyi otomatik olarak tutar ancak şimdi bebekte yeni ve gözleri ve elleriyle koordine ettiği, ilgisini çeken nesneyi uzanarak eline aldığı seçici bir kavrama oluşur. Genellikle ilgisini çeken şey; annesinin bedeni, özellikle de saçlarıdır. Bu tür yönlendirilmiş kavrama hareketleri, genellikle beşinci ayda tam anlamıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilir. 

Benzer şekilde, Moro refleksinin otomatik ve bilinçsiz sarılma hareketleri, bebeğin annesine daha bilinçli şekilde sarılmasına ve hareketlerini onun pozisyonuna göre ayarlamasına dönüşür. Yönlendirilmiş tutunma, altıncı ayda yerleşmiş olur. 

Bebek evresini geride bırakıp daha sonraki çocukluk dönemine geçildiğinde, birincil bedensel temasın gittikçe azaldığı görülmektedir. Ebeveynle gerçekleşen bedensel temasın gerektiği şekilde karşıladığı güvenlik ihtiyacı, gittikçe güçlenen bir rakip ile, yani bağımsız eylemle, dünyayı ve çevreyi keşfetmeye yönelik ihtiyaç ile karşılaşmaya başlar. Bu kuşkusuz annenin kollarıyla yapılmamaktadır. Bebek artık dışarı çıkmalıdır. Başlangıçtaki yakınlaşma ihtiyacını unutmalıdır. Ancak dünya hâlâ korkutucu bir yerdir ve bağımsızlık kazanılırken, güvenlik duygusunu sürdürmek için bir tür dolaylı, uzaktan kumandalı bir yakınlığa ihtiyaç vardır. Dokunarak iletişim kurma, yerini giderek daha hassas olan görsel iletişime bırakır. Kucaklamanın kısıtlayıcı ve engelleyici güvenliğinin yerini daha az kısıtlayıcı yüz ifadeleri alır. Kucaklama ve gülümseme yerini, karşılıklı gülümsemeye ve insanın yapabileceği tüm diğer değişik yüz ifadelerine bırakır. Eskiden kucaklanmaya davet eden gülümseme, şimdi kucağa alınmanın yerini tutar. Gülümseme giderek uzaklıktan sağlanan bir kucaklaşma simgesi haline dönüşür. Bu, bebeğin daha özgürce hareket etmesini ve bir bakışla annesiyle yeniden duygusal “temas” kurmasını sağlar. 

Gelişimin bir sonraki önemli aşaması, çocuğun konuşmaya başlamasıdır. Yaşamın üçüncü yılında, temel bir sözcük dağarcıının kazanılmasıyla görsel iletişime sözlü “temas” eklenir. Artık çocuk ve anne birbirlerine karşı “duygular”ını sözcüklerle ifade edebilirler. 

Bu dönemde, doğrudan bedensel temasın ilk yakınlaşmaları kaçınılmaz olarak daha da azalır. Sarılmak artık bebekçe olur. 
Keşfetme, bağımsız olma ve ayrı bir bireysel kimlik kazanma ihtiyacı, sarılma ve okşanma dürtüsünün gücünü giderek azaltır. Ebeveynler bu dönemde, bu birincil bedensel temasları aşırı şekilde gösterirlerse, bu, çocukta korunma değil, üzerine gitme duygusu yaratacaktır. Kucaklanmak artık dizginlenmek anlamına gelir ve ebeveynler bu yeni duruma uyum sağlamak zorundadır. 

Bedensel temas yine de tamamen kaybolmaz. Acı, şok, korku ya da panik anlarında, kucaklama yine memnuniyetle karşılanacak ve başka anlarda bile gerçekleşeceklerdir. Bununla birlikte, aldığı biçimde önemli değişiklikler olur. Tümüyle kucaklayan sarılmalar, eski halinin küçük parçalarına dönüşmüştür. Yarım kucaklama, eli omza koyma, başı okşama ve el tutuşma görülmeye başlar. 
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Bu daha sonraki çocukluk aşamasının ikilemi, keşfetmenin getirdiği tüm gerilimlere rağmen, hâlâ bedensel temas ve yakınlaşmaya büyük ihtiyaç duyulmasıdır. Bu ihtiyaç azalmış değil, bastırılmıştır. Dokunsal yakınlık bebekçe olduğu için geçmişte bırakılmalıdır ancak çevredeki koşullar bu ihtiyacın hâlâ duyulmasına neden olmaktadır. Bu durumun yarattığı çatışma, çocuğu bebekçe olmayan yeni bedensel temas biçimlerine yönlendirir. 

Bu biçim değiştirmiş yakınlaşmaların ilk belirtileri erken ortaya çıkar ve bizi neredeyse bebeklik dönemine geri götürür. İlk yılın ikinci yarısında başlar ve “geçiş dönemi nesneleri” olarak adlandırılan nesneler kullanılır. Bu nesneler aslında, cansız ebeveynlerdir. Bunların başlıcaları üç tanedir: sevilen bir biberon, yumuşak bir oyuncak ve genellikle bir örtü, çarşaf gibi bir kumaştır. İlk bebeklik döneminde bunlar, bebek tarafından annesiyle olan yakın temasın bir parçası olarak hayatına girerler. O zamanlar elbette anneye tercih edilmezler ancak yine de onun bedensel varlığıyla az da olsa ilişkilendirilirler. Yokluğunda annenin yerine geçer ve pek çok çocuk, annenin yerine koyduğu bu nesnelere sarılmadan uyumayı reddeder. Uyumadan önce o yumuşak oyuncak karyolasında olmalıdır, yoksa sorun çıkartır. 
Ve istekler oldukça basittir. İstediği; o oyuncağı ya da örtüsüdür. 
Benzerlerini kabul etmez. 

Bu aşamada bu nesneler yalnızca annenin yokluğunda kullanılır ve bu nedenle uyumadan önce, anneyle temasın kesildiği anlarda çok önemli hale gelirler. Ama sonra, çocuk büyüdükçe bir değişiklik olur. Çocuk, anneden daha bağımsız hale gelince, en sevdiği nesneler çok daha fazla önem kazanır. Bazı anneler bunu yanlış yorumlar ve bebeğin bir nedenden dolayı güvensiz hissettiğini sanar. Çocuk, “ayısı” ve “örtüsü” ile temasta olmak için dayanılmaz bir istek duyuyorsa bu nesnelere her zaman özel bir ad takar ve anne bunu geriye dönüş olarak yorumlar. Aslında, tam tersidir. Çocuğun yaptığı aslında, “Annemle bedensel temas kurmak istiyorum ama bu çok bebekçe olur. Bunun için artık fazla bağımsızım. Bunun yerine, beni annemin kolları kadar güvende hissettirecek bir nesneyle temas kuracağım.” dır. 
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Bir uzmanın belirttiği gibi, geçiş dönemi nesnesi, “annenin hoşa giden yönlerini andırır, annenin yerine geçer ama aynı zamanda anne tarafından yeniden kucaklanmaya karşı bir savunmadır”. 

Bebek büyüyüp yıllar geçtikçe, bu nesnelerin kullanımı dikkat çekici bir inatla devam edebilir ve bazı durumlarda ergenlik çağına kadar bile varlığını sürdürebilirler. Nadir durumlarda da yetişkinliğe kadar devam edebilir. Hepimiz, yatağında uzanmış, dev oyuncak ayısını kucaklayan kıza aşinayızdır. Bunlara “ender durumlar” diyorum ancak üzerinde durmak gerekir. Bebeklik döneminde kullandığımız geçiş dönemi nesnesi saplantısını sürdürmemiz gerçekten de ender bir durumdur. Çoğumuz için bu eylem gereğinden fazladır. Bunun yerine anneye benzeyen nesnelere bağlanırız ki bunlar çocukça anne benzerlerinin yerini tutan yetişkin anne benzerleridir. Bebeğin yatak örtüsü, bir kürk mantoya dönüştüğünde bunu daha saygıyla karşılarız. 

Büyümekte olan çocuktaki bir başka yakınlaşma biçimi de, itişerek oyun oynamaktır. Kucaklanmak bebekçeyse ama yine de ihtiyaç duyuluyorsa, o zaman ebeveyn ile kucaklaşmayı andıran bir şekilde yakınlaşılmalıdır. Sevgi dolu kucaklama böylece kaba bir kucaklamaya, bir güreşe dönüşür. Ebeveynle oyun ile karışık dövüşme, saldırgan yetişkinlik maskesinin altında çocuğun bebeklik döneminden kalma bir yakınlaşma ihtiyacını karşılar. 

Bu yöntem o kadar başarılı olur ki, daha sonraki ergenlik çağında bile ebeveynle oyun güreşmeler görülebilir. Daha sonra da, yetişkinler arasında, genellikle kola dostça bir yumruk veya sırta vurma halini alır. Kabul etmek gerekir ki, çocukluktaki oyun-güreş, yalnızca gizli bir yakınlıktan fazlasını içerir. Yeni fiziksel olanakları ve yetenekleri sağlamasının yanı sıra çok sayıda bedensel temas içerir. Ama eskiler kesinlikle hâlâ oradadırlar ve sanıldığından çok daha önemlidirler. 

Ergenlik çağıyla birlikte yeni bir sorun ortaya çıkar. Ebeveyn ile bedensel temas artık daha da kısıtlanmıştır. Babalar, kızlarının artık pek de oyuncu olmadıklarını fark eder. Oğlan çocuklar, annelerinin yanında utangaç olurlar. Bebeklik sonrası dönemde, bağımsız hareket etme ihtiyacı kendini göstermeye başlar ancak 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şimdi, ergenlikte, bu ihtiyaç artarak güçlü yeni bir istek getirir ki bu da gizliliktir. 

Bebeğin mesajı “beni sıkı tut”, çocuğun mesajı “beni yere indir” ise, ergenin mesajı “beni rahat bırak”tır. Bir psikanalist, ergenlik çağındaki birinin, “kendini diğer insanlardan ayırarak, aile fertleriyle ilişkilerini sanki bir yabancıyla sürdürüyormuşçasına sürdürdüğünden” bahseder. Bu ifade, elbette anlaşılması için aşırı bir vurgu yapmaktadır. Ergenler, çevrelerindeki yabancıları öpmezler ama anne babalarını öpmeye devam ederler. Doğru, davranışlar artık resmileşmiştir. Şapur şupur öpmenin yerini yanağı hafifçe öpmek almıştır ama kısa süreli yakınlaşmalar hâlâ yaşanmaktadır. Ancak bu yakınlaşmalar yetişkinlerde, selamlamalar, vedalar, kutlamalar ve acı paylaşımları dışında pek uygulanmazlar. Aslında, ergen, aile yakınlaşmaları söz konusu oldugunda bazen bir yetişkin, hatta süper bir yetişkin gibi davranır. 
Çocuklarına karşı sevgi dolu ebeveynler bu sorunun üstesinden bilinçsizce ama büyük bir ustalıkla gelirler. Buna tipik bir örnek, “giysileri düzeltme”dir. Doğrudan doğruya sevgi dolu bir dokunuş yapamadıkları için bedensel teması, “kravatını düzelteyim” ya da “paltonu fırçalayayım” yoluyla sürdürürler. Eğer çocuğun tepkisi, “rahat bırak anne” veya “kendim yapabilirim” ise bu, ergenin oyunun farkında olduğu anlamına gelir. 

Ergenlik sonrası dönem gelip genç yetişkin aile dışına çıktığında, beden yakınlığı açısından ikinci bir doğum yaşanmış gibi olur ve ailesini, yıllar önce anne rahmini terk ettiği gibi terk eder. 
Başlangıçtaki sırayı oluşturan; “beni sıkı tut / beni yere bırak / beni rahat bırak” şimdi başa döner. Genç aşıklar, bebek gibi “beni sıkı tut” derler. Bazen birbirlerine “bebek” bile dedikleri olur. Yakınlaşmalar, bebeklikten sonra ilk kez gün yüzüne çıkar. 
Daha önce olduğu gibi, bedensel temas işaretleri etkisini gösterir ve güçlü bir bağlılık duygusu oluşmaya başlar. Bu bağlılığın gücü, “beni sımsıkı tut” ve “beni hiç bırakma” sözleriyle desteklenir. Ancak çift olunduğunda ve aşıklar, ikili aile birimini kurduğunda, ikinci bebeklik dönemi sona erer. Yeni yakınlaşma, başlangıçtaki halinin bir kopyası olan ikinci aşamaya doğru 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ilerler. İkinci bebeklik yerini ikinci çocukluğa bırakır. (Bu gerçek ikinci çocukluk dönemidir ve çok daha sonra ortaya çıkacak yaşlılık evresi ile karıştırılmamalıdır.) 

Artık, kur yapılan flört döneminin sarmalayan yakınlıkları zayıflamaya başlar. Aşırı durumlarda, yeni çiftin bir veya her iki üyesi kapana kısılmış, özgürlükleri kısıtlanmış gibi hissetmeye başlayabilir. Bu oldukça normaldir ama doğal olmayabilir ve bunun bir hata olduğuna karar verip ayrılabilirler. İkinci çocukluğun “beni yere bırak” mesajı, yerini, ikinci ergenliğin “beni rahat bırak” mesajına bırakmıştır ve ergenin ailesinden kopuşu, ikincil aileden kopuş olan boşanmaya dönüşür. Ama boşanma ikinci bir ergenlik yaratıyorsa, o zaman bu yeni-ergen ne yapacaktır? Böylece boşandıktan sonra, eski çiftin her ikisi de yeni bir sevgili bulur, ikinci bebeklik evresini bir kez daha yaşar, yeniden evlenir ve nasıl olduğunu anlamadan ikinci çocukluğa geri döner. Hayretler içinde, sürecin kendini tekrarladığını fark eder. 

Bu açıklama, alaycı bir basitleştirme gibi görünebilir ancak vurguladığım noktayı anlamanıza yardımcı olacaktır. Şanslı olanların sayıları bugün bile çoktur, ikinci ergenlik çağını hiç yaşamazlar. İkinci bebeklikten ikinci çocukluğa geçişi kabul ederler. Çift bağı varlığını, cinsel ilişkilerin getirdiği yeni yakınlaşmalar ve ebeveynler ile paylaşımlarla sürdürür. 

Daha sonraki yaşamdaki ebeveyn kaybı, torunlarla yeni yakınlaşmaların gelişiyle üçüncü ve son bebeklik ortaya çıkar. Bu üçüncü yakınlaşma biçimi kısa ömürlüdür. En azından dünya üzerinde üçüncü çocukluk diye bir dönem yoktur. Tıpkı bebekliğimizdeki beşiklerimizdeki gibi yumuşak kumaşlara sarılmış olarak yatırıldığımız tabutlarımızın içinde hayata veda ederiz. 
Ömrümüz, beşikte sallanmamızdan, tabutumuzun taşınmasına kadar olan süre kadardır. 

Birçoğu için, üçüncü önemli yakınlaşma biçiminin aniden sonlanmasını kabul etmek zordur. Üçüncü bebekliğin, öbür dünyada bulunacak bir üçüncü çocukluğa dönüşmeyeceği reddedilir. 
Orada, ideal ve kalıcı bir çocukluk vardır çünkü Tanrı Baba'nın 


31 


bir karısı olmadığı için annenin göstereceği aşırı bir ilgi de olmayacaktır. 

Bu yakınlaşma düzenlerini, ana rahminden mezara kadar incelerken, yaşamın ilk dönemi üzerinde daha fazla durdum ve yetişkinliğin sonraki evrelerini hızlı geçtim. Yakınlaşmanın köklerini bu şekilde açıkladıktan sonra, bundan sonraki bölümlerde yetişkin davranışlarını daha yakından ele alabiliriz. 
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2. CİNSEL YAKINLAŞMAYA DAVET 


Her insan bedeni, toplumdaki arkadaşlarına sürekli olarak işaretler gönderir. Bu işaretlerden bazıları yakın temasa davet ederken, diğerleri ise ondan kaçınır. Birinin bedenine kazayla değmemiz dışında, bu işaretleri dikkatlice okumadan başkalarına asla dokunmayız. Ancak beynimiz, bu davet işaretlerini değerlendirmek gibi hassas bir işe öylesine iyi ayarlanmıştır ki, herhangi bir toplumsal durumu yorumlamak için bir saniyenin onda biri bile yeterlidir. Bir yabancılar kalabalığının içinde birdenbire sevdiğimiz birini görürsek, onunla saniyeler içinde kucaklaşabiliriz. Bu, önlemsizlik anlamına gelmez; bu basitçe, beyinlerimizin içindeki bilgisayarların, ilk karşılaşma anında pek çok kişinin görünüşü ve ruh hali hakkında hızlı ve neredeyse anlık hesaplamalar yapacak kadar mükemmel oiduğu anlamına gelir. Şekil, boyut, renk, ses, koku, duruş, hareket ve ifadeleriyle gönderilen yüzlerce farklı mesaj, ışık hızıyla duyu organlarımız tarafından algılanır, toplumsal değerlendirme bilgisayarı harekete geçer ve cevap dokun ya da dokunma diye gelir. 

Bebeklerin küçük bedenleri ve yardıma muhtaçlıkları, yetişkinleri onlarla sevecence iletişim kurmaya teşvik edici güçlü uyaranlar olarak hareket eder. Basık yüz, iri gözler, beceriksiz hareketler, kısa bacaklar ve genel olarak yuvarlak hatların hepsi yetişkinlerin onları sevmesine katkıda bulunur. Buna, o kocaman gülümsemeyi ve ilgilenilmediği taktirde ağlayacağını belirten işaretleri de eklersek insan yavrusunun açıkça yakınlığa davet ettiği görülür. 
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Yetişkinler olarak, örneğin hasta olduğumuzda veya bir kaza geçirdiğimizde, benzer işaretleri gönderir, hemen hemen aynı türden ebeveyn davranışı benzeri tepki veririz. Ayrıca, el sıkışma gibi bir bedensel temas kurduğumuzda ona, neredeyse her zaman bebekliğimizde olduğu gibi gülümseyen bir yüz ifadesi eşlik eder. 

Bunlar yakınlaşmaya yönelik başlıca davetlerdir ancak cinsel olgunlukla birlikte insan denilen canlı, erkek ve kadının dostluktan öte cinsel işaretler gönderdikleri tamamen yeni bir temas alanı oluşturur. 

Bazı cinsel işaretler evrenseldir ve tüm yetişkin insanlar için geçerlidir, diğerleri ise bu biyolojik temalara dayanan kültürel çeşitlemelerdir. Bazıları erkek ve kadın olarak yetişkin görünümlerimizle ilgiliyken, diğerleri yetişkin davranışlarımızla, yani duruşumuz, jestlerimiz ve hareketlerimizle ilgilidir. Bunları incelemenin en kolay yolu, insan bedeninin tümünü inceleyerek, her biri için kısa açıklamalar yapmak olacaktır. 

Apış arası. Cinsel işaretleri incelediğimiz için, ilk önce genital bölge ile başlayıp daha sonra bu bölgeden uzaklaşarak ilerlemek mantıklı olacaktır. Apış arası, insanın temel yasaklı bölgesidir ve bu sadece dış cinsel organların yeri değildir. Yasaklı konular, vücudun bu küçük alanına sıkıştırılmıştır: idrara çıkma, dışkılama, çiftleşme, yellenme, boşalma, kendi kendini tatmin ve regl. Bu bölgede olup biten bu faaliyetler dizisiyle, insan vücudunun her zaman en gizli bölgesi olması şaşırtıcı değildir. Onun doğrudan yakınlaşmaya görsel bir davette bulunması ve bir ilişki için ilk cinsel işaret olması durumunda çok güçlü bir cinsel tepki uyandırır. İşin garip tarafı, genital bölgeler yakınlaşmanın daha ileri aşamasına ulaştığında, görsel bir gösteri için artık çok geçtir. Bu nedenle eşin cinsel organıyla ilk temas görsel değil, dokunsaldır. Karşı cinsin cinsel organına doğrudan bakma eylemi, modern sevişmede pek yoktur, bunun yerini tutacak başka yollara başvurulur. 

Bunlardan biri, altlarında gizlenen organları olduğu gibi gösteren giysiler giymektir. Kadın için bu, bir beden küçük olan 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pantolon, şort ya da mayolar giyerek dikkatli erkek gözlerini, sıkılığı nedeniyle apış arasına girmiş ve o bölgeyi gösteren kumaşa çekmektir. Bu tamamen modern bir gelişmedir ancak erkekler tarafından uygulanmasının daha uzun bir geçmişi vardır. Yaklaşık iki yüz yıllık bir süre boyunca (kabaca 1408'den 1575'e kadar) birçok Avrupalı erkek, cinsel organını, bir “kasıklık” aracılığıyla dolaylı olarak tüm ihtişamıyla teşhir etmiştir. Bu, o dönemde erkekler tarafından giyilen aşırı dar pantolon ya da uzun çorapların ön kısmına takılan kese olarak giyilmeye başlanmıştır. Aslında uzun çoraplar o kadar sıkıydı ki başka bir seçenek kalmıyordu. “Kasıklık” eski bir sözcüktür. Yıllar geçtikçe, sadece bir kese parçası olmaktan çıkmış, erkeğin cinsel organının boyutuna dikkat çekmiş ve erkeğin sürekli olarak dik duran bir penisi olduğu izlenimini vermiştir. Bu keseler o kadar ileri gitmiştir ki, sonunda bir tür şakaya dönüşmeye başlamıştır. Öyle ki, Rabelais kahramanlarından birinin giydiği keseyi tarif ederken, “On altı yarda kumaş gerekir ve zafer anıtı biçimindedir. Her biri, portakal büyüklüğünde zümrütlerle süslenmiş çok şık iki altın halka emaye düğmelere tutturulmuştur. Kese, bunlarla birlikte ileriye doğru bir metre uzunluğunda.” yorumu yapılmıştır. 

Bugün moda dünyasında bu tür abartılı cinsel organ gösterileri pek yoktur ancak 1960'ların ve 1970'lerin genç erkeği bir kez daha “pantolonlarını” çok sıkı giymeye başlamışlardır. 
Modern kadın gibi, onlar da kendilerini dar kot pantolonlara ve mayolara sığdırmış ve cinsel organın normal duruşunu degiştirmek zorunda kalmıştır. Günümüzün genç erkeği, bacakları arasındaki kuşak boşluğunu bol pantolonlarla kapamaya çalışan yaşlı erkeklerin aksine, organını dikerek yürümektedir. Bu, ilgi gösteren kadın gözüne kolayca görülebilen bir çıkıntı sunar. 
Bu şekilde genç erkeğin giysisi bir kez daha kasıklıkta olduğu gibi bir dikleşme sergilemekte ancak bu kez şaşırtıcı bir şekilde, tutucu çevrelerden tepki almamaktadır. Önümüzdeki yıllar, kasıklığın geri gelip gelmeyeceğini gösterecek ve bu, erkeklerin süslenmesinin cinsel açıdan rahatsız edici hale gelip itibarını kaybetmesini ne kadar ileri götürebilecektir. 
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Diğer modern giysi ve cinsel organ gösterileri yaygın olarak yapılmazlar. Çok rağbet edilmeyen bu gösteriler arasında, kasık bölgesi kıllarını andıran kürkle süslenmiş kadın mayoları ve külotları veya cinsel organların şeklini taklit eden danteller bulunur. Zamanın geçmesine rağmen dolaylı olarak sürdürülen bir başka cinsel organ gösterisi de; İskoçların, bacakların arasından sarkan ve sporran adı verilen, apış arası kıllarını temsil eden kesesidir. 

Görülebilir cinsel organ işaretleri göndermenin daha dolaylı bir yolu, vücudun bir başka bölümünü “cinsel davet yankısı” olarak kullanmaktır. Bu, cinsel organları tamamen gizler ama cinsel mesajın iletilmesini sağlar. Bu yolla cinsel davette bulunmanın birkaç yolu vardır ve bunu anlamak için kadın cinsel organının anatomisine bakmakta fayda var. Simgesel açıdan bir hazneden oluşur ve vajina ile iki çift dudağı içerir. Bu organ örtüldüğünde, diğer vücut organları ya da bir şekilde ona benzeyen bir diğer ayrıntı, işaret verme amacıyla “cinsel davet yankısı” olarak kullanılabilir. 

Haznenin yerine kullanılabilecek diğer adaylar; göbek, ağız, burun delikleri ve kulaklardır. Hepsinin ılımlı olan yasakları vardır. Halka açık bir yerde burun karıştırmak veya kulağı temizlemek kabalıktır. Terimizi silmek, gözleri ovalamak gibi hareketler ise aynı şekilde kaba görülmez. Ağzımızı ele alırsak, onu sıklıkla kapatırız. Göbek bu konuda daha yasaklıdır. Geçtiğimiz yıllarda, gözlerimizi göbeğin kadın cinsel bölgesini hatırlatmasından korumak için fotoğraflarda ortadan kaldırıldığı görülmüştür. Bu dört “delik”ten yalnızca ağız ve göbeğin, kadın cinsel bölgesini çağrıştırdığı görülmektedir. 

Ağız bunların en önemlisidir ve cinsel ilişkilerde çok sayıda cinsel organ benzeri işaret gönderir. Çıplak Maymun'da, türümüzdeki dışa dönük dudakların benzersiz gelişiminin pekala bu hikayenin bir parçası olabileceğini, dolgun pembe yüzeylerinin yalnızca kültürel değil, biyolojik olarak da bir anlam taşıdığını öne sürmüştüm. Cinsel organı çevreleyen dudaklar gibi, dudaklar da, cinsel uyarılma ile daha kırmızı ve daha dolgun hale gelir 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ve onlar gibi bir hazneyi çevrelerler. Çok eski çağlardan beri kadınlar dudaklarını daha da belirginleştirmek için boyamaktadırlar. Ruj günümüzde kozmetik sanayinin önemli bir ürünüdür ve farklı renklerde üretilse de, genellikle pembe-kırmızı aralığında olurlar çünkü bu renkler, cinsel uyarının ilk aşamalarında, cinsel organın aldığı renktir. Bu, elbette, cinsel bir davette bulunmak değildir, sadece “seksi” ya da “çekici” olmak için yapılır ve bu konuda başka sorular sorulmasını getirmez. 

Erişkin dişinin dudakları erkeğinkinden biraz daha büyük ve etlidir ki bu simgesel bir anlam taşımaktadır ve kadın ile erkek dudakları arasındaki farkı ortaya çıkarmak için rujun taşırıldığı da olur. Bu da, cinsel olarak uyarıldıklarında genişleyip şişen cinsel organları hatırlatır. 

Pek çok yazar ve şair, dudakları ve ağzı önemli erotik bölgeler olarak görmüş, ihtiraslı öpüşmeleri anlatırken, erkeğin, dilini penis gibi kadının ağzına nasıl soktuğunu anlatmışlardır. Ayrıca bir dişinin dudak yapısının, (henüz görülmemiş olan) cinsel organların biçimini yansıttığı öne sürülmüştür. Dolgun dudaklı bir kadının dolgun cinsel organı olduğu, ince dudakları olan bir kadının ise cinsel organının aynı biçimde olduğu düşünülür. Bu düşünce tam bir benzerlik yansıtmaz, sadece dişinin genel vücut biçimleri ele alındığı zaman gerçeği yansıtır. 

Göbek. Ağızdan çok daha az ilgi çekmiştir ancak son yıllarda yaşanan bazı ilginç olaylar onun da bir cinsel çağrı yankısı rolü oynadığını ortaya çıkarmıştır. Sadece ilk fotoğraflardan silinmekle kalmamış, aynı zamanda “Hollywood Yasası” tarafından, teşhir edilmesi de kesinlikle yasaklanmıştır. Bu nedenle savaş öncesi filmlerde haremde dans eden kızlara hep bir tür süslü göbek kapakları takılmıştır. Bu yasak için hiçbir zaman gerçek bir açıklama yapılmamıştır. Yapılan açıklama, göbeğin açığa çıkmasıyla, çocukların ebeveynlerine bunun ne için oldugunu soracakları ve böylece ebeveyn ile çocuk arasında garip bir “hayatın gerçekleri dönemine geçiş”e yol açacağı olmuştur. 
Bu, yetişkin içinse saçmadır ve gerçek neden, göbeğin, bir “gizli delik” ile malum organı anımsatmasıdır. Doğu oryantal danslarında harem kızlarının karınlarını kıvırmalarıyla, bu delik cinsel açıdan davetkâr bir şekilde kıvrılmaya başlayınca, Hollywood, bu deliğin kapanması gerektiği kararına varmıştır. Ne gariptir ki, 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru ilerlerken Batı'da Hollywood Yasası gevşemeye başlarken, cumhuriyetçi ruhu yeni keşfeden Arap dünyası ise ters yönde uygulamaya başlamıştır. 
Mısırlı dansözlere, “geleneksel folklor” gösterileri olan göbek dansı sırasında göbeklerini göstermelerinin uygunsuz olduğu resmi olarak bildirilmiştir. Artık, hükümetleri, bel kısmının bir tür ince kumaşla uygun bir şekilde kapatılmasını emretmektedir. 
Ve böylece, Avrupalı ve Amerikalı göbekler, filmlerde ve plajlar- da özgürlüklerine geri dönerken, Kuzey Afrika'nın kör delikleri yeni bir karanlık döneme çekilmiştir. 

Batı dünyasının çıplak göbekleri yeniden ortaya çıkarken ilginç bir değişikliğe uğramıştır. Şekil değiştirmeye başlamışlardır. 
Resimli temsillerde, eski moda yuvarlak delik, yerini daha uzun ve ince yarığa bırakmıştır. Bu tuhaf durumu araştırırken, çağdaş modeller ve aktrisler, eski aktrislerle kıyaslandığında, uzun göbeklerin, yuvarlak göbekten altı kat daha fazla olduğu görülür. Kadın çıplaklığını gösteren ve rastgele seçilen iki yüz resim ve heykel üzerinde yapılan bir incelemede, tüm sanat tarihi boyunca, yuvarlak göbeklerin yüzde 92, ince uzun göbeklerin ise yüzde 8 olduğu görülmüştür. Modern fotoğraf modellerinin ve sinema oyuncularının resimleri üzerinde yapılan benzer bir inceleme ise önemli bir değişikliği ortaya çıkarmıştır. İnce göbeklerin oranı yüzde 46'ya yükselmiştir. Bu sadece, kızların eskisinden daha ince olmaları gerçeğinden kaynaklanmaktadır çünkü şişman ve dolgun bir kadının elbette ince uzun bir göbeği olamaz. 
Modigliani'nin çizdiği ince kızların göbekleri, Renoir'in tombul modellerinin göbekleri kadar yuvarlaktırlar. Ayrıca, 1970'lerin, benzer çizgilere sahip iki genç kızında iki farklı göbek deliği görülebilmektedir. 

Bu değişimin nasıl meydana geldiği ve modern fotoğrafçıların bilinçli olarak mı yoksa bilinçsizce mi teşvik edildiği tam olarak belli değildir. Bu, modellerin duruşlarındaki değişim ile poz 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vermeden önce karınlarını abartılı bir şekilde içeri çekmeleriyle ilgili olabilir. Bununla birlikte, yeni göbek deliğinin çok önemli bir değişim yaşadığı kesindir. Klasik yuvarlak göbek, simgesel bir delik olarak, daha çok anüsü çağrıştırır. Daha yuvarlak, ince ve uzun bir yırtık biçimindeki bir göbek, daha çok dişinin cinsel organına benzer bir hal alır, dolayısıyla cinsel bir simge olarak önemi daha fazla artmıştır. Görünüşe göre, Batılı göbeklerin ortaya çıkmasıyla göbek, daha açık seçik bir cinsel işaret aracı görevi üstlenmiştir. 

Kalçalar. Apış arası ve onun yansımaları olan diğer organları geride bırakıp, aynı bölgedeki iki etli yarım yuvarlak olan kalçalar üzerinde duralım. Kalçalar, dişilerde erkeklerden daha belirgindir ve diğer primat türlerinde bulunmaz, insana özgüdür. İnsanın dişisi, tipik primat çiftleşmesinde olduğu gibi erkeğe kalçalarını çevirip çiftleşme duruşuna geçerse cinsel organları pürüzsüz bir çift yarım yuvarlağın arasından görülecektir. Bu durum, kalçaları, türümüz için önemli bir cinsel işaret haline getirmiştir ve muhtemelen çok eski bir biyolojik kökene dayanır. 
Bu, diğer türlerdeki “cinsel şişkinlikler”in türümüzdeki karşıtıdır. Aradaki fark, bizim türümüzde bu durumun kalıcı olmasıdır. 
Diğer türlerde, şişlikler yumurtlamayla birlikte artar ve azalır, dişi cinsel olarak almaya hazır olduğunda ise en yüksek boyuta ulaşır. İnsan dişisi hemen hemen her zaman cinsel olarak almaya hazır olduğundan, doğal olarak bu cinsel “şişmeler” süreklidir. 
Çok eski zamanlarda, atalarımızın ayakta duruşları doğal duruş halini aldığı için, cinsel organlar arkadan çok önden görünmeye başlamıştır ancak kalçalar cinsel önemini korumaya devam etmiştir. Çiftleşme, giderek önden yapılır duruma gelse de dişi, kalçalarıyla cinsel işaret göndermeyi sürdürmüştür. Bugün bile, kalçalarını hafifçe kıvırarak yürüyen bir kız erkeği uyaran güçlü bir cinsel işaret göndermektedir. Eğer kalçalarını “bilinçsizce” normalden biraz daha fazla dışarı çıkarttığı bir duruş benimserse de aynı etkiyi yaratır. Ünlü kankan dansı duruşunda bile eski primatlara özgü cinsel davet hareketi görülebilir. Düşen bir şeyi almak için yere eğilen masum bir genç kızın kalçalarına bir şaplak ya da bir pandik atma isteği duyan erkek şakalarında da aynı şey söz konusudur. 

Kalçalarla ilgili çok eskilerden bu yana süregelen iki duruma değinmek doğru olacaktır. Birincisi “steatopygia” olarak bilinen doğal durumdur, ikincisi ise bir giyim eşyasıdır. Steatopygia, günümüzde tam olarak dolgun popo anlamına gelir ve bazı kültürlerde, özellikle Güney Afrika'da yaşayan Buşmenlerde rastlanan dikkat çekici şekilde çıkık olan kalçaya atıfta bulunur. Bunun, deve hörgücüne benzer bir yağ depolamasında bulunduğu öne sürülse de kadınlarda erkeklere göre daha belirgin olmaları, vücudun bu bölümünün cinsel işaret taşıdığını gösterir. Görünüşe göre Buşmen dişileri, bu işaretle gönderme yapma konusunda daha fazla gelişmişlerdir. Bu durumun, atalarımız zamanında tüm ırklara özgü olması mümkündür ancak bunun yerini, günümüzde, daha az davetkâr, daha atletik ve uyumlu kadın kalçaları almıştır. Elbette, Buşmenler, bir zamanlar sayıca şimdi olduklarından çok daha fazlaydılar ve tüm Afrika'ya yayılmış durumdaydılar. 

Avrupa'da ve başka yerlerde bulunan tarih öncesi döneme ait kadın heykelciklerinde tasvir edilen vücutların, büyük ve çıkık kalçalara sahip olması da ilginçtir. Bu iki şekilde açıklanabilir. Ya tarih öncesi kadınlara, erkeklerine muazzam cinsel işaretler gönderen devasa kalçalar bahşedilmişti ya da tarih öncesi heykeltıraşlar, günümüzün pek çok karikatüristi gibi, kendilerini kalçaların erotik cazibesine kaptırmışlardı. Ne olursa olsun, tarih öncesi kalçaların önemi yadsınamaz. Ancak sanatsal yaklaşımlar geliştikçe, büyük kalçalı kadınlar kaybolmaya başlamıştır. Bu heykelcikler, bulundukları her yerde o yörenin tarih öncesi figürleridirler. Onlar kayboldukça yerlerini daha ince kadınlar almıştır. Erkeklerin kadın kalçalarına olan ilgisi yine de devam etmiş ancak birkaç istisna dışında kalçalar, 20. yüzyılın sinemasında gördüğümüz oranlara inmiştir. Eski Mısır duvar resimlerinde tasvir edilen dans eden kızlar, günümüzdeki bir gece kulübünde kolayca iş bulabilir ve Venus de Milo yaşasaydı, kalça ölçüsü 38 inçi geçmezdi. 
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Bu kuralın istisnaları ilgi çekicidir çünkü bir bakıma tarih öncesi zamanlara geri dönüşü, erkeklerin kadın kalçalarının aşırı abartılmış boyutlardaki haline yeniden ilgi duyduğunu göstermektedir. Burada, yukarıda bahsettiğimiz dolgun popo fenomeninden yapay bir giysiye geçiyoruz. Etki her iki durumda da aynıdır, yani, kalça bölgesi çıkıktır ancak kalçalar, kadın giysisinin altına yerleştirilen dolgular ile olduklarından iri gösterilirler. Bu başlangıçta, bir tür kumaş kullanılarak sağlanmaktaydı. Kalçaları bel bölgesini geniş gösterecek şekilde destekleme alışkanlığı, Avrupa modasında sıklıkla görülürdü ve yeni bir görüntüyü ve etkiyi sağlamak için gereken tek şey, vücudun ön ve yan taraflarını desteklemek olmuştur. 1870'lerin kasnaklı ve dolgulu kalçaları ortadan kalkmış ancak 1880lerde daha da abartılı şekilde geri dönmüştür. Artık tellerle ve çelik yaylarla desteklenmiş bir raf taşımaktadırlar. Ancak 1890'lara gelindiğinde bu da ortadan kalkmış ve 20. yüzyılın giderek daha atletik bir görünüm alan kadınları onu asla kullanmak istememiştir. Günümüzde geniş kalçalar, çok ender olarak kullanılan dolgulu korselerle desteklenmekte ve karikatüristlerin kışkırtıcı biçimde “davetkâr” olan çizimlerine konu olmaktadır. 

Bacaklar. Bel bölgesinden aşağıya doğru indiğimizde, kadın bacaklarının da cinsel işaret araçları olarak erkeklerin büyük ilgisini çektiğini görürüz. Anatomik olarak, kadın bacaklarının dış kısımlarında erkeklere göre daha fazla yağ bulunur ve dolgun bacaklar belirli tarih dönemlerinde erotik bir anlam taşımıştır. 
Diğer zamanlarda, bacak derisinin gösterilmesi bile cinsel işaret için yeterli olmuştur. Söylemeye gerek yok, etek ne kadar kaldırılırsa, o kadar uyarıcı olur çünkü birincil cinsel bölgeye yaklaşılmaktadır. Bacaklara yapay destek sağlanmış, opak çorapların altına “baldır yastıklar” giyilmiştir. Yüksek topuklu ayakkabılar çok daha fazla benimsenmiştir, bunun nedeni, ayağın belirli bir eğimde bacağın çizgilerini daha da belirginleştirmesi ve ayrıca bacakları daha uzun göstermesidir. “Uzun bacaklı olmak” cinsel olgunluk ve dolayısıyla seksi olmak demektir. 
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Ayaklar genellikle bir boy küçük ayakkabılara sıkıştırılmıştır ki; bu eğilim, kadın ayağının erkeğinkinden biraz daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, aradaki farkı biraz artırmak, kadın ayağını daha kadınsı hale getirecek ve erkeğe cinsel bir işaret gönderecektir. Erkekler küçük ayaklara övgüler- de bulunurken, kadınlar küçük ayaklı olmak için adeta işkenceye boyun eğerler. Byron'ın dizeleri geleneksel erkek tutumunu en iyi şekilde özetlemektedir. “O minicik ve zarif ayaklar, kadın hatlarının mükemmel uyumunu akla getiriyor.” Kadın ayağına ilişkin bu görüş, en az iki bin yıllık geçmişi olan ve çirkin kız kardeşlerin ayaklarının minik cam ayakkabıya sığmayacak kadar büyük olup, sadece güzel kadın kahramanın prensin kalbini kazanacak kadar küçük ayaklarının olduğu Külkedisi masalında da görülür. 

Çin'de küçük kadın ayaklarına yönelik eğilim bir zamanlar o kadar ürkütücü boyutlara taşınmıştır ki, genç kızların ayakları ciddi bozukluklara neden olacak şekilde sıkı sargılarla sarılmıştır. Ayaklar, minik süslü ayakkabıların içinde gerçekten şirin görünmüştür ama sargılar çıktığında bir domuz ayağı görünümünü almıştır. Bu acı veren gelenek o kadar önemli olmuştur ki, bir kızın ticari değeri ayaklarının küçüklüğüyle ölçülmüştür. 
“Ayaklarından yakınan” modern kadında, bu eski fenomen az da olsa hissedilir. “Altın zambaklar” geleneğini açıklamak için gösterilen resmi gerekçe, söz konusu kadının çalışmasına gerek olmadığıdır çünkü ayakları nedeniyle çalışamayacak durumda olmuştur. Ancak kocası da çalışmak zorunda değildir ama ayakları sıkıntı yaşamamıştır. Bu durumda, bunun açıklaması, abartılı bir cinsel farklılık olmasıdır. Abartılmış durumlar, “yüksek sosyete modası” ya da statü gereği uygulanır ancak bunun altında yatan gerçek, söz konusu değişikliğin dişiye (ya da erkeğe) özgü bir biyolojik özelliği vurgulamasıdır. Kadınların bellerini sıkmaları da buna bir diğer örnektir. 

Bacaklar, anatomik özelliklerinin yanı sıra, duruşlarıyla da cinsel işaret iletebilirler. Pek çok kültürde kızlara, bacakları açık durmanın ya da oturmanın ayıp olduğu söylenir. Bunu yapmak, 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cinsel organları “açmaktır” ve cinsel organlar görünmeseler de gönderilen mesaj yine aynıdır. Kadınların pantolon giymesi arttıkça, katı görgü kurallarının ortadan kalkmasıyla birlikte, bacakları açıp durmak ya da oturmak son yıllarda çok daha yaygın hale gelmiş ve reklamlarda model kızlar tarafından sıklıkla benimsenmiştir. Bir zamanlar çok güçlü bir işaret olan şey şimdi sadece meydan okuyucu hale gelmiş, bir zamanlar hayretler uyandıran olgu bugün kışkırtıcı olmuştur. Ama yine de etekli bir kız hâlâ eski kurallara uymaktadır. Yalnızca bir külotun örttüğü apış arasını göstermek çok güçlü bir cinsel davet işareti olma durumunu halen korumaktadır. 

“Terbiyeli kız” bu nedenle bacaklarını birleştirip oturur ancak bunda bir tehlike yatar. Kız bunu fazla ciddiye alıp, bacaklarını aşırı bir biçimde birleştirebilir. Bunu yapar ve bacaklarını birbirlerine sıkıca yapıştırırsa, bu durumu “çok fazla protesto ettiğini” ifade eder ve böylelikle de yeni bir tür cinsel yorum yapar. Tüm tutucu tutumlarda olduğu gibi, aklını cinselliğe çok fazla taktığını gösterir. Aslında, cinsel organını göstermemek için gereksiz yere çabalayan kız, onları göstermeye çalışan kız kadar dikkat çeker. Bir kız oturduğunda eteği hafifçe yukarı kalksa ve bacakları, göstermek istediğinden daha fazla ortaya çıksa, durumun cinselliği artmış olur. Cinsel olmayan tek işaret, her iki uçtan da kaçınmaktır. 

Erkek için de, bacakların açılması kadınınkiyle hemen hemen aynı işareti taşır çünkü burada da “cinsel organlarımı sana gösteriyorum” yatar. Bacaklarını iki yana açıp oturmak, egemen ve kendine güvenen bir erkeğin hareketidir (tabii ki onları bir araya getiremeyecek kadar şişman değilse). 

Karın. Şimdi de cinsel bölgeden yukarıya doğru çıkıp, karına bakalım. Karın, biçim olarak; düz ve şiş olarak ikiye ayrılır. 
Sevgililer düz karınlı olurken, kötü beslenmiş çocuklar ve fazla beslenmiş erkekler şiş karınlı olur. Yetişkin dişiler fazla kilolu bile olsa genellikle yetişkin erkekten daha az göbekli olurlar. 
Bunun nedeni, kadının göbek çevresinden çok baldır ve kalça bölgelerinin yağ biriktirmesidir. Ama erkek de kadın da, yeme 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konusunda ileri giderse elbette, ikisi de aynı küremsi şekle sahip olacaklardır. Sıska denilen erkeklerin çoğu, orta yaşlarında ya da yaşlılıklarında ufak da olsa bir göbek edinirler. Peki bu nasıl açıklanabilir? 

Bazen karikatürler, karikatürü çizen sanatçının amaçladığından, hatta bildiğinden fazlasını söyler. Örnek verirsek, göbekli, orta yaşlı bir adam plajdadır ve bikinili güzel bir genç kız ona yaklaşırken görülür. Kızın ona doğru geldiğini fark ettiğinde sarkan göbeğini içine çekmeye başlar. Kız yanına geldiğinde ise göbek kalmamış, göğsü ve gövdesi iyice şişmiştir. Kız uzaklaştıkça göbek yeniden salınır ve gözden kaybolduğunda ise başlangıçtaki biçimini alır. Bu karikatür tam olarak, erkeğin vücut çizgilerini ve cinsel imajını bilinçli olarak kontrol etmesini yansıtmaktadır. Ama aynı zamanda tasvir ettiği şey, erkeğin cinsel gösterisinde bilinçsiz ve ara sıra yapılan durumdur. Cinsel heyecan ya da uzun süreli cinsel ilgi, karın kaslarının otomatik olarak gerilmesine neden olur. Bireysel farklılıklardan bağımsız olarak, genç ve yaşlı erkeklerin vücut hatlarındaki başlıca farklılık budur. Genç erkekler, cinsel açıdan yaşlılara göre daha güçlüdür ve vücut şekilleri yukarıdan aşağıya indikçe daralır. Türümüz erkeginin cinsel gösteri biçiminde; geniş omuzlar, geniş göğüsler ve dar kalçalar öne çıkar. Yaşlı erkeklerde ise omuzlar çökük, göğüs düz ve kalçalar daha yağlıdır. Yaşlı erkek açıkça, “Çift kurma dönemini geride bıraktım.” demektedir. 

Günümüzde, gençlik ve cinsel güç, yüksek statü haline geldiği için yaşlı erkekler, vücutlarının kaçınılmaz gerçeğini değiştirmek için çok uğraşmaktadır. Acımasız diyetler ve egzersizler yapar, hatta bazen sıkı korseler giyip, gevşemiş karın kaslarını içlerine çekerler. Pek çok erkek, elbette, zaman zaman bu yollara başvurur ama bunları sürekli hale getirmedikleri takdirde vücutları eski haline geri dönecek ve fiziksel yönden başarıları sınırlı kalacaktır. 

Durum her zaman böyle olmamıştır. Modern tıbbın mucizeleri hayatımızı bu kadar doğal olmayan bir boyuta getirmeden önce, erkeklerin çoğu, kısa sürede hayatlarını yitirirlerdi. Primat 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dönemindeki vücut ağırlığımız ve yaşamımız çeşitli özelliklerine göre incelendiğinde, insan ömrü, kırk ila elli yıldan öteye gitmemektedir. Bundan sonrası ancak bir prim olarak görülebilir. Ayrıca, önceki tarihsel dönemlerde, yaşlanan egemen bir erkek, statüsünü gençliğinden çok sosyal gücüyle korumuştur. Çekici bir genç kadına kur yapmak yerine dilerse onu satın almıştır. Şişman bir lort ya da harem sahibi, koca göbeğinden rahatsız olmaz, cinsel işaretleri de pek umursamazdı. Bu sorun haremde göbek dansının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dansın kökeni, kadının şişmanlığı nedeniyle hareket olanağı kısıtlı olan efendisinin vücudunun üzerinde kalçalarını oynatmasına dayanmaktadır. Çiftleşmedeki git gel hareketlerini kendileri yapamadığı için, erkek rolünü üstlenmek üzere eğitilmiş kızlar, efendilerinin cinsel organını kendi organlarına sokar ve ardından kalçalarını kıvırarak boşalmalarını sağlarlar. Böyle bir çiftleşme, bir tür kendi kendini tatmin olarak düşünülebilir. 

Günümüz erkeği için, erkeksi cinsel davet işaretlerine gerek duyulmayan cinsel fetihler, çoğunlukla, genelevlere yapılan kısa ziyaretlerle sınırlıdır. Uzun süreli ilişkilerde erkeğin cinsel cazibesi önemli rol oynar. Bu bakımdan insan türü için çok daha doğal bir duruma geri dönülmüştür ancak aynı zamanda ömrün doğal olmayan biçimde uzaması yeni sorunlar getirmiştir. Bu durum, yirmili yaşlarını geride bırakan ve cinsel güçlerinin azaldığını hissetmeye başlayan erkek için yeni bir “gençlik ve dinçlik” kaygısına yol açmıştır. Eski zamanlarda, kırk yaşlarında doğal bir ölüme yaklaşan erkekte ise böyle bir kaygı bulunmazdı. Ama şimdi, çocuk sahibi olmasının neredeyse yarım yüzyıl gibi bir geleceği olan erkek için durum ciddidir ve tüm diyet kitapları, zayıflama merkezleri ve çağdaş yaşamın diğer birçok aracı bunu kanıtlamaktadır. 

Bel. Burada tekrar dişinin gönderdiği cinsel işaretlere geri dönüyoruz. Kadının beli erkeğe kıyasla daha ince ya da daha geniştir. Çocuk doğurmaya elverişli kalçalar ise şişkin, yuvarlak göğüsler nedeniyle öyle görünmektedir. Bu nedenle, belin inceliği, daha önce incelediğimiz türden abartmalarla kadına özgü 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cinsel işaret özelliği taşımaktadır. İşaret, beli sıkılaştırıp, göğüs ve kalçaları büyüterek doğrudan ya da dolaylı olarak artırılabilir. Göğüsler, sıkı giysilerle yukarı kaldırılıp ön plana çıkartılır ya da estetik ameliyatla da büyütülebilir. Kalçalar ise dolgu ile vücuttan dışarı doğru çıkıntı yapan giysiler giyilerek genişletilebilir. 
Bel, sıkı korseler ya da kemerlerle inceltilebilir. 

Kadın bel korselerinin uzun ve acıklı bir hikayesi vardır. Bu korseler, daha önceki dönemlerde, zaman zaman o kadar sıkı olmuşlardır ki genç kızların kaburga ve akciğer gelişimine zarar vermişlerdir. Viktorya döneminin sonlarında, beli inç olarak yaşına eşit olan kız güzel sayılmıştır. Birçok genç kadın, bu hedefe ulaşabilmek için, sıkı korseleriyle uyumak ve bu korseleri gün boyunca giymek zorunda kalmıştır. Kabarık eteğin moda olduğu tarihsel dönemlerde ise bel üzerindeki kısıtlamalar büyük oranda hafifletilmiştir çünkü büyük eteklerin altındaki büyük kalçaların yanında, bel ince görünmektedir. 

20. yüzyılda bellerin sıkı korselerden çektiği acı hafifletilmiş ve korse yerine sıkı diyetlere yönelinmiştir. Bugün, İngiliz kadınlarının ortalama bel ölçüsü 27 inçtir. Model Twiggy, Playboy dergisindeki “ayın kızı” ve Dünya Güzellik Kraliçelerinin bel ortalaması ise 24 inçtir. Günümüzün kadın sporcuları, vücutlarına daha erkeksi hatlar verdikleri için bel ölçüleri 29 inçtir. 

Bu sayılar, göğüs ve kalça ölçüleri ele alındıklarında daha da anlam kazanır çünkü böylece kadının “bel girintisi” etkeni ortaya çıkar. Twiggy (30-24-33) ölçüsü ve Dünya Güzellik Kraliçesi (36-24-36) ölçüleriyle burada ayrılmaktadır. İkincisi, daha güçlü bir bel işareti göndermektedir. 

Burada değinilmesi gereken bir etken daha vardır. Bel, hem yukarıya hem de aşağıya kıyasla bir girinti yapar. Dünya Güzellik Kraliçesi'nin ölçüleri mükemmel bir şekilde dengelenmiştir. Bununla birlikte, ortalama bir İngiliz kadını (37-27-39) belkalça arası girintisi, göğüs kalça arasındaki girintiden büyüktür. 
Kalçaların göğüslerden iki inç daha büyük olması, vücuduna 2 
inçlik bir “düşüş” verir. Diğer Batı ülkelerindeki ortalama kadın ölçülerinde de görülür. İtalya'da da 2 inç, Almanya ve İsviçre'de 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bunun biraz üzerinde, İsveç ve Fransa'da en fazlası durumundadır. 

Bu sayılar Playboy “ayın kızı” için önemli bir fark gösterir. İnçte bir “düşüş”ün aksine, 2 inçlik bir “yükseliş” olur. Bu nedenle “iri göğüslü” olarak adlandırılmaları sadece göğüs ölçülerini yansıtmaktadır. İngiliz kadınlarının iri göğüslü gibi görünmelerinin nedeni, göğüs ölçüleri daha büyük olmamasına rağmen, gerek bel gerek kalça ölçülerinin kabaca dört inç daha küçük olmasındandır. Böyle alışılmadık bir dişi bulmak kolay değildir. Derginin amacı doğrultusunda kızın göğüsleri çıplak fotoğrafını çekmek gerektiğinden, yapay araçların yardımına başvurmadan çözülmesi gereken biyolojik bir sorun ortaya çıkar. 
Bunu tam olarak anlamak için artık bel bölgesini geride bırakıp göğüs bölgesini ele almamız gerekiyor. 

Göğüsler. İnsan türünün yetişkin dişisinin, bir çift şişkin ve yarım yuvarlak şeklinde süt bezine sahip olması primatlar arasında rastlanmayan bir durumdur. Bunlar, süt üretmediği zamanlarda bile çıkıntılı ve şişkin halde kalır ve yalnızca bir besleme aracı olmaktan daha fazlasıdır. Biçimlerinin, başlıca cinsel bölgenin bir taklidi, bir başka deyişle, yarım yuvarlak olan kalçaların biyolojik bir kopyası olduğunu daha önce belirtmiştim. Böylece dişi ayakta dururken, ki bu yalnızca insana özgü bir duruş biçimidir, erkeğe güçlü bir cinsel işaret gönderir. 

Kalça şeklini andıran iki yer daha bulunur ancak bunlar gögüsün gönderdiği işaret kadar etkili işaret göndermez. Bunlardan biri, dişinin, bluzunu biraz aşağı çekmesiyle ortaya çıkan kavisli yarım yuvarlak omuzlardır. Dekolte elbiselerin moda olduğu dönemlerde erotik bir görev yüklenirler. Diğer bölge ise dişinin dizleridir. Dizler, bacaklar bükülüp birbirine bitiştirildiğinde, erkeğin gözlerine bir diğer çift yarım yuvarlak sunar. Omuzlarda olduğu gibi, dizler de en büyük etkilerini, etekler biraz yukarıya kaydırıldığı zaman yaparlar. Bacakların tümü sergilense etkisini kaybedecektir çünkü o zaman dizler, kendi başlarına birer yarım yuvarlak olmaktan çıkıp, sadece butların bitimini noktalayan 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yuvarlak haline geleceklerdir. Ancak dizler çok daha hafif kalça yankılarıdır ve en büyük etki göğüslerin sergilenmesiyle sağlanır. 

Burada, çocuklukta kadın göğsüne verilen tepki ile yetişkin cinsel tepkisi arasında ayrım yapmak önemlidir. Çoğu erkek, kadın göğsüne olan ilgisini tamamen cinsel olarak görür. Buna karşılık, bazı bilimsel teorisyenler bu ilgiyi tamamen çocuksu olarak görürler. Her iki görüş de tek taraflıdır çünkü iki etken de burada rol oynamaktadır. Erkek aşık, dişinin göğüslerini öperken, kalçaya benzeyen bir şeyi öpmekte değil, bebeklikteki mutluluğuna geri dönüyor olabilir, dişinin göğüslerini okşayan erkek aşığın isteğinin altında, yarım küre şeklindeki kalçaları okşamaktan çok annesinin göğüslerini bebek elleriyle okşadığı günlere dönmek yatıyor olabilir. 

Kadın göğüslerinin bu cinsel özelliği türümüz için çok önemlidir ve hikayenin tümü bu olmasa da toplumun kadın gögüsleriyle sürekli uğraşmasında önemli bir rol oynar. Eski dönemdeki İngiliz Püritenleri bu yüzden, göğüslerin sıkı bir şekilde bağlanıp düzleştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 17. yüzyıl İspanya'sında alınan önlemler daha da sert olmuştur. Genç hanımlar, göğüsleri belli olmasın diye göğüslerinin üstlerine kurşun levhalar takmaya zorlanmışlardır. Bu tür önlemler, elbette, kadın göğsüne ilgi duyulmadığı anlamına gelmez. Aksine, göğüslerin cinsel işaret gönderdiği kabul edilir ve bunun, kültürel nedenlerden ötürü engellenmesi amaçlanmaktadır. 

Göğüslere gösterilen ilgi çok daha da yaygınlaşmış, göğüsleri belirginleştirmek için uygulanan yöntem onları daha büyük değil, daha dik hale getirmek olmuştur. Başka bir deyişle, yarı yuvarlak kalça benzeri görünümlerin daha da abartılmasına yönelinmiştir. Dar elbiselerle yukarı doğru itilerek sıkıştırılmışlardır. Böylece dar elbiselerin üzerinde şişkin ve çıkık duruma getirilerek, sarkık görünmeleri engellenmiştir. Tarihin bazı dönemlerinde, bu soruna daha fazla ilgi gösterilmiştir. Eski bir Hint aşk sanatı el kitabında şöyle geçer: “Genç bir kızın göğüsleri- ne sürekli olarak antimon ve pirinç suyuyla tedavi uygulanırsa, kızın göğüsleri öylesine büyür ve belirgin hale gelir ki, böylece 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uzman bir kişinin kalbini, bir hırsızın altın çalması misali çalacaklardır.” 

Bazı ilkel kültürlerde ise, sarkık göğüsler tercih edilir ve genç kızlar sarkık göğüslü olabilmek için onları aşağı doğru çekmeye teşvik edilmişlerdir. Bize yakın toplumlarda da küçük, hatta tahta göğüslü dişilerin hayranları vardır ve bu istisna için de şöyle bir açıklama yapabiliriz. Sosyal antropologlar bu istisnaları muhtemelen sadece “kültürel farklılıklar” ile açıklayıp, meseleyi orada bırakacaklardır. Her kültürün ve her dönemin kendine özgü güzellik standartları olduğunu düşünüp, belli bir kabile veya toplum için kabul edildiği sürece hemen hemen her şey geçerlidir diyeceklerdir. Tek bir biyolojik tema ve çeşitlemeleri yoktur, sadece eşit derecede geçerli alternatifler vardır ve her biri kendi başına değerlendirilmelidir. Ancak böyle bir bakış açısı, yetişkin erkek ve dişinin bedensel detaylarının neden bu kadar farklı biçimde geliştiği sorusunu cevapsız bırakmaktadır. Tipik bir dişi, erkekte olmayan şişkin göğüslere sahiptir, yavrularını beslemediği zamanlarda bile aynı biçimini korur ve diğer primat türleri bu özellikten yoksundur. Bu nedenle, göğüsler Homosapiens'lere özgü temel bir biyolojik unsurdur. Bu konudaki çeşitlemelerin, “farklı kabilesel gelenekler” olduğunu söylemek uygun değildir, bu çeşitlemeler doğa kanununun dışında olan özel olaylar olarak görülmelidir. 

Bu istisnaları anlayabilmek için insan dişisinin memesinin “yaşam öyküsü”ne bakmak yardımcı olacaktır. Bu öykü, çocukta, düz bir göğüste meme başı olarak başlar. Daha sonra, ergenlikte meme başlarının şişkinleşmesine dönüşür. Büyüdükçe, ağırlığı nedeniyle aşağı doğru çekilir, alt tarafı üst tarafından biraz daha kavisli hale gelir. Bununla birlikte, meme uçları doğrudan öne doğru çıkıntı yapar. Bu ergenlik çağındaki kızın durumudur. 
Yirmili yaşlarına geldiğinde, göğüsler büyümeye ve aşağıya doğru dönmeye devam eder. Orta yaşta, dolgun göğüslü bir kadın, özel bir göğüs desteği kullanmıyorsa göğüslerinde gözle görülür bir sarkma olur. O halde göğüs gelişiminde üç temel aşama 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vardır: gelişmemiş kızın küçük, genç yetişkinin sivri ve çıkıntılı, yaşlı yetişkinin ise sarkık göğüsleri. 

Bu açıdan bakıldığında, kültürel çeşitlemeler anlamlı olmaya başlar. Bir kültürde, herhangi bir nedenle, gelişmemiş kızların cinsel olarak çekici olduğu düşünülüyorsa, o zaman küçük göğüsler tercih edilecektir. Daha yaşlı kadınlar tercih ediliyorsa sarkık göğüsler moda olacaktır. Büyük çoğunluk için, insan dişisinin ilk cinsel etkinlik dönemini simgelediği için ara dönem tercih edilecektir. Az gelişmiş dişiler, göğüslerinin küçüklüğünden yakınarak onları desteklerle büyütecek, daha ileri yaştakiler de göğüslerini yukarı kaldırmaya uğraşarak, cinsel yaşamlarının daha başlangıcında oldukları izlenimini vereceklerdir. 

Gelişmemiş kız görünümünün tercih edildiği durumlar için birkaç açıklama getirilebilir. Cinsel olarak bastırılmış, püriten bir kültürde yaşayan erkek için kadınların düz görünüm verilmiş göğüsleri, bu güçlü cinsel davet işaretinin gücünü azaltabilir. Gelinini “kızı” gibi gören ve ona “baba” rolü oynama eğilimindeki erkek için küçük göğüslerin neden olduğu küçük kız görünümü çekici olabilir. Gizli eşcinseller için küçük göğüsler, erkek çocuksu bir görünüm verebilir. Öte yandan, kadının kültürel açıdan annelik rolünün cinsel rolüne kıyasla daha fazla önemli hale geldiği toplumlarda, ileriki yaşlardaki kadının sarkık göğüsleri, genç kızlarda bile daha çekici olacak, genç kızlar daha sonra göğüslerini “sarkıklaştırmak” için çabalayacaklardır. 

Ne var ki çoğunluk için en çekici olanı, bu iki yuvarlağın en çıkık hale geldiği ama henüz sarkacak kadar büyümeden önceki durumudur. Bu da Playboy fotoğrafçısının ikilemini açıklar çünkü göğüslerde aranılan bir özelliğin (büyüklük) ve diğer özelliğin (sarkıklık) azalması gerektiğini getirir. Bir süper göğüs fotoğrafı çekebilmek için öyle bir kız bulunmalıdır ki göğüsler hem diriliğini kaybetmemiş hem de yetişkin boyutlarında olmalıdır. Kadınlar, göğüslerle gönderilen cinsel davet işaretlerinin etkili olabilmesi için göğüs destekleyici araçlara başvururlar. 

Süper-göğüs izlenimini arttırmak için başvurulan bir diğer yöntem de belleri daha ince, kalçaları daha dar kızlar seçmektir. 
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Burada başka bir sorunla karşı karşıya kalmaktayız ki bu da kadın vücut hatlarında yaşla ortaya çıkan değişimdir. Yapılan araştırmalarda, ortalama yetişkin dişilerin ağırlıklarında beş yılda bir 750 gram kadar artış olduğu görülmüştür. Bu artış en çok kalça ve butlarda olur ve orta yaşlı dişinin “büyük kalçalı” görünümüne de bu durum neden olmaktadır. Bu değişiklik, dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle Akdeniz ülkelerinde inanılmaz bir hızla olur. Yirmili yaşlara gelen kızların hemen hepsinde bu değişiklik görülebilir. İnce ve uzun kızların, neredeyse bir gecede geniş kalçaları olur ve daha gelişmiş kadınlara özgü “anaç” bir görünüm alırlar. Bu durum başka bölgelerde daha yavaş gerçekleşir ama sonuç yine aynıdır ve çok ileriki yaşlarda vücudun küçülmeye başlamasına kadar sürer. 

Genç görünmek isteyen Batılı kadınların çoğu, bu türe özgü doğal biyolojik değişime karşı amansız bir mücadele verir ve sıkı diyetler uygular. Bu kadınlar yalnız oburluklarıyla değil, doğa ile de savaşmak zorunda kalırlar. Normalin altında yemek yemeleri gerekecektir. Geçmişte, dolgun ve yuvarlak hatlı bir kadın cinsel yönden çekici görülmekteydi. Yuvarlak hatlar dişiliğe aykırı sayılmazdı. Ama yine de kız gibi bir görünümden çok anaç bir görünüm sergilemekteydi ve günümüzde gençleşme akımının etkisinde olan kadın, çiftleşirken de, çocuk doğururken de kız gibi görünmeyi dilemektedir. 

Yetişkin dişinin dolgun hatlarının, flört döneminden çok anaçlık dönemini çağrıştırmasının nedeni, bekar kadının aldıgı her kiloya karşılık çocuk sahibi kadının onun üstünde kilo almasıdır. Bekar olmak yaşı kaç olursa olsun, biyolojik açıdan bakıldığında, olası bir eşe kendini beğendirmek için çaba harcamak ve bu nedenle, bu dönemin beden ölçülerini korumaya çalışmaktır. Bekar bir kız evlendiğinde daha “rahat” bir duruma girer, anaç biçimini alır ve vücut hatlarında gözle görülebilir yeni değişiklikler olur. 

Bu eğilim, çoğu günümüz kadını tarafından tam bir baş belası olarak görülse de, durum bir rastlantı olamayacak kadar yaygındır. Biyolojik açıdan bir değer taşımalıdır. Bunun için 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tombul, geniş kalçalı kadınların daha rahat çocuk doğurdukları öne sürülse de bu iddiayı kanıtlayacak çok az bulgu vardır. Geniş kalçalar, kalça kemiklerinin ayrıklığından çok kat kat yağların oluşturduğu bir görüntüdür. (Ortalama kadın vücudunun yüzde 28, ortalama erkek vücudunun ise sadece yüzde 15'i yağ içerir.) 
Bu durumu, cinsellik açısından bakarak açıklamak daha mantıklı olacaktır. İnce kız biçimi, erkeklerin görsel olarak bakmaktan, hafifçe dokunmaktan, öpmekten ve aşık olmaktan hoşlandığı bir biçimdir. Daha dolgun, daha kadınsı bir biçim ise yıllarca çiftleştikleri bedendir. Belki de ideal görsel biçim, yerini, zamanla ideal dokunsal duyuya bırakmaktadır. Bir başka deyişle, “sekerek yürüyen ceylan”, zamanla, dolgun ve yumuşaklığıyla “kabarık mutluluk”a dönüşmektedir. Böyle bir değişiklik, görülen ama dokunulmayan kemikli mankenlerin bedenleriyle, kucaklanıp öpülen dolgun kadın bedeni arasındaki farkı açıklar ve tam gelişmiş kadın bedeni, yetişkin bir erkeği çekme ve onunla çift olma dönemini kapatmış olduğunu gösterir. 

Burada tabii ki aşırılardan bahsediyorum. Ortalama bir kadında, kız gibi vücut, çiftleşmek için nahoş olacak kadar kemikli değildir ve kadınsı bir vücut, gözü rahatsız edecek kadar dolgun değildir. Aradaki fark küçüktür ve kadın vücudu her iki durumda da hem göze hem de dokunsal duyulara hitap eder. Ters giden şey, modern toplumun, genç aşıkların, çift kurma dönemini bütün yoğunluğuyla yaşadıkları efsanesini yaratmış olmasıdır. 
Delicesine “aşık” olma döneminin kaçınılmaz olarak daha derin ama daha az şiddetli bir “sevgi”ye dönüşmesini kabul etmek yerine, evli çiftler, ilk karşılaşmalarının nefes kesen heyecanını korumak için mücadele verirler. Başlangıçtaki heyecanın azaldığını hissettiklerinde, bir şeylerin yanlış gittiğini sanar ve hayal kırıklığına uğramış hissederler. Geriye doğru bir bakarsak, bu konuda eski Hollywood filmlerinin cevaplaması gereken çok şey olmalı diye düşünmekteyim. 

Ten. Her iki cinsiyet için de, pürüzsüz, temiz ve sağlıklı bir ten büyük bir cinsel öneme sahiptir. Kırışıklıklar, kir ve deri hastalıkları her zaman erotizme engel oluştururlar. (Bazı kültürlerde, 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kasten yapılan yaralamalar ya da dövmeler başka bir anlam taşır ve sahibinin cinsel çekiciliğini artırmalarına yardımcı olurlar.) 

Ayrıca, kadın teni, erkeğe kıyasla daha az tüylüdür. Sadece yağlar, losyonlar ve masaj kullanarak pürüzsüzlüğünü arttırma- ya çalışmakla kalmaz, aynı zamanda, cinsler arasındaki ten farkını arttırmayı sağlayan epilasyon (tüyleri temizleme) işlemlerine de başvurulur. Epilasyon, birçok kültürde binlerce yıldır kullanılmaktadır. Yalnızca bazı “ilkel” kabileler değil, aynı zamanda Antik Yunanlı kadınlar da bunu uygulamış ve cinsel organlarının çevresindeki kılları elle çekerek kopartacak kadar ileri gitmişlerdir. Klasik bir yazardan alıntı yapacak olursak: “Elle çekilip kopartılmış mersin salkımları ya bir lamba ya da kızgın külle yakılırdı.” 

Modern dünyada, dişiler tüylerini, elektrikli makineler veya tıraş bıçaklarıyla almakta, daha yakın zamanlarda ise kimyasal yollarla almaya başlamışlardır. Güzellik uzmanları, İngiliz kadınlarının yüzde 80'inin “istenmeyen” vücut kılları olduğunu iddia etmektedir. Tıraş olma ve tüy dökücü kremlerin yanı sıra, ağda, taşlama, cımbızla alma ve elektroliz gibi yöntemler de önerilmektedir. Ağda, yapışkan bir maddenin yumuşakken deriye yapıştırılması ve sertleştiğinde çekilerek kılların koparılması yöntemidir. Ağda, Arap kadınları tarafından eski zamanlarda, su ile şeker karışımına limon suyu eklenerek yapılmıştır. 

İlk bakışta, birçoğu kirli sakallı yüzlerini temizlemek için her gün uzun bir savaş veren modern erkeklerin, geleneksel jiletli tıraşın ötesine gidememeleri şaşırtıcıdır. Ancak ikinci bakışta bunun arkasında yatan etken görülecektir. Bu korkaklık ya da girişimcilik eksikliği değil, sakalsızken bile sakallı görünme gibi ikili bir istektir. Tıraş olmak yüzün alt tarafında her zaman erkeksi mavi bir parlaklık bırakır. Yetişkin erkeklerin sakalı, eğer yeni bir teknikle sonsuza kadar ortadan kaldırılabilseydi, o erkeksi mavi parlaklık da ortadan kalkar ve yüzün sahibi, kadınsı yüzünden memnun kalmazdı. Bunun yerine, öldüğü zaman, tıraşına önem veren bir erkek olarak ortalama iki bin saatini yüzünü 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kazımak ve ovalamakla geçirmeyi tercih etmiş olacaktır. Üstelik bu kadar çelişkili bir istek için bir bedel de ödemektedir. 

Yoğun faaliyetlerle geçen çiftleşme öncesi dönemde ve çiftleşme sırasında, hem erkeğin hem de dişinin cildinde dokusal açıdan değişiklikler görülür. Cilt parlar ve orgazm noktasında aşırı terleme görülebilir. Bazen bu durum, erotik fotoğraflarda, modeller tarafından gözle görülecek şekilde sergilenir. Cilt, parlaması için yağlanabilir ya da aşırı terli izlenimi vermek için ıslatılabilir. Bu gibi durumlarda, suyun bilinçli olarak teri çağrıştırması amaçlanmamıştır, su bildiğimiz sudur ve model bir havuzdan ya da banyodan çıkmaktadır. Cildin terli olduğu izlenimini yaratmak çok açık bir yorum olurdu. Bunun yerine, ıslaklık, bilinçaltı bir çağrışım yapacaktır. Aynı şey, renkli resimlerde yüksek oranda kırmızı kullanmak için de geçerlidir. Bu, kızın cildine cinsel açıdan aşırı uyarılmış gibi erotik bir görünüm verir ve birçok dergide yaygın olarak kullanılan bir yoldur. Bununla birlikte, editörlerin fotoğrafçılardan “kırmızıyı arttırma”larını istemeleri, izleyicinin ne yapıldığını fark edeceği kadar ileri gitmez. 

Son zamanlarda piyasaya, cilde yapay erotik bir parlaklık vermek için tasarlanan ürünler sürülmektedir. Sevgililer, çiftleşme döneminden önce, flört dönemlerinde, ciltlerine, uyarılma anında cildin aldığı parlaklığı kazandırmak için çeşitli ürünler kullanmaktadır. Örneğin, “Aşk Köpüğü” adındaki ürün, cilde sürüldüğünde, üreticilere göre tene “büyülü bir ışıltı kazandırmaktadır”. “Çılgınlık Yağı” adıyla daha başka ürünler üretilmiştir. “Lüks Yağlayıcı” olarak adlandırılan ürün ise, “Cesur, kırmızı, parlak bir vücut losyonu” olarak tanıtılmakta, vücuda kaygan, şehvetli bir etki verdiği öne sürülmektedir. Burada, açık bir şekilde, gerçek uyarılma halinde ciltte meydana gelen değişikliklerin bir benzerinin yaratılması amaçlanmaktadır. 

Omuzlar. Dişilere özgü yuvarlak omuzlardan bahsetmiştim ancak erkek omuzları da yorumu hak etmektedir. Erkeklerin omuzları, ergenlik döneminde gelişmeye başlayan önemli bir ikincil cinsel özellik haline gelir. Erkek ergenin omuzları dişininkinden daha fazla genişler ve erkek, genç yetişkin aşamasına geldiğinde dişiye kıyasla daha geniş omuzlu olur. Diğer vücut hatları değişiklikleri gibi bu da çeşitli şekillerde daha abartılmış bir farklılık olarak gösterilir. Tarih boyunca, erkek giyiminde omuz bölgesini daha geniş göstermek için çeşitli yollara başvurulmuştur. Bunlardan biri, omuzları yalnızca daha geniş göstermekle kalmayıp aynı zamanda onları çok daha köşeli yapan askeri apolettir. Böylelikle, daha dar ve daha yuvarlak olan dişi omuzları ile aradaki fark daha belirgin hale getirilir. 

Çene. Baş bölgesinde birkaç önemli cinsel farklılık vardır ve çene bunların en önde gelenidir. Ortalama bir erkeğin, ortalama bir dişiden biraz daha geniş bir çenesi vardır. Ama bu bazı nedenlerden dolayı üzerinde pek durulmayan bir farklılıktır. 
Aslında, cinsiyet değiştirmiş erkekleri ele veren bir ipucudur. Bu tür erkekler, vücut hatlarını dolgunlaştırıp, cildin görünen tüm bölgelerindeki tüylerini alıp, yüzlerini yoğun bir makyajla kapatıp, yapma göğüslere sahip olup çok çekici bir kadın görünümü sunabilir. Bazen yabancı bir limandaki denizcilerin başına geldigi gibi, karşılarına çekici bir kadın olarak çıkıp, sonra onların kadın olmadıklarını anlamaları gibi bir durum yaratabilir. Ama kadın rolünü en iyi oynayan travestilerin çenesi bile, ciddi bir ameliyattan geçmemiş olduğu sürece onu ele verecektir. Eğer erkeğin ender rastlanan çok küçük bir çenesi yoksa, dikkatli bir göz, yüzündeki kaba yapıdan onun erkek olduğunu fark edecektir. 

Bazı ırklarda, özellikle Uzak Doğu'da, erkek çenesi çok belirgin değildir ve bu ırkların erkeklerinin sakalları da pek yoktur. Bu iki özellik arasında bir bağ olduğu düşünülebilir. Çeneyi öne çıkarıp, ileri uzatmak, her iki cinsiyette de, saldırganlık ifade eden bir harekettir. Daha güçlü ve öne doğru çıkık bir çene yapısına sahip erkeğin normal duruşu bile saldırgan bir görüntü sergileyebilir. 

Türümüzün en belirgin erkeksi özelliklerinden biri sakal olduğuna göre, bunun çıkık çeneyle evrilmiş olması çok mümkündür. Daha geniş kemik yapısı kılların büyümesine yardımcı olur. Türümüze özgü çene yapısı diğer primatların aksine, anatomistlerin bir işlevi olmadığını düşündüğü dışa doğru bir kemik çıkıntısı bulunur. Geçmişte, insana özgü çene kasları ve dil yapısına dair birçok teori öne sürülmüştür ancak bu teoriler artık geçersiz sayılmaktadır. Sakallı çene çıkıntısının, erkeklere özgü kendini çevresine kabul ettiren bir cinsel işaret görevinde bulunduğu düşünülmektedir. 

Yanaklar. Yüzü aşağıdan yukarıya doğru incelemeye devam edersek, yanaklara geliyoruz. Burada en önemli işaret, kızarmadır. Bu her zaman en belirgin olduğu yanak bölgesinde başlar ve daha sonra, yüzün tamamını, boynu ve bazı durumlarda gövdenin üst kısmını kaplayacak şekilde yayılabilir. Kızarıklığa, kadınlarda erkeklerden daha çok rastlanır. Kızarıklıkla birlikte bir şişkinlik de görülebilir ve bu da cilde parlak bir görünüm kazandırır. Kızarmak, tüm insan ırklarında, hatta kör ve sağırların yanaklarında bile meydana gelir ve dolayısıyla insan türünün temel biyolojik özelliklerinden biri sayılabilir. Darwin, kızarma konusuna bütün bir bölüm ayırmış ve bunun utangaçlık ya da alçakgönüllülüğü yansıttığı ve “kişisel görünüme önem verme”yi ifade ettiği sonucuna varmıştır. Kızarmanın cinsel yönden önemini ise, eski köle pazarlarında satılan kızların yüzü kızaranlarının, yüzü kızarmayanlara kıyasla daha yüksek fiyata satıldıkları açıklamaktadır. Kızarmak, isteyerek olsun ya da olmasın, güçlü bir yakınlaşmaya davet işaretidir. 

Gözler. İnsan duyu organlarının en önemlisi olan gözler, incelediğimiz tüm işaretleri görmekle kalmaz, aynı zamanda kendisi de bazı işaretler gönderir. Hepimiz, yüz yüze karşılaşmalarda, göz göze gelir ya da gözlerimizi kaçırırız. Ancak sevgililer arasındaki bakışma, rahatsız edici ya da saldırgan olmadan uzun uzun sürebilir. Sevgililer, başka bir nedenden dolayı “birbirlerinin gözlerinin içine uzun uzun bakarlar”. Gözbebeklerimiz, hoş ve güçlü duyguların etkisi altında, inanılmayacak şekilde genişler, gözün ortasındaki siyah nokta, büyük siyah bir yuvarlağa dönüşür. Bu, bilinçsiz olarak, sevilen kişiye güçlü bir işaret gönderir. Bu gerçek son zamanlarda bilimsel olarak ele alınmıştır, oysa yüzyıllardır bilinir. Eski dönemlerdeki İtalyan güzelleri, bu 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etkiyi yapay olarak yaratmak içi gözlerine belladonna adında bir damla damlatırlardı. Günümüzde, benzer bir yöntemle, reklamcılar tarafından, modelleri daha çekici hale getirmek için siyah mürekkeple rötuş yapılıp gözbebekleri daha büyük gösterilmektedir. 

Duygusallığın arttığı anlarda gözlerde meydana gelen bir diger değişiklik de gözyaşı bezlerinin daha çok çalışmasıdır. Yoğun bir sevecenlik durumunda gözlerden yaşlar boşalmaya başlamaz ancak göze bir parıltı verecek kadar artar. Bu, aşkın parıldayan gözleridir ve gözbebeğinin büyümesiyle birlikte gönderilen işaretten hiç kuşku kalmaz. 

Çeşitli göz hareketleri de yakınlaşmaya davet niteliğindedir. 
Bilinen göz kırpmanın yanı sıra, gözleri çevirip durmanın da bazı toplumlarda doğrudan doğruya çiftleşmeye davet olduğu bilinmektedir. Gözleri terbiyeli bir şekilde aşağıya doğru indirmek dişilere özgü, gözleri hafifçe kısarak bakmak ise erkeklere özgü bir cinsel işarettir. İlk karşılaşmada, göz göze bakışmayı biraz daha uzun sürdürmek, daha sonraları gelişebilecek uzun bakışmalara dair bir ipucu anlamına gelebilir. 

Dişinin gözlerini açarak bakması, bazen yakınlaşmaya davet anlamına gelir ve buna, kirpikleri kırpıştırıp titretmek de eklenirse bu davet daha da güçlenir. Kuşların kanat çırpmasını çağrıştıran ve “yarasa hareketi” olarak adlandırılan bu hareket en azından bizim kültürümüzde erkekler tarafından kesinlikle kullanılmaz. Erkekler ancak kadınca bir davranışla alay etmek istediklerinde bu hareketi yaparlar. Belki de bu tür kirpik hareketleri esasen dişilere özgü olduğu için, günümüzde kadınlar kirpiklerini olduğundan daha gür göstermek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bu, kirpikleri daha gür ve belirgin gösteren rimelle başlamış, daha sonra kirpik kıvırıcılar ve son olarak da 1960'larda takma kirpikler piyasaya çıkmıştır. Bugün tek bir firma, “Gözleri Açan Kirpikler”, “Parlak Kirpikler” ve “Küçük Gözleri Büyüten Kirpikler” ürettiğini iddia ederek, piyasaya en az on beş çeşit takma kirpik sürmüştür. Bunlara, alt kapak kirpiklerine takılmaları için “Kirpik Demeti”, “Doğal Kabarık 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Kirpikler”, “Süper Süpürgeler” gibi kirpikler de eklenmiştir. Kirpiklerin ilettiği işareti abartmaya yönelik bu yeni eğilim, sevişmesinin önemli bir parçası, sevdiği kişinin kirpiklerini koparmak olan aşık erkek Trobriander için kesinlikle bir şölen olacaktır. 

Kaşlar. İnsan denen hayvanın gözlerinin üstünde, kılsız alnının hemen altında bir çift kıl parçası vardır. Eski zamanlarda, kaşların, göze akan teri durdurmayı sağladığı düşünülüyordu ancak temel işlevleri değişen ruh hallerini bildirmektir. Korku ve şaşkınlık anında kaldırılır, öfke anında indirilir, endişe anında çatılır, sorgulayıcı bir ruh halinde bir uçları yukarı kaldırılır ve dostça karşılaşmalarda ise hızlı bir şekilde bir kez kaldırılıp indirilirler. 

Dişinin kaşları erkeğinkinden daha ince ve seyrektir ve bu nedenle kadınsılığa daha da kadınsı bir görünüm eklenmesine yardımcı olurlar. İncelmeleri için sık sık alınırlar. 1930'larda sadece ince bir kalem çizgisine kadar indirgenmişlerdir. Önceki çağlarda bu aşırılıkta daha da ileri gidilmiştir. Buna örnek olarak, Japon gelinlerin bir zamanlar evlenmeden önce kaşlarını tamamen tıraş etiklerini gösterebiliriz. 

Kadın görünümünde oldukça önemsiz sayılan bu farklılığa cinsel anlamda bir örnek olarak, 1933'de Londra'da bir hastanede hemşirelik yapmak üzere başvuru yapan bir kıza, diğer şartların yanı sıra, kaşlarını almaya devam etmesinden vazgeçmesi söylendiğini verebiliriz. Kızın şikayeti üzerine dava açılmış ve Londra İlçe Meclisi, işe almakla görevli başhemşireye resmi bir uyarı gönderse de kız işe alınmamıştır. Böylece hastanedeki hastalar, cinsel işaret gönderebilecek biçimde alınmış kaşların yaratabileceği uyarılmadan kurtulmuştur. 

Yüz. Yüz bölgesinden ayrılmadan önce, onu bir de bir bütün olarak ele alalım. Yüz, hiç şüphesiz, tüm insan vücudunun en anlamlı bölgesidir ve karmaşık ifadeleriyle inanılmaz derecede çeşitli duygusal mesajlar iletebilir. Özellikle ağız ve göz çevresindeki çeşitli kasların kasılıp gevşetilmesiyle sevinçten şaşkınlığa, üzüntüden kızgınlığa kadar her mesajı gönderebilir. Yakınlaşmaya davet etme açısından bu çok önemlidir. Yumuşak ifadeli ve 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gülümseyen ya da uyarılmış ve heyecanlı bir yüz hemen dikkatimizi çeker. Çaresiz ya da acı içinde olan bir yüz, bizi yakınlaşmaya ve yatıştırmaya yöneltebilir. Somurtkan bir yüz ise tam tersi bir etkiye sahiptir. Bunlar bilinen şeyler ama insanın yüzünde uzun vadeli olan bir etki, konuyu biraz açmamızı gerektiriyor. 

Yüz ifadeleri söz konusu olduğunda, bir “güleryüzlülük” ve “asık suratlılık”tan bahsederiz. Yüz, sosyal karşılaşmalarda kullandığımız araçtır. Dostça yaklaştığımızı ifade etmek için güler yüzlü bir yüz ifadesi takınır, daha ciddi durumlarda ise asık suratlı bir yüz ifadesi takınırız. Yalnız olduğumuzda ise yüzümüzü kendi haline bırakırız. Bu durumda, yüzümüzde, genel olarak ruh halimizi yansıtan ifade oluşur. Genellikle kaygılı olan bir adam, partide mutlu görünmek için elinden geleni yaparken, bir anda buna son verir ve çoğunlukla içinde bulunduğu kaygılı ifadesini takınır. Ama elbette yanında kimse yoksa. (Aynada kendini görebilir ama bu ifade değişikliğinin farkına varmayabilir.) 
Çoğunlukla neşeli olan biri, cenazede üzgün ve ciddi görünmek için elinden geleni yapar ama oradan ayrıldıktan sonra kastığı yüzünü ve dudaklarını salıverir. 

Çoğumuzun temel ruh hali zaman zaman değiştiği için yüz kaslarımız tek bir yüz ifadesini uzun süre taşımaz. Sabah üzgün olsak da akşam mutlu olabiliriz ve böylece yalnız anlarımızda bile aynı ifadeyi takınmayız. Ancak sürekli kaygı, üzüntü ya da öfke içinde yaşayan bireyler için durum farklıdır. Onlarda yüz ifadeleri tamamen yerleşmiş gibidir. 

Bu tür insanlar, sosyal karşılaşmalarda da gerekli yüzü takınmakta zorlanırlar. Endişeli bir kişi gülümserken bile endişeli görünür. Somurtkan biri bir şakaya gülerken bile somurtabilir. 
Bunun nedeni, takınılan ifadenin, takınılması gereken ifadenin yerine geçmeye çalışmak zorunda kalmasıdır. Yüz ifadeleri, kişinin o anki duygusal durumunun yanı sıra geçmişi hakkında da çok şey söylerler. 

Yüzdeki kırışıklıkların kişinin yaşam biçiminde önemli bir değişiklik olduğunda bile kalıp kalmayacakları belli değildir. 
Hayatı boyunca kaygılı olan biri, bir anda mutluluğa ulaşsa da 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kırışıklıkları bir gecede yok olmaz. Söz konusu kişi yaşlıysa da hiç kaybolmayabilir. Elbette, tüm bu durumlarda yüz ifadesinin gönderdiği mesaj artık geçerli olmasa bile bir süre devam edecektir ancak bu sürenin ne kadar olduğu konusunda yapılmış bir çalışmaya rastlamadım. 

Bu yorumların, insanın genel duruşu için de geçerli olduğunu belirtmeliyiz. Çökmüş bedenlerin yanı sıra, harekete hazır bedenler, gergin bedenlerin yanı sıra yumuşak, kolaylıkla esneyen bedenler vardır. Burada da, sosyal durumlara göre vücut-kas gerilimlerimizi değiştirebiliriz ancak yüzde olduğu gibi, bedenimiz- de de yerleşmiş olan duruşumuza geri döneriz ve bu kurtulması zor bir durumdur. Yuvarlak omuzlar zamanla kambura dönüşecektir ki bunu bir gecede milyoner olsak bile değiştiremeyiz ve de sert bir yürüyüş biçimi, yaşamımız boyunca bize eşlik eden bir yol arkadaşı olacaktır. 

Saçlar. Ve sonunda sıra, insanı görkemiyle taçlandıran 100.000 kadar saç telinden bahsetmeye geldi. Saçlar, bazı ırklarda yün görünümünde ya da kıvırcık, bazılarında ise uzun ve düz olur ve rüzgarda dalgalanır. Yılda yaklaşık beş inç kadar uzarlar ve her birinin yaklaşık altı yıllık ömrü vardır. Bu, hiç kesilmemiş düz saçların kalçalara kadar uzanabileceği ve berber görmemiş ilkel insanların, diğer primat türleriyle karşılaştırıldığında muhtemelen olağandışı bir görünümleri olacağı anlamına gelir. Vücut kıllarımız uzaktan neredeyse görünmeyecek kadar seyrelirken, saçlarımız adeta fışkırmıştır. 

Yaşlı erkeklerin, yaşlı kadınların genellikle kel olma eğilimleri dışında, baştaki saçlarda cinsel bir farklılık yoktur. Biyolojik olarak, hem erkekler hem de kadınlar uzun saçlıdır ve bu özellik, cinsel değil, türümüze özgü bir farklılık işaretidir. Bununla birlikte, kültürel yönden ise cinsel bir ayrım anlamı taşır. Son yüzyıllarda, saçları kökünden kazımaya daha çok parazitleri önlemek için başvurulmuştur. Sert başçavuşlar, uzun saçlı erlerin “bit yuvaları”na saldırırlar. Kadınlar neredeyse her zaman orta uzunlukta saçlı olmuşlar, bir uçtan diğerine farklılık gösteren kadınlar değil, erkekler olmuştur. Bu durum geçmişte erkeklerin büyük ve omuzlarına kadar dökülen peruklar takmalarına neden olmuştu. İngiliz yargıçlarında halen devam eden bir uygulamadır. Ancak yakın zamanlara kadar, uzun bukleler o kadar dişiye özgü sayılmaktaydı ki, erkeğin, doğal uzunluğuna biraz olsun yaklaşan şekilde saç uzatması, kadınsı görülmüştü. Son on yıl içinde ise genç erkekler arasında saç uzatmak o kadar artmıştır ki, saç uzunluğu sonunda cinsellikle ilgili olmayan gerçek rolünü kazanacak gibi görünmektedir. Uzun saçın parazit riski, günümüz hijyen uygulamalarıyla ortadan kaldırılsa da, bu saç savaşını, hijyen uygulamasına karşı olan hippilerin kazanması da ilginçtir. 

Saçın taranması, yıkanması ve yağlanması, kültürel açıdan her zaman cinsel davet işareti göreviyle birlikte uygulanmıştır. 
Eski kentliler bile, saçlarının görünümünün güzel olması için bugünkü kentliler kadar büyük çaba sarf etmekteydi. Bilinen en eski saç ilacının reçetesi şöyledir: “Biraz köpek pençesi, bir ölçek hurma çekirdeği ve bir ölçek eşek tırnağını yağ ile iyice kaynatın.” Bugün, parlak ve gür saçlar hemen hemen her genç kızın hayalidir ve reklamcılar defalarca, “donuk ve cansız” saçların yakınlaşmaya davet şansını elimizden aldığını söyleyip durmaktalar. 

Mesajlar gönderip duran insan vücudunun büyük turunu, farklı parçaları birer birer ele alarak tamamlıyoruz. Geriye yalnızca, bir bütün olarak gönderilen işaretler kaldı. Vücudun bölgeleri, karşıdakine bir mesaj iletirken bunu yalnız başına değil, belirli bir bağlamda yaparlar. Tüm bu mesajlar, sosyal etkileşimi karmaşık hale getirmektedir. Bir odaya girdiğimizde ya da bir caddede karşıdan karşıya geçerken çevremize bazıları tamamen biyolojik, bazıları ise kültürel değişikliklere uğramış bir sürü işaret mesajı iletiriz. Bu gerçeğin bilinçsizce farkındayızdır ve bu işaretleri sosyal ilişkilerimizde, yüzlerce değişik koşul doğrultusunda göndeririz. Neredeyse her zaman dengeli bir işaretler dizisi göndermeye çalışırız. Yakınlaşma davetlerimizi aleni bir şekilde yaptığımız ya da herkese karşı düşmanca bir yaklaşımda bulunduğumuz durumlar azdır. 
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Cinsel yakınlaşmaya davet işaretlerini incelediğimiz bu bölüm boyunca, aşırılar üzerinde durmaya ve belirttiğim noktaların anlaşılabilmesi için en canlı örnekleri sunmaya çalıştım. Korseler ve apoletler, günümüzün ortalama bir yetişkini tarafından cinsel davet işaretleriyle pek ilişkili görünmeyebilir ancak yine de dar pantolonlar, kemerler ve vatkalı omuzlarla ilişkisine dikkat vermemiz pek zor değil. Aynı şekilde, göbek dansı egzotik bir eğlence biçiminden başka bir şey olmayabilir ancak bu araştırmaya dahil edilmesi, günümüzde yüz binlerce kızın her gece partilerde ve diskoteklerde yaptıkları dans hareketleriyle benzer bir durumu sergilediklerini hatırlatacaktır. 

Birer yetişkin olarak, cinsel çekiciliğin görsel işaretlerini daha da belirginleştirmek için büyük çaba sarf etsek, yapay birtakım yardımlara başvurup (bunlardan birini olsun kullanmayan pek yoktur) ya da onları hiçe sayıp daha “doğal” bir yaklaşımı tercih etsek de, hepimiz sürekli olarak karmaşık bir dizi görsel işaret iletiriz. Bu işaretlerin çoğu kaçınılmaz olarak yetişkin cinsel niteliklerimizi yansıtır ve ne yaptığımızın tamamen farkında olmadığımızda bile bu “işaretleri okumaktan” asla vazgeçmeyiz. 
Bu şekilde kendimizi önemli bir toplumsal adıma hazırlarız ki bu adım, bizi muhtemel bir cinsel eşle ilk teması başlatacak olan cinsel yakınlaşmanın karmaşık dünyasına taşır. 
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3. CİNSEL YAKINLAŞMA 


Büyümekte olan çocuk, kişisel kimliğini keşfederken, annesinin yumuşak kollarını terk etmek zorundadır. Bu, genç bir yetişkin olarak tek başına ayakta durması için gereklidir. Bebekken annesine sonsuz güven besleyip onunla tamamıyla yakınken, olgunluk döneminde diğer yetişkinlerle ilişkileri ve onlarla yakınlıkları ciddi şekilde kısıtlanmıştır. O da diğer yetişkinler gibi araya mesafe koymaktadır. Körü körüne güvenin yerini, karşılıklı bağımlılık alır. Bebekliğin yumuşak yakınlıklarının yerini çocukluğun neşeli oyunları, bu neşeli günlerin yerini de, yetişkinliğin amansız toplumsal ilişkileri almıştır. 

Heyecan asla inkar edilemez. Keşfedilecek şeyler, ulaşılacak hedefler ve yükselecek statüler vardır. Ama ya sevgiye ne olmuştur? Sevmek, kendini bir başkasına sorgulamadan verme eylemidir ama yetişkinlerin ilişkileri ne yazık ki böyle değildir. 

Bu noktaya kadar tüm söylediklerim, büyümekte olan bir insan için olduğu kadar büyümekte olan bir maymun için de geçerlidir. Biçim aynıdır. Ama bu noktadan sonra farklılaşır. 
Maymun bir erkekse, bir yetişkin olarak bir daha asla sevgi dolu bir bağın yakınlığını yaşayamayacaktır. Yaşamını, ölene kadar, rakipler ve ortaklardan oluşan sevgisiz bir dünyada sürdürecektir. Eğer bir dişiyse, anne olduğunda, yavrusuyla arasında yine çocukluğunda yaşadığı sevgi gibi bir bağ kuracak, ancak erkek maymun gibi, diğer yetişkin maymunlarla hiçbir zaman böyle bir bağ kuramayacaktır. Yakın arkadaşlıklar evet, ortaklıklar evet, cinsel yakınlaşmalar evet ama tam anlamıyla yakınlaşma ne yazık ki hayır. 
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Oysa yetişkin insan için böyle bir olasılık vardır. O, karşı cinsten biri ile ortaklıktan çok daha fazlası olan güçlü ve kalıcı bir sevgi bağı kurma olanağına sahiptir. Sık sık söylenen, “evlilik bir ortaklıktır” sözü, bu sevgi bağını aşağılamak ve onun gerçek doğasını tamamen yanlış anlamaktır. Bir anne ve bebeği “ortak” değildir. Bebek, annesine onu beslediği ve koruduğu için güvenmez, annesini annesi olduğu için sever. Ortaklıklar, karşılıklı çıkar ilişkilerine dayalıdır, bir ortak diğerine sırf iyilik olsun diye bir şey vermez. Ama bir çift yetişkin sevgili arasında, anne ile çocuk arasındaki sevgiye benzer bir sevgi gelişir. Aralarında tam anlamıyla bir güven ve bedensel yakınlaşma gelişir. Gerçek sevgide “vermek ve karşılığında almak” yoktur, iki taraflı vermek vardır. 
“İki taraflı vermek”, karşılığında “iki tarafın da aldığı” anlamına gelmez çünkü bu, alınanın verilenin karşılığı olduğu ortaklık gibi değildir. Sevgi bağlarında almak hoşa giden bir şeydir. 

Tedbirli bir yetişkin için, böyle bir ilişkiye girmek elbette tehlikelidir. “Kendini bırakmak” ve güvenmek, direnç gösterilmesi gereken davranışlardır. Yetişkinin, yaşamı boyunca ilişkilerinde alışılagelmiş olan tüm pazarlık kuralları burada çiğnenir. 
Beyin alt merkezlerinden yardım almazsa, üst merkezler böyle bir durumun gerçekleşmesine asla izin vermeyeceklerdir. Ama bizim türümüzde alt merkez yardıma koşmaya hazırdır ve çoğu zaman nedensizce aşık oluruz. Bazıları için bu doğal süreç sürekli bastırılmaktadır ve böyle kişiler evlenseler bile bunu ticari bir iş gibi yürütürler. “Sen çocuklara bak, ben para kazanayım” mantığı hakimdir. Bu “çocuk satın alma” ya da “konum satın alma” durumu, kalabalık insanat bahçelerimizde ne yazık ki sıradan hale gelmiştir. Ancak, bu durum tehlikelerle doludur. Çiftler, derin bağlılık bağlarıyla değil, toplumsal düzenin baskılarıyla bir arada tutulmaktadır. Bu, çiftin doğal bir durum olan aşık olma olasılığının, hâlâ beyinlerinin içinde beklemekte olduğu anlamına gelir ve resmi bağın dışındaki gerçek bağ, hiç umulmadık bir anda kurulabilir. 

Şanslı olanlar böyle bir durum yaşamazlar. Genç birer yetişkin olduklarında kendilerini, kontrolsüz bir şekilde aşka kaptırmış ve güçlü bir sevgi bağı kurmuş olarak bulurlar. Süreç aslında böyle gelişmez, çeşitli aşamalardan geçerek gelişir. “İlk görüşte aşk” çok yaygın bir kavramdır. Bununla birlikte, aslında geriye dönük bir durumdur. Olan, “ilk görüşte güvenmek” değil, “ilk görüşte çok çekici bulmaktır”. Son aşama olan güvene doğru gittikçe artan yakınlaşmalar dizisi, karmaşık bir biçimde gelişir ve biz de şimdi bu yakınlaşmaları inceleyeceğiz. 

En kolay yöntem, Batı kültüründe görülen “tipik aşıkları” ele alarak onları, ilk bakışmadan çiftleşmeye kadar çift kurma dönemi boyunca takip etmektir. Bunu yaparken, “sıradan vatandaş” ya da “sokaktaki adam” diye bir şeyin olmadığı gibi “tipik aşık” diye bir şeyin de olmadığını aklımızda bulundurmalıyız. 
Ancak bir yerden başlamamız, çeşitlemeler yapabilmemize yardımcı olacaktır. 

Hayvanların flört dönemindeki hareketleri tipik bir sırayı izler ve insanların aşk sürecinin izlediği yol buna bir istisna değildir. Kolaylık olması için insanların flört dönemini on iki aşamaya ayırabiliriz. Bu on iki (basitleştirmek için on iki diyoruz) aşama şunlardır: 

Göz vücuda. En yaygın sosyal “temas” biçimi insanlara belirli bir mesafeden bakmaktır. Bir saniyenin yarısı kadar bir sürede bir diğer yetişkinin fiziksel özelliklerini görüp kaydetmek ve mantıksal olarak değerlendirmek mümkündür. Gözler, beyni diğer kişinin cinsiyeti, boyu, yaşı, rengi, sosyal durumu ve ruh hali konusunda anında bilgilendirir. Aynı anda, kişi için, aşırı çekicilikten aşırı iticiliğe doğru giden bir derecelendirme yapılır. 
Kişi, bu derecelendirmeden çekici olarak çıkmış ise bir sonraki aşamaya geçebiliriz. 

Göz göze. Biz başkalarına bakarken onlar da bize bakar. 
Zaman zaman gözler buluşabilir ve bu durumda gösterilen tepki, göz “temasına” son verip, gözleri başka tarafa çevirmektir. 
Eğer göz göze geldiğimiz kişi önceden tanıdığımız biriyse elbette gözlerimizi ondan kaçırmayız. Bu gibi durumlarda, göz göze gelmenin hemen ardından selamlama, gülümseme, kaşları kaldırma, beden-kol hareketleri ve konuşma gerçekleşir. Öte yandan, 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eğer bir yabancıyla göz göze gelmişsek hemen gözlerimizi üzerinden çeker ve onun özel hayatına girmediğimiz izlenimini veririz. 
İki yabancıdan biri, gözlerini diğerinin üzerinden ayırmamaya devam ederse, öteki çok utanabilir, hatta kızabilir. Kendisine dikilmiş gözlerden kurtulmak mümkünse, bakışlara eşlik eden yüz ifadelerinde herhangi bir saldırganlık ifadesi olmamasına rağmen o bakışlardan uzaklaşılacaktır. Bunun nedeni, uzun süreli bakışmanın bir saldırganlık eylemi olmasıdır. Bunun sonucu olarak, iki yabancı, bakışmaya devam etmek istiyorlarsa, bunu aynı anda değil, aralıklarla yaparlar. Biri diğerini çekici buluyorsa, sonraki bakışında hafifçe gülümseyebilir. Bakışmalar devam ederse gülümseme de bir tepki yaratacak, karşı taraf da gülümseyecektir. Eğer gülümsemeye tepki gösterilmez ve soğuk bakan gözlerle karşılık verilirse ilişki muhtemelen kesilecektir. 

Ses sese. Tanıştırma yapacak üçüncü bir taraf olmadığını varsayarsak, yabancı erkekle, yabancı kadın arasındaki yakınlaşmanın bir sonraki aşaması sesli olacaktır. İlk sözler önemsiz olacaktır. Bu aşamada konuşmacıların birbirlerinin gerçek ruh halini anlattıklarına rastlanmaz. Bu küçük konuşma, bu sefer göz göze değil, kulağa seslenen bir dizi işaretin algılanmasını gerektirir. Ses tonu, aksan, sözlü düşünme yeteneği ve kullanılan sözcükler, beyne yeni bilgilerin gönderilmesini sağlar. Bu iletişimi, havadan sudan bir konuşma olarak sürdürmek, baştaki görsel işaretlere yeni olumsuz işaretler eklendiği takdirde, her iki tarafın da ilişkiyi daha fazla sürdürmeden kesmesini getirir. 

El ele. Önceki üç aşama, saniyeler içinde gerçekleşebileceği gibi aylar da sürebilir ve çiftin bir üyesinin diğeriyle konuşmaya cesaret edememesi nedeniyle uzaktan gözleriyle izlemesi de mümkündür. Fl ele tutuşma, kısa bir süre içinde tokalaşarak da gerçekleşebilir ya da aylar sonrasına da ertelenebilir. İlk resmi ve cinsel olmayan tanışmada, el sıkışma yer almışsa ilk bedensel temas büyük olasılıkla bir “yardım etme”, “bedeni koruma” ya da “yön verme” eylemine gizlenerek gerçekleşecektir. Bu genellikle erkek tarafından yapılır ve örneğin kadın karşıdan karşıya geçerken veya bir engelin üzerinden atlarken ona yardımcı olmak 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için kolunu ya da elini tutmaktan oluşur. Kadın bir engele takılıp tökezlemek üzereyse, erkek elini hızla ona uzatıp ilk teması kurabilir. Önemli olan, temasın karşılaşmanın gerçek nedeniyle ilgisi olmamasıdır. Erkek, kızın bedenine yardım etmek için dokunmuşsa ve ilişki daha ötesine gitmezse ikisi de bir suçluluk duygusu duymadan ilişkiyi sürdürmeyebilir. Kız, doğrudan reddetmek zorunda kalmadan erkeğe yardımı için teşekkür edip ondan ayrılabilir. Her iki taraf da bir davranışlar dizisinin başladığını ve bunun ileride daha fazla yakınlaşmaya yol açabileceğinin farkındadır ama şimdilik bunu açıkça ifade eden herhangi bir şey yoktur ve bu yüzden kişiyi incitmeden bu ilişkiyi kesmek mümkündür. Ancak, gelişen ilişki açıkça ilan edilirse, uzun süre el ele, kol kola olunur. O zaman da “destekleyici” veya “yöneltici” hareketler artık gizlenmemiş bir yakınlaşma halini alırlar. 

Kol omuza. Bu noktaya kadar bedenler henüz yakın temasa geçmemiş bulunuyor. Kol omuza aşamasıyla önemli bir eşik daha aşılmış olmaktadır. İster otururken, ister ayakta dururken, ister yürürken olsun, vücudun yanındaki vücut ile temas etmesi başlangıçtaki çekingen dokunuşlarla kıyaslandığında önemli bir aşamadır. Kullanılan en eski biçim, genellikle, yakınlaşmak için erkeğin kolunu kızın omzuna dolamasıdır. Bu temasa, cinsel olmayan arkadaşlık ilişkilerinde de rastlanır. Bu nedenle, bedensel temas için ilk adımdır ve reddedilme olasılığı çok düşüktür. Erkeğin elini kızın omzuna atarak yürümesi, yakın dostluk ve aşk arası belirsiz bir anlam taşır. 

Kol bele. Son aşama biraz ileri götürüldüğünde kolun bele dolanması gerçekleşir. Bu, erkeğin diğer arkadaşlarıyla arkadaşlıkları ne kadar yakın olursa olsun yapmayacağı bir şeydir, dolayısıyla doğrudan bir aşk yakınlaşması ifadesidir. Ayrıca eli de kadının cinsel bölgesine artık daha yakın olacaktır. 

Ağız ağıza. Yüz yüze gelip ağız ağıza öpüşmek, bundan sonraki aşamaya doğru atılmış büyük bir adımdır. Bu eylem uzun sürer ya da tekrarlanırsa, ilk kez güçlü bir fizyolojik uyarılma söz konusu olur. Dişinin cinsel organında salgılama, erkeğin cinsel organında sertleşme olabilir. 
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El başa. Son aşamanın bir uzantısı olarak eller eşin başını okşamaya başlar. Parmaklar yüzü, boynu ve saçları okşar. Eller başı kavrayıp ensede sabitlenir. 

El bedene. Öpüşme sonrası aşamada, eller eşin vücudunu keşfetmeye, sıkıştırmaya ve okşamaya başlar. Buradaki en büyük gelişme, erkeğin dişinin göğüslerini okşamasıdır. Bu hareketlerle fizyolojik uyarılma daha da artar ve öyle bir boyuta ulaşır ki, birçok genç kadın bu noktada, geçici de olsa durmak isteyebilir. Daha ileri gitmek, işi tamamlamaya devam etmeden kesmeyi daha da zorlaştıracaktır ve eğer çiftlerin birbirlerine duydukları güven yeterince gelişmediyse daha sonraki cinsel yakınlaşma bir süre ertelenir. 

Ağız göğse. Burada, eşik atlanmıştır ve etkileşim artık özel boyuta girmiştir. Çoğu çift için bu, göğsün okşanması söz konusu olduğunda başkalarının gözü önünde yapılmaz. Öpüşmek ve birbirinin vücudundaki çeşitli yerleri ellemek halka açık yerlerde gerçekleştirilebilir. Bu gibi hareketler, toplumun bazı kesimleri tarafından uygunsuz görülebilir ancak çoğu ülkede, kucaklaşan çiftlere karşı ciddi tedbirler alındığına pek rastlanmaz. Bununla birlikte, göğüsün öpülmesi noktasında durum tamamen değişir çünkü burada, kadının göğsünün gözler önünde olması söz konusudur. Ağzın göğüs ile teması, cinsel organların birleşmesinin hemen öncesindeki aşamadır ve yalnızca cinsel uyarı değil, cinsel boşalmaya giden bir hareket olarak görülür. 

Eller cinsel organlara. Eşin diğerini elleriyle keşfi devam ederse, sonunda kaçınılmaz olarak cinsel organlara ulaşacaklardır. Eşin cinsel organını bir süre hafifçe okşadıktan sonra, hareketler kısa süre sonra kalçaların yumuşak, ritmik hareketlerine dönüşür. Erkek, dişinin cinsel organı ve çevresini tekrar tekrar okşar ve cinsel organının yapacağı hareketin aynısını uygulayarak parmağını vajinaya sokabilir. El ile böyle bir uyarı, kısa süre sonra her iki tarafta da orgazma yol açabilir ve sevgililer arasında, çiftleşme öncesinde uygulanan bir uyarı biçimidir. 

Cinsel organ cinsel organa. Nihayet son aşama olan çiftleşme aşamasına gelinmiştir. Eğer dişi bakire ise, artık geri dönüşü olmayan bir noktadır ve kızlık zarı yırtılır. Ayrıca, dönüşü olmayan yere gelinmiş olmasının diğer nedeni dişinin erkek tarafından döllenme olasılığıdır. Bu, bu davranışlar dizisine yeni bir anlam getirir. Her aşama, çiftin arasındaki bağı biraz daha güçlendirmeye hizmet etmiş olacaktır. Ancak biyolojik anlamda, bu son aşama ile, daha önceki yakınlaşmaların güçlendirdiği bağ sayesinde çift orgazma vardıktan sonra birbirinden ayrılmak istemeyecektir. Bu bağ yeterince güçlendirilmediği taktirde, kadın kendini, düzenli bir aile biriminden yoksun ve hamile bulabilir. 

Genç bir erkek ve dişinin çift kurma dönemindeki on iki tipik aşama bu şekilde seyreder. Elbette kültürel olarak gelişir ve türümüzün tüm bireylerinde ortak olan anatomik ve fizyolojik unsurlar tarafından şekillenirler. Kültürel gelenekler ve kişisel özellikler, bu temel sıralamayı değiştirip, bazı çeşitlemelere yol açabilirler. Biz de şimdi, bu istisna çeşitlemelerden söz edeceğiz. 

Çeşitlemeler başlıca üç gruba ayrılır: eylem sırasının kısaltı!- ması, eylem sırasının değiştirilmesi ve modelin ayrıntılarına özen gösterme. 

Eylem sırasını kısaltmanın en aşırı biçimi, zor kullanarak çiftleşme olan tecavüzdür. Burada, son aşamaya hızla geçilir ve aradaki aşamalar en az şekilde uygulanır. Erkek göz göze geldikten sonra, tüm uyarı aşamalarını atlayarak dişiye saldırır ve dişiyi, hızla cinsel organ-cinsel organa temasına zorlar. Cinsel organlar dışındaki vücut temasları, cinsel organı saran giysileri yırtmak için yapılan hareketlerden oluşur. 

Tarafsız olarak gözlemlendiğinde, insan türündeki tecavüz iki önemli bileşenden yoksundur: çift kurma ve cinsel uyarı. Irza geçen erkek, cinsel dizinin tüm ara aşamalarını atlayarak, kendisi ile söz konusu kadın arasında bir bağın gelişmesine açıkça izin vermemektedir. Bu, türümüzde biyolojik açıdan önem taşır çünkü türümüz, çiftleşme sonucunda oluşabilecek çocuklardan sorumlu olacak bir aile kurulmasını gerektirdiği için çiftin arasında bir bağ kurulmasına ihtiyaç duyar. Ebeveyn sorumluluğu çok az olan ya da hiç olmayan türlerde, ırza geçmek sorun yaratmaz. 
Az rastlanır olması, fiziksel olarak zorluğundan kaynaklanmaktadır. Türümüzdeki bir erkek için güçlü kollarının yardımı ve sözlü tehditlerle ancak başarılabilmektedir. Diğer türler bu iki özellikten de yoksundurlar. Hayvanlar arasında da ırza geçme durumunun yaşandığı düşünülse bile, görünüş aldatıcı olabilir. 
Örneğin, etoburların çoğu, çiftleşme sırasında, sanki eşlerinin kaçmasını önlemek için dişilerin ensesine çeneleriyle yapışırlar. 
Ne var ki yine de, cinsel organını, dişinin cinsel organına başarılı bir şekilde sokma sorunuyla karşı karşıyadırlar. Dişi istekli degilse erkeğin yapabileceği pek bir şey yoktur. Gerçek şu ki, erkek etoburlardaki vahşi görünen, dişinin ensesine yapışma eylemi etoburlara özgü bir harekettir. Irza geçen bir erkeğin hareketi gibi görünse de, aslında kendi türümüzdeki ebeveyn kucaklamasının etoburlardaki eşdeğeridir. Bu yapışma sırasında dişler dişiye zarar vermez. Bu, bir etobur ebeveynin yavrularını bir yerden bir yere taşırken de sergilediği davranış biçimidir. Demek oluyor ki, erkek dişiye yavrusu gibi davranmaktadır ve eğer dişi de ona cinsel bir yakınlık duyuyorsa kendini teslim eder, tıpkı bir zamanlar annesi onu koruyucu kollarında taşıdığında kendini ona bırakması gibi. 

İnsan denilen hayvanın erkeği için tecavüz nispeten kolaydır. Eğer fiziki gücü yeterli değilse, buna ölüm veya yaralama tehditleri ekleyebilir ya da dişi baygın haldeyken ona saldırabilir ve ayrıca diğer erkeklerin de yardımını alabilir. Dişinin cinsel yönden uyarılmamış olması, erkek cinsel organının vajinaya girmesini zorlaştırıyorsa doğal salgıların yerine geçmesi için orayı yağlayabilir. 

Söz konusu kadın için bu eylemler hiç tatmin edici olmayacak ve en kötüsü de ciddi bir travmaya neden olacaktır. Ancak, iki tarafın da birbirlerini tanıdığı ve dişinin güçlü bir mazoşist yatkınlığı olan durumlarda normal cinsel süreyi kısaltmanın sonucu olarak çiftler arasında duygusal bir bağ kurma olasılığı bulunur. 

Tecavüz konusuna uzun uzadıya değindim çünkü kültürümüzde yaygın ve önemli olan bir başka süreyi kısaltarak çiftleşme türüyle yakın bir ilişkisi var. Bunu, sözünü ettiğimiz şiddete 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dayalı tecavüzden ayırmak için bunu “ekonomik tecavüz” olarak adlandırabiliriz. Bu tür tecavüzler, şiddete dayalı ırza geçmenin çok rastlandığı kenar mahallelerde ve ıssız yerlerde değil, şık yatak odalarında görülür. Ekonomik kolaylığa dayanan sevgisiz evliliklerde görülen ve çiftlerin gerçek bir bağ kurmaksızın çiftleştiği bir çiftleşmedirler. 

Önceki yüzyıllarda, ebeveyn kontrolünde olan ve sosyal duruma dayalı evlilikler çok yaygındı. Bu tür evlilikler bugün giderek azalmaktadır ancak bu gibi evliliklerde doğan çocuklar, bu evliliklerin psikolojik etkilerini taşımaktadırlar. Bu sevgisiz ilişkiye tanık olan çocuklar, türümüze özgü cinsel yakınlaşmalar dizisini uygulamada zorlanmaktadırlar. Cinsel anatomi yönünden kusursuzdurlar, uyarılma mekanizmaları da verimli bir şekilde çalışmaktadır ancak büyüdükleri ortam, bu biyolojik özellikleri derin ve kalıcı bir bağlılık duygusu ile birleştirmelerini engellemektedir. Onlar da başarılı bir çift kurmada zorlanacak ancak sosyal baskılar onları çift kurmayı denemeye teşvik edecek ve bir kez daha kendileri gibi yaralı bir nesil doğacaktır. Bu tür devamlılıkları ortadan kaldırmak zordur. Ebeveynin kontrolündeki evlilik tarihe karışıyor olsa da doğal bir insan süreci olan aşık olmak, geçmişteki bu gibi kültürel müdahalelerin yaralarını halen taşımaktadır. 

“Ekonomik tecavüz” modelinde, yakınlaşmanın on iki aşaması elbette tamamen ortadan kalkmaz ve şiddete dayalı ırza geçiş kadar aşırı değildir. İlk bakışta, çiftlerin çiftleşene kadar aşamaların gerekli “hareketlerinden geçmesi” ile on iki aşamayı uyguluyor görünebilir. Ancak eylemleri ayrıntılı olarak incelersek, hepsinin yoğunluk, süre ve tekrarlanma açısından zayıf kaldıklarını görürüz. 

İki ailenin ekonomik ya da sosyal ilişkileri gereği bir araya getirilen klasik genç çift örneğini ele alalım. Önceki yüzyıllarda, bu tür çiftlerin evlilik öncesi flörtleri, birkaç kucaklaşma ve öpücükten öteye gitmezdi. Dolayısıyla, birbirlerinin bedenleri ve cinsel duyguları hakkında pek bir şey bilmeden yatağa girerlerdi. Geline, ülkenin nüfusunu çoğaltmak için damadın ona kötü 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ama gerekli şeyler yapacağı söylenir ve bu olurken, “hareketsizce yatıp İngiltere'yi düşünmesi” tavsiye edilirdi. Erkeğe kadının cinsel anatomisi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapılır ve geline cinsel organını soktuğunda kanaması olacağı için nazik davranması söylenirdi. Genç çift bu bilgilerle, cinsel görevlerini olabildiğince basit ve hızlı bir şekilde yerine getirir, cinsel zevk ve sevgi bağı çok az kurulabilirdi. Kadın nadiren orgazma ulaşırdı. Erkek için ise yatağında, karısı olduğu söylenen cinsel bir nesne bulunmaktaydı ki bu nesnenin vajinasını, mastürbasyon yaparken kullandığı eli gibi kullanarak boşalmaktaydı. Genç çift, sosyal yaşamlarında ise sevgi dolu bir ilişkileri varmış izlenimi verirlerdi. Toplumsal yakınlaşmaların her biri görgü kuralları kitaplarında ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı için gerçekten seven bir çift ile bunun kopyasını ayırt etmek neredeyse imkansız hale gelirdi. 
Henüz bu ayrıntılı davranış kurallarıyla kafaları bulandırılmamış çocuklar, anne ve babalarının ilişkilerinde ne denli bir sevgi ya da saygısızlık olduğunu sezinleyebilirlerdi. Ve böylece zarar da nesilden nesile aktarılmış oluyordu. 

Bu anlatılanlar, bugün tuhaf geliyorsa bunun nedeni bu tür evliliklerin artık gerçekleşmemesi değil, bir zamanlar olduğundan daha görünmez şekilde ayarlanmasındandır. Günümüzde bu tür ilişkileri maskelemek için çok daha büyük bir sevgi gösterisi sergilenmekte ancak bu yine de bir gösteri olmaktan öteye gidememektedir. Ebeveynler evliliklere eskisinden daha az karışmaktadırlar. Çiftin biri ya da her ikisi olmak üzere kendileri ekonomik temele dayalı bir evlilik gerçekleştirmek için yola çıkmaktadırlar. Duvağının ardında gelinin dudakları kıpır kıpırdır ama bu heyecanından değil, boşandığı takdirde nafaka oranını hesaplamakla meşgul olduğundandır. Yanındaki adam da, sosyal konumu iyi olan gelinin iş arkadaşları üzerinde yapacağı etkiyi düşünmektedir. Kabul edelim ki, gelinler artık düğün gecelerin- de kıpırdamadan yatıp vatanlarının geleceğini düşünmemekteler. 
Bunun yerine, kendi orgazm sıklıklarını aynı yaş grupları, eğitim seviyeleri ve farklı milletlerdeki orgazm ortalamalarıyla kıyaslamaktadırlar. Eğer gerekli ortalamanın altına düşerlerse, bir özel 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dedektif bürosuna gider ve kocalarının haftada ulaşmaları gereken 1,7 orgazmı nerede gerçekleştirdiğini bulmaya koyulurlar. 
Bu arada kocalar da, o akşam, cinsel organlarının işlevini yürütmesine engel olmayacak bir alkol tüketiminin hesabını yapmaktadırlar. Günümüzün tatlı gizleri işte bunlardır. 

Cinsel yakınlaşma aşamalarının atlanmasına baktığımızda, tecavüzden başladık, geçmişteki ebeveyn kontrolündeki evliliklere değindik ve şimdi de günümüzdeki “kaltak/alçak herif” küfürlerinin sıkça duyulduğu evliliklere geldik. Son olarak ele aldığımız orgazm sıklığı takıntısı, bizi cinsel aşamalardan uzaklaştıracak yeni bir gelişim gibi görünür. Aslında, tam aksi yöne götüreceğe benzemektedir. Ama mesele o kadar da basit değildir. 
Yeni çıkan “cinsel özgürlük” anlayışında olan şey, cinsel yakınlaşmanın son aşamasına vurgu yapılmasıdır. Çift oluşumu için çok önemli olan flört aşamaları kısaltılmış ve basitleştirilmiştir. 
Bunun nasıl böyle olduğuna bir göz atmaya değer. 

Önceki yüzyıllarda, kur evreleri zaman açısından uzatılır ancak yoğunluk açısından fazlasıyla kısıtlanırdı. Görgü kurallarına en ince ayrıntısına kadar uymada gösterilen titizlik, duygusal etkilerini azaltmıştı. Evlilikte daha sonraki aşamalar olan çiftleşme öncesi ve çiftleşme dönemleri de, cehalet ve erotizm karşıtı propagandalar yüzünden güçlü bir şekilde kısıtlanmıştı. 
Erkekler bu sorunu genelevler ve metreslerle çözüyorlardı. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ilk yarısında durum değişti. “Evlilikte aşk” konulu kitapların yayınlanmasıyla ebeveynin evlilik üzerindeki denetimi gevşetildi ve cinsel eğitim konusunda önemli adımlar atıldı. Sonuç olarak da, genç çiftler, kendilerine uygun bir eş bulmakta ve daha az resmi bir flört dönemi yaşamakta çok daha özgürdü. Refakatçi eşliğinde yapılan görüşmeler son buldu. Bedensel temas konusundaki davranış kuralları gevşetildi ve böylece cinsel yakınlaşmanın tüm aşamalarının, cinsel bölgelerin birbiriyle teması dışında uygulanmasına izin verildi. 
Bununla birlikte, bu evlilik öncesi ilişkilerin yine de uzun bir süreyi kapsaması bekleniyordu. Sonunda evlilik gerçekleştiğinde de, çift birbirlerinin bedenleri ve duygusal yapıları hakkında 


73 


çok daha fazla bilgi sahibi olarak yatağa girdiler. Daha sonra, bu yeni cinsel bilgiye etkili doğum kontrol yöntemleri eklenince evlilik zevkleri, daha az kısıtlı ve daha tatmin edici hale getirildi. 

Bundan önce, genç çiftlerde evlenmeden önce uzun süreli “koklaşma dönemleri” oluyordu. Sonuna kadar olmasa da biraz ileri gidebilecekleri teorik açıdan iyi göründüyse de uygulamada zordu. Nedeni gayet açıktır. Çiftler artık, eski dönemlerin genç çiftlerinin aksine cinsel organlarında güçlü bir fizyolojik uyarılma yaratarak bir bağ oluşturmaya yönelmektedir. İkisi arasındaki sınırda ağız ağıza öpüşmek yer alır. Basitçe yapıldığında bu hoş bir bağlılık ifadesidir ancak tekrar tekrar yapılırsa çiftleşme öncesi uyarılmaya neden olur. 

Bu durum, genç aşıklarda yepyeni bir krize yol açmıştır. 
Uzun süreli koklaşmalar, erkeklerde uzun süreli ereksiyonlara ve dişilerde uzun süreli cinsel salgılamalara neden olmuştur. Böylelikle çift üçünden birini yapmak zorunda kalmıştır: “Resmi kurallar” gereği daha ileri gitmemiş ya da çiftleşme dışında başka yollarla karşılıklı orgazma ulaşmış ya da kuralları çiğneyip çiftleşmişlerdir. Eğer ikinci yöntemi kullanıp, orgazm olmak için birbirlerini okşayıp bunu evlilik öncesi uzun bir süre yapmaya devam ediyorlarsa evlenip çiftleşmeye kalkıştıklarında zorluklar ortaya çıkmıştır. Üçüncü alternatifi seçip kuralları çiğnedilerse, suçluluk duymuşlardır. Bütün bu zorluklara rağmen, bu uzatılmış evlilik öncesi ilişkiler yine de çiftin arasında güçlü bir bağın oluşmasını sağlıyor, bu da hareketleri kısıtlanmış çifte kıyasla çok daha mutlu bir ilişkinin oluşmasına neden oluyordu. 

Daha yakın yıllara gelindiğinde yeni bir değişim oldu. Resmi kurallar hâlâ devam etse de, pek önemsenmemektedirler. Doğum kontrolündeki gelişmelerle birlikte, pek çok genç kız için bekaret önemini yitirmiştir. Bir zamanlar aldırmazlıkla çiğnenen çiftleşmeme kuralı artık yok sayılmaktadır. Bekaret, artık aranılması şöyle dursun, neredeyse bir tür cinsel yetersizlik göstergesine dönüşmüştür. 

Evlilik öncesi çiftleşme, ebeveynler tarafından olmasa da genç sevgililer tarafından kabul edilmektedir. Birçok insanın 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kabul etmeyecekleri kadar yaygın olan bu gelişmenin sonucu, sevgililerin “okşama, koklaşma mahrumiyeti” yaşamaları ve el ile tatmin faaliyetine saplanıp kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarıdır. Bunun yerine, flörtler doğal şekilde gelişse, cinsel yakınlaşmanın on iki aşaması gereksiz bir uzatma olmaksızın uygulanmış olacaktır. 

Cinsel sağlığın ve doğum kontrolünün tam olarak etkin olduğunu varsayarsak, bu durumun sakıncası nedir? Cevap, bazılarının tahmin edebileceği gibi, “orgazmın diktatörlüğü”, yani izin veren toplumsal kuralların, çiftleri en aşırı çiftleşme durumuna itmesidir. Bu, gerçekten aşık olan ama yeterince etkileyici bir orgazm elde edemeyen kişi için bir tehdittir. 

Bu eleştirinin tuhaf ve dar görüşlü bir yanı var. Daha önce orgazm sıklığı takıntısından bahsetmiştim ama bu sevgisiz, ekonomik ya da sosyal konum evliliğinin eşdeğerinde bir evlilikle bağlantılıydı. Orada, kadının cinsel atletizm standardının altına düşüp başarısız olduğunu hissedebileceğinden söz etmiştim çünkü cinsiyet meselelerinde bile sosyal konum önemlidir. Ama bugün iki genç sevgili, birbirini sevmeyen çiftlerin cinsel atletizmine güleceklerdir. Onlar için, tüm çağlarda gerçek aşıklar için geçerli olduğu gibi, sevdikleri kişinin yanağına hafifçe dokunmak, sevmedikleri biriyle yatakta altı saat otuz yedi pozisyonu sırasıyla denemekten çok daha değerli olacaktır. Bu her zaman böyle olmuştur ancak yeni çağın aşıklarının yeni bir avantajı vardır. Birbirlerinin bedenleriyle dilediklerini yapabilir ya da yapamayabilirler. Aralarında güçlü bir bağ kurulmuşsa, önemli olan cinsel davranışın niceliği değil niteliği olacaktır. Kurallar, bazı eleştirmenlerin düşündüğü gibi, onları yeni uygulamalara zorlamaz, birtakım şeyleri uygulamalarına izin verir. 

Eleştirmenlerin gözden kaçırdığı bir diğer nokta da, bir çiftin aşık olmaya başladıklarında, cinsel aşamaları atlamadan sırasıyla uygulamak isteyecekleridir. Yani, çiftleşmeleri yasak diye el ele tutuşmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Ayrıca, yakınlaşma aşamalarının son aşamasına geldiklerinde orgazm zevkini tadamayacak olan da onlar değildir. Kişisel ilişkilerinin duygusal yogunluğu bunu sağlayacak ve modern seks kılavuz kitaplarındaki çapraşık güreşçi pozisyonlarını uygulamak zorunda kalmadan cinsel dorukların mutluluğunu yaşayacaklardır. 

Bugün her şeyi yapmasına izin verilmiş genç aşıkların karşılaştığı en büyük tehlike belki de ekonomik bir tehlikedir çünkü karmaşık ve ekonomik bir temele dayanmış bir toplumda yaşıyorlar ve bu bir tesadüf olamaz. Daha önce bu, başlangıçtaki cinsel davranışları kısıtlayan kurallarla korunuyordu. Cinsel yakınlaşmalar bundan zarar gördü ancak sosyal konum sağlanarak örgütlendi. Şimdi ise cinsel yakınlaşma filizlenirken genç çiftin sosyal konumu bir sorun haline geldi. Cinsel olarak tamamen olgunlaşmış, aralarında güçlü bir bağ kurmuş ve uyumlu bir cinsel hayatın tadını çıkaran on yedi yaşındaki bir çift modern ekonomi içinde nasıl yuva kurabilir? Ya bir tür toplumsal belirsizlik içinde beklemek ya da kabul edilen düzenin dışına “çıkmak” zorunda kalacaklar. Bu seçimi yapmak kolay olmadığı gibi sorunu da henüz çözmüş değildir. 

Bu tartışmaya nasıl geldik? Cinsel yakınlaşma sırasının tam olarak ifade edilmediği durumlardan. Şimdi bu aşamalardan tam olarak geçen ancak bunu yaparken önemli sosyal sorunlara katlanan genç aşıkları bırakıp bir kez daha kısaltılmış yakınlaşmalara dönelim. Peki ya cinsel yönden aktif olmayan aşıklar? 
Tecavüzcüler ya da çiftleşme aşamalarını minimuma indirmiş ve cinsel yönden uyumsuz çiftler, günümüzün sevgisiz cinsel atletleri? Onlar, tipik cinsel aşamalar dizisini nasıl kısaltmaktalar. 
Onlar için sonraki cinsel organ ile temas aşaması, sıranın doruk noktası değil, aşamalar dizisinin tümü yerine geçer. Önceki dönemlerde, buna, bir adamın bir fahişeyi ziyaret etmesini örnek gösterebiliriz. El ele tutuşmak, sarılmak ya da tatlı sözler söylemek yoktu, sadece hızlı bir ticari işlem ve ardından doğrudan cinsel bölge teması vardı. Bu, “ticari ırza geçme” diyebileceğimiz bir durum. Önceki nesillerde bu, genç bir adamın çiftleşmeyle ilk tanışmasıydı ancak günümüzde bu tür profesyonel hizmetlere pek gerek kalmamıştır. Bunun yerine, “onunla bununla düşüp kalkmak” geçmiştir. Bu gibi ilişkilerde, dizinin ilk aşamaları, tıpkı fahişe ziyaretinde olduğu gibi önemli ölçüde kısalır. Durumu şu karikatür ile özetleyebiliriz. Kız, gece geç saatlerde, kıyafetleri darmadağın olmuş, çiftleşmeden yorgun düşmüş ama makyajı hiç bozulmamış bir halde evine döner ve kendi kendine, “Erkekler artık beni hiç öpmek istemiyor” der. 

Bu tür kısaltmaların sonucu, çiftleşme eylemi yoğunlaşır ancak çift bağı kurma yönünde pek bir gelişim olmaz. Bu tür bir çiftleşme, bir sosyal konum yükseltme aracı olarak kişinin böbürlenmesini sağlayabilir ama bir zevk kaynağı olarak, cinsel faaliyeti, işemek kadar basit bir duruma düşürür. Bu nedenle, sevgisiz bir çiftleşme olayının ayrıntılarına inmeyerek onu daha çekici hale getirmektedir. Güçlü bir sevgi bağı olmadığı için bu boşluk fiziksel bir yoğunluk ile doldurulmaktadır. Bu noktada resimli cinsel kitaplar sahneye çıkar. Şimdi bazılarını inceleyelim. 

Piyasada olan çok sayıdaki cinsel kitaptan rastgele aldığımız birkaç yüz fotoğrafın her biri, genç bir çıplak çifti “sevişirken” gösteriyordu. Bunların ancak yüzde 4'ü daha önce tarif ettiğim on iki aşamalı sıranın ilk sekiz aşamasından birini göstermekteydi. Buna karşılık, çift, fotoğrafların yüzde 82'inde çiftleşme anında gösterilmekteydi ve kitaplar otuz ila elli arasında çiftleşme pozisyonu içeriyordu. Buradan, bu kitaplarda cinsel yakınlaşma, sıranın son aşaması olan cinsel organların teması olarak yansıtılmakta ve bu son aşamaya önem verildiği anlamı çıkmaktadır. 
Önceden sansür, cinsel yakınlaşmanın ilk aşamalarıyla sınırlandırılırken, sansürün kaldırılması durumu zenginleştirmek yerine, ağırlığın bir uçtan diğerine kaydırılmasını getirmiştir. Burada verilen mesaj, çiftleşme eylemini mümkün olduğunca karmaşık ve çeşitli biçimlerde uygulamalı hale getirmek ve gerisine boş verilmesi gerektiğidir. Gösterilen pozisyonların çoğu rahatsız edicidir ve eğitimli sirk akrobatlarının dışındakiler için can yakıcı olabilir. Bu pozisyonları uygulamak ancak daha fazla cinsel uyarılma için umutsuz bir arayıştır. Vurgulanan artık sevgi değil, cinsel atletizmdir. 

Elbette cinsel yakınlaşmalara, bu eğlenceli pozisyonları eklemenin hiçbir zararı yoktur ancak bunlara takıntılı halde bağlanıp erkek ve kadın arasındaki duygusal bağın yerini almasına izin vermek, ilişkinin gerçek değerinin kaybedilmesine neden olacaktır. Cinsel sıranın tek bir aşamasına bir ayrıntı getirebilirler ama yakınlaşma sırasının tümünün yerine geçtiklerinde duyguyu azaltacaklardır. 

Bu çiftleşme pozisyonlarına zaman zaman eğlence olsun diye başvuran genç sevgililer, belki de hiçbir zaman aşık olmamışlardır. Daha sonra, hayatlarının çift kurma aşamasından geçip daha durağan bir çift olma aşamasına geldiklerinde, cinsel faaliyetlerine ekledikleri bu yeniliklerin aralarındaki yoğunluğu artırdığını fark edebilirler ama genç sevgililerin bu tür yeniliklere ihtiyaç duymaları şaşırtıcıdır. 

Söylemeye gerek yok, bu pozisyonlar ne kadar olağandışı olursa olsun uygunsuz görülmeleri gerekmez. Yetişkinler tarafından istekli olarak gerçekleştirilmeleri ve herhangi bir fiziksel zarara neden olmamaları koşuluyla, yasaklanmaları veya toplum tarafından uygun görülmemeleri için biyolojik hiçbir neden yoktur. Ancak bazı ülkelerde bu tutum halen geçerlidir. Bu yasaklardan biri, oral(ağız)/cinsel organ temasıyla ilgilidir. Bu teması on iki aşamalı listeme dahil etmememin nedeni, aşıklar arasındaki ilk karşılaşmadan son çiftleşmeye kadar olan süreçte net bir aşama olmayışıdır. Çoğu ilişkide, birkaç çiftleşme gerçekleştikten sonra, cinsel organların yakınlaşmasını daha da süsleyici bir eylem olarak ortaya çıkar. Daha sonra çiftleşme sıradan bir hale geldiğinde çiftleşme öncesi standart modeller arasında yer alır. 
Eski sanat ve tarih kitaplarından elde edilen kanıtlar, uzun süredir kullanıldıklarını göstermektedir. 

Modern Amerikalı araştırmacılar, günümüzde evli çiftlerin yaklaşık yarısının, çiftleşme öncesi faaliyetleri arasında ağız/ cinsel organ temasını kullandığını belirtmektedir. Erkeklerin yüzde 54/'ünün, kadınların ise yüzde 49'nun ağız/cinsel organ temasında bulunduğu kaydedilmiştir. Bu temas, on iki aşamalı listemdeki temaslara (ağız ağıza, el göğse, ağız göğse ve el cinsel organlara teması yüzde 90'ın üzerinde uygulanmaktadır) kıyasla düşük olsa da nüfusun yaklaşık yüzde 50'si tarafından uygulandığı için “anormal” olarak adlandırılamaz. Ancak diğer memeli hayvan türlerinde yaygın olarak görülmesine rağmen genellikle “doğal olmayan” bir yakınlaşma olarak kabul edilir. Yahudi ve Hıristiyan dinlerince evli çiftler arasında bile kınanır ve birçok yerde sadece ahlaksız olarak görülmekle kalmaz aynı zamanda yasa dışıdır. Bu temasın, yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hemen hemen tüm eyaletlerde denetlenmesi şaşırtıcıdır. Daha spesifik olmak gerekirse, Kentucky ve Güney Carolina dışında, evli bir Amerikalı çiftin, yasaları çiğneyip ağız/cinsel organ temasında bulunması mümkün değildir. Bu da, teknik olarak konuşursak, son zamanlarda Amerikalı çiftlerin yüzde 90'sinin evlilik hayatları boyunca yasaları çiğnediği anlamına gelir. Bu temas, sadece bir “hafif suç” olarak görüldüğü New York eyaleti dışındaki tüm eyaletlerde ağır suç olarak görülmektedir. Illinois, Wisconsin, Mississippi ve Ohio eyaletlerinde ise, bu yasaya tuhaf bir cinsel eşitsizlik getirilmiştir. Koca ağzıyla karısının cinsel organıyla temas kurduğunda bu yasal ancak kadın ağzıyla kocasının cinsel organıyla temas kurduğunda ise bu bir suç sayılmaktadır. 

Bu garip yasal kısıtlamalar nadiren uygulanmıştır. Hatta aromalı vajinal duşların açık satışına ve reklamlarının yapılmasına izin verilmiştir ama yine de boşanma davalarında ortaya çıkmaktadır. Taraflarca, evlilikte “işkence” yarattığı iddiası ileri sürülmüştür. Bu yasaların bazı şantajcılara da yol açabileceği belirtilmiştir. Biyolojik olarak ağız cinsel organ temasında hiçbir sakınca yoktur. Aksine, eğer çift, çiftleşme öncesi faaliyetlerinin duygusal yoğunluğunu arttırmak isterse eşlerin arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacak ve böylece Kilise'nin çok güçlü bir şekilde koruduğu evlilik bağını güçlendirecektir. 

Bu tür bir yakınlaşmanın insan türünde nasıl gerçekleştirildiğini incelersek, ağız-cinsel organ temasında bulunan diğer memeliler arasındaki fark ortaya çıkarılabilir. Bu temas, diğer türlerde, burun sürtmekle başlar ve sonra yalamaya kadar gider. 
Ritmik sürtünmeye pek rastlanmaz. Bu faaliyetin önemli tarafı, eşin cinsel organı hakkında ayrıntılı bilgi edinmektir. Diğer memeli türleri insandan farklı olarak yalnızca yılın belirli zamanlarında veya adet dönemi boyunca cinsel yönden verimlidirler ve eşin, özellikle de erkeğin, çiftleşme girişiminde bulunmadan önce eşinin uyarılma durumunu öğrenmesi çok önemlidir. Burun ve dilin cinsel organla temasıyla koku, tat ve doku ile ilgili önemli bilgiler edinir. Eşin bu temasla uyarılması ikincil öneme sahiptir. 

İnsanda durum bunun tam tersidir ve uyarma unsuru daha önemlidir. Ağız, eşin cinsel durumunu öğrenmek yerine onu cinsel olarak uyarmak için kullanılır. Bu nedenle, erkekte ritmik sürtünme, sadece dokunma veya yalamadan ibaret değildir, daha önemli bir rol üstlenir. Kadın ağzını yapay bir vajina gibi kullanır ve boyun hareketleriyle ritmik kalça hareketlerini temsil eder. Erkek de dilini yapay bir penis olarak kullanıp klitorise bir baskı uygular. Yine, çiftleşmenin pelvik dürtüsü sırasında meydana gelen kadın organının tekrarlanan masajını taklit edecektir. 
Bu çiftleşme biçiminin erkeğe sağladığı en büyük avantaj, erkegin orgazm olmadan dişinin ihtiyaç duyduğu daha uzun süreli uyarıyı sağlayabilmesidir. Böylece, ortalama bir kadının erkeğe kıyasla daha uzun süre gerektiren orgazma ulaşma sorunu da çözümlenebilir. 

Bu son gerçek, kuşkusuz, bu tür cinsel yakınlaşmanın neden erkekler tarafından kadınlardan daha çok kullanıldığını açıklıyor. Ancak “seks filmlerinde” bu faaliyet aksi yönde sergilenir. 
Bu tür filmlerin geçen yarım yüzyıllık tarihi üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu filmlerde erkeklerden çok kadınların bu faaliyet içinde gösterildiğini saptamıştır. Bunun özel bir nedeni bulunur. Bu filmler erkeklerin katıldığı toplantılarda veya “bekarlığa veda partilerinde” kullanılmak üzere yapılmıştır ve genellikle “bekarlığa veda filmleri” olarak anılır. Bu tür durumların aşkla pek ilgisi yoktur, bir statü aracı olarak görev yaparlar. Seks filmi tarihçileri, filmlerde kadının boyun eğen bir pozisyonda gösterilmesiyle erkeği “küçültüyor” olabildiklerini ancak öte yandan erkeğin “hizmet edilen” rolde sergilenmesiyle onun baskın olma duygusunun pekiştirildiğini ifade etmektedirler. 
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Burada, temel hayvan davranışlarına ve boyun eğme pozisyonlarına geri dönmeliyiz. Diz çökme ve eğilme bir boyun eğme davranışı olarak yapıldığında, bunun biyolojik anlamı, astın vücudunun üstün olanın önünde alçalmasıdır. Ağız-cinsel organ teması için kullanılan argo sözcüğün “aşağı inmek” olması da bu durumu ifade etmektedir. Aktif eşin ağzıyla pasif eşin cinsel organına ulaşabilmesi için alçalması gerekir. Bu, özellikle pasif eş ayaktayken gerçekleştirildiğinde açık olarak ortaya çıkar. Aktif erkek ya da kadının ayakta duran vücudun önünde diz çökmesi ya da çömelmesi gerekir ki bu da Orta Çağ'a özgü bir hizmetkarlık duruşu ortaya çıkartır. O halde, dişiyi bu pozisyonda gösteren filmlerin erkeklerin bekarlığa veda partilerinde bu denli tutulması pek şaşırtıcı değildir. Aşıklar arasında durum elbette tamamen farklıdır. Aralarında sevgi bağı olmayan ve yalnızca cinsel doyum için bir araya gelen kişiler değillerse, bu faaliyet sosyal konum artırma faaliyeti olmaktan çıkıp karşılıklı zevk verme anlamı taşıyacaktır. Cinsiyetler arasında orgazma ulaşma süresindeki farklılık nedeniyle de genellikle erkek tarafından dişiye uygulanacaktır. 

Temel cinsel yakınlaşma sırasının bazı çeşitlemelerine ve ayrıntılı hale getirilerek abartılmalarına değindik. Bir de üçüncü bir olasılıktan, yani aşamaların sırasının yer değiştirmesinden bahsetmiştim. Bu kaymalar çok fazladır ve özetlediğim sıra genellikle bir şekilde değiştirilir. İlk karşılaşmadan son aşama olan çiftleşmeye kadarki olayların akışını etkileyip sırada değişiklik yaratmaktadırlar. Daha anlaşılır olması için birkaç örnek verelim. 

Listedeki ilk üç aşama şöyleydi: göz bedene, göz göze, ses sese. Bu dokunma öncesi “temaslar” dizideki konumlarını nadiren değiştirirler. Bugün, ilk karşılaşmanın telefonda gerçekleştiği ve sonrasında yüz yüze görüşülen durumlarda, “Bu kadar sık telefonda konuştuktan sonra karşılaşmak ne hoş” dendiğini duyabiliriz. Bu, telefondaki sesli ilişkinin bir karşılaşma olmadığını gösterir. Ses teması, göz teması ile anlam kazanır. “Geçen yıl karşılaşmıştık” ifadesinin herhangi bir dokunsal teması ifade etmesi gerekmez, sadece görsel ve sözlü bir teması ifade eder. 
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Modern yaşamda pek çok yabancıyla karşılaştığımız için bu ilk dokunuşun resmileştirilmesine şaşırmamak gerek. Daha farklı bir bedensel temas türü, gelişen ilişkinin aşamalarından zaman açısından çok büyük bir atlamaya yol açacaktır. 

Bir temas ne kadar resmileşirse, yakınlaşma sırasının başlarında yer alma olasılığı da o kadar artar. Bu temel kural için ağızdan ağıza öpücüğü örnek gösterebiliriz. Çiftleşme öncesi uyarı sağlamak amacıyla yapılan eylemlerin ilki olmasına rağmen, ikinci bölümde yer alması gerekirken, sevgililer arasındaki “iyi geceler öpücüğü” nedeniyle yakınlaşma aşamalarında sıranın önüne atlar. İlk öpücük genellikle veda sırasında yer alır. 
Burada öpücüğün, kol kola ve el bele gibi dokunuşların bile önüne geçebilmesi, cinsel olmayan öpüşmelerden ödünç aldığı “masumiyet”tir. Buluşup birkaç saat sohbet eden genç çift, daha önce birbirlerinin bedenlerine hiç dokunmamış olsalar bile ayrılırken resmi bir kucaklaşma ve öpüşmeye geçebilirler. Bu, bir erkeğin bir fahişeye gittiğinde cinsel organlar temasını gerçekleştirdikten sonra öpüşmeyi tamamen ileriye atması durumuyla tam bir zıtlık oluşturmaktadır. 

Bu cinsel çeşitlemelerden bahsederken, şüphesiz ki öncelikle modern “uygar” toplumları ele alarak konuşuyorum. Diğer kültürlerde ve kabilelerde farklar daha da belirgindir ancak gittikçe artan bu yakınlaşmaları belirleyen kurallar her yerde geçerlidir. 
Amerika'da yaklaşık iki yüz farklı insan kültürüyle ilgili yapılan araştırmada, “sosyal koşullanmanın bazı kısıtlamalara yol açmadığı durumlarda ön sevişmenin yani koklaşma ve oynaşmaların olması çok muhtemeldir”. Hemen hemen tüm uyarıcı hareketler görülür ancak bunlar bazen biraz farklı biçimdedirler. Örneğin burun, bazı kültürlerde ağzın yerini alırken, burun buruna sürtüşme dudak dudağa öpüşmenin yerini alabilir. Bazı kabilelerde, ağız-yüze veya ağız-ağıza temaslar yerine burun-yüze teması görülür. Diğerlerinde ise ağız ağıza ve burun buruna temasın bir arada uygulandığı da olur. Bazı erkekler, dişinin gögüslerini ağızlarıyla değil burunlarıyla uyarırlar. Bazı kabilelerde öpüşmek, dudakları eşin yüzüne yaklaştırıp derin bir soluk almak şeklindedir. Yine bazılarında, daha çok karşılıklı dudak ve dil emme biçimindedir. Ayrıntılara ilişkin bu çeşitlemeler ilginçtir ancak geçmişte yapıldığı gibi, bunlara fazla önem vermek insanların flört ve çiftleşme öncesi dönemlerdeki davranışları arasında büyük bir benzerlik olduğu gerçeğini karartmaktadır. 

İnsanların cinsel yakınlaşma sırasını ele aldıktan sonra şimdi de bu yakınlaşmaların tekrarlanışlarını inceleyelim. İnsanın tüm primatların en seksisi olduğunu söylemiştim. Bu yorumum bazı eleştirilere neden oldu. Ne var ki biyolojik veriler beni destekler durumda. Bugün bazı kesimlerin, aşırı cinsel faaliyetin medeni yaşamın yapay bir ürünü olduğu iddiasını saçma buluyorum. Bazı kesimlerdeki cinsel faaliyetin oldukça düşük olması olsa olsa modern yaşamın yapaylığına bağlanabilir. Şiddetli stres altında olan herkesin bileceği gibi, kaygı güçlü bir cinsellik karşıtıdır ve cinsel davranışların, modern kentsel yaşamımızın teslim olduğu çok fazla stres altında bile halen sürdürülmesi türümüzün seksi olduğunun en önemli kanıtıdır. 

Daha spesifik yaklaşayım. Eğer cümlemi biraz değiştirip, insanın tüm primatların en seksisi olma olanağına sahip olduğunu söylersem o zaman hiçbir tartışma olmayacaktır. Her şeyden önce, diğer primatların cinsel faaliyetlerini dişinin aylık cinsel döngüsü sınırlandırır. Bu zamanlarda, dişinin dış cinsel organları, kendi türünden erkeklerin kolayca fark edebileceği bir degişime uğrar. Bu değişim onu cinsel açıdan çekici kılar. Diğer zamanlarda erkeğe pek çekici gelmez. İnsan türünde dişi tüm bu aylık dönemin tümünü aktif olarak geçirebilir ve neredeyse üç kat daha uzun bir süre erkeğe çekici gelebilir. Yalnızca bu açıdan baktığımızda bile insan hayvanının yakın akrabaları olan maymun ve gorillere göre üç kat daha fazla cinsel potansiyele sahip olduğunu görürüz. 

İkincisi, dişi, gebelik dönemi boyunca cinsel çekiciliğini kaybetmez. Ayrıca, doğumdan sonra diğer türlere göre çok daha kısa sürede cinsel olarak tekrar aktif hale gelir. Son olarak da şunu belirtelim. Çağdaş ortalama bir insan hayvanı, yaşamının 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yarım yüzyılını cinsel olarak aktif geçirebilir ve onun bu özelliğine erişebilecek memelinin sayısı çok azdır. 

Yalnızca cinsel faaliyet yönünden büyük olanaklara sahip olmakla kalmamaktadır. Bu yüzden başlangıçtaki ifademi değiştirmek için hiçbir neden göremiyorum. Çoğu insan kendini, bir eş bularak ve çok sık cinsel ilişkiye girerek ifade eder ve bunu yapmayan insanlar bile cinsel yönden pasif değildirler. Bir eşin yokluğunu telafi etmek için sıklıkla kendi kendini tatmin yoluna başvururlar. 

Her şeyden önce şunu belirtmeliyiz ki, insanın cinsel davranış modeli karmaşıktır. Sadece güçlü bir çiftleşmeyi değil aynı zamanda kur yapma evresinin tüm yumuşak inceliklerini ve çiftleşme öncesinin yoğun uyarı hareketlerini de içerir. Başka bir deyişle, cinsel faaliyet, uzun yıllar boyunca sıklıkla uygulanmakla kalmaz aynı zamanda uygulanışı uzun süreli ve ayrıntılıdır. 
Türümüzün cinsel yaşamının bu denli genişlemesi, primat atalarımızdan miras kalan çok çeşitli cinsel temasların ve yakınlaşmalarının da eklenmesiyle sağlanır. Burada insan diğer türlerden ayrılır ve bunu açıklığa kavuşturmak için maymun ve gorillerin cinsel davranışlarına bakmamızda fayda var. 

Maymunlar, eşleriyle derin bağlar kurmazlar ve flört veya çiftleşme öncesi davranışlar da çok azdır. Dişi cinsel yönden aktif olduğu aylık döneminin ilk birkaç günü boyunca erkeğe yaklaşır, ona arkasını döner, hafifçe çömelir ve kıçını çıkartır. Erkek arkasından yapışır, cinsel organını dişinin cinsel organına sokar, birkaç hızlı kalça hareketinden sonra boşalır, dişinin üstünden iner ve ikisi de yoluna gider. Tüm bunlar genellikle birkaç saniye içinde olup biter. Bu aşırı kısa ilişkinin yaygınlığıyla ilgili şu örnekleri verebiliriz. Hint makak maymunlarında, erkek sadece 5 
ila 30 kalça hareketi yapar. Güney Amerika maymunlarında, 8 
ila 28, ortalaması ise 17'dir ve toplam 22 saniye sürer. Ve bedenini önceki haline getirmesi için de 10 saniye gerekir. Al yanaklı şebekler, toplamda 3 veya 4 saniyeden fazla olmayan 2 ila 8 kalça hareketi gerçekleştirir. Babunlar, bir rapora göre toplam 7-8 saniye süren 15 kalça hareketi yapar, bir başka rapora göre 8-20 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saniye süren ortalama 6 kalça hareketi, 10-15 saniye içinde $ ila 10 kalça hareketi yaparlar. Şempanzelerle ilgili iki rapordan birincisi, erkek şempanzelerin ortalama 4 ila 8 kalça hareketi yaptığını, yalnızca birinin 15 kalça hareketi yaptığını göstermektedir. Diğer raporda ise 6 ila 20 kalça hareketi ve toplam çiftleşme süresi olarak 7-10 saniye gösterilmektedir. 

Bu ayrıntılar, tüylü akrabalarımızın çiftleşme konusunda oyalanmadıklarını açıkça göstermektedir. Ancak şunu belirtelim ki, bu “hızlı çiftleşmeler” dişinin cinsel bakımdan aktif olduğu günlerde çok sık tekrarlanırlar. Bazı türlerde, yeniden çiftleşmeye birkaç dakika sonra geçilebilir ve art arda birkaç kez tekrarlanabilir. Örneğin Güney Afrika babunlarında, ikişer dakikalık aralıklarla, 3 ila 6 çiftleşme gözlemlenmiştir. Al yanaklı şebekler- de bu sayı artar. Birer dakikalık aralıklarla 5 ila 25 çiftleşme görülmüştür. Görünüşe göre erkek dişiye ancak son kez bindiğinde boşalır ve dolayısıyla bu şebeklerdeki çiftleşme modeli daha karmaşık görünmektedir. Tüm bu örnekler, maymunların çiftleşme faaliyetinin, insan hayvanınınkinden önemli ölçüde farklı oldugunu göstermektedir. 

İnsan türünde, daha fazla olan yalnızca cinsel oynaşma değildir, aynı zamanda çiftleşme eyleminin kendisi de daha uzun sürer. Çiftlerin 30'sinden fazlasının çiftleşme öncesi aşamaya on dakikadan fazla zaman harcadıkları saptanmıştır. Erkeğin bu uyarıcı hareketlerden sonra gelen ritmik kalça hareketleri çoğu zaman sadece birkaç dakika içinde boşalmaya neden olabilir ancak bunu geciktirebilir. Geciktirmesinin nedeni, dişisinin, diğer maymunların aksine cinsel doruk noktasına ulaşmasıdır fakat bunun için genellikle on ila yirmi dakika gerekmektedir. Bu, sıradan bir insan çifti için çiftleşmenin, hem ön sevişme hem de çiftleşme dahil olmak üzere kabaca yarım saat sürdüğünü gösterir ki bu tipik bir maymun çiftinden yüz kat daha uzun olduğu anlamına gelir. Yine maymunlara karşı adil olalım ve onların, çok daha kısa bir süre sonra tekrar çiftleşebildiklerini belirtelim. 
Şunu da eklemeliyiz ki dişi maymunun cinsel yönden alıcı oldugu dönem insan dişisinden daha azdır. 
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Maymun dişisi ve insan dişisini kıyaslarsak, ilkinin yumurtlama dönemi yaklaştıkça kızıştığını ve bunun yaklaşık bir hafta kadar sürdüğünü görürüz. Bu süre zarfında, çiftleşme onu cinsel olarak ne uyarır ne de yorar. Tüm bu dönem boyunca uyarıldönemi ile ilgisi olmayan, erkeğin çiftleşme öncesi uyarmasına bağlı olan kısa süreli bir kızgınlaşma dönemidir. Fizyolojik yönden uyarılması, aylık yumurtlama döneminden ziyade erkeğiyle paylaştığı cinsel yakınlaşmalara bağlıdır. Primatların bu temel cinsel modeli, insan çiftler arasında çok daha karmaşık olan bir bedensel teması gerektirmiş ve insana özgü cinsel yakınlaşmanın temelini oluşturmuştur. 

Bu durum bizi daha karmaşık insan cinsel faaliyetlerinin kökenine götürür. Fazladan olan bedensel temasların kaynağı nedir? Maymunlarda çiftleşme, binmek ve çiftleşmekten öteye gitmemektedir ve ritmik kalça hareketleri ve boşalma onlarla paylaştığımız tek şeydir. Peki kur döneminin tüm nazik dokunuşlarını, el ele tutuşmalarını ve ön sevişmenin tüm tutkulu uyarıcı faaliyetlerini nereden öğrendik? Buna cevap bulmak için daha önce belirtilen anne-bebek yakınlaşmalarına dönmemiz gerekiyor. Kur evresi ve çiftleşme öncesi dönemlerdeki hareketlerin hemen hiçbiri “yeni” faaliyetler değildir ve davranışsal açıdan değerlendirildiğinde aşık olmak, bebekliğe geri dönüşe çok benzemektedir. 

Bebekliğimizin ilk yıllarındaki kucaklanmamızı büyüdükçe nasıl kaybettiğimizi hatırlayalım. Genç aşıkları gözlemlediğimizde ise bu sürecin tersine döndüğünü görüyoruz. Cinsel yakınlaşma sırasının ilk faaliyetleri yetişkinlerin sosyal etkileşimlerinin hemen hemen aynıdır. Ancak sonra davranışlar saatinin akreple yelkovanı yavaş yavaş ters işlemeye başlar. İlk tanışmadaki resmi el sıkışma ve önemsiz şeylerden konuşma, giderek çocukluğun güven verici el tutuşuna geri döner. Genç aşıklar, bir zamanlar ebeveynlerinin elini tuttukları gibi el ele yürür. Bedenleri, artan bir güven ile birbirlerine yaklaştıkça, iki baş birbirine değer ve öpüşürler. İlişki derinleştikçe daha da geriye, yumuşak okşamaların ilk günlerine döneriz. Eller yine sevilenin yüzünü, saçını ve vücudunu okşar. Sonunda aşıklar yeniden çırılçıplak kalır ve bebekliklerinden bu yana ilk kez vücutlarının en mahrem yerlerin- de başka birinin ellerinin dokunuşunu hisseder. Hareketleriyle birlikte ses tonları da zamanda geriye gider. Öyle ki, konuşulan sözcükler değil ses tonundaki yumuşaklık önemli hale gelir. Aralarında yeni bir tür “bebekçe konuşma” gelişir. Karşılıklı güven genç çifti sarar ve bebeklik döneminde olduğu gibi, onları dış dünyanın keşmekeşinden uzaklaştırır. Aşık bir kızın yüzündeki romantik ifade haylaz bir çocuğun yüz ifadesine benzemez, benzese benzese doymuş bir bebeğin bomboş yüz ifadesine benzeyebilir. 

Böyle bir yakınlaşmaya dönüş, onu yaşayamayanlar tarafından çoğu zaman küçümsenir. Nükteli sözler şöyledir: “Aşkın ilk.soluğu aklın son soluğudur”, “Aşk dert dolu bir hastalıktır”, “Aşkın gözü kördür”, “Sevdiğimiz şeylere kolayca aldanırız”, “Aşk tedavisi olmayan bir hastalıktır”, “İnsanın hem sevip hem de akıllı olması imkansızdır”, “Aşıklar aptaldır, onları aptal yapan doğadır.” Bilimsel literatürde bile “geri dönüş davranışları”, tarafsız ve nesnel bir gözlem yerine küçümseyen bir ifade taşır. 
Bazı yetişkin ortamlarında çocuksu davranışlarda bulunmak elbette yersizdir ancak genç aşıkların derin bağlılığı söz konusu olduğunda durum değişir. Kapsamlı bir yakın vücut teması böyle bir bağ kurmanın en iyi yoludur ve bu temasların “bebekçe” olduğu konusunda ısrar edenler kaybedecektir. 

Bebekçe davranış biçimleri, flört ilerleyip çiftleşme öncesi davranış aşamasına gelindiğinde kaybolmaz. Daha da eskiye döner ve annenin memesini emmeye kadar geriye gider. Dudakların sevgilinin dudağına veya yanağına hafifçe dokunduğu küçük öpücük yerini güçlü bir emme baskısına bırakır. Eşler, dudakların ve dilin kas hareketleriyle birbirlerinin ağızlarının içinde süt arar gibi aranıp dururlar. Bu öpüşler eşin ağzıyla kalmaz. Annenin uzun zaman önce kaybettiği meme ucunu arar gibi başka yerler aramaya koyulur. Bu arayış içinde her yeri dolaşır, kulak 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memeleri, ayak parmakları, klitoris ve penise kadar ulaşır ve tabii ki sevgilinin memesinde de zaman geçirir. 

Daha önce, bu hareketlerin verdikleri cinsel hazzın getirdiği ödülden bahsetmiştim ama bu, hikayenin yalnızca bir kısmıydı. Bebeklik dönemindeki en doyurucu an olan meme emmenin yaşandığı ağız meme temasını yaşamak doğrudan bir ödüldür. 
Meme benzerinden süt benzeri bir şey elde edilirse etkisi daha artacaktır. Bu, sevgilinin tükürüğünden, dişinin cinsel organının salgılarından ve erkeğin sperminden elde edilebilir. Dişi, penisi, boşalma gerçekleşene kadar ağzında tutarsa bu meme benzerinden “süt akışı”nı da sağlayacaktır. Bu benzerlik 17. yüzyılda fark edilmiş ve o dönemin argosuna “süt sağmak” olarak girmiştir. 

Bebekçe davranışlar, çiftleşme öncesi faaliyetler sona erip çiftleşmenin kendisi başladığında bile tamamen ortadan kalkmaz. Çiftleşen maymunlarda, cinsel birleşme dışında bedensel temas ancak erkeğin elleri ve ayaklarıyla dişiyi mekanik olarak tutma hareketiyle ortaya çıkar. Dişinin bedenine aşka dayalı bir yakınlaşma ile değil, hızlı kalça hareketlerini yaparken kendine destek olması için tutunur. Bu tür kavramalara insanlar arasında da rastlanır ancak “bedene destek sağlama” işlevi olmayan başka temaslar da yapılır. Eller eşi mekanik nedenlerle değil, yakınlaşmayı dokunsal yönden artırmak için kavrar. 

Daha önce tartışılan resimli seks kitaplarına tekrar dönüp, yalnızca erkek ve dişiyi çiftleşirken gösteren resimleri ele alalım. 
Bu resimlerde, cinsel organların birleşmesi dışında başka bedensel temaslara da yer verilir. Yüzde 7'ünde, eşlerden birinin eli (veya elleri) diğerinin vücuduna destek sağlama işlevi dışında dokunmaktadır. Ayrıca sarılma, öpüşme, baş başa, el göğse ve el ele temasları da görülür. Tüm bu faaliyetler kucaklaşmanın parçalarıdır. Bu da insan hayvanı için çiftleşmenin aynı zamanda bebekliğe götüren bir kucaklaşma olduğunu ifade eder. İkincisi, ilk flört evrelerinden son aşamalara kadarki tüm cinsel aşamalarda bulunur. İnsan hayvanı yalnızca karşı cinsin cinsel organıyla çiftleşmez, tam anlamıyla özel olan kişiyle “sevişir”. Bu nedenle, türümüzde, çiftleşme de dahil olmak üzere tüm cinsel 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aşamalar çiftin bağ kurma sürecine hizmet eder ve bu nedenle dişi, yumurtlama dönemini fazlasıyla aşan bir süre boyunca cinsel alıcılık taşır. Çiftleşmeyi, bir yumurtayı döllemek için degil, bir ilişkiyi verimli hale getirmek için gerçekleştirdiğimizi bile söyleyebiliriz. Bunun, üreme bakımından bir tehlikesi yoktur çünkü yumurtlama zamanına denk gelen küçük çiftleşmeler bile üremeyi sağlamaktadır. Dünyamızda bugün milyarca insanın yaşaması da bunun kanıtıdır. 
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4. TOPLUMSAL YAKINLAŞMA 


İnsanın cinsel yakınlaşmasını incelemek, yetişkinler arasında, bebekliğin kaybolan yakınlaşmalarının yerini alan yoğun bedensel temasa tanık olmaktır. Ancak sosyal yakınlaşmada ise durum tam tersidir ve burada görülen, yakınlık ve yalnız kalma isteklerinin, bağımlılık ve bağımsızlık gibi istekler ile çatışma halinde oldukları için toplumsal temaslarda dikkatli ve dizginlenmiş olarak hareket etmemizdir. 

Hepimiz zaman zaman kalabalıktan ve başkalarının meraklı gözlerine ve zihinlerine maruz kalmaktan bunalırız. Kendimizi bunlardan uzaklaştırmak için keşişçe fikirler düşünürüz. Yine de çoğumuz için birkaç saatlik yalnızlık yeterli olacaktır çünkü ömür boyu süren bir manastır yalnızlığı ürkütücüdür. Çünkü insan sosyal bir hayvandır ve uzun süre yalnız kalmak sağlıklı bir insan için ağır bir cezadır. Fiziksel işkence veya ölüm dışında bir mahkuma verilebilecek en ağır ceza hücre hapsidir. Mahkum, zamanla neredeyse delirebilir ve kendi sesinin yankısını duymak için oturağıyla bile konuşabilir. Bu, toplumsal bir tepkiye en yakın şeydir. 

Büyük bir şehirde yaşayan utangaç bir bekar kendini hemen hemen aynı durumda bulabilir. Bu gibi insanlar ailelerini geride bırakmış ve artık küçük bir oda veya apartman dairesinde kendi başlarına yaşıyorlarsa yalnızlık kısa süre sonra dayanılmaz hale gelebilir. Utangaçlıkları yüzünden arkadaş edinemeyebilir ve sonunda uzun süreli insan teması eksikliği yüzünden intihara bile yönelebilirler. Yakınlaşma işte bu yüzden temel ihtiyacımızdır. 
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Çünkü yakınlaşma anlayışı doğurur ve çoğumuz, yalnız keşişin aksine başkaları tarafından anlaşılmak isteriz. 

Bu mantıksal olarak anlaşılma meselesi değildir, duygusal olarak anlaşılma meselesidir ve bu bakımdan tek bir yakın beden teması, tüm güzel sözcüklerden daha fazlasını yapacaktır. 
Fiziksel duyguların duygusallığı bir başkasına iletme yeteneği gerçekten şaşırtıcıdır. Belki de zayıflıkları aynı zamanda güçleridir. Doğumdan ölüme kadar yaşam boyunca meydana gelen yakınlaşmaların sırasını izlerken, yoğun bedensel temasın iki aşamasının aynı zamanda güçlü sosyal bağın iki aşaması olduğunu gördük. Tüm veriler, kişinin beden-beden temaslarında cömert ve sınırsız olmasının o kişiye güçlü bir şekilde bağlanmasını kaçınılmaz kıldığı yönündedir. Bunun sezgilerle anlaşılması belki de bizi zevk için gelişigüzel bedensel yakınlaşmalardan alıkoyan şeydir. Örneğin iş arkadaşlarına sarılıp kucaklaşmanın alışılmamış olduğunu söylemek yeterli bir açıklama değildir. Bu, “kendine hakim olmak” ya da “mesafeyi korumak” gibi kuralların nasıl ortaya çıktığını açıklamaz. Yakın aile çevresi dışındaki günlük ilişkilerde birbirimize dokunmaktan kaçınmak için sarf ettiğimiz olağanüstü çabayı anlamak için daha derine inmeliyiz. 

Cevap kısmen modern kentsel topluluklarımızın aşırı kalabalığıyla ilgilidir. Her gün sokaklarda ve binalarda o kadar çok insanla karşılaşıyoruz ki, her biriyle yakınlaşmaya kalksak tüm sosyal düzen işlemez duruma gelir. İlginç tarafı, bu aşırı kalabalık üzerimizde birbiriyle zıt iki etki yapmaktadır. Bir yandan bizi strese sokar, gergin ve güvensiz hissetmemize neden olur, diğer yandan da bu gerilime son verecek yakınlaşma girişimlerimizi kısıtlar. 

Cevabın diğer kısmı ise cinsellikle ilgilidir. Herkesle bedensel yakınlaşmaya kalkışmamızı, sonsuz sosyal bağlar kurmaya girişmemizi engelleyen tek şey yeterli zaman ya da enerjiye sahip olamamamız değildir. Ayrıca, yetişkinlerin bedensel temaslarının akla cinselliği getirmesidir. Çiftleşmenin, laboratuvarda yapılan denemeleri dışında, bedensel temas olmadan gerçekleşmesi imkansız olduğundan çiftleşme ile temas sözcükleri eşanlamlı hale 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gelmiştir. Çiftleşme eylemi, en “dokunulmaz” yetişkinin bile dokunmasını ve dokunulmasını gerektirir. Kişi isterse bundan kaçınabilir ama onu tamamen ortadan kaldıramaz. Viktorya döneminde bazı kişiler, bedensel teması azaltarak çocuk sahibi olmak için penisin vajinaya girebileceği kadar bir delik bulunan 
geceliklere başvuracak kadar ileri gitmişlerdir. Ve böylece 1889 
yılında “yakınlaşmak” ifadesi cinsel ilişki için kullanılır hale gelmiştir. Yüzyılımızda herhangi bir yetişkinin kendi cinsinden ya da karşı cinsten birisi ile bir cinsellik izlenimini vermeden yakın bedensel temasta bulunması giderek zorlaşmıştır. 

Bunun tamamen yeni olduğunu ileri sürmek yanlış olur. 
Sorun elbette her zaman ortadadır ve yetişkin yakınlaşmaları, cinsel anlamlar çıkarılmaması için her zaman kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamanın son yıllarda daha da arttığını gözlemliyoruz. Sevinçten koşup birbirimizin boyunlarına sarılmak ya da birbirimizin kollarında rahatça ağlamak konusunda artık o kadar özgür olamıyoruz. Bununla birlikte, birbirimize dokunma dürtüsü halen devam ediyor ve bunu ailemiz dışındaki günlük ilişkilerimizde nasıl yaptığımız ilgi çekici. 

Bu sorunun cevabı ilişkileri resmileştirmemizdir. Bebeklik çağının sınırsız yakınlaşmalarını alıp parçalara bölüyoruz. Her parçayı, bir kategoriye girene kadar stilize ediyor ve yerleştiriyoruz. Etiket (Fransızca bir sözcüktür ve marka ya da ürünün fiyatını gösteren bilgidir) kuralları oluşturuyor ve kültürlerimizin üyelerini bu kurallara uymaları için eğitiyoruz. Bir kucaklaşma söz konusu olduğunda hiçbir eğitimden geçmek gerekmiyor. Bu, daha önce de gördüğümüz gibi diğer primat akrabalarımızla da paylaştığımız doğuştan gelen biyolojik bir harekettir. Ancak bir kucaklaşma birçok öğe içerir ve hangi parçasını hangi toplumsal anda ve hangi stilize edilmiş biçimde kullanacağımız, genetik yapımızın yardımcı olamayacağı bir konudur. Bir hayvan için bir davranış ya vardır ya yoktur ama bizim için iyi davranış ya da kötü davranış vardır ve kurallar karmaşıktır. Ancak bu, onları biyolojik olarak inceleyemeyeceğimiz anlamına gelmez. Kültürel olarak ne kadar belirlenmiş veya ne kadar değişken olurlarsa 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olsunlar onları primat davranışı olarak görürsek daha iyi anlayabiliriz. Bunun nedeni, neredeyse tümünün biyolojik kökenine inebilmemizdir. 

İncelemeye geçmeden önce, ne demek istediğimi açıklamak için ayrıntılı bir örnek vereyim. Geçmişte pek ilgi görmemiş gibi görünen bir davranıştan, sırt sıvazlamadan bahsedeceğim. Bunun önemsiz bir davranış olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu küçük hareketleri önemsememek doğru değildir. Her mimik, her dokunuş ve her okşayış bir insanın, hatta bir ulusun hayatını değiştirme gücüne sahiptir. Umutsuz bir anda esirgenen sıcak bir kucaklama bir ilişkinin son bulmasına yol açabilir. İki büyük hükümdar arasındaki karşılıksız bir gülümseme de bir savaşa ve yıkıma yol açabilir. Bu nedenle sırt sıvazlamakla ne olur ki deyip önemsememek doğru değildir. Bu küçük hareketler duygularımız dünyasını oluşturan unsurlardır. 

Bir şempanzeyle yakın bir ilişki kurmuşsanız sırt sıvazlamanın yalnızca insana özgü olmadığını göreceksiniz. Maymun sizi gördüğüne sevinirse, muhtemelen boynunuza sarılıp sizi kucaklar, dudaklarını boynunuza yapıştırır ve ardından elleriyle sırtınızı ritmik olarak okşamaya başlar. Bu garip bir histir çünkü bir yandan çok insani, bir yandan da çok farklıdır. Öpücük de tam insanca değildir. Bunu en iyi şekilde bir ağzın hafif baskısı olarak tanımlayabilirim. Maymunun sırt sıvazlaması da hem daha hafif hem daha ritmiktir. İki tür arasındaki kucaklaşma, öpme ve okşama hareketleri temelde aynıdır ve ilettikleri sosyal mesaj da aynıdır. Bu nedenle, sırt sıvazlamak hayvana özgü biyolojik bir özelliktir diye bir varsayımda bulunmak uygun görünüyor. 

İlk bölümde, bu hareketin kökeninde, “Gerekirse sana böyle sarılacağım ama şu anda öyle bir durum yok, o yüzden rahat ol” denilmek istendiğini açıklamıştım. Bebeklik döneminde sadece kucaklanmanın bir süslemesi olarak okşanırız ancak daha sonra herhangi bir koşul olmaksızın kendi başına dostça bir hareket olarak tekrarlanabilir. Kol arkadaşına doğru uzanır ve temas yalnızca el aracılığıyla yapılır. Bununla birlikte resmileşme süreci de zaten başlamıştır. Arkasından bir kucaklaşma gelmezse o ilişkinin gerçek kökenini tahmin etmemiz imkansızlaşır. Ayrıca bir başka değişiklik de meydana gelir, o da vücudun neresinin okşandığıdır. Bebeklerin hemen hemen her zaman sırtları sıvazlanır ancak daha büyük bir çocuğun yalnızca sırtı değil, hemen hemen her yeri, omuzu, kolu, eli, yanağı, başının tepesi ve başının arkası sıvazlanır; karına, popoya, baldırlara, diz ve bacaklara vurulur. Burada, iletilmek istenen mesajın kapsamı da genişler. 
Rahatlatıcı nitelikteki “her şey yolunda” mesajı, “çok iyi” veya “iyi iş çıkardınız” anlamına gelen bir kutlama mesajı haline gelmiştir. İyi iş çıkartan beyin kafatasının içinde yer aldığına göre tebrik mesajının da kafaya vurularak iletilmesi doğaldır. Çocukların başlarına vurularak kutlanması o kadar yaygındır ki bu özellik onu yetişkinler arasında uygulanmayan bir harekete dönüştürmüştür çünkü bunun yetişkine uygulanması harekete küçümseyici bir anlam getirir. 

Yetişkinin çocuğu okşamasından yetişkinin yetişkini okşamasına geçerken başka değişiklikler de olur. Kafanın yanı sıra bazı diğer bölgeler de kullanılır. Sırt, omuz ve kol hâlâ okşanabilir ama eli, yanağı, diz veya baldırı okşamak hafiften cinsel bir anlam kazanmaya başlar, hele ki kalçaların okşanması güçlü bir cinsel anlam taşır. Ancak bu kural oldukça değişkendir ve bu kuralın birçok istisnası vardır. Örneğin, iki kadın arasındaki sırt sıvazlama ve baldır okşama, herhangi bir cinsellik belirtisi taşımaksızın gerçekleşebilir. Ayrıca, komik denebilecek kadar aşırı abartılarak vücudun hemen hemen her yerini okşamak da mümkündür. Bu hareketler yapılırken bu temasın cinsel değil yalnızca ebeveynlik özentisi olduğunun söylenmesi gerekir. Bu davranış bir küçümseyicilik taşıyabilir ama vücudun belirli bölgeleri belirli bir şekilde ellenmediği için cinsel yasaklar çiğnenmiş olmaz. 

Bu istisnalar içinde konuyu daha da karmaşık hale getiren sonuncu bir istisna daha vardır. Diyelim ki, bir erkek bir kadınla cinsel temas kurmak istiyor. Kadının bunu tatsız bulacağını ve onu cinsel olarak çekici bulmadığını bilmektedir ancak ona o denli dokunmak istemektedir ki, kadının ona gönderdiği engelleyici işaretleri bile görmezden gelebilir ve stratejisi ebeveyn 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rolüne girmek olur. Kadının dizini okşayıp, ona komik küçük bir kız olduğunu söyleyerek şakalar yapar. Aldığı gerçek ödül cinsel kökenli olsa bile kadının bu teması şaka olarak kabul edeceğini umar. Ne yazık ki, diğer işaretleri, özellikle de yüz ifadelerini gizleme konusunda yeterince iyi değildir ve kadın durumu anlayıp olumsuz bir tepki verebilir. 

Cinsel yönden en tehlikesiz okşama biçimi sırtı sıvazlamaktır. Bu, başlangıçtaki niteliğini korumayı başarmaktadır ve birbirini hiç tanımayan yetişkinler arasında bile başsağlığı dilemek ya da kutlamak için kullanılabilir. Bunu iki durum belirgin bir şekilde gösterir ki bunlar; trafik kazasından sonra ya da bir sporcunun başarısı sırasındadır. Bir trafik kazasının ardından olayı yaşayanlardan biri yol kenarında şokun etkisi altında yığılmış halde oturuyorsa, yardımcı olmak için olay yerine biri gelecektir. Gelen kişi, kazanın şokunun etkisindeki kişiye bakar ve “İyi misiniz?” gibi anlamsız bir soru sorar. Soruyu soran böyle bir durumda sorusunun ne kadar anlamsız olduğunu anlayacak ve bunun yerine daha güçlü bir mesaj içeren doğrudan bedensel temasa geçecektir. Bu temasın en alışılmış biçimi de kazazedenin sırtını nazikçe sıvazlayarak onu rahatlatmaktır. Aynı davranışı, bir sporcu atletik bir başarı elde ettiğinde de görebiliriz. Sahadan neşe içinde döndüğünde, hayranları, geçerken sırtını sıvazlayabilmek için birbirleriyle yarışırlar. 

Annenin yavrusunun sırtını okşamasından yola çıktık ama daha yolumuz var çünkü yetişkinler arasında sırt sıvazlama hareketi dokunsallığın ötesine geçmiştir. Başlangıçta dokunarak verilen işaret, iki önemli alanı; işitsel ve görsel işaretleri de kapsamıştır. Seyircinin bir sanatçıyı alkışlaması, insana özgü karşılama ve uğurlama anlarındaki el sallamalar bu temel sırt sıvazlama hareketinden türemiştir. Önce alkışlamayı ele alalım. 

Bir sanatçının alkışlanarak ödüllendirilmesi yıllarca kafamı karıştırdı. Bir elle diğerine hızla vurulması ve çıkardığı sert ses bana neredeyse saldırgan bir hareket gibi görünüyordu ama oyuncunun mutluluğu bu hareketin saldırganca olmadığını ifade ediyordu. Yüzyıllar boyunca oyuncular alkışlayan ellerden 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oluşan bir denizde yüzmeyi arzulamış ve “alkış yakalamak için birçok tuzaklar kurmuşlardır”. Böylelikle İngilizceye de “alkış tuzağı” (claptrap) sözcüğü girmiştir. 

Alkışlamanın kökenini çocuklukta aramalıyız. Yaşamlarının ilk yılının ikinci yarısında olan bebekler üzerinde yapılan dikkatli gözlemler, bebeklerin annelerini selamlamasının çoğunlukla el çırpma olduğunu saptamıştır. Bu hareket, kollar anneye doğru uzanmadan hemen önce gerçekleştirilir. Annenin yaklaştığını gören bebek onu tutmak istermiş gibi kollarını açıp döndürdüğü bir hareket yapar. Ancak henüz anne tarafından kucaklanmamıştır ve bu nedenle kolları ve elleri bu kucaklamaya hazırlandığı için açılıp kapanır ve el çırpma ortaya çıkar. Bu aşamada alkış, yetişkinlerde olduğu gibi bilekten değil koldan yapılır. 

Ayrıntılı gözlemler, bu hareketin annenin öğretmediği durumlarda da kendiliğinden ortaya çıktığını kanıtlamıştır. Bir başka deyişle, bebek alkışı, anneyi saran kolların işitilebilir bir şekilde birbirleriyle çarpışması sonucudur. Bir oyuncuyu alkışladığımızda aslında uzaktan sırtını okşamış oluyoruz. Hepimizin birden koşup onunla fiziksel temas kurması uygunsuz ya da imkansız olacağı için bunun yerine onu oturduğumuz yerden alkışlarız. Alkışlama hareketini tekrarlarsanız iki elinizi aynı güçle birbirine vurmanın zor olduğunu göreceksiniz. Ellerden biri, oyuncunun sırtının rolünü üstlenirken diğeri güçlü bir biçimde sırtını sıvazlamaktadır. Her iki elin de hareket ettiği doğrudur ancak biri diğerinden çok daha güçlü bir hareket yapar. On kişiden dokuzunda sağ el avuç içi hafif aşağı bakacak şekilde okşayıcı görevini üstlenir ve sol el de avuç içi hafif yukarı bakacak şekilde okşanan sırt görevini üstlenir. 

Yetişkinlerin dünyasında zaman zaman bebeklik dönemine özgü sarılma ile yetişkinlere özgü el çırpma hareketi arasındaki temel ilişki açıkça görülür. İlk Rus kozmonotu zaferle Moskova'ya dönüp, Rus liderlerle birlikte Kızıl Meydan'da halkı selamlarken, büyük kalabalık saygılarını sunmak için önünden geçerken ona uzanmış ve alkışlamışlardı. Olayla ilgili bir filmde kalabalığın içinde yoğun duyguya kapılmış bir adam görülmekteydi. Adamın arada alkışlamayı kesip tekrar tekrar kendi kendine sarıldığı ve havayı kucakladığı açıkça görülmektedir. 
Duygunun hayli yoğun olduğu bu gibi durumlarda alışıldık görüntülerin dışına çıkılması bize yetişkinlere özgü alkışlama hareketinin kökeni konusunda önemli bir kanıt sunar. 

Rusya bize alkışlama konusunda ilginç bir çeşitleme daha sunuyor. Bu ülkede, seyirciler sanatçıları alkışlarken, sanatçıların da seyirciyi alkışlaması mümkündür. Bu davranış, bazen alaycı bir şekilde ileri sürüldüğü gibi, Rus sanatçıların kendi performanslarını alkışlayacak kadar kendini beğenmiş oldukları anlamına gelmez. Bu, karşı karşıyalarmışcasına birbirleriyle kucaklaşmalarıdır. Buna Batı'da rastlamasak da, bazen bir oyunun sonunda oyuncunun alkış beklediği anlamında kollarını seyirciye doğru genişçe açtığını görebiliriz. Bu harekete özellikle sirk göstericileri ve akrobatlarda rastlayabiliriz. Zor bir gösterinin sonunda yüzlerini seyirciye dönüp gururla diklenir, kollarını iki yana açar, seyirciler de hemen alkışlamaya başlarlar. Kolların bu şekilde açılması kucaklama niyeti belirten bir harekettir. Kollar seyirciyi kucaklamaya hazır bir şekilde açılmıştır ancak boşlukla buluşur. Son derece duygusal şarkılar söyleyen bazı şarkıcılar da hemen hemen aynı hareketi yapar ve şarkının dokunaklı sözleri- ne eşlik etmeleri için seyirciyi kucaklamaya davet eder. 

El çırpma hareketi ara sıra bir hizmetçi çağırma hareketi olarak da kullanılır. Harem gösterilerinde “dans eden kızlar gelsin” anlamında kullanılır. Bu durumlarda alkışlama birbiri ardına yapılmaz, daha yavaş bir ritimle birkaç kez yapılır. Bu yönüyle daha çok annesi yanına geldiğinde sevinen bebeğin yaptığı alkışa benzer. İlettiği mesaj da benzedir. Bebeğin anneye gönderdiği “yanıma gel” işaretini bu kez bir yetişkin hizmetçisine göndermektedir. 

Daha önce, sırt sıvazlamanın hem işitsel hem de görsel bir işaret olarak genişletildiğini söylemiştim. Alkış sesi gibi, el sallama da genellikle hafife alınır ancak onun da bazı ilginç ayrıntıları vardır. 
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Selamlaşırken ya da veda ederken el sallamamızın nedeni çok açıktır çünkü uzaklık söz konusudur. Ancak nedeni yalnızca bu değildir. Örneğin taksi çağırırken ya da bir kalabalıkta henüz sizi fark etmemiş bir kişiyle görsel temas kurmaya çalışırken, dikkat çekmek için gerçekten çabalar ve her zaman alışılageldik biçimde el sallamayız. Bunun yerine, kollarımızı dimdik bir şekilde yukarı kaldırır, omuzdan olabildiğince güçlü bir şekilde iki yana sallarız. Bu, arada belli bir mesafe olduğunda dikkat çekmeyi sağlayan bir harekettir. Ancak zaten görsel temas halindeysek birbirimize bu şekilde el sallamayız. Bizi gören birine el sallıyorsak normalde kollarımızı sallamayız. Kolumuzu kaldırırız ama salladığımız elimizdir, kolumuz değil. Bu hareket üç şekilde yapılır. Biri, parmaklarımızı dışa dönük şekilde yukarı ve aşağı sallamak. Elimizi kaldırdığımızda avuç içi dışa bakar, aşağı konumdayken ise aşağı bakar. İşte yine her yerde karşımıza çıkan sırt sıvazlama hareketi ortaya çıkar. Kol sarılmak ve sıvazlamak için uzanır ancak bu hareketi alkışlamada olduğu gibi kendi kendimize yapmamız gerekmektedir. Aradaki fark, uzun mesafeden alkışlama kucaklamanın işitsel işaretine dönüşürken, burada görsel bir işarete dönüşmesidir. Kol, gerçek bir fiziksel kucaklamada olduğu gibi ileri gitmek yerine yukarı doğru kalkar çünkü ancak bu şekilde dikkat çekilmektedir. Aralarında bunun dışında pek bir fark yoktur. 

İkinci bir el sallama biçimi, görülebilirliğe yönelik bir başka değişikliğe daha uğramıştır. Eli yukarı ve aşağı hareket ettirmek yerine avuç içi dışa dönük konumda tutularak yanlamasına sallanır. Hız hemen hemen aynıdır ancak hareket şimdi birincil sıvazlama hareketinden biraz daha uzaklaşmıştır. Bu el sallama biçiminin çocuklardan çok yetişkinler tarafından tercih edilmesi dikkat çekicidir. 

Üçüncü el sallama biçimi çoğu Batılı okura tanıdık gelmeyecek türdendir. Ben bunu sadece İtalya'da gözlemledim ama anlaşılan İspanya, Çin, Hindistan, Pakistan, Burma, Malezya, Doğu Afrika, Nijerya ve çingeneler arasında da görülüyor. (Bu, henüz bir açıklamasını yapamadığım çok ilginç bir durum.) Fl sallama hareketi ile arasındaki farkı bir veda sırasında yapıldığında görmek gerekir. Bahsettiğim birinci el sallama biçiminde olduğu gibi, el yukarı ve aşağı hareket ettirilir ancak bu sefer el (dua duruşunda olduğu gibi) yukarı çevrilidir ve yukarı, sallayanın bedenine doğru hareket ettirilir. Temelde bir sıvazlama hareketidir ve gerçek sırt sıvazlamada da elin bu şekli aldığı olur. 

Bu sonuncu biçim ile oldukça özelleşmiş bir biçim ortaya çıkar. Bunlardan biri Papaların, diğeriyse İngiliz kraliyet ailesinin el sallama biçimleridir. Her iki durumda da, her nedense kol, el sallama biçiminde olduğu gibi ne omuzdan ne de bildik sırt sıvazlama hareketinde olduğu gibi bilekten gerçekleştirilmez, dirsekten yapılır. Papa normalde iki kolunu da kullanır, ellerini ve ön kollarını yavaşça, ritmik hareketlerle tekrar tekrar kendisine yaklaştırır, avuçları yukarı dönük olarak, kucaklama niyeti ifade eden bir dizi hareket yapar. Ancak bu hareket o kadar basit degildir çünkü kolları doğrudan göğsüne doğru bükülmemektedir. 
Kalabalığı bağrına basmamaktadır. Bunun yerine, kolların yaptığı kavis, yarı içeri ve yarı yukarı olarak kalabalığı hem kendine hem de bir gün hoş karşılanmayı umdukları gökyüzündeki cennete yönlendirmektedir. 

İngiliz kraliyet ailesinin el sallaması da dirsekten güç alır ancak genellikle tek elle yapılır ve parmak uçları yukarıya dönük- tür. Avuç içi, hareketin kucaklayıcı doğasını vurgulamak üzere kraliyet üyesinin bedenine doğrudur ve halk, kolun alt yarısı dışarıdan içeriye doğru olarak yavaş ve ritmik hareketlerle selamlanır. Böylece Kraliçe, son derece statü belirleyici bir şekilde tebaasını kucaklamakta ve sırtlarını oldukça resmi şekilde sıvazlayıp, kendine güvenebileceklerini ifade etmektedir. 

El sallama da bazen duygusal baskı altında alkışlama gibi resmi biçiminden çıkıp gerçek kökenini açığa çıkartır. Buna bir örnek verebiliriz. El sallama davranışını gözlemlediğim küçük bir havaalanında arkadaşların, tanıdıkların ve yeni gelenlerin uçaktan inişlerini ve gümrüğe doğru yürümelerini gösteren bir balkondaydım. Bu giriş balkonun hemen altındaydı. Gelenler, kendilerine yukarıdan çılgınca el sallayan tanıdıklarına dokunamasalar bile gümrüğe girmeden önce onların yakınına gelebiliyorlardı. Uçağın kapıları açılıp, yolcular birer birer inmeye başladıktan sonra, hem gelenler hem de karşılayanlar tarafından bir göz taraması yapılıyordu. Bunlardan hangisi tanıdığını diğerinden önce görürse hemen kolunu omuzdan hareket ettirerek el sallıyordu. Karşılıklı göz teması sağlandıktan sonra, her iki taraf da kolunu kaldırarak el sallama eğilimindeydi. Bu, gümrüge kadar bir süre devam ediyordu. El sallama ve gülümsemeler kesiliyor (fotoğraf makinesiyle oynayan fotoğrafçının karşısında fotoğrafı çekilen birinin bir süre sonra doğal gülümsemesini kaybetmesi gibi) ancak “mutsuz” görünmek istemedikleri için iki taraf da artık havalimanındaki diğer nesnelerle ilgilenmeye başlıyordu. Yeni gelenler etrafına bakıyor ya da ilginç bir şekilde elindeki valizi daha iyi kavramaya koyuluyordu. Karşılayanlar ise yeni gelenler hakkında fikir yürütüyorlardı. Gelen yaklaşıp, yüzü daha net seçilebildikçe, her iki taraf da güçlü bir şekilde el sallamaya başlıyor ve bu durum gümrük kapısından girilip gözden kayboluncaya kadar devam ediyordu. Yarım saat sonra gümrük işlemi bitince tokalaşma, kucaklaşma, sırt sıvazlama ve öpüşme gibi ilk bedensel temaslar gerçekleştiriliyordu. 
Hikayenin ana hatları böyledir. Doğal olarak pek çok küçük çeşitlemesi vardır ve bir seferinde en açıklayıcı şekilde gelişmiştir. Yurtdışında uzun bir süre kaldıktan sonra ailesinin yanına dönen bir adamı gözlemlemiştim. Uçaktan indiği andan itibaren hem kendisi hem de onu karşılamaya gelen ailesi tam bir el sallama gösterisi yapmaktalardı. Adam binaya varıp, yukarıda kendisini karşılayan ailesinin yüzlerini kolayca seçebileceği yere gelince duygusal ihtiyacı yeterince karşılanmamış olarak gözleri yaşlarla dolmuş, koluyla, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin ne kadar muhteşem bir duygu olduğunu belirtme gereği duymuştu. 
O anda, el hareketlerinin değiştiğini görmüştüm. Sıradan el sallama hareketleri sona ermiş ve onun yerini tutkulu bir dizi sırt sıvazlamanın taklidi almıştı. Kol artık yukarı kaldırılmak yerine ailesine doğru uzatılmış ve başlangıçtaki kadar kolay seçilebilir olmaktan çıkmıştı. Eli yana doğru kıvrılmış ve havada okşama 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hareketleri yapmaya başlamıştı. Duyguları o kadar yoğundu ki, uzaklıktan dolayı kendini seçilebilir hale getiren kolunu yukarı kaldırıp el sallamak yerine birincil sırt sıvazlama hareketini tekrarlayıp duruyor ve böylece el sallama hareketinin kökeni de açığa çıkıyordu. 

Bu karşılaşmanın duygusal yoğunluğu, araya giren gümrük işlemlerinin sonunda bedensel temas davranışları ile devam ediyordu. Adam gümrükten çıkınca, ailesinin on dört üyesi tarafından o kadar güçlü bir şekilde kucaklanmış ve öpülmüştü ki duygusal olarak tükenmişti, gözlerine yaşlar dolmuştu ve vücudu titriyordu. Bir ara, annesi olduğunu düşündüğüm bir kadın, adamı kucaklamakla kalmamış, adamın iki yanağını da avucunun içine almış, onları sanki hamur yoğuruyormuş gibi yoğurup duruyordu. Bu olurken, adamın elleri de annesini kucaklıyor ve güçlü bir şekilde sırtını sıvazlıyordu. Neredeyse onuncu kucaklaşmadan sonra adamın duygusal yorgunluğu yüzünden okunuyordu. Bu arada okşama hareketleri de önemli ölçüde değişmişti. 
Bir işaret geleneği duygusal koşullar altında bir kez daha gücünü kaybediyor, altında yatan temel davranışı açığa çıkartıyordu. 
Daha önce el sallamanın havayı okşama hareketine dönüşmesi gibi, kaynağına yaklaşmak üzere bir adım daha ileri gidiyordu. 
Tekrarlanan sırt sıvazlama hareketleri yerini sarılma ve asılma- ya bırakıyordu. Burada, devreye kuşkusuz başlangıçtaki sarılma niyeti belirten hareket girmişti. Bu, tüm diğer işaretlerin çıktığı “atalara özgü” bir davranış modeliydi. İnsani yakınlaşmalarımızda “önemsiz” olarak görülen tüm bu hareketler işte böyle gelişmekteydi. 

Bu küçük insan temas hareketini çeşitli gelişimleri boyunca gözlemleyip, insana özgü eski ve bilindik davranışlardan kaynaklandıklarını yeni bir ışık altında inceleyerek göstermeye çalıştım. 
Yetişkinler olarak birbirimizle bedensel temas kurma ihtiyacımız köklü ve güçlüdür ancak yukarıda da gördüğümüz gibi tam olarak nadiren ifade edilir. Bunun yerine, değişikliğe uğratılmış ya da gizlenmiş birçok işaret ve jest gündelik hayatımızda bir görünür, bir kaybolurlar. Çoğu zaman yaptığımız hareketlerin gerçek 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anlamının bilincinde değilizdir ve bunu tam olarak anlayabilmek için kökenlerine kadar gitmemiz gerekir. Az önce verdiğim örneklerde, birincil temas hareketi sıklıkla uzak bir mesafede faaliyet gösteriyordu ancak yine de birbirimizle bedensel teması birçok şekilde sürdürmekteyiz ve bunu incelemek de gerçekten ilginçtir. Bunu yapabilmek için önce başlangıçtaki kucaklamaya geri dönmek faydalı olacaktır. Günümüzde yetişkinler, başkalarının yanında bu temel kucaklaşma hareketine başvurmasa da bu davranış yine de zaman zaman ortaya çıkmaktadır. 

Tam kucaklaşma. Mümkün olduğu kadar çok kucaklaşma gözlemlersek çok geçmeden, bu davranışı yetişkinler arasında üç farklı gruba ayırabileceğimizi görürüz. En büyük grup, tahmin edebileceğimiz gibi, sevgililer arasındaki aşk temaslarından oluşur. Başkalarının yanında uygulanan kucaklaşma hareketlerinin yaklaşık üçte ikisini sevgililer oluşturmaktadır. Geriye kalan iki grubu ise “akrabaların bir araya gelmesi” ve “sporcuların başarısı” adı altında ayırabiliriz. 

Genç sevgililer tam kucaklaşmayı yalnızca buluşup ayrıldıklarında değil birlikte oldukları zamanlarda da sık sık yaparlar. 
Yaşlı çiftler, evlendikten sonra eşlerden biri bir süreliğine bir seyahate çıktığında ya da en azından birkaç günlük bir ayrılıktan döndüğünde başkalarının içinde tam anlamıyla kucaklaşırlar. 
Başkalarının yanında kucaklaşma hareketi, diğer zamanlarda ise yalnızca hafif bir temas olarak ifade edilir. 

Kardeşler, yetişkin akrabalar veya ebeveynler ile yetişkin çocukları arasında tutkulu kucaklaşmalara daha da ender rastlanır. 
Bununla birlikte, akrabalardan biri büyük bir felaketten kurtulduğunda olağanüstü belirgin bir şekilde gerçekleşir. Söz konusu akraba kaçırılmış, tutuklanmış ya da doğal bir felaketten kurtulmuşsa “akrabalar buluşmasının” en yoğun kucaklaşmaları sergileyeceğinden emin olabilirsiniz. Normalde yalnızca el sıkışan veya yanaktan bir küçük öpücük vermekten öteye gitmeyen her iki cinsiyetten yakın arkadaşlar da bu tip koşullar altında tam anlamıyla kucaklaşırlar. Bu gibi durumlarda, erkek erkeğe, kadın kadına ya da erkek kadına tutkulu kucaklaşmalar cinsel 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yasaklara ilişkin hiçbir uygunsuzluk taşımaz. Bu durum, güçlü bir duygusallığın olmadığı anlarda sorun olabilir ancak yasaklar, bu gibi felaket anlarında bozulabilir. Kültürümüzde, iki yetişkin erkeğin bir zafer ya da üzüntü anında birbirine sarılıp öpmesi kabul edilebilir ancak yukarıda belirttiğim durumlar dışında el ele tutuşup tutkuyla kucaklaşsalar hemen eşcinsel bir izlenim yaratacaklardır. 

Aradaki bu fark önemlidir ve üzerinde durmamıza değer. 
Başlıca bedensel temasların nasıl parçalandığı ve resmileştirildiği hakkında bize bir şeyler söyler. Ebeveyn ile çocuk arasında doaldır, ender görülse de aykırı karşılanmaz. Yetişkinler arasında da, sevgililer ve çiftlerin kucaklaşması uygunsuz görülmez. Çeşitli nedenlerle birbirlerini kucaklamak isteyen diğer yetişkinler ise bu isteğin cinsel bir anlam taşımadığını açıkça belirtmelidir. 
Bunu da, tam kucaklaşmanın yalnızca resmileşmiş bir parçasını uygulayarak gerçekleştirirler. Örneğin bir erkek, bir başka erkegin omuzuna elini attığında ne elini omuzuna koyduğu erkek ne de başkaları bunu yadırgamaz. Bununla birlikte, diğer bir küçük kucaklaşma hareketi parçası yaparsa, örneğin erkeğin kulağını öpmeye kalkışırsa yadırganır. 

İki erkeğin büyük bir başarı, felaket veya bir araya gelme anında kucaklaşıp birbirlerini öpmesi tamamen farklıdır. Bu durumda gösterilecek tepki, doğal tepkilerimizden biri olarak kabul edilir. Görenler, içinde bulunulan duygu yoğunluğunun gelenekleri yıktığı bir durum olduğunu kabul ederler. İçgüdüsel olarak, tanık oldukları şeyin, daha sonra edinilen yetişkinlere özgü resmileşmiş biçimlerden sıyrılmış olduğunu ve cinsellik öncesindeki bebeklik dönemi kucaklaşması anlamı taşıdığını bilirler. Başkalarının yanında birbirleriyle bedensel temas kurma istediği duyan iki eşcinsel birbirlerini öpmek yerine birbirlerini içtenlikle kucaklasalar herhangi bir düşmanlık ve merak uyandırmayacaklardır. 

Tam kucaklaşmanın çeşitli biçimsel parçalarını inceleyerek geleneklerin onları nasıl farklı gruplara yerleştirdiğini ve bu parçaların, “temas eden” kişiler arasındaki ilişkinin doğası hakkında bir işaret taşıdığını görebiliriz. 

Ancak bu konuya geçmeden önce, tam kucaklaşmanın üçüncüsü olan “sporcunun başarısı” anındaki kucaklaşmadan bahsedelim. İki erkeğin büyük bir felaketin ardından kucaklaşması çok eski zamanlara dayanır ancak futbolcuların gol atıldıktan sonra birbirlerine tutkulu bir şekilde sarılmaları nispeten yeni bir olaydır. Nasıl oldu da bu olay birdenbire büyük bir duygusal deneyimler düzeyine yükseldi? Cevabı bulmak için futbol sahasından çok daha öteye gitmemiz gerekiyor. Aslında, yüzyıllar öncesine gitmeliyiz. 

İki bin yıl önce, dünyanın çok daha az kalabalık olduğu ve bir topluluğun üyeleri arasındaki ilişkilerin daha net tanımlandığı zamanlarda, tam kucaklaşma, sosyal yönden eşit kimseler arasında sıradan bir selamlaşma biçimi olarak kullanılmaktaydı. Kucaklaşma ve öpüşme erkeklerle erkekler arasında olduğu kadar kadınlarla kadınlar arasında ve sevgili olmayan erkek ve kadınlar arasında da uygulanıyordu. Eski İran'da, aynı sosyal tabakadan olan erkeklerin birbirlerini ağızdan öpmesine bile rastlanırdı ve yanaktan öpmek daha aşağı tabakadakilere uygulanırdı. Aynı tabakadan kişiler arasında yanaktan öpmek başka topluluklarda da görülürdü. Bu durum yüzyıllar boyunca devam etmiş ve Orta Çağ İngiltere'sinde şövalyeler, başlarını sallayıp, el sıkışmakla geçiştirebilecekleri durumlarda bile birbirlerini öpüp kucaklamışlardır. 

17. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'deki durum değişmeye başlamış ve cinsel anlam taşımayan selamlaşmalar hızla düşüşe geçmiştir. Kentlerde başlayıp yavaş yavaş kırsal kesime yayılan bu durumu, Congreve'nin The Way of the World'ünde yer alan bir satırında görebiliriz. “Siz, kendinizi, herkesin karşılaştıklarında birbirlerini öptüğü bir ülkede sanıyorsunuz. Ama artık adet böyle değil, gerçekten değil sevgili kardeşim.” 

Şehirlerdeki sosyal yaşam daha kalabalık, kişisel ilişkiler daha karmaşık hale gelmişti ve 19. yüzyılın gelişiyle birlikte daha fazla kısıtlamalar getirildi. 18. yüzyıl boyunca varlığını sürdüren 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görkemli reveranslar bile ancak resmi durumlarda uygulanmaya başlamıştır. 1830'larda ise bedensel temasın en küçük parçası olan el sıkışma gelip hayatımıza yerleşmiştir ve bu küçük teması o zamandan beri de kullanmaktayız. 

Benzer gelişmeler başka yerlerde de görülüyordu ancak her zaman aynı ölçüde değildi. Latin ülkeleri bedensel temaslarını İngilizler kadar kısıtlamamışlar ve 20. yüzyılda bile yetişkin erkekler arasındaki dostane kucaklaşmalar doğal karşılanmıştır. Bugün bile sürdürülen bu kucaklaşmalarla şimdi “futbolcu kucaklaşmaları”na geliyoruz. Bir İngiliz sporu olarak başlayan futbol, içinde bulunduğumuz yüzyılda dünyanın birçok ülkesine hızla yayılmıştır. Özellikle Latin ülkelerinde çok rağbet görmüş ve büyük duygusal yoğunluğun hakim olduğu uzun uluslararası maçlar oynanmıştır. Latin takımları İngiltere'yi ziyaret ettiklerinde, başarılı bir golden sonra futbolcuların birbirlerini içtenlikle kucaklaması İngiliz seyircisi tarafından ilk başta şaşkınlık ve küçümsemeyle karşılanmış ancak oyuncuların büyük başarısı kısa sürede her şeyi değiştirmiştir. Yıllar geçtikçe, İngiliz oyunculardan birinin arkadaşı gol attığında “Aferin dostum” demesi yetersiz hale gelmiştir. Sırt sıvazlama yerini hafifçe kucaklamaya bırakmış, hafifçe kucaklama da giderek içten bir kucaklaşmaya dönüşmüştür. Bugün artık seyirciler, gol atan futbolcunun takım arkadaşları tarafından tutkuyla kucaklanmasını doğal karşılamaktadır. 

O zaman bu bağlamda, Orta Çağ şövalyelerine ve öncesindeki antik dünyaya tam bir daire çizmiş bulunuyoruz. Bu akımın diğer alanlara yayılıp yayılmayacağını göreceğiz. Bu gerçekleşebilir ancak aklımızda bulundurmamız gereken bir sınırlama var. Futbol sahalarında kucaklaşan oyuncular cinsellik bağlamı içinde değerlendirilemez. Rolleri kesinlikle belirlenmiştir ve fiziki yönden ne denli erkek oldukları oynadıkları oyunun sertliği ile güçlü bir şekilde sergilenmektedir. Bu kadar belirgin bir şekilde tanımlanmamış bir sosyal ortamda durum farklı olacaktır ve karmaşık toplumumuzun olağan kısıtlamaları muhtemelen uygulanmaya devam edecektir. Ancak, güçlü duyguların verilmek istendiği oyunculuk mesleğinde başlıca istisnalar bulunur. 
Aktör ve aktrislerin kucaklaşmalarını ve öpüşmelerini biraz aşırı buluyorsak üç şeyi hatırlamalıyız. Oyuncular, tutkularını kolayca göstermek için eğitilmelerinin yanı sıra işlerinin doğası gereği şiddetli duygusal baskı altındadırlar ve ayrıca birbirlerine destek olmak durumundadırlar. 

Şimdi tam kucaklaşmayı bırakarak, onun kadar yoğun olmayan ifade biçimlerini inceleyebiliriz. Şimdiye kadar, çiftlerin başlarının birbirine sıkıca değdiği, kollarının birbirlerinin bedenlerine sıkıca sarıldığı kucaklaşmayı ele aldık. Bu hareket çok yoğun olmadığında büyük bir değişiklik olur. Bedenler artık yüz yüze olmak yerine yan yana temas eder, eşin vücuduna iki kol yerine sadece bir kol sarılır ve başlar genellikle ayrı durur. 
Gözlemlerim, toplum içinde yetişkinler arasında bu tür bir kucaklaşmaya altıya bir oranında daha fazla rastlandığını ortaya koymaktadır.' 

Omuza sarılma. Yarım kucaklaşmanın en yaygın görülen şekli, bir kişinin koluyla eşinin uzak omuzuna sarılmasıdır. Bu sarılma biçimine diğer sarılma biçimlerinden iki kat daha sık rastlanır. 

Bu biçim tam kucaklaşma ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan ilk fark, bu tür sarılmanın daha çok erkeklere özgü bir hareket olmasıdır. Tam kucaklaşma hem erkekler hem de kadınlar tarafından uygulansa da omuza sarılma erkeklerde kadınlara kıyasla beş kat daha fazla uygulanır. Nedeni yeterince basittir: Erkekler kadınlardan daha uzundur ve kadınlar diğer konularda tutumları ne olursa olsun, her zaman fiziksel olarak erkeklere aşağıdan yukarıya doğru bakmak durumundadır. Bu anatomik farklılığın sonucu ise bazı bedensel temasların erkekler için kadınlara göre çok daha kolay uygulanmasıdır ve omuza sarılma da bunlardan biridir. 


1 Bu ve benzeri sayısal ifadeler, çeşitli güncel dergi ve gazetelerden rastgele seçilmiş 
10.000 fotoğrafın ayrıntılı olarak incelenmesi sonucu elde edilmiştir. 
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Bu durum, omuza sarılmaya özel bir nitelik kazandırır. Bir erkek ve bir kadın tarafından yapıldığında, hemen hemen her zaman erkek tarafından uygulandığı için kadınsı bir hareket olmadığı anlamına gelmiştir. Bu da erkekler arasında arkadaşça durumlarda uygulandığı cinsel anlam taşımadığını ifade eder. 
Gerçekten de her dört omuz sarılmasından biri erkekler arasında meydana gelir ve erkek erkeğe ortamlarda yaygın olan bir sarılma şeklidir. Tam kucaklaşma ile arasındaki fark dikkat çekicidir. 
Bu biçimin iki erkek tarafından uygulanması için çok dramatik bir olayın ya da yoğun bir duygusallığın olması gerekir ancak bir erkeğin kolunu bir diğer erkeğin omuzuna atabilmesi için bu gibi durumlar gerekmez. Çok daha rahat bir ortam içinde, takım arkadaşları arasında “eski dost” ya da “okul arkadaşı” gibi durumlarda uygulanabilir. 

Bu “sağlam ve erkekçe” tutum, kolu eşin beline dolamak gibi diğer yarım kucaklaşma türleri için geçerli değildir. Bu tür sarılma, her iki cinsiyet tarafından da kolayca uygulandığı ve elin cinsel organa yaklaşmasına yol açtığı için iki erkek arasında pek uygulanmaz. 

Tam kucaklaşmadan biraz daha uzaklaşıp dikkatimizi yarım kucaklaşmaların parçalarına yönlendirirsek benzer farklılıklar buluruz. Bazı kucaklaşma hareketi parçaları cinsel olmayan bir niteliğe sahip olup erkekler arasında serbestçe kullanılabilirken, diğerleri daha tutkulu bir anlam taşır ve büyük ölçüde sevgililer ve eşler arasında uygulanır. 

Omuza el koymak. İki kişiden biri, herhangi bir kucaklaşma olmaksızın bir elini diğerinin omuzuna koyabilir. Bu omuza sarılma hareketinin küçülmesidir ve tahmin edeceğiniz gibi benzer bağlamlarda kullanılır. Erkekler arasında daha da yaygındır. 
Omuza sarılma hareketi dörtte bir oranında erkek erkeğe yapılırken, burada rakam üçte birdir. 

Kola girmek. Kucaklaşma hareketi daha da dağıldığında durum çarpıcı bir değişiklik gösterir ve kola girme hareketi gerçekleşir. Burada, erkek erkeğe uygulanması on ikiye bir gibi bir düşüş göstermektedir. Bu hareket temelde kadınca bir harekettir. 
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Bir erkekle kadın kol kola girdiğinde kola giren bire beş oranında kadındır. Bu hareket, omuza sarılmanın tam tersi bir harekettir ve aynı cinsiyetten kişiler arasında yapıldığında kadınca bir niteliğe sahip olacaktır. Aynı cinsiyetten arkadaşlar arasında gerçekleşecekse, erkeklerden çok kadınlar arasında mı olması gerektiğini, gözlemlerim sonucu elde ettiğim veriler doğrulamaktadır. 

Bir erkeğin kolunu diğer bir erkeğin koluna doladığı durumları incelersek, bunların iki kategoriye ayrıldığını görürüz: Latinler ve yaşlılar. Latin erkekler, kültürleri nedeniyle bedensel temaslarında daha özgür davranırlar ve birbirlerinin kollarına girerler. Latin ülkeleri dışındaki diğer Batılı erkeklerde de, cinsel açıdan yaşı geçmiş erkeklerin, destek alma gereksinimlerinden dolayı diğer erkeklerin koluna girdiği görülür. 

El ele tutuşmak. Tam kucaklaşmadan başlayarak, omuza sarılma, omuza el koyma ve kol kola girme olarak sürdürdüğümüz anatomik yolumuzu el ele tutuşmaya getiriyoruz. (El sıkışma ile karıştırılmaması gerekir.) Bu temas, son üçünden daha uzak bir temas içermesine rağmen tam kucaklaşmaya daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu, karşılıklı yapılan bir temastır. Elimi omzunuza koyduğumda sizin bir şey yapmanız gerekmez ama elinizi tutarsam sizin de benim elimi tutmanız gerekecektir. Daha çok bir erkek ve kadın arasında uygulandığından ve her ikisi de bunu her zaman yaptıklarından, ne erkekçe ne de kadınca bir nitelik elde eder, aksine heteroseksüel bir nitelik kazanır. Bu, aslında tam kucaklaşmanın küçük bir parçasıdır ve bu nedenle bugün halk arasında iki erkek arasında nadiren kullanıldığını görmeye şaşırmamak gerekir. 

Eskilerde böyle değildi. Erkekler arasında tam kucaklaşmanın özgürce uygulandığı zamanlarda cinsel olmayan bir dostluk hareketi olarak el ele tutuştukları da olurdu. Fransa kralı İngiltere kralını çadırına götürdüğünde birbirlerinin elinden tutmuşlardı ve onları izleyen dört dük de ele ele tutuşmuş durumdalardı. Bu gelenek çok geçmeden ortadan kalktı ve “elinden tutarak yönlendirme” ancak erkekler ve kadınlar arasında kullanılmasıyla kısıtlanmıştır. Günümüzde bu hareket iki ayrı biçimde degişikliğe uğramıştır. Erkeğin kadına bir davette ya da bir kilisede eşlik etmesi gibi resmi durumlarda, el ele tutuşmak yerini daha güven verici olan kol kola girmeye bırakmıştır. Daha az resmi olan durumlarda ise, el ele tutuşmak ellerin sıkıca kavranmasına dönüşmüştür. Ve bazen daha fazla yakınlaşma ihtiyacı duyuldugunda çiftin her iki hareketi birden uyguladığı görülebilir. 

Bu genel eğilime rağmen, modern dünyamızda erkeklerin hâlâ el ele tutuştuğu bazı özel durumlar bulunur. Topluca şarkı söylemek ya da tiyatroda seyirciyi selamlamak üzere takım halinde el ele tutuşmayı buna örnek verebiliriz. Burada bile erkeklerin ve kadınların sıralanmalarına dikkat edilir ve ancak sayılar eşit değilse veya herkesi doğru sıralamak zorsa, o zaman aynı cinsiyetten kişilerin el ele tutuşması uygun görülür. Bu gibi durumlardaki takım ruhu, el ele tutuşmanın cinsel bir çağrışım yapmasını ortadan kaldırır. 

Erkekler arasında iyice kalıplaşmış bir başka el ele tutuşma biçimi de, birinin diğerinin elini tutup zafer işareti olarak elini havaya kaldırmasıdır. Bunun kökeni boks dünyası olsa da bugün daha çok politikacılar tarafından uygulandığını görüyoruz. 
Yumruk yapılmış eli havaya kaldırma hareketi başlangıçtaki durumu nedeniyle, şüphesiz, maç bitmiş olsa da hâlâ rakibine vurabilecek durumda olan boksörün hareketiydi. Bu hareket, yumruk indirme niyeti belirten hareket halidir. Modern komünist selam da aynı anlamı taşır. Küçük çocuklar arasındaki dövüşler üzerine yapılan araştırmalar, kolu yukarıdan aşağıya indirerek yumruk vurmanın türümüze özgü temel davranışlardan olduğunu ve bunun sonradan öğrenilmediğini saptamıştır. 

Erkeklerin topluluk içinde el ele tutuşmasına geri dönersek bu konuda son bir özel durum daha olduğunu eklemeliyiz. Bu da rahipler ve özellikle Katolik Kilisesi'ndeki yüksek rütbeli din görevlileriyle ilgilidir. Örneğin, Papa'nın hem erkek hem de kadın taraftarlarıyla sık sık el ele tutuştuğu görülebilir ve bu istisna, tanınmış kişilerin, gelenekselleşmiş kalıpların dışına nasıl çıktıklarını gösterir. Papa'nın imajı cinsellikten o kadar uzaktır ki, 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bir sürü yabancı ve sıradan vatandaşın aklından geçiremeyeceği şekilde çeşitli yakınlaşmada bulunmakta özgürdür. Başka kim, tamamen cinsel olmayan bir şekilde güzel bir kızın yanaklarını okşayabilir ki? Aslında Papa, kendisine yakıştırılan “kutsal baba” rolünü rahatça oynamakta ve yetişkin yabancılarla gerçek bir babanın kendi öz çocuklarıyla yaptığı gibi bedensel yakınlaşmalarda bulunabilir. Papa, süper baba rolü ile başkalarının kullanmaması gereken vücut teması kısıtlamalarını çiğneyebilir ve ebeveyn-çocuk temasının doğal yakınlaşmalarını uygulayabilir. 
Taraftarlarına gerçek bir babanın çocuklarına gösterdiği yakınlıktan daha az yakınlık gösteriyorsa bunun nedeni bizi sınırlayan cinsel karmaşa değil, 500 milyonluk çocuktan oluşan bir ailenin karşısında gücünü korumak zorunda olmasındandır. 

Buraya kadar, tam kucaklaşmadan başladık, omuzlardan kola, ele doğru indik ve artık bedenin tam kucaklaşma sırasında birbirleriyle temas eden diğer bölümlerini inceleyebiliriz. Burada da, günlük karşılaşmalarda kullanılan parçaların temel kaynakları nedir onu göreceğiz. 

Yüz yüze kucaklaşma sırasında beden ve bacakların birbiriyle temas halinde oluşu bu konuda çok zengin bir kaynak gibi görünmüyor ve nedenini anlamak da zor değil. Yetişkinlerin toplum içinde birbirlerine bu şekilde dokunmaları onları yasaklanmış cinsel bölgelere yaklaştırdığı için uygun değildir. Ancak tam kucaklaşmada yer alan bir başka önemli temas bölgesi vardır ki bu da baştır. Yoğun duygusallığın hakim olduğu durumlarda başlar birbirine değer ya da başa ellerle dudaklarla dokunulur. 
Günlük yaşamımızda bu hareketin üç önemli parçasını görebiliriz. Bunlar; baş teması, başa el ile dokunmak ve öpmektir. 

Baş temasları. Çiftlerden birinin başına el ile dokunmak ve iki başın bir araya getirilmesi genç sevgililerin sık sık yaptığı hareketlerdir. Elle başa dokunmaya genç sevgililerde evli çiftlerden dört kat daha fazla rastlanır. Baş başa temaslar genç sevgililerde iki kat daha fazladır ve her iki davranış da, daha çok yaşlı çiftler arasında yaygın olan omuza sarılma biçimindeki yakınlaşmalardan daha sık görülür. 
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Erkekler diğer erkeklere nadiren bu şekilde yaklaşırlar. Erkekler “başlarını bir araya getirdiğinde”, bunu genellikle kelimenin gerçek anlamıyla yapmazlar, buradaki anlam; beden mahremiyetinden ziyade içten bir sohbete dalmış olmalarıdır. 
Bir erkeğin eli diğer erkeğin başına dokunursa, bunu genellikle üç nedenle yapar: ilk yardım yapmak, kutsamak ya da saldırı- da bulunmak. Bir erkeğin (veya bir kadının) bir kaza kurbanı ile karşılaştığında yaralı kişinin çaresizliği karşısında uzun süre dayanması zordur. Örneğin, suikast girişimleri kurbanlarının fotoğrafları, neredeyse hep kurbanın kafasını elleriyle kıran birini gösterir. Buradaki yakınlaşma, tıbbi bir müdahale değil, bakım isteyen bir çocuğa ebeveyni tarafından gösterilen ilgi gibi bir yakınlaşmadır. İlk yardım eğitimi almamış bir kişinin, ilk yardım müdahalesini yapmadan önce durup, kurbanın maruz kaldığı fiziksel yaralanma konusunda bir değerlendirme yapması zordur. Bunun yerine, neden olabileceği daha fazla zararı düşünmeden, en birincil rahatlama hareketine yönelerek ona dokunur ya da onu yerden kaldırır. Rahatlatıcı bir bedensel temas kurma dürtüsü o kadar güçlüdür ki bunun bazen ölümcül olabileceği düşünülemez. Bir keresinde, ne olduğunu anlayamayacak kadar küçük bir çocukken, bir adamın bu şekilde öldüğüne tanık olmuştum. Zavallı adam, kaza sonrasında yardımcı olmak isteyen insanların sevgi dolu kollarında başka bir arabaya taşınmıştı. Bu sevgi dolu hareket sırasında, adamın kırık kaburgaları ciğerini delmiş ve adam ölmüştü. Bir sedye gelene kadar olduğu yerde bırakılsaydı yaşayabilirdi. Trajik durumlarda bedensel temas kurma dürtüsü işte bu denli güçlüdür ve kadın erkek, herkes için geçerlidir çünkü felaket cinsiyet tanımaz. 

Rahip kutsamaları, bir piskoposun görevlendirme yaparken eliyle diğer din adamının başına dokunması da cinsellik taşımaz. 
Burada yine ebeveyn - çocuk ilişkisine geri dönüyoruz. 

Bir erkeğin eliyle diğer bir erkeğin kafasına vurması da fazla bir yorum gerektirmez ve bu erkekler arası bir yakınlaşmadır. 
Eğer bir erkek diğer bir erkeğin başına dokunma isteği duyuyor ve onu dostça kucaklamaktan çekiniyorsa, saldırı taklidi bir araç 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kullanarak onun başına vurabilir. Arkadaşının başını okşamak, saçlarını karıştırıp, ensesini sıkmak yerine şakacı bir “saldırı taklidi” yapabilir. Ebeveyn ile büyüyen çocukları arasındaki yakınlaşmaların oyun dövüşüne dönüşmesi gibi, erkek arkadaşlar arasında da hem erkekçe hem de birbirlerine dokunma isteği anlamı taşıyan pek çok oyun saldırılar gözlemlenebilir. 

Öpüşmek. Bu temas bizi önemli olan temas parçalarından sonuncusuna getiriyor. Öpüşmenin merak uyandıran ve karmaşık bir tarihçesi vardır. Eğer öpüşmenin sıradan bir hareket olduğunu düşünüyorsanız, günümüzün sözde gayri resmi toplumunda bile birçok öpüşme biçimi olduğunu düşünün. Sevgilinizi dudaktan, karşı cinsten eski bir arkadaşınızı yanağından, bebeği başından öperiz. Çocuk parmağını incitirse onu “geçsin” diye öpersiniz, bir tehlikeyle burun burunaysanız “şans getirmesi için” uğurlu saydığınız bir nesneyi öpersiniz, kumarbazsanız atmadan önce zarları öpersiniz, bir düğünde sağdıçsanız gelini öpersiniz, dindarsanız saygı ifadesi olarak piskoposun yüzüğünü ya da yemin ederken İncil'i öpersiniz, birine veda ediyorsanız ona bir öpücük gönderirsiniz. Hayır, öpücük kesinlikle basit bir mesele değildir ve onu anlamak için zamanı bir kez daha geriye almamız gerekecek. 

İnsan derisinin en hassas bölümleri parmak uçları, klitoris, penis ucu, dil ve dudaklardır. Bu nedenle, yakın bedensel temaslarda en fazla dudakların kullanılması şaşırtıcı değildir. Dudakların rolü, annenin memesini emmeyle başlar. Kapalı bir mide borusu ile doğan ve yapay yollarla beslenmesi gereken talihsiz bebeklerin davranışları üzerine yapılan araştırmalar sonucu önemli veriler elde edilmiştir. Bebeklere kauçuktan emzikler verildiğinde sakinleştikleri ve ağlamayı kestikleri gözlemlenmiştir. Hiç ağız yoluyla beslenmedikleri için duydukları haz yemek yeme ile ilgili olamaz. Burada söz konusu olan temas için temastır. Bu nedenle de ağızla yumuşak bir şeye temas etmek bebeklik çağına özgü temel bir yakınlaşmadır. 

Bebek büyüyüp annesinin dudaklarını kendi teninde, annesinin tenini de kendi dudaklarında hissetmeye başlayınca başlangıçtaki dudak teması güçlü bir dostça selamlamaya dönüşür. 
Bebeklere özgü kucaklaşmalarda dudaklar ebeveyne dokunurken genellikle ebeveynin yanağına ya da başının yan taraflarına değer. Daha önce de belirttiğim gibi, eski zamanlarda, her iki cinsiyetten yetişkinlerin birbirleriyle daha özgürce kucaklaşabildikleri günlerde yanaktan öpmek sosyal tabaka bakımından eşit kimseler arasında çok doğal olan bir durumdu. Bu, bir anlamda, doğrudan bebeklikten gelen ilkel selamlama öpücüğünün pek bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmesidir. Bizim kültürümüzde erkek ve kadın arkadaşlar ve akrabalar buluştukların- da ya da vedalaşırken hâlâ bu şekilde öpüşürler ve bu davranış herhangi bir cinsel anlam taşımaz. Bu kural yetişkin iki kadın için de geçerlidir. Ancak durum, yetişkin erkekler söz konusu olduğunda ülkeden ülkeye değişir. Örneğin Fransa'da bu eski kural İngiltere'ye kıyasla geçerliliğini korumaktadır. 

Ağız ağıza öpüşmek ise daha farklı bir yol izlemiştir. Değişik yer ve zamanlarda yakın arkadaşlar arasında bir dereceye kadar cinsellik dışı bir selamlama olarak kullanılmış ancak iki bedenin iki deliğinin bu şekilde bir araya gelmesi, yakın arkadaşlar için bile çok büyük bir yakınlaşma olarak görülmüş ve genellikle sevgililer ve eşler dışında kullanılmasını engelleyen kurallar geçerli olmuştur. 

Kadın göğüsleri beslenme araçları olduğu kadar cinsel bir işaret görevi de taşıdıklarından, bir erkeğin yetişkin bir kadının memesini öpmesi, bebeklik dönemindeki ilkel meme emmeyi çağrıştırsa da böyle bir davranış tamamen cinsel bir anlam taşımaktadır. Söylemeye gerek yok, cinsel organları ve vücudun diğer hemen her bölümünü, özellikle baldırları ve kulakları öpmek de tamamen cinsel bir anlam taşır. Ancak bedenin bazı bölümleri, cinsel olmayan özel bir öpüşme türüne ayrılmıştır ki buna ikincil öpüş veya hürmet öpücüğü diyebiliriz. Bu öpüş biçimi hem arkadaşça öpücükten hem de cinsel öpücükten ayrılır ve bunu anlamak için de boyun eğen bir insanın baskın kişinin önündeki tutumuna bakmamız gerekir. 
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Hayvan davranışları üzerine yapılan çalışmalar, baskın hayvanın şiddetini yatıştırmanın yolunun, kendinizi ona daha az tehditkar göstermek olduğunu saptamıştır. Onu daha az tehdit ederseniz, sizin onun üstünlüğünü daha az tehlikeye soktuğunuzu düşünecek ve bu nedenle size saldırmaktan vazgeçecektir. 
Ona, kendinden daha güçsüz olduğunuzu hissettirdiğinizde sizi hem mecazi hem de gerçek anlamda kendisinden daha güçsüz görecektir ve sizin de istediğiniz şey budur (en azından o an için). 
Bu nedenle birçok hayvan türünde sinmek, yere kapanmak, gözleri yere indirmek, başı eğmek gibi davranışlar görmekteyiz. 

İnsan için de aynıdır. Formalitelerin olmadığı yerlerde tepki hayvanca bir yere siniş halini alır. Ancak birçok durumda boyun eğen kişinin davranışı kalıplaşmıştır ve bu kalıplaşmalar yere ve zamana göre büyük değişikliğe uğrar. Yalnız bu, bu davranışların biyolojik bir analizden geçirilemeyeceği anlamına gelmez çünkü istisnasız hepsinde diğer hayvan türlerinin boyun eğen davranışlarıyla benzeyen özellikler görülür. 

İnsanda şimdiye kadar görülen en aşırı boyun eğiş biçimi, tüm bedenin dümdüz yere kapaklanmasıdır. Toprağa gömülmek dışında bundan daha aşağı olan bir hareket benimsemek de mümkün olamaz. Öte yandan baskın olan kimse, boyun eğeni çoğu zaman yüksek bir platformdan ya da bir tahttan izler. Tam anlamıyla bir kölelik anlamı taşıyan bu davranış, eski krallık dönemlerinde tutuklananla tutuklayan, köleler ile sahipleri ve hizmetkarlar ile efendileri arasında görülmüştür. Tamamen boyun eğen ve tam dik duruş arasında bir dizi kalıplaşmış boyun eğiş hareketleri vardır. Şimdi bunları aşağıdan yukarı doğru giderek inceleyelim. 

Yere kapanmadan sonra Doğu dünyasına özgü secde gelir. 
Bu harekette boyun eğen diz çöker ve bedenini, alnı yere değene kadar öne eğer. Bundan sonraki aşama, tam diz çöküştür. Bu hareket, antik dünyada baskın olan kişinin karşısında sıklıkla kullanılırdı ancak Orta Çağ'da tek dizi yere koyma şekline dönüştü. Bu dönemde, erkeklerin iki diziyle yere çökmesinin, hükümdarlardan daha fazla saygı gösterilmesi gereken Tanrı'ya 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saklanması öğretilmişti. Modern dünyada ise kraliyet ailesinin huzurunda, devlet durumları söz konusu olduğunda eski tam diz çökme geleneği günümüze dek gelmiştir. Görülüyor ki, Tanrı, baskınlığını korumakta modern hükümdarlara göre çok daha başarılı olmuştur. 

Bir aşama daha ilerlersek niyet belirleyen yarım diz çökme yani reverans hareketine geliyoruz. Bir bacak hafifçe geriye alınır, diz yere değecekmiş gibi kırılır, sonra iki bacak birden bükülür ama dizler yere değmez. Beden de öne eğilmez. Shakespeare dönemine kadar hem erkekler hem de kadınlar reverans yapardı. 
O zamanlar en azından bu açıdan cinsiyetler arasında eşitlik vardı. Reverans hareketiyle birlikte boyun eğiş hareketleri daha da azalmış ve yarım diz çökme yalnızca kraliyet ailesindeki kişiler karşısında uygulanmıştır. 

17. yüzyılda ise cinsiyetler ayrılmış, erkekler bel kırarak selam verirken, kadınlar reverans yapma geleneğini sürdürmüşlerdir. Her iki hareket de baskın olan kimsenin karşısında bedeni küçültmek olsa da birbirlerinden tamamen ayrılır. O günden bugüne durumda, hareketlerin kapsamının azaltılması dışında fazla bir değişiklik olmamıştır. Restorasyon dönemindeki şatafatlı erkek selamı, Viktorya döneminde daha katı ve basit bir hareketle beli kıran hareketle selamlamaya dönüşmüş, diz kırmak ise zamanla çok daha kısa bir harekete dönüşmüştür. Bugün, kadınlar, önemli hükümdarlar ya da kraliyet ailesi üyeleri dışında reverans yapmaz ve erkekler de kısa bir biçimde başlarını öne eğip kaldırarak selam verirler. 

Bu kuralın tek istisnası, bir tiyatro oyununun sonunda, oyuncuların her nedense birkaç yüzyıl geriye gidip, seyirciyi yerlere kadar eğilip selamlamalarıdır. Burada, kadın sanatçıların da erkeklerin yaptığı gibi belden kırarak selam verdikleri bir akıma tanık olmaktayız. Kadınlar diğer tüm konularda sürdürdükleri cinsel eşitlik mücadelesini burada da sürdürüyor gibi görünüyor ancak durum böyleyse, erkek oyuncuların kadınlardan en azından bugünkü erkek selamını uygulamalarını istemeleri gerekmez mi? Erkekler de kadınlarla birlikte yüzyıllar öncesine dönerek 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Orta Çağ'daki reverans hareketini uygulamak zorunda kalmışlardır. Kadın oyuncuların bu selamını kültürümüzde modern kadının erkekleşmesi doğrultusunda yorumlarken bir başka neden daha aranmalıdır. Tüm tiyatro oyuncuları başlangıçta erkek olduğu için erkeklerin yarısı kadın rollerini oynamaktaydılar. Belki de modern kadın oyuncu, eğilerek selam verirken gelenek nedeniyle kendi kendini taklit eden erkek oyuncuyu taklit etmektedir. 
Bununla birlikte, eski geleneklerin devam ettiğini kabul etsek bile bu açıklama yetersiz görünüyor. Kadın oyuncuların bu tür bir selamı benimsemelerinde muhtemelen erkeklerle eşit koşullar altında yaşama isteklerinin katkısı var. 

Geçmişin günlük selamlamalarındaki tüm eğilme ve diz çökmelerin yerini şimdi evrensel olan ve dimdik ayakta durarak uygulanan tokalaşma aldı. Bu harekette beden hiçbir şekilde eğilip bükülmez. Ayakta selam veriyor ve böylece yere kapaklanmadan tamamen uzaklaşmış oluyoruz. Bugün tüm insanlar yalnızca “eşit doğmakla” kalmıyor, aynı zamanda bir yetişkin olarak en azından selamlaşma konusunda bu eşitliği koruyabiliyorlar. 

Bu selamlaşma formalitelerine bedensel temas mahremiyeti içermedikleri halde uzun uzadıya değindim. Bunun nedeni hürmet göstermek için benimsenen öpüş ile olan önemli ilişkilerine değinmekti. Eski zamanlarda sosyal konum açısından eşit olan iki kişinin karşılaştıklarında birbirlerini yanaklarından öptüklerini söyleyerek başladım. Ne var ki, daha aşağı tabakadan birinin üst tabakadaki birini bu şekilde öpmesi düşünülemezdi. Eğer dostluk bir dudak dokunuşuyla gösterilecekse, o dokunuşun kendinin bulunduğu sosyal tabaka ile orantılı bir biçimde yapılması gerekiyordu. En alt tabakadakiler için bu, baskın olanın ayağını öpmek demekti. Aşağılanan bir mahkum için bu bile az görülür ve mahkum, baskın kişinin ayağını öpmenin yanı sıra yeri de öpmek zorunda kalırdı. Bu tür davranışlara modern dünyamızda pek rastlamıyoruz, kurallar eskisi gibi değil. Ancak, Etiyopya hükümdarının tebaaları yakın zamana kadar onu toprağı öperek selamlamaktaydılar. Ve “yer öpücü”, “yalaka” gibi argo ifadeler, bugün bize, dünün aşağılamalarını hatırlatmaktadır. 
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Biraz daha yukarı çıkarsak el öpme ile karşılaşıyoruz. Bu hareket de birçok baskın erkeğin karşısında uygulanmış ancak bugün yüksek rütbeli rahipler dışında, yalnızca bir hanımefendiye saygı işareti olarak uygulanmaktadır ve ancak bazı ülkelere ve bazı özel günlere özgüdür. 

Böylece, vücutta cinsel olmayan öpüşler için ayrılmış dört bölüm olduğunu söyleyebiliriz ki bunlar; dostça eşitlik durumunda yanaklar, derin saygı belirtirken el, alçakgönüllü boyun eğişler için diz ve tam kölelik belirten ayaklardır. Dudaklara dokunma hareketi hepsinde aynıdır ancak beden ne kadar aşağı indirilirse öpenin sosyal konumu da görece olarak o denli aşağıdadır. Tüm şatafatına ve ayrıntılarına rağmen, hayvanlara özgü tipik yatıştırma hareketlerinden farklı değillerdir. Kültürel çeşitliliğin aldatıcı ayrıntılarından sıyrılıp bir bütün olarak bakıldığında, en kibar insan davranış kalıpları bile çevremizde gördügümüz hayvanca davranış kalıplarına çok yaklaşır. 

Daha önce birkaç modern öpüşme biçimi sıralamıştım. Bunlardan bazılarını açıklamam gerekebilir. Örneğin, zarları yuvarlamadan önce öpmek, şans getiren bir eşyayı öpmek ya da iyileşmesi için yaralı bir parmağı öpmek gibi. Hepsi iyi şans getirmesi için uygulanır ve incelediğimiz hürmet öpücüğü ile de bağlantılıdır. Her şeye egemen olan Tanrı'yı öpmek mümkün değildir ve bu nedenle ibadet edenler, haç, İncil ve benzeri nesneleri öperek yetinmek zorundalar. Bu nesneleri öpmek Tanrı'yı öpmeyi sembolize ettiğinden, bu hareket Tanrı'yı yatıştırdığı için iyi şans getirmektedir. Bu nedenle, uğurlu olduğuna inanılan herhangi bir nesne kutsal görülür. Las Vegas'ta bir oyun sırasında, kumarbazın zarlarını atmadan önce Tanrı'yı öpmesi garip gelebilir ama aslında yaptığı şey budur. Arkadaşımızı uğurlarken kendi elimizi öperek öpücük gönderdiğimizde eski bir eylem daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Eskilerde kişi köle ise baskın kişinin elini değil kendi elini öperdi. Havaalanlarında çok sık rastlanan bu modern el öpücüğü, bu geleneğin hayatta kalan tek örneğidir ancak bu hareket artık kölelik durumunu ifade etmek için değil aradaki mesafe yüzünden uygulanmaktadır. 
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El sıkışmak. O veda öpücüğü ile karmaşık kucaklaşma parçalarından ayrılıyor ve ayrıntılı olarak incelenecek kadar önemli olan yetişkin bedensel temaslarının sonuncusuna, yani el sıkışmaya geliyoruz. El sıkışmanın ancak yüz elli yıllık bir geçmişi olduğundan bahsetmiştim. Antik Roma'da şeref sözü verirken kullanılmış ve bu işlevini yaklaşık iki bin yıl boyunca sürdürmüştür. Orta Çağ'da bir adam diz çöktükten sonra, baskın kişinin elini tutarak ona olan bağlılığını gösterirdi. Tutulan ellere bir de elleri sallama hareketinin eklenmesi 16. yüzyıla kadar uzanır. Shakespeare'in As Yow Like It adlı oyununda kullandığı “El sıkıştılar ve kardeş olmaya ant içtiler” deyimi burada da bir anlaşmanın onaylanışını ifade etmektedir. 

19. yüzyılın başlarında durum değişmiştir. El sıkışma, bir söz verildikten ya da bir sözleşme yapıldıktan sonra, bir mühürleme eylemi olarak kullanılsa da, bir yandan da günlük selamlaşmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu değişimin nedeni, sanayi devrimi ve orta sınıfların gelişip aristokrasi ile köylüler arasında bir karma etkisi yaratmasıdır. Bu yeni iş ve ticaret yapan orta sınıflar, durmadan “anlaşmalar yapıyor” ve onları bitmez tükenmez tokalaşmalarla mühürlüyorlardı. Ticaret yeni yaşam biçimi haline gelmiş ve sosyal ilişkiler de bunun etrafında biçimlenmeye başlamıştı. Böylelikle, sözleşmeye dayalı el sıkışma, sosyal ortamda da etkili oldu. Mesajı, “Size dostça bir selamlama alışverişi teklif ediyorum” oldu. Yavaş yavaş diğer selamlaşma biçimlerini ortadan kaldırdı ve yalnızca aynı tabakadaki kişilerin selamlama biçimi değil, hem alt hem de üst tabakadan kişiler arasında da kullanıldı. 

Eskiden her türlü sosyal karşılaşma için çok çeşitli selamlama seçenekleri varken, bugün herdurumda bu selamlama biçimini kullanırız. Şimdi, bir başkan ve bir çiftçi de karşılaştıklarında bu biçimde selamlama hareketini kullanmaktalar. İkisi de ellerini uzatıyor, tutuyor, sıkıyor ve bunu yaparken ikisi de gülümsüyor. 
Ayrıca, bir başkan başka bir başkan ile karşılaştığında ya da bir işçi başka bir işçiyle karşılaştığında da aynı şekilde davranırlar. 
Bedensel yakınlaşmalar açısından zaman gerçekten değişti. Ancak her yerde kullanılan el sıkışma, işleri bir şekilde kolaylaştırsa da aynı zamanda karmaşık hale de getirmiştir. Yapılması gereken şeyin el sıkışma olduğunu biliyoruz ama bunu nasıl yapmamız gerektiği konusunda ne diyebiliriz? Örneğin, elini ilk önce kim uzatmalıdır? 

Modern görgü kuralları kitapları, var olan kafa karışıklığını açıkça gösteren ve birbirleriyle çelişen öğütlerle doludur. Biri, bir erkeğin tokalaşmak için elini asla kadından önce uzatmaması gerektiğini söylerken, diğeri dünyanın birçok yerinde ilk hareketin erkek tarafından yapıldığını söyler. Biri, genç birinin elini kendinden daha yaşlı bir adamdan önce asla uzatmaması gerektiğini söylerken, diğeri, şüpheye düştüğümüz durumlarda birinin duygularını incitecek yerde daha önce davranmanın doğru olduğunu belirtmektedir. Bir yetkili, kadınların ayağa kalkıp el sıkışması gerektiğinde ısrar ederken, bir diğeri de oturması gerektiği konusunda ısrar etmektedir. Erkek ev sahipleri kadın misafirlerine ellerini uzatmalıdırlar ancak erkek misafirlere de kadın ev sahibinin el uzatması gerektiği gibi başka kafa karıştırıcı konular da vardır. İş hayatında ve sosyal ilişkilerde de farklı kurallar bulunur. Bir kitap, “Ne zaman tokalaşılacağı konusunda hiçbir kural yoktur” diyecek kadar ileri gitmektedir ancak bunun umutsuzluk içinde söylendiği gayet açıktır. Gerçek şu ki, aslında çok fazla kural vardır. 

Açıkçası, basit görünen el sıkışma hareketi konusunda birçok gizli kafa karıştırıcı durum bulunur ve bunların nedenini anlamak istiyorsak onları ortaya çıkarmalıyız. Bunun için de hareketin kaynağına dönmeliyiz. Hayvan akrabalarımıza kadar geri gidersek, boyun eğen bir şempanzenin, baskın olan şempanzeye yalvarırcasına titrek bir el uzatarak onu yatıştırdığını görürüz. Eğer bu harekete tepki gösterilirse iki hayvan bir an için temas eder ve görüntü, kısa kesilmiş bir el sıkışma gibi görünür. 
İlk mesaj, “Bak, ben sana saldırmaya hiç cesaret etmeyecek zararsız bir zavallıyım”dır. Buna verilen tepki de, “Ben de sana saldırmayacağım”dır. Eşitliğin söz konusu olduğu durumlarda ise mesaj kısaca “Sana zarar vermem, ben senin dostunum?” olur. 
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Başka bir deyişle, şempanze boyun eğene el uzattığında bu güven verici bir davranış, eşit iki şempanze arasında uygulandığında ise bir dostluk ifadesidir. Bununla birlikte, bu açıdan bakıldığında bir yatıştırma hareketidir ve bunu modern görgü kuralları kitaplarının diline çevirebilmek için, boyun eğenin baskın olana el uzatması konusuna daha fazla önem verilmesini beklememiz gerekir. 

Şimdi insanlara özgü, en eski el sıkışma biçimlerine gelelim ve bunları da benzer bir ışıkta inceleyelim. Eski zamanlarda boş bir elin uzatılması, elde silah olmadığını ifade ediyordu. Elin bu şekilde uzatılması, şempanze örneğinde olduğu gibi, boyun eğen tarafından uzatıldığında güçsüzlük, baskın olan tarafından uzatıldığında güven veren bir anlam taşımaktadır. Giderek, iki erkeğin karşılıklı olarak el sıkışmaları hiç olmazsa o an için bir anlaşmaya vardıklarını belirtir. Aslında el sıkışanların ikisi de sosyal durumları ne olursa olsun geçici olarak birbirlerini eşit görmekte ve herhangi bir zarar vericilik göstermemektedirler. 

Bu, modern el sıkışmanın köklerinden biridir ancak kafa karıştıran bir başka ayrıntısı var. Erkeğin kadını selamlama biçimlerinin en önemlilerinden biri el öpmeydi. Erkek bunu yaparken kendine uzatılan eli alır ve dudaklarına götürürdü. Bu hareket kalıplaştıkça, gerçek öpme faaliyeti önemini yitirmiş ve dudaklar ele temas etmeden öpüş havada gerçekleştirilir olmuştur. Hareketin daha da kalıplaşmasıyla, hanımefendinin elinin tutulup hafifçe kaldırılması ve başın ele doğru hafifçe eğilmesi biçimi ortaya çıkmıştır. Bir yazar bunun modern el sıkışmanın yegane kaynağı olduğunu iddia etmiştir: “Temas halinde bir selamlama biçimi olarak el sıkışma, “yüz öpme”nin bir çeşidi olmalıdır ve “el öpme” de bu yüz öpme biçimi ile bağlantılıdır.” 
Bu açıdan bakıldığında eli uzatmak aslında baskın olanın boyun eğene uzattığı eldir ve bu nedenle erkekler arasındaki anlaşma ifade eden el sıkışmadan tamamıyla farklıdır. 

Gerçek şu ki, hem el tutuşma hem de el öpme kuramının her ikisi de geçerlidir ve bu çifte kökenlilik, modern görgü kitaplarındaki tüm karışıklığın başlıca nedenidir. Mesele şu ki, bugün 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sadece tek bir nedenden dolayı el sıkışmıyoruz. Bunu selamlarken, veda ederken, bir anlaşma yaparken, kutlarken, bir meydan okumayı kabullendiğimizde, teşekkür ederken, bir kavgadan sonra barışırken ve birbirimize iyi şans dilerken yapıyoruz. Burada iki unsur bulunur ki el sıkışma bazı durumlarda dostane bir bağı sembolize ederken, bazı durumlarda ise ancak el sıkıştığımız an dost olduğumuzu kabul ettiğimizi ifade eder. Bir erkekle yeni tanıştığımda el sıkışırsam bu sadece nezakettendir, geçmişteki ve hatta gelecekteki ilişkilerimizi bağlamaz. 

Başka bir deyişle, modern el sıkışmanın tek bir hareket gibi görünen çifte bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. “Anlaşma tokalaşması” ve “selamlama tokalaşması” farklı kökenlere ve farklı işlevlere sahiptir ancak görüntü olarak aynı hareket oldukları için ikisini de “dostça bir tokalaşma” olarak görürüz. Karışıklık da bu yüzdendir. Viktorya döneminin başlarına kadar el sıkışma konusunda hiçbir sorun yoktu. Erkek erkeğe “anlaşma” ifade eden el sıkışma, kadınlar ile erkekler arasında da “sizinle tanışmak bir onur” diyen el öpücüğü vardı. Ancak Viktorya dönemi boyunca iş hayatı ve sosyal hayat giderek birbirine karıştıkça bu selamlama biçimi de iç içe geçmiştir. 

Bugün bunu memnuniyetle kabul etsek de, bu biçim 19. 
yüzyılda Fransa'da, “Amerikan el sıkışması” olarak adlandırılmış ve yabancı erkeklerle bekar Fransız kızları arasında uygulanması hoş görülmemişti. Nedeni ise Fransızların, el sıkışmayı hâlâ eski erkekçe bir hareket olarak görmeleriydi. Ziyarete gelen erkekler yeni tanıştıkları kızlarla “bir anlaşma yapmakta” ve bir dostluk bağı kurmaktaydılar ama bu Fransızlar tarafından son derece uygunsuz kabul edildi. Yabancı ziyaretçiler, bu el sıkışmayla elbette, yalnızca kibar bir biçimde selamlaştıklarını düşünüyorlardı. 

Bu durum bizi görgü kuralları kitaplarındaki yanlış anlamalara ve kafa karışıklıklarına geri getiriyor. En büyük sorun, kimin kime eli uzattığıdır. Eli uzatmamak düşmanca mıdır veya eli önce uzatmak karşısındakine değiştirilmiş bir el öpme geleneğini mi hatırlatmaktadır? Sosyal karşılaşmaların dikkatli bir şekilde 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gözlemlenmesi, karşılaştıklarında kafası karışmış olarak ne yapacağını bilemeyenlerin küçük ayrıntıları izleyerek sorunu çözdüklerini ortaya koymuştur. Eli uzatma niyeti gösteren en ufak bir belirti yakalarlarsa derhal ellerini uzatırlar. Örneğin, subay eri selamlamadan önce er derhal harekete geçer ve subayı selamlar. Eskilerde, genç olan yaşlıyı her zaman daha önce selamlardı. 
Ama el öpmek farklıdır. Saygılı hiçbir erkek, bir işaret gelmeden kadının elini öpmez. El öpme, el sıkışmanın kökenlerinden biri olduğu için bu kural çoğu durumda hâlâ geçerlidir. Erkek, sanki uzatılan eli öpecekmiş gibi kadının elini uzatmasını bekler. Bununla birlikte, erkeğin elini uzatmayıp önce kadının uzatmasını beklemesi, erkek subay, kadın da ermiş gibi de yorumlanabilir. 
Bu nedenle, görgü kuralları kitapları yazarları sürekli birtakım öğütler verip, sözler geveleyip dururlar. 

El sıkışmanın, anlaşmaların yapıldığını belirten de bir davranış olması, durumu daha da karıştırmaktadır. Genellikle zayıf erkek, anlaşma konusundaki istekliliğini göstermek için elini güçlü olandan önce uzatır. Yarışmalarda da, genellikle yenilen elini yenenden daha önce uzatır ve kutlama anlamı taşıyan bu el sıkışma, yenilgisine rağmen aradaki dostluğun sürdürüleceğini ifade eder. Genç iş adamının kendinden daha kıdemli bir meslektaşına el uzatması bir küstahlık şeklinde “elimi öpebilirsiniz” olarak algılanabileceği gibi bir alçakgönüllülük göstergesi olarak “siz kazandınız” anlamına da gelebilir. Burada da çözüm yolu, sosyal karşılaşmalarda olduğu gibi niyet belirten ipuçlarını yakalamak ve karşınızdakiyle aynı anda davranmaktır. 

Karmaşık geçmişi ve çözülemeyen bugünü göz önüne alındığında, el sıkışmanın günümüzün giderek daha gayri resmileşen dünyasında geçerliliğini yitirdiğini görüyoruz. Toplumsal selamlaşmalar giderek sözlü hale gelmiş durumdadır. İçinde bulundugumuz yüzyılın ortalarında, görgü kuralları uzmanları “Büyük Britanya'da bugün erkekler arasındaki tanışmalarda el sıkışmanın azalmakta” olduğunu açıkladılar. Buna rağmen, el sıkışmaya daha çok erkekler arasında rastlanmakta, erkekler ile kadınlar ve kadınlar ile kadınlar arasında kullanılmamaktadır. Kendi 


123 


gözlemlerim, tüm el sıkışmaların üçte ikisinin erkekler arasında yapıldığını gösteriyor, geriye kalan üçte biri içinde ise ayrı cinsiyetler arasındaki el sıkışma, kadınlar arasındaki el sıkışmaya kıyasla üç kat daha fazladır. Bu rakamlar bu selamlama biçiminin geçmişine çok uyuyor çünkü erkekler el sıkışmayı bir anlaşma aracı olarak miras almış, onu daha sonra bir selamlama biçimi olarak kullanmış ve bu biçim erkekler arasında iki kat daha deger kazanmıştır. Erkeklerle kadınlar arasındaki selamlaşmanın kökeni el öpmeye dayanmaktadır. Ne var ki el sıkışmalar iş hayatında el öpmeye dönüşememiştir. Kadınların karşılaşmasında hiç el öpülmediği için hem anlaşma hem de selamlama açısından bir yer edinememiştir. 

Bedensel temas konusuyla ilgili önemli bir unsur da; aşıkların el sıkışmamasıdır. Birçok ülkede evli çiftler de el sıkışmazlar. On iki yıldır evli olan bir İngiliz erkeğe karısıyla en son ne zaman tokalaştığını sorun. Alacağınız cevap muhtemelen on iki yıl önce olduğudur. Bu, hiç şüphesiz, tüm dostane bedensel temaslar içinde en az aşkça olandır. Bu bölümde bahsedilen diğer tüm biçimlerde, tam kucaklaşmadan öpücüğe kadar hepsinde cinsellik söz konusu olmuştur. Hepsi aynı kaynaktan çıkmış ve hepsi daha çok sevgililer ve eşler arasında kullanılmıştır. İki erkek arasında gerçekleştirilmesi ancak bazı koşullar altında kabul edilmiştir. Bunun aksine, başlangıçta şefkatli bir kucaklaşmadan değil, erkekçe bir anlaşma yapma işlevinden kaynaklanan el sıkışma, zorlukları aşmıştır. Sonradan el öpmenin dahil edilmesi bile herhangi bir sorun yaratmamıştır çünkü el öpme cinsellikten ayrılmış ve bir saygı öpücüğü olmuştur. Bu nedenle güçlü adamlar avuçları morarıncaya kadar el sıkışsalar bile aralarında aşka dair bir şey olduğundan şüphe duyulmaz. Kenetlenmiş elleri havada yukarı ve aşağı sallama hareketi ona daha sert ve kaba bir görüntü kazandırır ve uzaktan bakıldığında sevgililerin el ele tutuşma hareketinden kesinlikle ayırt edilir. 

Bu bölümde, yetişkinlerin toplum içinde birbirlerine nasıl davrandıklarını inceledik ve bebekliğin tüm o saran sınırsız yakınlaşmalarının nasıl kısıtlandığını ve kalıplaştırıldığını gördük. 
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Bunun, yetişkinlerin bebeklere göre daha fazla hareket özgürlüğüne ihtiyaç duymaları nedeniyle gerçekleştiği ve daha yakın vücut temaslarının bu açıdan engelleyici olduğu söylenebilir. Ancak bu, dokunmak için harcanan zamanın kısaltılmasını açıklarken dokunuşların yakınlığını azaltmak için bir gerekçe olamaz. 
Yetişkinlerin çok fazla bedensel temasa ihtiyaç duymadığı da söylenebilir ama eğer öyleyse, yetişkinler zamanlarının çoğunu neden kitaplar, filmler, tiyatro oyunları ve televizyon gibi ikinci el yakınlaşmalarla harcıyor ve neden en sevilen şarkılar saatlerce bağrınıp duruyor? Dokunulmazlığımızın statüyle bir ilgisi vardır ve kendimizden aşağı tabakada olan biri tarafından dokunulmayı istemediğimiz ve bizden üst tabakadaki kimselere dokunmaya cesaret edemediğimiz söylenebilir. Ama eğer öyleyse, neden kendi tabakamızda olanlarla daha fazla yakınlaşmıyoruz? Dokunmalarımızın aşk dokunmalarıyla karıştırılmamasını istediğimiz için denebilir ama o zaman neden aşıklar toplum içinde, yalnızken olduğu gibi yakınlaşmaz ve davranışlarını sınırlarlar? 
Bütün bu iddialar bu sorulara kısmen cevap veriyor ama eksik olan bir şey var. Bu gizli etken, yakın bedensel temasların onları gerçekleştirenler üzerinde güçlü bir bağ yaratmasıdır. Duygusal olarak “yakın” olmadan fiziksel olarak yakın olamayız. 
Yoğun modern yaşamlarımızda, bu tür bağlardan, ihtiyacımız olsa bile çekiniyoruz. İlişkilerimiz, çok belirsiz, çok karmaşık ve hayli de yapmacık olduğu için bedensel yakınlaşmalar yoluyla güçlü ilkel bağlar kurmak gibi bir riski göze alamayız. Acımasız iş dünyasında, el sıkıştığımız bir kızı işten çıkarabilir ya da omzuna elimizi dayadığımız iş arkadaşımıza ihanet edebiliriz. Ama ya onlarla daha fazla bedensel temas kurmuş olsaydık? Cinsel bir anlam taşımasa da ya onlarla daha fazla yakınlaşsaydık? O zaman, hiç şüphesiz bu denli acımasız davranamazdık ve karar anlarında gücümüzün kolayca azaldığını görecektik. Ve eğer bu tür tehlikelerle karşılaşmak istemiyorsak hiçbir mantık tanımayan bu güçlü karşılıklı ilişkileri kurmaya cesaret edemiyorsak o zaman başkalarının böyle davranmalarına da göz yumamayız. 
Bu yüzden genç sevgililer yalnız oldukları sürece diledikleri gibi 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davransınlar deriz ama toplum önünde yoğun bedensel temaslarda bulunurlarsa bu durumu yasalaştırırız. Bugün birçok ülkede toplum içinde öpüşmek suçtur. Sevgi dolu bir temas ahlakdışı ve yasadışı kabul edilmiştir. Yumuşak bir dokunuş yasalar açısından hırsızlıktan farklı sayılmaz. Alın götürün de kendimize neleri yasakladığımızı görmeyelim. 

Bütün gergin dudaklı ahlak savunucuları birbirlerine sevgiyle sarılıp yüzlerini okşasalar ve birbirlerinin yanaklarından öpüp her şeyi olduğu gibi bıraksalardı, insanların sevgi dolu bir ortamda kendi kıskançlıklarına hedef olmadan yaşamalarına izin verebilirlerdi. Ama bu konuda tamamen onları suçlamak da doğru değil çünkü insanlar kendi kuyusunu kendileri kazar. 
Bugün içinde yaşadığımız dünya herkesin birbiriyle dilediğince yakınlaşması için uygun bir ortam değil. Birbirimize dokunmak yerine çarpıştığımızda özür dileriz, birisi bize yanlışlıkla çarpsa küfrederiz. Her yer yabancılarla çevrili olduğu için kendimizi dizginleriz. Başka bir seçeneğimiz olmadığını düşünürüz. Tek avuntumuz, özel anlarda yoğun bedensel temaslarda bulunmaktır ama bunu çoğu zaman yapamayız. Görünüşe göre toplumsal alandaki kısıtlamalarımız, ailelerimize kadar girmiştir. Çoğumuz için çözüm, akşamları televizyon veya sinema ekranından, profesyonel oyuncuların kucaklaşmalarını, öpüşmelerini seyretmek, popüler şarkılarda tekrarlanıp duran aşk sözlerini dinlemek veya kendimizi romanlardaki ikinci elden yakınlaşmalara kaptırmaktır. Bir de, önümüzdeki bölümde inceleyeceğimiz çok daha iyi gizlenmiş yakınlaşma olanaklarımız vardır. 
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5. YAKINLAŞMA UZMANLARI 


Bebeklerin ve sevgililerin davranışlarını incelediğimizde ikisi arasındaki fiziksel yakınlaşmanın aralarındaki güvenle ilgili olduğunu görüyoruz. Modern hayatın kalabalık koşulları, en azından tam anlamıyla güvenemediğimiz yabancılarla çevrelenmemize neden olmuştur ve onlarla aramıza mesafe koymak için de çok çaba sarf ediyoruz. Herhangi bir kalabalık caddede yürüdüğünüzde bunu açık biçimde görürsünüz. Ancak kent yaşamının çılgın yoğunluğu stres yaratmakta ve stresler de kaygıya ve güvensizliğe neden olmaktadır. Yakınlaşmalar bu hisleri yumuşatır ve ne gariptir ki ne kadar birbirimizden uzak kalmaya zorlanırsak, o kadar çok bedensel temas kurmaya ihtiyaç duyarız. Sevdiklerimizin sundukları sevgi yeterliyse yakınlık da yeterli olacaktır ve dünyaya bir kol boyu uzak durmakta da zorluk çekmeyiz. Ama böyle olmadığını, yetişkin olarak arkadaşlarımızla ya da sevgililerimizle yakın bağlar kurmayı başaramadığımızı ve çocuğumuzun olmadığını varsayalım. Ya bu durumda ne yapacağız? Ya da diyelim ki bu bağları başarıyla kurduk ama sonra koptular ya da “sevgi dolu” kucaklaşma ve öpüşme bir el sıkışma kadar kalıplaşıp fosilleşti, o zaman ne yaparız? Çoğunluk için cevap bu duruma boyun eğmek olacaktır. Ama bunun çözüm yolları vardır ve bunlardan biri, profesyonel dokunucu cihazlardan yararlanmaktır. Bunlar, bize amatörce dokunan yakınlarımızın yetersizliklerini ve yoğun bedensel temas ihtiyaçlarımızı bir dereceye kadar karşılamaktadır. 

Kimdir bu profesyonel dokunucular? Cevap, bize tam anlamıyla yabancı ya da yarı yabancı olduklarıdır ve uzmanlaşmış 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oldukları gerekçesiyle bedenlerimize dokunmalarını istememizdir. Bunun nedeni de güvensizlik duyduğumuzu ve başkalarının bize dokunuşlarının rahatlatıcı etkisini kabul etmememizdir. 
Bunu kabul etmek “yumuşak” ve olgunluktan uzak bir yaklaşım olurdu. Kendimizi kontrol eden, bağımsız yetişkinler olamazsak bunu kendimize yakıştırmayız. Bu yüzden de yakınlaşma ihtiyacımızı gizli bir şekilde gidermeye yöneliriz. 

En başvurulan yöntemlerden biri hasta olmaktır. Tabii ki ciddi bir hastalık değil, sadece başkalarının bize rahatlatıcı bir biçimde dokunmalarını sağlayacak hafif bir hastalık. İnsanların çoğu, küçük bir rahatsızlığa yakalandıklarında, bir virüs, bakteri veya bir başka parazit türünün etkisi altında kalarak onların kurbanı olduklarını sanmak isterler. Örneğin, ağır bir gribe yakalandıklarında, bunun herkesin başına gelebileceğini düşünürler. Onlar gibi kalabalık mağazalarda alışveriş yapan, sıkışık otobüslerde ayakta duran insanların öksürük ve hapşırıklarının arasındaki herkesin başına gelebileceğini düşünürler. Ancak gerçekler bu görüşü desteklememektedir. Bir grip salgınının doruk noktasında bile, bu enfeksiyona eşit derecede maruz kalan birçok kişi yatağa düşmeden başa çıkabilir. Nasıl olur da yatağa düşmezler? Özellikle de meslekleri gereği mikroplarla iç içe olan tıp görevlileri sağlıklı kalmayı nasıl başarırlar? Onlar, diğer kişilerden çok daha fazla mikroplara maruz kalırlar ancak diğer insanlar kadar hastalanmazlar. 

Bu nedenle, küçük rahatsızlıklar tamamen talihsiz tesadüfler değildir. Modern şehirlerde düşman mikroplar her yerde kol gezer. Hemen her gün, yürüdüğümüz sokaklar ve nefes aldığımız hava, bizi her an yatağa düşürecek kadar çok mikropla doludur. Eğer onları yenebiliyorsak nedeni onlardan uzak durmayı başarmamız değil, bedenlerimizin onları öldürecek güçlü bir savunma sistemine sahip olmasıdır. Eğer hastalığa yakalanırsak bu, rastlantısal olarak mikroplara maruz kalmaktan değil bedenimizin savunma sisteminde bir zayıflama olduğundandır. Bu zayıflamanın bir nedeni (aşırı titizlik dışında), kent yaşamının baskılarıdır. Zayıflamış halimizle bizi çevreleyen çeşitli düşman 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mikroplardan birinin ağına kolaylıkla düşeriz. Neyse ki şanslıyızdır çünkü hastalığın kendisi tedavisini de beraberinde getirir. 
Yatağa düşünce uzun süredir eksikliğini duyduğumuz rahatlığa kavuşuruz Bu duruma; “anında bebeklik sendromu” diyebiliriz. 

Kendini “kötü” hisseden koca, zayıf ve çaresiz görüntüsüyle karısına güçlü bebekçe işaretler göndermeye başlar. Karısı da hemen “anında ebeveyn” rolüne girerek tepki gösterir ve onu yatağına yatırarak üstünü örter; çorba, sıcak içecekler (bebek maması) ve ilaç getirip annelik etmeye başlar. Sesinin tonu yumuşar, elini alnına koyar ve kocasına iyiyken gösteremediği yakınlıkları gösterir. Bu rahatlatma davranışının iyileştirici gücü mucizeler yaratır ve kocası kısa sürede iyileşip dışarıdaki düşman dünyayla yeniden yüzleşecek kadar güç kazanır. 

Yukarıdaki açıklama için yalnızca iyi hissetmemek yeterli değildir. Karşısındaki kişinin ebeveynlik rolüne girmesi için hastanın gerçekten gözle görülür şekilde hasta olması gerekir. Bu, duygusal nedenlerle ortaya çıkan küçük rahatsızlıkların hasta olanı güçsüz kılan ama yoğun hastalıklar olmamasının nedenini de açıklar. Önemli olan hasta olmak değil, hasta görünmektir. 

Bu yorumlar bazılarınıza alaycı görünebilir ama niyetim bu değil. Yaşamın stresi, en yakın arkadaşlarımızdan daha fazla rahatlatma ve yakınlık gerektiriyor ve bizi yeniden “beşiklerimizin” sıcak kucağına itiyorsa, bu değerli bir sosyal mekanizmadır ve küçümsenip alaya alınmamalıdır. 

Bu öyle kullanışlı bir araçtır ki giderek önemli bir sanayi dalının kurulmasına neden olmuştur. Modern tıbbın tüm ilerlemelerine rağmen halen hastalanıyoruz. Hastalıklara yakalananların çoğu ömürlerinde bir kez olsun bir hastaneden içeri girmişlerdir. 
Eczanelerin iyi müşterisidirler ve hastalıklarını ya ayakta geçirirler ya da birkaç gün evde yatmışlardır. Öksürük, nezle, grip, baş ağrısı, alerji, sırt ağrısı, bademcik, larenjit, karın ağrısı, ülser, ishal, deri kızarıklıkları gibi sıradan hastalıklardan şikayetçilerdir. 
Moda da nesilden nesile değişmektedir. Eskiden nöbet denirken şimdilerde virüs denilmektedir ama temelde pek değişen bir şey 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yoktur. Diğer hastalıklara kıyasla tekrar tekrar ortaya çıkmaları çok yüksektir. 

Örneğin İngiltere'de küçük rahatsızlıklar için 500 milyonu aşkın ilaç satılmaktadır ve bu İngiltere'nin genel nüfusuna vurulduğunda kişi başına yılda ortalama on hastalık demektir. Bu ilaçlara yılda 100 milyon sterlin harcanmaktadır ve hastalıkların üçte ikisi doktor bakımı gerektirmez. 

Bu durumun nedenleri gayet açıktır. Nüfus durmadan artmakta, toplumlarımız gittikçe kalabalıklaşmakta ve böylece stres de artmaktadır. İnsan sayısı arttıkça tıp konusundaki araştırmalar için gerekli para da sağlanmakta ve böylelikle daha etkili ilaçlar geliştirilebilmektedir. Nüfusla beraber stres daha da artmış ve bu durum da beraberinde hastalığa yakalanma olasılıgını getirmiştir. Bu yarış hiçbir zaman olmayacak hastalıksız bir geleceğe doğru devam eder. 

Bir mucize gerçekleştirildiğini ve dünyadaki tüm mikropların yok olduğunu farz edelim. O zaman yorgun ve duygusal olarak üzgün olan şehirlinin kendini hasta yatağına atacağı bir durum ortaya çıkmayacak mı? Böyle bir mucizenin gerçekleşme olasılığı yoktur ve gerçekleşse bile “anında bebek” olmak isteyenler için başka yollar açılacaktır. Bu yollara halen başvurulmaktadır. Virüslerin bulunmadığı bir ortamda her zaman “sinir krizlerine” başvurulabilir. Bu gibi krizler de en az mikrobik olan hastalıklar kadar rahatlatılma olanağı sağlarlar. O kadar etkilidirler ki toplumumuzda bir katil bile kendini “geçici delilik” gibi bir gerekçeyle savunabilir. Bu durumda kendisine verilen ceza hafifletilebilir ve söz konusu kişi “geçici bebek” muamelesi görür. Cinayeti işlediği sırada nezle olduğunu söylerse bu durumda hafifletici bir neden olmayacaktır. Dolayısıyla stresin arttığı durumlarda sinir bozukluklarının ne kadar etkili olduğu çok açıktır. Öte yandan ikincil sinir hastalıklarının başlıca eksikliği kişinin rahatlatılma isteğini iletecek işaretleri gönderememesidir. Duygusal açıdan yaralı biri ihtiyacı olan rahatlatılmayı alabilmek için aşırı davranışlara zorlanır. Kendini üzmesi yeterli değildir. Ancak bağırıp çağırırsa kendini iyi niyetli bir rahatlatıcının sevecen kollarında bulabilir. Eğer ciddi bir kriz geçiriyorsa kendine yönelen kolların bedeninin hareket etmesini kısıtladığını fark edecektir. Yine de biriyle bedensel bir temas sağlayabilmiştir. Ama bu kriz aşırıya kaçarsa sonsuza kadar bir deli gömleğine ve kendi kollarına mahkum olacaktır. 

Yabancı mikropların bulunmadığı durumlarda hastanın başvurabileceği ikinci yol ömrü boyunca içinde taşıdığı mikroplardan yararlanmaktır. Bunun için bedenlerimize yakından, mikroskopla bakmamız gerekecek. 

İnsanların çoğu, mikropların hepsinin kötü olduğunu ya da hastalık taşıdığını sanır. Bu yanlış bir düşüncedir. Bakteriyologların da kanıtlayabileceği gibi bu yeni temizlik dininin yaymaya çalıştığı bir inançtır. Bu dinin duaları “tüm mikroplardan arınmak” üzerinedir. Elbette öldürücü mikroplar vardır ve bunları yok etmek gerekir. Bunu inkar edemem. Ama ya başlıca görevleri diğer mikropları yok etmek olan mikroplar? Tüm mikropları yok etmek istiyor muyuz gerçekten? 

Gerçek şu ki, her birimiz, bize bir zararı dokunmayan, aksine, sağlıklı kalmamıza yardımcı olan büyük bir dost mikrop 
ordusu tarafından korunuyoruz. Salya, her santimetreküpte 10 
milyon ile 1.000 milyon arasında mikrop barındırır. Her dışkıladığımızda 100.000 milyon mikrop kaybederiz ancak vücudumuz kısa sürede yeni mikroplar üretir. Bu, yetişkin insan hayvanının normal durumudur. Kendi mikroplarımızdan arınmayı başarabilseydik, büyük bir dezavantaja düşerdik. O zaman, yabancı ve gerçekten kötü mikroplara karşı direncimiz azalmış olurdu. 
Bunu, mikroptan arındırılmış laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan deneylerden biliyoruz. Vücudumuzdaki doğal mikroplar bizim için çok değerlidir, ancak burada ilginç bir noktaya geliyoruz. İyi hizmetlerinin karşılığını vermezsek biz aşırı stres altındayken onlar da kontrolden çıkabilirler. Bazı hastalıklarımıza başkalarından mikrop bulaşması değil, kendi “normal” mikroplarımızın “aşırı kalabalıklaşması” neden olur. Kamu sağlığı denilen ve hastalığın bir kişiden diğerine bulaşarak salgın haline gelmesi gibi durumlarda yardımcı olmaz. Bu hastalıklara 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“yakalanmayız”, onların ortaya çıkma olasılıklarını hep kendi içimizde taşırız. Bu, özellikle duygusal olarak stres altında olan kişilerde çok sık görülen sindirim bozukluğu için geçerlidir. Eğer “mide rahatsızlığımız” varsa, bunu yediğimiz “kötü bir şeye” bağlarız ancak sağlıklı ve mutlu bir insan çok yese de sindirim bozukluğu yaşamaz. Çektiğimiz hafif mide ve bağırsak rahatsızlıklarının neredeyse tamamı, modern yaşamın stresine uyum sağlamakta zorlanmamızdan kaynaklanmaktadır. Örneğin, Afrika'daki yırtıcı kuşlar üzerine çekilmiş bir belgeselde, çürümüş bir leşi yiyip bitiren akbaba sürüsünü izlerken midemizin nasıl alt üst olduğunu hatırlayalım. Akbabalar ise hayatından gayet memnundur. 

İnsanın rahatlatılma ihtiyacını gidermek için başvurduğu üçüncü yol ise daha tehlikeli bir yoldur. Ruhsal bozukluk yolunda başarılı olamamışsa biraz tedirgince bir dikkatsizlikle kaza yapabilir. Eğer ayağı takılıp düşer ve bileğini kırarsa, çok geçmeden “bir bebek kadar çaresiz” olmasına söylenecek ve biri tarafından bebek gibi bakılmaya başlayacaktır. Yoksa kazalar bir tesadüf müdür? Elbette tesadüf olabilirler ancak yine de insanların “kazayla” yaralanmalara karşı ne kadar yatkın oldukları da şaşırtıcıdır. Kısa bir süre önce mikrobik hastalıklara yakalanmış hastaların duygusal geçmişlerine yönelik yapılan bir hastane araştırmasında, birkaç kaza hastası kontrol grubu olarak ayrılmıştı. Burada “kazayla” sözcüğü her iki anlamıyla da kullanılmaktadır. Sonuçlar, beklendiği gibi çıkmamış ve kaza kurbanlarının, mikrobik hastalıklara yakalanmış hastalara kıyasla duygusal yönden daha ciddi rahatsızlıkları oldukları görülmüştür. 

Stres altında yaşayan kentlinin, yatıştırıcı yakınlaşmalar sağlayabilmek için hangi yollara başvurduğunu gördük. Zaman zaman hafif bir hastalığın yararları vardır ve bu yarar bir şekilde sağlanamazsa her zaman bir ikincisine yönelinir. Ancak, yetişkinlerin yakınlaşmalarını artırmaya yönelik bu yöntemin zararları da bulunur. Her durumda, hasta olan kişi boyun eğen durumundadır. Hastalığının uyandırdığı rahatlatıcı ilgiyi elde etmek için, kendisini rahatlatanların baskınlığını kabul etmek 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zorundadır. Bu, birbirlerine karşılıklı olarak “yumuşak” davranan genç sevgililer için geçerli değildir. Onların durumunda sosyal konumda bir düşüş olmaz. Ayrıca, hasta iyileşip eski gücüne kavuştuğunda, ona bakanların şefkatli ilgileri birdenbire kesilir. 
Kazanılan ödül geçicidir ve bunu uzatmanın tek yolu, deyim yerindeyse; “sağlığının bozukluğundan zevk alan” hastalık hastası biri olmaktır. Bu durum, sosyal konum olarak aşağılanmayı uzatmanın yanı sıra, iyileşmenin yavaşlaması gibi bir tehlikeyi de beraberinde getirir. Rahatlatılmak için tutuşturulan kıvılcım kontrolden çıkıp evi yakabilir. Kısa vadeli bir önlem olarak kullanılsa bile, uzun vadeli bir zarara yol açma riski her zaman vardır ki ülser hastaları bunu çok iyi bilirler. Fakat modern yaşamın gerilimlerine katlanmakta zorlanan pek çok kişi bu riski göze alır. Geçici bir rahatlama hiç olmamasından iyidir diye düşünürler. Eğer şanslıysalar, “duygusal akülerini yeniden doldurabilir” ve bunu yaparken, biyolojik bir deyimle, günümüzün kalabalık insan toplulukları içinde geçerli sayılabilecek bir yaşam değerine sahip olarak hayatta kalabilirler. 

Bu yolla elde edilen rahatlama, çoğu zaman hastanın yakınları tarafından sağlansa da, “hastalanma” fenomeni aynı zamanda ek bir ödül de sağlar ki bu da tamamen yabancı insanlardan ilgi görmektir. Bunlar, tıp mesleğinin üyeleridir. Doktorların “dokunma izni vardır” ve bunu da diğer yetişkinlerle kıyaslanmayacak şekilde yaparlar. Mesleklerinin bu önemli ayrıcalığının farkında olarak, “Yatak başındaki tavırların” iyileştirici değerlerini iyi bilirler. Yumuşak bir sesle söylenen sözün verdiği güvence, nabzı tutan el, göğse hafifçe vurmalar, başı sağa sola çevirip gözleri ve ağzı incelemek yüz ilaca bedel iyileştirici yakınlaşmalardır. 

Bazen doktorlar, yalnızca duygusal nedenlere dayanarak hastanın hastaneye yatırılmasını isteyebilir. Stresi dış dünyadan kaynaklanan birey için böyle bir hareket gereksiz olabilir. Evde kalıp yatarak kendisine zarar veren kişiler gerilimden kurtulabilecektir. Ama gerilim evin kendisindeyse, o zaman bu bir kaçış olmayacaktır. Duygusal baskılar aile biriminin içinden geliyorsa, 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yatak odası bile yeterli bir kaçış yeri olmayabilir. O zaman tek çözüm hastane odası ve ziyaret sürelerinin kısa tutulmasıdır. 

Yetişkin yakınlaşması arayan için tıbbi çözüm, gördüğümüz gibi, karışık bir durumdur ve yakınlaşmayı başka yerlerde aramak çok daha iyi bir davranış olabilir. Dindar biri, kendini bir din adamının ellerine bırakabilir. Bunu sağlayamazsa başka rahatlatıcı temaslara başvurabilir. 

Bedeni iyileştirmek ve güzelleştirmek için çalışan ve profesyonel dokunuculardan oluşan bir ordu, vücudunuzun dilediğiniz bölgesini ovmaya, sıvazlamaya, okşamaya ve kıllarınızı almaya hazır beklemektedirler. Bu, bir tür “sağlıklı ilaç” gibidir. Küçük bir hastalık belirtisi yerini atletik ya da kozmetik olan bir ruh haline bırakır. Tüm bunların altında yatan “temas için temas”tır. 
Bir erkek için genç bir masöz tarafından tepeden tırnağa masaj yapılmak neredeyse onunla sevişmek kadar yakın bir ilişkidir. 
Belki sevişmekten bile daha yakındır çünkü masöz işini bitirdiğinde erkeğin vücudunun neredeyse her yeriyle temas kurmuş ve vücudun her bölümüne çeşitli zengin dokunsal ritimler uygulamış olacaktır. Bu, birçok erkek için doğrudan cinsel bir temas olmasa bile erkeklerin cinsel anlamda haz duymasına yakın hisler içermektedir. 

Belki de Batı toplumunun rahatlıktan anladığına çok yakın olduğunu söylemek daha doğru olur. Özel olarak, masaj yapılan vücut şüphesiz büyük zevk alacaktır ancak masaj salonlarının kamusal imajı oldukça farklıdır. Hayal edilen erotizmi azaltmak için cinsel ayrım yapılmış, erkeklerin erkeklere, kadınların da kadınlara masaj yapması uygulaması getirilmiştir. Bu bile, aslında zararsız ve rahatlatıcı etkisi olan masajın modern toplumda kabul edilmesi için yeterli olmamıştır. Heteroseksüel temasın ortadan kaldırılması, eşcinsellikle ilgili fısıltılara neden olmuştur. 
Yalnızca atletik yapılı erkekler bu dedikoduların üstesinden gelebilmişlerdir. Boksör veya güreşçi için bir tehlike yoktur. Herkesin içinde birbirleriyle tutkulu bir biçimde kucaklaşan başarılı futbolcular gibi saldırgan ve erkekçe rolleri nedeniyle herhangi bir dedikoduya maruz kalmadan lüks masaj masalarına uzanabilirler. Teoride diğer yetişkinlerin de cinsiyetleri ne olursa olsun, en ufak bir cinsel ilişkiyi akla getirmeden bunu yapabilmesi gerekirdi ancak uygulamada böyle gerçekleşmemiştir. Bu durumda, masajdan yoksun bırakılan kişilerin bedensel yakınlaşmaları nerelerde aradıklarına bakmalıyız. 

Sorunu çözmenin bir yolu, sayıları çoğaltmak ve yakın bir “çift” izlenimi yaratmamaktır. Bunları, birçok spor salonunda ve sağlık kliniklerinde görebiliriz. Burada insan grupları, “rıza göstererek yalnız kalmış iki yetişkin” izlenimini yaratmadan birbirleriyle çeşitli yakın bedensel temaslarda bulunmak için bir araya gelirler. Bir diğer yöntem de, insan masör ya da masöz yerine, sevgi dolu kolları olmasa da kesinlikle cinsel olmayan bir makineye, örneğin mekanik bir bel kemerine başvurmaktır. 

Daha yaygın olarak kullanılan bir çözüm, vücut temaslarını fazla özel olmayan kısımlarla sınırlandırmaktır. Burada, herkesçe kabul edilmiş olan kuaförlerin ve güzellik uzmanlarının dünyasına geçiyoruz. 

Batı toplumunda hepimiz başı açık olarak birbirimizin karşısına çıktığımız için, kuaför, profesyonel bedensel temaslar içinde alışılmışın dışında bir çıplaklık ile yakınlaşma suçlamasından muaf tutulur. İşini hepimizin gözü önünde yapmaktadır, ne yaptığını hepimiz görürüz. Bununla birlikte, daha önceki bir bölümde gördüğümüz gibi, başa dokunulması normalde yalnızca en yakın kişilere ayrılmıştır ve özellikle sevgililere özgüdür. Yetişkin yabancılar arasında uygulanması neredeyse yasaktır ve bu nedenle de kuaför, güzellik uzmanı rolü altında temasa aç yetişkin için önemli bir boşluğu doldurabilir. Bu, kuaförün kozmetik rolünün önemsiz olduğu anlamına gelmez, sadece kuaförlükte yaşananın aynada görülenden çok daha öte olduğu anlamına gelir. 

İkili bakım rolünde başın bakımı, binlerce yıldır bizimle olmuştur. Primat atalarımızı da dahil edersek, bu sayıyı milyonlarca yıl olarak verebiliriz. Bir hayvanat bahçesindeki bir maymunun arkadaşının saçını sevgiyle düzeltmesi aralarında ne kadar etkili bir yakınlaşmanın olduğu konusunda şüphe bırakmaz. 
Temizlik, primat bakıcının rahatlatıcı etkisini açıklamadaki tek 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unsur değildir. Ve bizim için de böyledir. Ama biz işi, tüyle kaplı maymunlar kadar ileri götüremeyiz. Çıplak tenimizi giysilerle örttüğümüz yerlerde ise terzinin usta dokunuşlarına bırakmak zorunda kalır ve uzun süredir yoksun olduğumuz bedensel temaslara az da olsa yeniden kavuşuruz. 

Maymun için, başka bir maymunun saçına bakım yapmak sosyal bir bağ kurma faaliyetidir ve bu yüzden de tarihimizin erken dönemlerinde profesyonel kuaförlük mesleğine nadir rastlanmaktaydı. Saç, yabancılar tarafından değil, yakınlar tarafından taranırdı. Küçük kabileler halinde yaşadığımız günlerde, bu elbette kaçınılmazdı çünkü gruptaki herkes diğerini şahsen tanıyordu. Daha sonra, kentleşme devrimiyle birlikte kendimizi giderek daha çok yabancıyla çevrili bulduğumuzda, kuaförlük ve benzeri faaliyetler, yakın kişisel ilişkileri olanlar arasında kısıtlanmaya yönelindi. Çok daha sonra, Orta Çağ'da toplumun üst düzey üyeleri giderek karmaşıklaşan saç modelleri ile daha fazla uzman ilgisine ihtiyaç duydular ve profesyonel kuaförler ortaya çıktı. Önceleri, hanımlar söz konusu olduğunda, kuaförler müşterilerinin evlerine giderlerdi ama yavaş yavaş daha fazla kuaför salonları açılmaya başladı ve hanımlar bu çok gözde olan kuaför salonlarının kapılarına akın ettiler. Buna rağmen, bu faaliyet, geçen yüzyılın ikinci yarısına kadar yaygın hale gelmedi. Sonra birden salonlara hücum edildi. 1851'de Londra'da 2.338 kuaför salonu faaliyet gösterirken, elli yıl sonra, 1901'de bu rakam çarpıcı bir artış göstererek ve şehrin nüfus artışını geride bırakarak 7.771V'e yükseldi. Bu değişikliğin nedeni kuşkusuz ekonomikti ama belki başka bir etken daha vardı çünkü Viktorya dönemi kadınlarının bedensel temas hakkı ciddi şekilde kısıtlanmıştı. Bu dönemde davranış kuralları o kadar sıkıydı ki, bu kadar katı kısıtlamaların olduğu bir çağda kuaförün ellerinin okşaması hoş bir yakınlaşma sağlamaktaydı. Kuaföre giden kadınların sayısı gittikçe artmakla kalmadı, aynı zamanda kuaföre gitme sıklıkları da arttı. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise, bu durum büyük şehirlere özgü olmaktan çıkmış, kasabalara kadar yayılmış ve neredeyse tüm kadınları içine almıştır. 
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Modern müşterilerinin saçlarını düzelttirmekten çok daha fazla yakınlaşma gereksiniminde olduklarının farkında olan bu yeni profesyonel dokunucular ordusu, faaliyetlerinin doğasını genişletmişlerdir. Yumuşak dokunuşlarını cildin her yerine uygulamışlardır. Manikür popüler olmuştur. “Yüz bakımı” ortaya çıkmıştır. Çamur maskeleri uygulanarak, kırışıklıklar okşanarak giderilmeye başlanmış ve cilt “canlandırılmış”; profesyonel eller en son makyaj stilini uygulamışlardır. 1923”te Vogue dergisi, “Güzellik tam zamanlı bir iştir” diye bağırıyordu. Birincil güdünün güzel görünmek olduğu inkar edilemez ama istenilen görünümü kazandırmada artan dokunsal yakınlaşmaların şüphesiz büyük bir katkısı bulunur. Modern bir güzellik salonunu ziyaret etmek, bir dokunulma deneyimi değilse hiçbir anlam taşımaz. 

Kadınlarla karşılaştırıldığında, modern erkekler bu tür yakınlaşmalardan yoksun bırakılmışlardır. Bazı erkekler manikür ve saç masajıyla kendilerini şımartıp, ara sıra tıraş olmaya gitseler de çoğu için berber, saçlarının hızlı bir şekilde kırpılmasından sonra eve dönmektir. Berberin, bu işlemi bir ayine dönüştürmek için gösterdiği çaba ilginçtir. Eğer erkekseniz, bir daha berbere gittiğinizde, makasın sesini dinleyin. Makasın, gerçek saç kesiminin yanı sıra havada açılıp kapanarak bir dizi “kırpma” yaptığını göreceksiniz. Bu havadaki makas hareketlerinin mekanik bir işlevi yoktur ancak kafatasının yakınında büyük bir faaliyetin olduğu izlenimini yaratırlar ve dolayısıyla “temas karmaşıklığı” duygusunu artırırlar. 

Bütün bunlara rağmen, söz konusu yakınlaşma dikkate deger ölçüde kısıtlıdır ve günümüz erkeklerinin bu tür kısıtlamaları kabul etmesi şaşırtıcıdır. Belki de uzun saç modasının geri dönüşüyle birlikte bazı değişikliklere tanık olacağız. Kabul etmeliyiz ki, erkek berberlerinde artan bir yakınlaşma değil, tersi bir durum bulunur. Erkek saçlarının uzaması makas darbelerini ortadan kaldırmakta, saç yıkamanın da büyük oranda evde yapılan bir işlem olarak kalması da artmaktadır. Ancak daha sofistike şehir merkezlerinde, yeni saç stillerinin berberlerin faaliyetlerini artırdığı göze çarpmaktadır ve bu gelişimin yayılıp yayılmayacağını göreceğiz. Ancak bu moda daha yenidir ve bir zamanlar sahip olduğu saygınlığı yeniden kazanması biraz zaman gerektirir. Uzun saç, yaşlı erkekler tarafından haksız bir biçimde “kadınsılık” olarak nitelendirilmekte ve bu kişiler, saç kesmenin bir zamanlar biti önlemek için ortaya çıktığını görememektedirler. 
Bu küçümseme devam ettiği sürece, genç erkeklerin birçoğu, berberleriyle yakınlaşma kurmayı istemeyeceklerdir. 

Modern erkeğin, kadınlara kıyasla keyfini çıkardığı tek “kozmetik” yakınlaşma, halka açık ayakkabı boyacılarında ayakkabılarını boyatmaktır ve bu da bir meslek olarak önemini son zamanlarda kaybetmektedir. Bazı büyük şehirlerde artık sadece bir veya iki özel noktada bulunmaktadırlar. Bu meslek, daha önce incelediğimiz ağız-cinsel bölge teması dışında, modern hayatta bir başka erkeğin önünde diz çökerek uygulanan tek bedensel harekettir. (Ayakkabı boyacısı bu pozisyondan, oturup başını öne doğru eğerek kurtulmaktadır.) Boyacının diz çökmüş duruşu, o kadar çarpıcı bir kölelik izlenimi yaratır ki bu mesleğin yok olmasına belki de bu durum neden olmuştur. Geçmişte, bu tür bir boyun eğiş daha kolay kabul edilebilirdi, öyle ki, başkalarının gözü önünde yapılması ayakkabı boyatan için iki kat daha ödüllendiriciydi. Ancak günümüzde insan eşitliğine gösterilen saygının artmasıyla, neredeyse utanç verici bir hizmet haline gelmiştir. Ayaklarımızın sembolik olarak öpülmesini dahi kaldıramamaktayız ve ayakkabı boyacıları da kaybolan bir insan türüne dönüşmüş durumda. Aşağılayıcı hizmetlerden hoşlanmadığımızdan değil -bu çok iyimser bir düşünce olur- daha çok, bu gibi hizmetlerden ne kadar hoşlandığımızı başkalarının görmesini istemiyoruz. 

Profesyonel dokunucuları incelediğimiz bu bölümde şimdiye kadar doktor, hemşire, masör, jimnastik ve sağlık ve güzellik eğitmenleri, kuaför, terzi, manikürcü, güzellik uzmanı, makyaj uzmanı, berber ve ayakkabı boyacısını ele aldık. Bu listeye peruk tasarımcısı, şapkacı, ayak hastalıkları uzmanı, dişçi, cerrah, jinekolog ve çok çeşitli tıp uzmanlarından oluşan meslek gruplarını ekleyebiliriz. Bunlardan birkaçı özel yorum yapılmasını gerektirir. Diş hekimi genellikle strese neden olduğu için bu yakınlaşmanın ödüllendirici olmadığı söylenebilir. En tutkulu bedensel temaslarda bulunan sevgililerden bile daha derine inen cerrah, anestezi sayesinde üzerimizde hemen hemen hiçbir duygusal izlenim bırakmamaktadır. 

Bir jinekoloğun bir hastayı muayenesi sırasında yer alan faaliyetler, görsel olarak bir sevgilinin el ile cinsel bölgeye dokunmasıyla o kadar benzer ki burada da, yakınlaşma rahatlatıcı değildir. Bugün, duyulan utanç ortadan kaldırılsa da, her iki taraf da söz konusu anatomik temasın cinsel olarak algılanmaması için tetiktedirler. Bir kadın hastanın nabzını alırken elini tutmak, rahatlatıcı bir bedensel temas olurken, kadının cinsel organlarına dokunmak da o kadar açık bir bedensel yakınlaşmadır ki, duygusal engeller nedeniyle bu temastan bir ödül beklemek mümkün değildir. 

Geçmişte, cinsel organ muayenelerinin doğası, iyi niyetli jinekologlar için bitmez tükenmez sıkıntılara neden olurdu. Yakınlaşma olmaması için olağanüstü önlemler alınırdı. Üç yüz yıl önce, doktorun hamile bir kadının yatak odasına elleri ve dizleri üzerinde sürünerek girmesi istenirdi çünkü böylece kadın ona dokunacak parmakların sahibini göremezdi. Daha sonraları, karanlık bir odada ya da örtünün altından el yordamıyla bebek dogurtulurdu. 17. yüzyıldan kalma bir gravürde, bir doktor yatak çarşafını boynuna bağlamış halde yatak ucunda oturmakta ve ellerinin ne yaptığı görülmeyecek şekilde gösterilmektedir. Yakınlaşmayı önleyici bu işlem göbek bağının kesilmesini tehlikeli hale getirmekteydi. 

Bu tuhaf önlemlere rağmen, erkek ebeler hep ateş altında olmuş ve iki yüz yıldan biraz daha uzun bir süre önce ebelik teorisi ve pratiği üzerine yazılmış bir ders kitabı “şimdiye kadar yazılmış en müstehcen, en ahlaksız ve en utanç verici kitap” olarak suçlanmıştır. Söylemeye gerek yok, şikayet edenler genellikle erkekler ve acı çeken ise kadınlar olmuştur. Yüzyıllar boyunca, bir çocuğun doğumunu sağlamak üzere kurulan yakınlaşmaların cinsel yakınlaşmayı çağrıştırması her zaman tıbbın önünde durmuştur. Çoğu kez uygun niteliklere sahip erkekler doğum yatağına yaklaştırılmamış ve bu görev, vasıfsız ve bilgisiz kadın ebeler tarafından yerine getirilmiştir. Bunun sonucunda, çok sayıda kadın çocuk doğururken ölmüş, binlerce çocuk da ya doğumda ya da doğumdan sonraki ilk ay içinde ölmüştür. Bu vakaların büyük bir kısmı, nitelikli uzmanların yardım etmesini engelleyen yakınlaşma karşıtı kurallardan kaynaklanıyordu. 

Cinsel temasların çeşitli kısıtlamalar ve baskılar altına alınmadığı tek alan oyunculuk mesleğidir. Bale sanatçıları, opera şarkıcıları ve fotoğraf modelleri de dahil olmak üzere aktör ve aktrislerin tümü, birbirlerine özgürce dokunabildikleri profesyonel bir yaşam sürdürmektedirler. Yönetmenin istediği gibi öpüşür, okşar ve kucaklarlar. Senaryoda öyle yapmaları yazıyorsa bu bir toplumsal “kural” olarak görülür ve oyuncular çalışmaları boyunca pek çok bedensel temas rahatlamalarının keyfini çıkarırlar. Böylesine güvensiz bir meslek için bu, kuşkusuz çok faydalıdır ancak bazen talep edilenler zorluklara yol açabilir. Birisiyle, hatta profesyonel bir meslektaşla bile tekrar tekrar sevişiyormuş gibi yapmak zordur ve bu genellikle “gerçek” ilişkilerinin zararına olur. Cinsel yakınlaşmalar çok iyi taklit edilirse normal olarak onlara eşlik eden gerçek biyolojik tepkileri bastırmak kolay olmayacaktır. 

Eğlence dünyasında gözlerimizi kamaştıran yıldızların bir diğer ödüllendirici temasları da hayranlarının onlara dokunmak istemeleridir. Halka açık yerlerde kendilerine dokunmak için can atan hayranları tarafından kuşatılırlar. Bu duygusal olarak ödüllendirici bir temas sağlayabilir ancak bazen yaralanmalara da neden olabilir. Bazı yıldız müzisyenlerin ve şarkıcıların ve hatta göz alıcı politikacıların bedenlerine dokunma isteği, son zamanlarda şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Grup halinde hareket eden kızlar ise kelimenin tam anlamıyla yasak tanımamaktadırlar. Bunların en cinsel olan örneği, “Kalıpçılar” adlı hayran grubunun, hayranı oldukları erkek şarkıcıların organlarının ereksiyon olmuş halindeki alçı kalıbını almasıdır. 
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Pop yıldızları ve hayranları arasındaki bu ilişkileri ele alırken, dokunmanın mesleğin doğası nedeniyle önemli bir yer tuttuğu profesyonel faaliyetlerden uzaklaştık. Bir masör veya kuaför müşterisine dokunmadan görevini yerine getiremez ancak bir şarkıcının şarkılarını söylemesi için hayranlarına dokunması ya da hayranlarının ona dokunması gerekmez. Toplumdaki özel rolü nedeniyle dokunulmaya değer olması ikincil bir etkendir. 
Diğer alanlarda da benzer durumlar bulunur. Bunların en belirgin örneklerinden biri polisliktir. 

Polisin görevi insanlara dokunmak değildir ancak yine de bunu hepimizden çok daha özgürce yapma yetkisine sahiptir. 
Başka biri yaptığında kızacağımız el sürme hareketini özgürce uygulayabilir. Sokakta bir çocuğun elini tutsa kimse bir şey demez. Kalabalık haldeyken dağılmamamız için bizi rahatça itebilir ve biz de onun bu rolünü kabul ederiz. Şiddet içeren olaylar anında kaba kuvvete başvurur ve yine bize benzer şekilde davranan bir başkasına göre çok tepki almaz. Ancak aşırı şiddet uyguladığında ve aşırı kışkırtmalarla bize karşı bir haydut gibi davranmaya başladığı zamanlarda polise tepki gösteririz. O zaman öfkemiz de çok fazla olur. Sanki polise bize dokunması için sınırlı bir dokunma hakkı vermişiz ve bu hakkı kötüye kullanılıyor diye düşünür ve o zaman ona tepki gösteririz. Bu, tıpkı bir koro şefinin koro görevlisine ya da bir okul müdürünün öğrencisine uygunsuz davranarak haddini aşması ve diğer görevliler ya da öğrencilerden tepki görmesine benzer. İngiltere gibi, polisin tamamen silahsız olarak sokaklara gönderildiği ülkelerde, son yılların en şiddetli sivil çatışması sırasında her iki tarafın da kendini bir yere kadar tuttuğu görülmüştür. Her iki tarafın da cop ve sopayla vurmak yerine göğüs göğse boğuşmaları ve birbirlerine elle saldırmalarıyla bedensel temasta bulunmak zorunda kalmışlar ve bu da yaralanmaları azaltmıştır. Bu tür karşılaşmaların daha az kötü niyete yol açtığı söylenemez, silahlar olmadan da gözler oyulup, cinsel organlar tekmelenebilir ancak bu tür saldırılar çok nadir görülür. Diğer isyan sahnelerinin çatlamış ve kanayan kafataslarıyla karşılaştırıldığında, Londra ve diğer 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İngiliz şehirlerinde göğüs göğse çarpışmalar daha medeni görünmektedir ve silahlar öncesi çatışma biçimlerinin uygulanmasıyla medenileşmek gariptir. 

İki güçlü ve başka açılardan beğenilen iki adamın uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığı çözmek için yumruk yumruga geldikleri iyi bilinen bir film sahnesi vardır. Dikkatli bir film izleyicisi çok iyi bilir ki, eğer ikisi de kaybetmeye başlar ve birbirlerini iyice yorarlarsa yeni bir arkadaşlığın doğuşuna tanık olmak üzeredirler. İki dev adam serildikleri yerden sendeleyerek kalkarken biri kanayan dudaklarının arasından kırılan dişini tükürür ve onun kadar dayak yemiş rakibine hayranlıkla gülümser. 
Sonra kahramanlarımız hiç vakit kaybetmeden birbirlerine yardım ederek ayağa kalkar ve kendilerine gelmek için içki içmek üzere bir bara (genellikle yakınlarda bir bar vardır) sürüklenirler. 
Bundan sonra, onları bir daha hiçbir şeyin ayıramayacağından ve tüm kötülüklere karşı birlikte mücadele edeceklerinden emin olabiliriz, ta ki filmin sonunda, ikisinden biri diğerinin hayatını kurtarmak için kendini feda edene ve son nefesini bir zamanlar başını yerden yere vurmuş olduğu adamın sevgi dolu kolları arasında verene kadar. 

Bu oldukça renkli hikayeden alınacak ders, sıcakkanlı bir düşmanın soğuk bir dosttan daha iyi olduğudur ve bu durum da hikayedeki bedensel yakınlaşmaları incelememizi gerektiriyor. 
Herhangi bir yakınlaşma, şiddet içeren bir yakınlaşma bile olsa, yeterince kişisel bir düzeyde tutulması koşuluyla, iki düşman arasında bile bir bağ kurulmasına yol açabilir. Söylemeye gerek yok, genelleme yapmak tehlikeli olur ve bu iddia şiddet için kesinlikle bir mazeret olamaz ancak bizi ürküttüğü için bu durumu göz ardı etmek de aynı derecede yanlıştır. 

İşin zorluğu, son zamanlarda kişisel olmayan şiddetin çok korkunç boyutlara ulaşmasıdır ki bu konuda bir şey söylemek neredeyse yasaklanmıştır. Cinsel açıdan özgür bir toplum için şiddet, oranı veya bağlamı ne olursa olsun yeni bir felsefi yasaklama haline gelmiştir. Geniş çapta yayılmış “savaşma seviş” inancı maalesef ki imkansızdır. Ancak yukarıda değindiğimiz 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film sahnesinin altında yatan mesaj belki de bize bu kuralın bir istisnasını düşündürebilir. Elbette yukarıda anlattığım acımasız bir kavgayı düşünmüyorum, başka bir durumu düşünüyorum. 
Bazı insanlar saldırganlıklarını o kadar bastırırlar ki yoğun kışkırtmalara rağmen diğerlerinin vücutlarına “parmaklarını bile değdirmezler”. Şiddet karşıtı olmayı böylesine aşırı noktalara taşımak da yakınlaşma karşıtlığını yaratabilir. Bir örnek vereyim. 

Eğer iki kişi birbirlerinden soğumuşsa aralarındaki ilişki kaçınılmaz olarak iki yüzlü bir belli etmeme durumu içinde donup kalır. Dizginlenmiş öfkenin ince ve keskin gülümseyişi bıçak kadar keskin olabilir. Bazen, bu koşullar altında, ateşli bir kavgaya dönüşen patlama ve ardından da ılımlı ama saldırgan bir davranış uzun zamandır beklenen yağış gibi sıkıntıyı hafifletebilir. 
Birbirleriyle geçinemeyen çift belki de aylar sonra ilk kez birbirlerini kollarının arasına alacaklardır. Bu sevgiyle kucaklamak yerine birbirlerinin omuzlarından tutup sarsması şeklinde olsa da sonuçta gerçekten özlenen bedensel temas gerçekleşecektir. 
Bu çiftin durumu elbette umutsuz bir durumdur ve düşmanca gerçekleşen bir dokunuş varsa o ilişkinin başarılı bir şekilde devam edebilmesi güçtür. Ancak ender de olsa başarılı olabilir ve bu gerçeği mevcut kültürel şartlanmalar nedeniyle görmezden gelmek, bedensel yakınlaşmaların iki insan arasındaki duygusal bağları geliştirmesi konusunu inkar etmek olur. 

Benzer bir davranış da çocukların şakalaşmaları ya da yetişkinler arasında yapılan “eşek şakaları”dır. Burada da bedensel temaslar yine duygusal etki yarattığından mesajı; “Saldırganca davransam da aslında gerçekten saldırgan olmadığımı görüyorsun”dur. Bununla birlikte, mesaj ince bir mesajdır ve buradaki dövüşlerin hangi yaşta olursa olsun incelikli bir denge içinde yapılması gerekmektedir. Bir arkadaşının sırtına şakayla karışık vuran bir adam, gönderdiği mesajı kolayca tersine çevirebilir. Öyle ki, mesajına, “Saldırganlığımı şakayla karışık göstersem de bunu yaparken sana karşı gerçekten saldırgan olabianlamını yükleyebilir. Vurmak kalıplaştırılmış ve kabul 


> 


lirim.’ 
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gören bir oyun dövüşü hareketidir ancak ona eşlik eden hareketler anlamını ters yüz edebilir. 

Bu, yukarıda bahsettiğim kavgalı çiftin durumunda da geçerlidir. Aşırı kışkırtma sonucu yapılan hareket yanağına hafifçe tokat atma ya da eşin omuzlarını tutup sarsmaktan öteye gitmemişse o zaman verdiği mesaj şöyledir: “Dişlerini bir tekmeyle sökmek istememe rağmen şimdilik bununla yetin”. Ama eğer kışkırtma bu kadar aşırı değilse, o zaman en hafif ve saldırganca temaslar bile ancak asık suratlı mesajlar iletecektir. 

Oyun dövüşlerinin ince tehlikeleri bazen iki erkek çocuğun bir sokak köşesinde güreşmeye başlaması örneğinde de gözlemlenebilir. İlk başta her ikisi de şakacı saldırganlık kurallarına uyarlar. Her vücut itişi ve kol bükme gerektiği gibi gerçekleştirilirş gücünü belli edecek kadar güçlü ama gerçekten şiddete dönüşecek kadar da aşırı değildir. Ancak bu hassas denge bozulur ve içlerinden biri zarar görürse durum değişir. O zaman güreşin gerçek bir kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır. Değişikliklerin belirtilerini analiz etmek zordur çünkü en eğlenceli ve sıradan güreşler bile uzaktan bakıldığında gerçek bir dövüş sanılabilir. Genellikle en açıklayıcı işaretler, yüz ifadelerinin değişmesi, rahat ve gülücüklü ifadenin yerini kızaran yüzün ve sert ifadelerin almasıdır. 

Bu tehlikeli konuyu bırakarak, daha güvenli ve daha yumuşak olan dans pisti yakınlaşmalarına dönelim şimdi. Dokunma yetkisine sahip profesyonellerin bulunduğu bir faaliyet alanı olarak dans, sınırlı olanaklar sunar. Doğru, bedensel bir temas arayan yetişkinin bir dans eğitmeninden hizmet alması bunu sağlayabilir ama erkekler belirli yerlerde, dans başına belirli bir para karşılığı profesyonel kadın dansçılar kiralayabilir. Ama sosyal dansın uygulandığı yerler bugün genellikle amatörlere özgüdür. 
Partilerde, diskoteklerde, dans ve balo salonlarında birbirlerine yabancı olan yetişkinler bir araya gelip yüz yüze bir kucaklaşmayla salonun içinde dolanırlar. Bazı kişiler bu durumu, bir ilişkiyi temaslı bir ilişkiye dönüştürmek için de kullanabilirler. Sosyal dansın toplumumuzdaki özel yeri, kendi özel bağlamında, başka bir yerde olmayacak şekilde bedensel yakınlaşmaya izin 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vermesidir. Yüz yüze kucaklaşma eğer birbirine yabancı olan kişiler arasında dans pisti bağlamı dışında gerçekleştirilseydi etkisi tamamen farklı olurdu. Dans, deyim yerindeyse kucaklaşmanın değerini azaltmaktadır. Bu yakınlaşmanın olmasına izin vermekle güçlü bir büyünün devreye girmesine olanak tanımaktadır. 
Eğer büyü bozulursa, durumun formaliteleri içinde hiçbir küçük düşmeye yol açmadan geri çekilmeyi de sağlar. 

Bedensel yakınlaşmaların diğer hepsinde olduğu gibi, dansın da hayvan geçmişimize uzanan uzun bir tarihi vardır. Davranış açısından temel unsuru niyet belirleyen hareketlerin tekrarlanmasıdır. Çeşitli kuşların dans gösterilerine bakarsak, yaptıkları ritmik hareketlerin çoğunlukla bir yöne giden, sonra başka bir yöne giden, ardından ilk hareketi tekrar eden hareketlerden oluştuğunu görürüz. Kuşlar, eşlerinin önünde bir yandan diğer yana döner, ileri geri gider ya da aşağı yukarı zıplar. Evrim süreci içinde bu niyet belirten hareketlerin ritmi kesinleşir ve gösteri bir ritüel haline gelir. Ritüelin aldığı biçim türden türe değişir ve her bir türe özgü cinsel yakınlaşma hareketleri olarak özellikler kazanır. 

Bizim dans hareketlerimizin çoğu da aynı şekilde ortaya çıkmıştır ancak bizde kesin bir biçime dönüşmemişlerdir. Bunun yerine, kültürel olarak gelişmişlerdir ve oldukça da değişkendirler. 
Dans eden insanların hareketlerinin çoğu, bir yere gitme niyetinde olan hareketleri tekrarlar, geri döner veya yeniden başlar. 
Daha önceki yüzyıllarda, birçok dans türü küçük geçit törenlerine benziyordu, çiftler temkinli bir şekilde el ele tutuşup pistte yerini alır müziğin ritmine göre ara sıra durur ya da döner ve sonra tekrar devam ederlerdi. Bir yolculuğa çıkış anlamı taşıdığı için eş selamlanır, sanki yeni tanışmışlar gibi iki dansçı da birbirlerine resmi reveranslarda bulunurdu. Gerek halk dansları gerekse sarayın balo salonlarında, çiftler birbirlerinin içinden geçerek karmaşık bir örgü işlerlerdi. Bu tür danslarda yer alan bedensel temaslar o kadar kısıtlanmıştı ki hiçbir cinsel soruna yol açmıyorlardı. Yalnızca sosyal bir kaynaşma anlamı taşıyorlardı. Kadının erkek tarafından pist boyunca yönlendirilmesi o 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kadar resmi bir şekilde yapılıyordu ki onu nereye hangi amaçla götürüyor gibi sorular akla getirilmiyordu. 

Geçen yüzyılın başında, Avrupa'da yeni bir dans çılgınlığı yayıldıkça durum çarpıcı biçimde değişti. Vals gelmişti. Dans eden çift, hareket ederken ilk kez kucaklaştılar ve bu hemen endişelere yol açtı. Böylesine büyük bir ilerleme için bir bahane gerekiyordu. Basit bir el ele temasın gerçekleştirilebileceği durumlardan söz ederken çok sık kullanılan yardım etmek için el uzatmaktan bahsetmiştim. Uzatılan el, görünüşte diğer kişiye destek olmak, ona rehberlik etmek ya da düşmesini önlemek için uzanır. Böylelikle ilk bedensel temas bir tehlike yaratmadan gerçekleşir. Vals de öyleydi. Başlangıçta son derece hızlı ve atletik güç gerektiren bir danstı, bu yüzden eşlerin birbirlerinden ayrılmalarını önlemek için bedenlerine sarılmaları gerekiyordu. Bu “destekleyici” bir araçtı ve vals balo salonlarında kabul edildi. 
Sonrasında tempo yavaşlatıldı ve karşılıklı yardım hareketleri yüz yüze gerçek bedensel temaslara dönüştü. 

Bu tür zevkleri bilmeyen eski nesil ise çılgına döndü. Bugün tuhaf bir şekilde eski moda görünen vals, ilk yıllarında “kirletici” ve “geçen yüzyılın görebileceği en yozlaşmış dans” olarak tanımlandı. Viktorya döneminin hanımlara yönelik görgü kuralları kitabının yazarı, bu kamusal mahremiyete saldırmak için tam on sayfa ayırdı. Yorumları arasında: “Herhangi bir anneye sorun... Kızını önüne gelen valsçinin kollarına teslim etmeye razı olabilir mi? Herhangi bir aşığa sorun... Yüreğinin sahibinin bir başkasının kollarında olmasına dayanabilir mi? Herhangi bir kocaya sorun... Karısını topukları ya da ayak parmakları ucunda dönüp duran bir başka erkeğin kucağında görmeye dayanabilir mi?” Bu saldırılar devam etti ve yüz yıldan kısa bir süre önce Philadelphia'da Amerikalı bir dans hocası, bir kadın daha önce tanımadığı bir erkek tarafından kucaklandığı için valsi ahlaksız ilan etti. Fakat vals tüm bu suçlamaların üstesinden geldi ve arkasından yüz yüze kucaklaşmanın olduğu çeşitli dansları getirdi. 
Bunlar da yeni skandallar ve fısıltılara neden oldu. 
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1912'de Güney Amerika'dan ithal edilen tango yine öfkeyle karşılandı. Şahin gözlü ahlak hocaları derhal, bu dansın çiftleşme hareketlerini çağrıştırdığını söylemiş ve “müstehcen kalça hareketleri” içerdiğini belirterek onu ahlaksız olarak adlandırmışlardı. 

Bu savaşın da kaybedilmesinden hemen sonra Caz Çağı başladı ve 1920'lerin çılgın dans hocaları, saygınlıklarını tehdit eden bu akımı tartışmak için toplantılar düzenlemişlerdi. Tüm caz danslarının zenci genelevlerinden kaynaklandığına dikkat çekerek, bu yeni delilik hakkında resmi protesto mektupları yayınladılar. 

Caz dansına belki de en olağanüstü saldırı bir gazete haberinde yapılmıştı: “Bu iğrenç ritimli ve çiftleşme çağrıştırıcı dans ve müzik Amerika'daki bir Bolşevik çetesi tarafından Orta Afrika'dan ithal edildi ve amaçları dünyanın her yerindeki Hıristiyan uygarlığına karşı saldırıya geçmektir.” Bu, son zamanlardaki öğrenci isyanının, okullardan kaçıp uyuşturucu alma akımının da bir “Kızıl komplo” olduğu iddialarının doğru bir perspektifte değerlendirilmesini sağlayabilir. 

Caz, ilk günlerinden bu yana birçok şehvetli çocuk doğurmuş ve dansçılar çeşitli kucaklaşma biçimleriyle göz önüne çıktıkça kalkık kaşlarla izlenmişlerdir. Kırklı yıllarda jitterbugging ve ellilerde rock-and-roll akımı başladı ama sonra garip bir şey oldu. Hâlâ bilemediğimiz bir nedenle çiftler birbirlerinden ayrılmıştır. Altmışlı yıllarda dans pistindeki kucaklaşmalar hızlı bir düşüşe geçmiştir. Yalnızca daha yaşlı, daha ağırbaşlı çiftler dans pistinde birbirlerine sarılmış olarak dolanıyorlardı. Daha genç dansçılar birbirlerinden ayrılmış olarak ve oldukları yerden pek ayrılmadan dans ediyorlardı. Bu akım twist ile başlamış ve çok geçmeden hitch-hiker, shake, monkey ve frug gibi çok sayıda tür ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda durum o kadar karışmıştır ki bugün “pop” adı altında edilen dans figürleri daha başka figürleri getirmiştir. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardır ki o da dokunmamaktır. Bu değişikliğin nedeni cinsel özgürlüğe bağlanabilir. Viktorya dönemine ait genç çiftlerin özel yakınlaşmalardan 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keyif almalarına izin verilmediğinden valsteki kucaklaşma onlar için büyük bir anlam taşımaktaydı. Ama eğer bugün daha özgür koşullar içindeysek o zaman sadece ayakta durup kucaklaşmak için “izinli” olmanın ne anlamı olabilir ki? Günümüzün genç dansçıları sanki, “Buna ihtiyacımız yok, biz aslını yapabiliyoruz.” demekteler. 

Biz yetişkinlerin bedensel temas sağlamak için başvurduğu yöntemlerle ilgili kısa incelemenin sona geldik. Tüm bölüm boyunca doktorlardan dansçılara kadar, salt temastan başka bir şeyin söz konusu olduğunu vurgulamak istedim. Hiçbirinde sadece dokunmak için dokunulmamıştır. Her durumda, dokunmak ya da dokunulmak için bir bahane bulunmuştur. Ama yine de, temasın resmi, faaliyetten çok daha önemli olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Belki bir gün, modern yaşamın stresleri arttıkça, profesyonel dokunucuların ortaya çıktığını ve incik boncuk satar gibi kucaklaşma satıldığını göreceğiz. Ama belki de ürünlerini satın almak, bizim açımızdan başarısızlığı kabul etmek olacak ve kendi aile birimlerimiz içinde yaşamadığımız ve özlemini çektiğimiz yakınlaşmayı elde edememenin üzüntüsünü yaşayacağız. 

Ne olursa olsun, bedensel yakınlaşmanın her zaman yerini almış bir unsura, yani sözel yakınlaşmaya yönelebiliriz. Kucaklaşmak yerine, birbirimizi rahatlatıcı sözler söyleyebiliriz. Gülümseyip hava durumu hakkında konuşabiliriz. Duygusal alışveriş için pek yeterli olmasa da kendini tamamen izole etmekten çok daha iyidir. Yine de doğrudan temasların özlemini çekiyorsak, bunun insan olmayan bir hayvana ya da bir canlıya dokunmak gibi başka yolları da var. Onları dokunmak istediğimiz insanın yerine koyabiliriz. O da olmuyorsa kendimize dokunabiliriz. İnsan yakınlaşmaları yerine hayvan, eşya ve kendi bedenimizi kullandığımız temasları sonraki bölümlerde ele alacağız. 
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6. YAKINLAŞMANIN YERİNİ 
TUTANLAR 


Yetişkin insanlar dünyasında, stres ve yabancılarla dolu bir dünyada rahatlayabilmek için sevdiklerimize ulaşırız. Eğer bize kayıtsızlıkları ya da modern yaşamın karmaşıklığıyla meşgul olmaları nedeniyle yanıt veremezlerse, temel güvenliğimizi sağlayan bedensel temaslardan yoksun kalma tehlikesiyle karşı karşıya geliriz. Çarpık görüşlü bir azınlığın ahlak anlayışı yüzünden bizimle yakınlık kurmayı kısıtlamışlarsa ve bedenin dokunsal zevklerinin günah ya da kötü olduğu görüşünü kabul etmeye zorlanmışlarsa, o zaman, en yakınımız yanımızdayken bile dokunmaya aç ve bedensel açıdan yalnız kalabiliriz. Bununla birlikte, bir şeyler keşfetmede o kadar becerikliyizdir ki, çok istediğimiz ya da ihtiyaç duyduğumuz bir şeyden mahrum bırakılırsak, kısa süre içinde ihtiyaç duyduğumuz nesnenin yerini tutacak bir şey buluruz. 

Eğer aradığımız sevgiyi aile içinde bulamazsak dışarıda aramaya başlarız. Kocası tarafından yok sayılan bir kadın bir sevgili edinir, karısından ilgi görmeyen erkek de bir metres. Bedensel yakınlaşmalar yeniden filizlenir. Bir şeylerin yerini alan bu unsurlar, ne yazık ki aile içindeki yakınlaşmalara katkıda bulunmazlar, onlarla rekabet eder ve belki de sonunda onları tamamen değiştirip toplumsal kargaşalara neden olurlar. Önceki bölümde daha az zararlı bir seçeneği; yakınlaşma ihtiyacının dokunma izni olan uzmanlarla giderilmesini ele almıştık. Bunların en büyük faydası, genellikle aile içindeki ilişkilerle rekabet etmemeleridir. Masör 


149 


ile yakınlığın profesyonellik sınırları içinde uygulanması şartıyla, bedensel temaslarda bulunmak boşanma sebebi olarak gösterilemez. Ancak profesyonel bir dokunucu bile, resmi dokunma bahanesi ne kadar geçerli olursa olsun, fizyolojik olarak işlevi olan bir insandır ve bu nedenle cinsel bir tehdit oluşturur. Bu tehdidin “varlığı”ndan pek bahsedilmese de arada sırada şakası yapılır. 
Toplum, yakınlaşma uzmanları konusunda gittikçe artan kısıtlamalar getirir. Başlangıçta varlıklarından açıkça bahsedilmez. Örneğin, dans etmeye dokunmak için değil, “eğlenmek için” gidilir. 
Doktora rahatlatılmak için değil, virüs şikayeti yüzünden gidilir. 
Kuaföre baş okşatmak için değil, saça şekil verdirmek için gidilir. 
Bu resmi işlevlerin elbette hepsi geçerli ve önemlidir. Aynı zamanda bir başka şeyi, yani dostça bedensel temas arayışı gerçeğini maskelemek için de böyle olmaları gerekir. Bunların önemini yitirdiği anda, bu karşılanmayan ihtiyaçlar o kadar aşikar hale gelir ki yaşam tarzımızla ilgili cevaplamamayı tercih ettiğimiz bazı temel soruların cevaplanmasını istemeye başlar. 

Ancak bilinçsizce de olsa hepimiz oynanan oyunun farkındayız ve bizi okşamasını istediğimiz elleri bağlarız. Bunu da, cinsel korkularımızı azaltan gelenekleri ve davranış kurallarını uygulayarak yaparız. Genellikle nedenini söylemeyiz. Yalnızca görgü kurallarının katı kurallarını kabul eder ve birbirimize bazı şeylerin “yapılmaması gerektiği”ni ya da “hoş olmadığı”nı söyleriz. Bırakın dokunmayı, birini parmakla işaret ederek göstermek kabalıktır. Duyguları belli etmek kabalıktır. 

O zaman nereye döneriz? Cevap, kucağınızdaki yumuşak ve sevimli kedi yavrusudur tabii ki. Yani diğer hayvan türleridir. 
En yakınımızdaki insanlar bize istediklerimizi sağlayamıyor ve yabancılarla yakınlaşmak da tehlikeliyse, o zaman en yakın evcil hayvan dükkanına gidip kendimize yakınlık kuracağımız bir hayvan satın alırız. Çünkü evcil hayvanlar masumdur, soru sormaz, sorgulamazlar. Ellerimizi yalar, bacaklarımıza hafifçe sürtünür, kıvrılıp kucağımızda uyur ve bize burunlarını sürerler. Biz de onları kucaklar, okşar, bebek gibi taşır, kulaklarının arkasını gıdıklar ve hatta öperiz. 
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Bunlar önemsiz gibi görünebilir ama sayılara bakarsak ne kadar önemli olduklarını göreceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde evcil hayvanlara her yıl $ milyar dolardan fazla para harcanmaktadır. İngiltere'de yıllık rakam 100 milyon pound. Batı Almanya'da 600 milyon mark. Fransa'da birkaç yıl önce 125 milyon franktı ve tahminler bu rakamın şimdi iki katına çıktığını gösteriyor. Bu gibi rakamları önemsiz olarak değerlendiremeyiz. 

En önemli evcil hayvanlar kediler ve köpeklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 milyon kedi köpek vardır. Bu hayvanlar her saatte 10.000 kadar yavru doğurmaktadır. Fransa'da 16 
milyondan fazla, Batı Almanya'da 8 milyon ve İngiltere'de 5 
milyondan fazla köpek vardır. Kedi sayısı konusunda kesin bir bilgi yoktur ancak köpekler kadar hatta belki de daha fazla kedi olması olasıdır. 

Bu rakamları bir araya getirirsek, kaba bir tahminle sadece bu dört ülkede yaklaşık 150 milyon kedi ve köpek olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir kaba tahminde bulunalım ve bu hayvanların sahiplerinin onları günde ortalama üç kez okşadıklarını, yani yılda yaklaşık bin kez okşadıklarını varsayalım. Bu, yılda 
150 milyara yakın bedensel temas demektir. Bu rakamla ilgili şaşırtıcı olan şey, Amerikalılar, Fransızlar, Almanlar ve İngilizlerin diğer etobur türlerle olan temaslarını göstermesidir. Bu açıdan bakıldığında, konuyu önemsiz olarak nitelendirmenin doğru olmadığı daha açık biçimde görülebilir. 

Daha önce de gördüğümüz gibi, kucaklaştığımızda birbirimizin sırtını okşarız, eğer sevgililik ve ebeveynlik söz konusuysa birbirimizin saçını, tenini okşarız. Buna rağmen yeterince yakınlaşma sağlayamıyoruz. Milyonlarca hayvan ile kurduğumuz yakınlıklar bunu açıkça göstermekte. İnsan temaslarımızın kültürel kısıtlamalar tarafından engellenmesi nedeniyle, sevginin boşlugunu bu sevecen evcil hayvanlarla dolduruyoruz. 

Bu durum bazı çevrelerde şiddetle eleştirmelere yol açmıştır. 
Bir yazar tarafından “petişizm” olarak adlandırılan bu durum, modern ve medeni insanların birbirleriyle yakın iletişim kurma 


151 


konusundaki başarısızlığın yozlaşmışlığını yansıttığı iddia edilmiştir. Özellikle hayvanlara yapılan eziyetin önlenmesi adına harcanan paranın çocuklara yapılan eziyeti önlemek adına harcanan paradan çok daha fazla olduğu vurgulanmıştır. Modern evcil hayvan besleme taraftarlarının verdiği her karşı cevap mantıksız ve ikiyüzlü olarak görülmüştür. Hayvanların nasıl yaşadığı konusundaki öğrenme isteğimiz saçma olarak kabul edilir. 
Hayvanların insanlaştırıldığı, gerçek hayvan değil, bir çeşit tüylü insan olarak görüldüğü öne sürülmektedir. Hayvanların masum ve çaresiz olduğu ve yardımımıza ihtiyaç duyduğu argümanı, hırpalanmış bebekler ve napalmlı köylüler çağında umutsuzca tek taraflı olarak görülüyor. Nasıl olur da bu aydınlanmış çağda, Vietnam'da bir milyon çocuğun öldürülmesine ya da yaralanmasına göz yumulur da kedi ve köpeklere ihtiyaç duyduklarında anında uzman desteği sağlanır? Nasıl olur da 20. yüzyılda yetişkin erkeklerimize kendi türlerinden 100 milyon kişiyi savaşta öldürme hakkı verilir de, konforlu evlerde beslenen evcil hayvanları doyurmak için milyonlarca para harcanır? Özetle, nasıl oluyor da diğer türlere kendi türümüzden daha iyi davranabiliyoruz? 

Bunlar güçlü iddialardır ve kolay kolay reddedilemezler ancak önemli bir yanlış taşımaktadırlar. İki yanlışın bir doğru etmediği bilinir. Evcil bir hayvanı kucaklayıp bir bebeğe kayıtsız kalmak canavarlıktır ve aşırı durumlarda bunun da yapıldığı doğrudur. Ama bunu bir hayvanı kucaklamamak için gerekçe göstermek de doğru değildir. Böyle bir durumda bile evcil hayvanın çocuğun hakkı olan okşanmayı “çaldığı”nı söylemek yanlıştır. Çocuk, nevrotik bir nedenden dolayı ebeveyni tarafından yeterince sevilmiyorsa, evde sevecen bir evcil hayvanın bulunmamasının bu durumu iyileştireceğini söyleyemeyiz. Hemen hemen her durumda, evcil bir hayvan ya ek bir yakınlık kaynağıdır ya da her ne sebeptense eksik olan yakınlıkların yerini almaktadır. 
Hayvanları daha çok sevmek insanları daha az sevmeye neden oluyor demek tamamen haksız bir iddiadır. 

Bir an için, bir hastalığın tüm evcil hayvanları yok ettiğini ve onlarla sahipleri arasında meydana gelebilecek milyonlarca 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yakınlaşmayı ortadan kaldırdığını düşünün. Bütün bu sevgiye ne olurdu? Sihirli bir değnek dokunuşuyla hepimizin birbirimize döneceğini sanıyor musunuz? Cevap, ne yazık ki hayır. Olabilecek tek şey, gerçek insanca yakınlaşmayı beceremeyen milyonlarca insanın, duygusal bir bedensel temastan yoksun kalması olacaktır. 
Kedileriyle yalnız başına yaşayan yaşlı kadın, postacıyı okşamaya başlama yacaktır. Köpeğini sevgiyle okşayan adamın onun yoklugunda genç oğlunun saçını okşaması da pek olası değildir. 

İdeal bir toplumda, bu tür yakınlaşmalara ihtiyaç duymayacağımız doğrudur ancak onları yasaklamaya kalkışmak hastalığın nedenine çözüm bulmaz, ancak belirtisini ortadan kaldırabilir. Ve sevgi dolu ideal bir toplumda bile hayvan dostlarımızla yakınlaşabiliriz; bu tür temaslara ihtiyaç duyduğumuz ve insan ilişkilerimize rakip olarak değil, bu temaslar bize fazladan temas sağladıkları için. 

Evcil hayvanları savunmak konusunda son bir söz söyleyeyim: Eğer hayvanlara karşı şefkat gösterebiliyorsak, bu, en azından sevebildiğimizi kanıtlar. Ama şöyle bir karşılık gelecektir. 
Toplama kamplarının komutanları bile köpeklerini severdi, peki bu neyi kanıtlar? En canavar ruhlu insanın bile bir tür şefkat göstermesi ve bir insanın bir insana vahşette bulunup aynı anda köpeğini okşaması bizi derinden incitmektedir. Böyle bir durum bizi tek taraflı bakmaya yöneltmesin. İnsan denilen hayvan, uygarlığın vahşilikleri ile çarpıtılmadığı sürece temelde şefkat ve yakınlaşma içinde yaşamaya yatkın bir canlıdır. Evcil hayvan sahipleri ve hayvanları arasında meydana gelen yumuşak ve dostane dokunuşa tanık olmak, insanın temelde sevgi dolu bir hayvan olduğunu gösteriyorsa, o zaman bu akıldan çıkarılmamalı ve tekrar tekrar öğrenilmelidir çünkü dünya gittikçe daha da acımasızlaşmaktadır. İnsanlar aşırı baskılar altında acımasız olur. Elimizdeki tüm kanıtları bunun böyle olmaması konusunda kullanabilmeliyiz. Eğer evcil hayvanları sevme kapasitemiz bize bu yönde yardımcı olabilecekse o zaman iyi niyetli eleştirmenler saldırıya geçmeden önce iki kez düşünmeli ve bazı açılardan mantıksız gibi görünen bu durumu öyle değerlendirmelidirler. 
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Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra, şimdi de hayvanlarla kurulan bedensel temas türlerine değinelim. Örneğin, neden köpeklerin başını sıvazlar da, kedileri okşarız? Bunu cevaplamak için ilgili hayvanların anatomisine bakmalıyız. Evcil hayvanlar kendilerine yüklenen rolleri gereği sahiplerinin yakınlarının yerini tuttukları için insan bedenlerinin de yerine geçerler. Ancak arada anatomik açıdan çarpıcı farklılıklar vardır. Örneğin köpek kıvrılamayan kolları nedeniyle bizi kucaklayamaz. Kollarımızı bir kedinin omuzuna dolayamayız. En büyük kedi bile insan yavrusu boyundadır ve gövdesi yumuşak ve esnektir. Bu nedenle onlarla yaptığımız hareketlerimizi buna göre ayarlarız. 

Önce köpeği ele alalım. Sevgili dostumuz olarak onu kucaklamak istediğimizde bacakları bunu zorlaştırdığı için insan insana bedensel temaslardan biri olan sırt sıvazlama hareketini alır ve doğrudan bunu uygularız. Elimizi uzatarak hayvanın sırtını, başını ya da yan kısımlarını okşarız. Özellikle büyük köpekler sırtları geniş olduğu için insan sırtının yerini çok iyi tutarlar. 

Kedilerde ise durum farklıdır. Daha küçük ve daha yumuşak oldukları için sertçe sıvazlanmazlar. Yumuşak, ipeksi tüyleri bize daha çok insan saçını okşuyormuşuz hissi verir. Sevdiğimiz birinin saçını okşamaktan büyük haz duyarız ve bu nedenle kedileri de sık sık okşarız. Köpeğin insan sırtının yerini tutmasına karşılık kedi de insan saçını temsil eder. Aslında, kediye çoğu zaman bir bütün olarak yumuşak saçlı bir insanmış gibi davranırız. 

Bu iddiayı biraz daha ileri götürerek, tüm köpekleri sıvazlayarak, kedileri de okşayarak sevdiğimizi söyleyebiliriz ancak bu doğru değildir. Bunun, evcil köpek ve kedilerin bedensel özellikleriyle de ilgisi vardır. Evcilleştirilmiş bir çita, aslan veya kaplan ile bedensel temasta bulunma lüksünü yaşamış olanlar, bu hayvanlar söz konusu olduğunda durumun değiştiğini bilirler. Kedi ailesinden olmalarına rağmen, geniş ve kaslı sırtları nedeniyle kediden çok köpeği andırırlar. Tüyleri de köpeğinki gibi daha serttir. Sonuç olarak, onları okşamak yerine sıvazlarız. Öte yandan uzun, dalga dalga tüylü minik kucak köpekleri daha çok kediler gibi okşanırlar. 
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Boyutları büyütürsek, at sevgisi ile karşılaşırız. Atlar da sıvazlanarak sevilir ama arada küçük bir fark vardır. Yerini tuttukları insan sırtı dikey bir yüzeydir, ama atın sırtı yataydır ve bu nedenle bu temas bizi çok tatmin etmez. Atların boynu hem ideal yükseklikte hem de ideal dikey yüzeyde olduğu için genellikle boyunlarından ve enselerinden okşanır. Aslında boynu köpeğe göre daha geniş olan at, insanın okşaması için uygundur. Yine, köpekleri sevmek için eğilip bükülmemiz gerekirken atları severken böyle bir sıkıntı yaşamayız. Bir kolumuzla onu sarıp, ensesini okşarken diğer kolumuzu da boynuna dolayabiliriz. 

Birçok insan için evcil hayvan yalnızca yakınların yerini tutmaz, aynı zamanda bir çocuğun yerine de geçer. Burada hayvanın boyutları önem kazanır. Ev kedileri sorun yaratmaz ama köpekler çok büyük gelmektedir. Bu nedenle bazı türlerin boyutları, seçici üretim yöntemi ile insan yavrusu boyutuna indirilmiştir. Kedi, tavşan ve maymun gibi diğer uygun boydaki hayvanlar gibi onlar da yapma ebeveyn olan sahiplerinin kollarına alınabilirler. Bu, evcil hayvanlar ile sahipleri arasında en çok uygulanan bedensel temas şeklidir. Evcil hayvanlarla sahiplerinin temas halinde olduğu çok sayıda fotoğraf incelendiğinde, hayvanı kolda bir bebekmiş gibi tutanların yüzde 5 olduğu görülmüştür. Bunu okşama (yüzde 11), tek kolun hayvana sarıldığı yarı kucaklama (yüzde 7) ve yanağı hayvanın bedenine, genellikle başına dayama izler. Oldukça şaşırtıcı bir sıklıkla ortaya çıkan bir başka yakınlaşma da muhabbet kuşundan balinaya kadar farklı türlere uygulanan ağız ağıza öpüşmedir (yüzde 5). Balina, bedensel temas kurmak için pek çekici görünmeyebilir. Kaptan Ahab, bir balinayı dudaktan öpen bir kızı görseydi kesinlikle şaşırırdı ama okyanus araştırmalarındaki son eğilim her şeyi değiştirdi. Hem evcilleştirilmiş balinalar hem de onların daha küçük akrabaları olan yunuslar, son yıllarda en sevilen hayvanlar haline gelmiş ve bombeli, şişkin alınlarının başlarına bebeksi bir şekil vermesi ve havuzların kenarlarından dışarı çıktıklarında gülümseyen yüzleri insan dostlarında kendilerine uzanıp okşama isteği yaratmıştır. 
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Papağanlar, muhabbet kuşları ve güvercinler gibi elle evcilleştirilen kuşlar genellikle yüze yaklaştırılır ve yanak çevresindeki tüylere değdirilir. Yakınlaşma, ağızdan ağıza lokmalarla beslenmeye kadar gider. Kucaklamaya ve okşamaya uygun olmayan küçük boyutları nedeniyle, temaslar ancak parmakla okşama ve “kulağın arkasını” yumuşakça kaşıma gibi hareketlerle sınırlıdır. 

Evrimsel ölçekten biraz daha uzaklaşırsak, yakınlaşma olasılıklarının hızla azaldığını görürüz. Çoğu insan için sürüngenler, amfibiler, balıklar ve böcekler dokunmak için istek uyandırmazlar. Kaplumbağanın düzgün ve sert kabuğuna ara sıra dokunulsa da daha kabuklu akrabaları, insan dostlarında bedensel temas kurma isteği yaratmaz. Belki de içlerindeki tek istisna dev yılanlardır. Örneğin pitonlar, uygun şekilde evcilleştirildiklerinde sahiplerine kedi ve köpeklerin bile sunamayacağı bir şey sağlar ki bu da sahiplerine sıkıca sarılmadır. Güçlü kıvrımlarıyla insan dostlarının bedenlerini sararak, kaslarını arada sıkıp arada gevşeterek ve yumuşak dilleriyle sahiplerinin tenlerini yalayarak onlara inanılması zor bir mutluluk verirler. Bununla birlikte, beslenme güçlükleri ve haklarındaki kötü sözler nedeniyle, pitonlar gibi (daha küçük ve zehirli akrabalarından bahsetmiyorum bile) büyük yılanlar, insanları ne kadar kucaklamak isteseler de onlar tarafından pek tercih edilmemişlerdir. 

Balıklara dokunmak neredeyse yok gibidir. Tek istisna, dev sazanların yemek dilenmek için başlarını sudan çıkartıp, kendilerine uzatılan eli yalamalarıdır. Bu balıklar, ağızlarını öyle bir enerjiyle açarlar ki göletin yakınından geçen bir kuş bile bu balıklarla kısa bir temas kurabilir. Ağzı, aç yavruları için avladığı solucanlarla dolu küçük bir ispinozun, sudan çıkmış bir sazana ağzındakileri verdiği olağanüstü bir fotoğraf var. Eğer bir kuş bile bir balıkla bu denli doğa dışı bir temas kurabiliyorsa sazan havuzlarına gelen insanların da sazanlara el uzatıp yalatmasına şaşırılmamalıdır. 

Buraya kadar sadece dostça ve ebeveynce yakınlaşmaları inceledik ancak insanlar daha da ileri giderek hayvanlarla da cinsel ilişkide bulunurlar. Bu duruma ender rastlanır ancak uzun bir 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tarihçesi vardır ve sanat ve edebiyat tarihine kadar uzanmış olduğu görülür. İki biçimde gerçekleşir. Ya bir erkek bir hayvanla çiftleşir ki bu genellikle evcilleştirilmiş bir çiftlik hayvanıdır ya da kendi kendini tatmin eder. İkinci durumda, hayvan kendine uzatılan cinsel organı yalar ya da emer. Bu tür olaylar, toplumdaki yabancılaşma ve gereken bedensel temas ihtiyacının giderilmediği hakkında çok şey söylüyor. Ancak, evcil hayvanlarla sahipleri arasında gerçekleşen sarılma, öpme ve okşama şeklinde milyonlarca küçük teması düşündüğümüzde, modern toplumumuzda küçük bir azınlığın bu gibi aşırı yakınlaşmalara yönelmesi o kadar da şaşırtıcı değildir. 

İnsan-hayvan temaslarını incelerken, şimdiye kadar yalnızca evcil hayvanlardan ve çiftlik hayvanlarından söz ettik ancak değinmemiz gereken iki unsur daha var. Hayvanlarla yalnızca evlerde ve çiftliklerde ilgilenmiyoruz, onlarla hayvanat bahçelerinde ve araştırma laboratuvarlarında da ilgileniyoruz. Buralar- da da hayvanlar ve insanlar arasında sık sık temaslar kurulur ve bunlar genellikle onaylanmaz. 

Hayvanat bahçelerini ziyaret edenler sadece orada tutulan canlıları görmek istemezler onlara dokunmak da isterler. Dokunma dürtüsü o kadar güçlüdür ki hayvanat bahçesi yetkilileri için sürekli bir tehlike yaratır. Bazı büyük hayvanat bahçelerinin ilk yardım bölümü kayıtları bunu kanıtlamaktadır. Burkulmuş ayak bileği, kesilen parmak, ısırılan el ya da tırmalanmış yüz kayıtları vardır. Hayvanlara dokunmaya hevesli insanların maruz kaldığı yaralanmalar ciddi olmasa da bunun hayvanat bahçesi personelinin dikkatsizliğinden kaynaklandığını söylemek pek doğru olmaz. Bunu aydınlatmak için iki örnek yeterli olacaktır. Birincisi, eli fena şekilde yaralanmış çocuğunu kucağına almış çığlık çığlığa yardım servisine koşan bir kadınla ilgili. Kadının tedavi sırasında söylediğine göre, çocuğu, hayvanat bahçesindeki yetişkin erkek gorile dokunmak için annesine yalvarmış, o da izin vermiş. 
Çocuğunu, gorilin son derece tehlikeli olduğunu gösteren büyük uyarı levhasının üzerinden kaldırmış ve ellerini kafesi çevreleyen zırhlı camın kenarından uzatabilmesi için ileri itmiş. Bu dostça 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davranışı yanlış yorumlayan goril de dişlerini çocuğun eline geçirmiş. Kadın ise yaptığından pişmanlık duymayarak büyük bir öfke içinde hayvanat bahçesi yetkililerini suçlamıştı. 

İkinci örnek ise bir kaplanı okşamak için defalarca kafese tırmanan yaşlı bir adamın başından geçen acıklı olay ile ilgili. 
Adam, hayvanat bahçesi çalışanları tarafından defalarca uyarılıp uzaklaştırılmasına rağmen tekrar kafesin yanına gelmiş ve parmaklıkların üzerinden atlarken bacağını kırıp hastaneye kaldırılmıştı. Adam hastanedeyken kaplan üreme amacıyla başka bir hayvanat bahçesine gönderilmişti. Sağlığına kavuşan adam doğruca kaplanın kafesine gitmiş ve kafeste bir leoparın olduğunu görmüştü. Buna çok kızarak hayvanat bahçesi yetkililerine gitmiş ve karısına ne yaptıklarını öğrenmek istemişti. Yetkililer bu olağan dışı suçlama karşısında önce şaşkına döndüler, ancak yapılan araştırmada adamın bir ömür paylaştığı karısını kaybettiği ve tüm duygusal bağlarını söz konusu kaplana yönelttiği ortaya çıktı. O kaplanı kaybettiği eşinin yerine koyduğu için onunla temas kurmayı istemesi de gayet doğaldı. 

Bu örnekler size tuhaf gelebilir ama bu örneklerin daha ılımlı olanlarının dünyanın her yerindeki hayvanat bahçelerinde her gün yaşandığını hatırlamakta fayda var. Bir başka insana dokunma dürtüsü ya kişisel bir trajedi ya da kültürel yasaklar tarafından engellendiğinde, bu istek neredeyse her zaman giderilmenin bir yolunu bulacaktır. 

Hayvanat bahçelerini arkamızda bırakarak dördüncü insan/ hayvan temas kategorisini, bilim dünyasındaki temasları inceleyelim. Tıbbi araştırmalar için her yıl milyonlarca laboratuvar hayvanı yetiştirilmekte ve öldürülmektedir. Araştırma görevlileri ile deney denekleri arasında meydana gelen temaslar çok hararetli tartışmalara yol açmaktadır. Bilim insanı için etkileşim tamamen nesneldir. Araştırmalarını yürütürken ilgilenmesi gereken hayvanlarla arasında olumlu ya da olumsuz, sevgi dolu ya da nefret dolu hiçbir duygusal bağ olmadığını söylemektedir. 
Kararının gerekçesi yeterince açıktır: Laboratuvar hayvanlarını öldürerek insanların çektiği acıyı azaltabilecekse başka bir seçeneği kalmaz. Mümkün olsaydı öldürmezdi ama bu mümkün değildir ve hayvanların yaşam hakkını insan hayatından daha üstün görmez. Bu sorun sık sık ve şiddetli bir biçimde eleştirilir. 

Araştırmacıların bu tutumuna karşı çıkanlar çoktur ve tutum en iyi şekilde George Bernard Shaw'un sözleriyle özetlenebilir: “Eğer bir köpeğe işkence etmeden bilgi sahibi olamıyorsanız o zaman bilgi edinmekten vazgeçmelisiniz.” Daha ılımlı bir görüşe göre ise, birçok hayvan deneyinin anlamsız olduğu ve elde edilen sonuçların insanlara uygulanması anlamında değer taşımadığı ve bu deneylerin akademik dünyanın boş merakını tatmin etmekten başka bir şey olmadığı ifade edilmektedir. Şaşırtıcı olan Charles Darwin'in böyle bir görüşü yine ünlü bir zooloğa yazdığı mektupta dile getirmesidir: “Hayvanlar üzerinde yapılan fizyolojik deneyler ancak gerçek araştırmalar için haklı görülebilir, o iğrenç merak için haklı görülemez.” Daha yakın zamanlarda, saygıdeğer bir deneysel psikolog şu açıklamayı yapmıştır: “Takıntılı davranış ve mekanik yaklaşım ile sürdürülen çalışmaların, özellikle aşağı düzeydeki hayvanlar üzerinde yürütülen deneysel çalışmaların çoğu kez kayda değer bir amacı yoktur.” 

20. yüzyılda, her yıl izinli olarak yapılan hayvan deneylerinin sayısının çok arttığı doğrudur. Britanya'da 1910'da rakamı 95.000 iken, 1945'de 1.000.000'u aşmıştır. 1969'da ise 5.500.000 civarındadır. Bu yüksek oran siyasi çevrelerde bile yorumlara yol açmıştır. 1971'de İngiliz Parlamentosu'nda söz alan bir milletvekili bu durumu şu sözleriyle protesto etmiştir: “Amacın insan yaşamını korumak olduğunu biliyorum fakat bu tür aşağılayıcı uygulamalara girişen insan ırkı gerçekten korunmaya değer mi?” 

Hayvanlarla yapılan araştırmalara ilişkin bu ve benzeri eleştirilerde iki unsur yer almaktadır ve bunları birbirinden ayırmak gerekir. Birincisi, hayvanları sembolik insanlar olarak gören ve bu nedenle ne amaçla olursa olsun onlara acı çektirme fikrinden hoşlanmayan aşırı uçta duran bir yaklaşımdır. İkincisi hayvanları insanlara benzer gören, onların da korku, acı ve sıkıntı hissedebildiklerini düşünen insani yaklaşımdır. Bu ikinci gruptakiler, 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hayvanlara bir dereceye kadar acı çektirilebileceği ancak bunun en düşük seviyede tutulması gerektiğini ve araştırmanın yalnızca daha büyük bir acıyı azaltmaya yönelik olması halinde haklı olduğunu savunurlar. 

Araştırmacı bilim insanı bu iki eleştiriye şu şekilde yanıt verir. İlk gruptakilere: “Bunu gidin bir talidomid bebeğin annesine söyleyin” der. Daha kapsamlı hayvan deneyleri yapılmış olsaydı kadının normal bir çocuğu olabilirdi. Ya da “Bunu gidin de çocuğu difteriden ölen anneye söyleyin” de diyebilir. Bu hastalık yakın bir zaman önce binlerce çocuğu öldürmüştü ama şimdi canlı hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle geliştirilen bir aşının sayesinde neredeyse ortadan kalkmıştır. Ya da, “Çocuk felci olan bir çocuğun annesine sorun, çocuğunu kurtarabilecek üç çocuk felci aşısının elde edilmesinin deney maymunlarının hayatına mal olduğu gerçeği konusunda ne düşünüyor?” da diyebilir. 

Başka bir deyimle, hayvanların diri diri kesilmesine karşı olanların savunduğu görüş, bir çocuğun ölmesi ya da acı çekmesinin canlı hayvanların deneysel araştırmalar için kullanılmasına yeğlenmesidir. Bu yaklaşım, hayvanların yaşam hakkı için takdire şayan bir korumayı yansıtsa da, aynı zamanda insan yavrularına karşı da şaşırtıcı derecede duygusuz bir tutumu ortaya koymaktadır. Hayvanlara insanlardan daha fazla önem vermek bizi tekrar evcil hayvan besleyenlere götürüyor ancak arada önemli bir fark var. Evcil hayvanlar söz konusu olduğunda, hem hayvanlara hem de insanlara iyidavranmak mümkündür. Birini sevmek diğerini sevmemek anlamına gelmez ve bunu yukarıda evcil hayvan beslenmesine karşı olanların savundukları görüşün tersi bir görüş olarak sundum. Ancak buradaki durum, bir çocuğa iyi davranmak için ne yazık ki bir deney hayvanına acı çektirmeyi gerektirmektedir. Hoş olmayan bir seçim yapmak zorunda kalmaktayız. 

Bilim insanı ikinci ve daha ılımlı eleştirmenlere şöyle karşılık verir: “Size katılıyorum. Hayvanlara mümkün olduğunca çok az acı çektirilmelidir.” Son yıllarda deneysel yöntemlerin hayvan denekler için daha az acı verici hale getirilebilmesiyle ilgili çok 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sayıda çalışma yapılmış ve daha az hayvan kullanılmasını amaçlayan testler hazırlanmıştır. Bununla, her geçen yıl öldürülen laboratuvar hayvanlarının sayısının azalmasını bekleyebiliriz. 
Ancak yukarıda sunduğum rakamların da gösterdiği gibi, durum böyle değildir. Bilim insanının yanıtı, sayılardaki artışın nedeninin daha fazla kıyım yöntemlerinin uygulanmasından değil, deneylerin giderek daha kapsamlı yapılmasından kaynaklandığı olacaktır. Ayrıca, araştırmayla ilgili en büyük sorunlardan biri de, deneylerin belirli alanlar içinde sürdürülmesinin imkansız olduğudur. En büyük ve en faydalı buluşların çoğu, “uygulamalı” deneylerden çok “sırf” hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sırasında ortaya çıkmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin şu anda tıp ya da psikiyatri gibi alanlarda doğrudan doğruya uygulanmadıkları için yapılmaması gerektiğini söylemek, bilimsel anlayışın ilerleyişine karşı olmaktır. 

Bu noktada, duygusallıktan en uzak ve en bilgili eleştirmenler endişelenmeye başlamaktadır. Darwin'in dediği gibi; “Gerçek bir araştırma, hangi noktadan sonra lanet olası iğrenç meraka dönüşmektedir?” Bu, çok daha hassas bir araştırma getirir. Bazı bilimsel dergileri, özellikle de deneysel psikoloji ile ilgili olanları okurken, son zamanlarda birçok araştırma görevlisinin çok ileri gittiği sonucuna varmamak mümkün değil. Böyle davranarak, bilimsel çabanın kamuoyu tarafından kabul edilmesini tehlikeye sokuyorlar ve birçok yetkili de birçok araştırma projesinde köklü bir değişiklik yapılmasının zamanının geldiğine inanmaktadır. 
Eğer bu yapılmazsa, kamuoyu, bilimsel araştırmalara karşı bir tepki oluşturabilir ve bu da bilimsel ilerlemeye sayısız zararlar verebilir. 

Bu genel noktalara değindikten sonra, geriye, laboratuvarlardaki insan/hayvan temaslarının neden bu kadar ateşli tartışmalara yol açtığı sorusu kalıyor. Cevap çok basittir. Gerekli olduğunu kabul etsek bile bir insanın eline aldığı hayvana acı çektirmesi fikrinden hoşlanmayız. Peki ya mutfağında ya da yatak odasında fare bulan, onu bir sopayla vuran ya da zehirleyerek onu acılı bir ölüme mahkum eden gecekondu sakinine 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ne demeli? Yaptığını eleştirmek yerine hoş görürüz. Yaşadığımız yerlere dadanan fareleri bizden korumak için kurulmuş bir koruma derneği yoktur ama bu hayvanların laboratuvar deneylerinde kullanılmasını eleştiririz. Fareler salgın hastalıklara neden olabileceği için onları evde gördüğümüzde öldürmek kabul edilir ancak bir laboratuvar faresinin öldürülmesi, bir hastalığın yayılmasını önlese bile onaylanmaz. 

Peki bu tutarsızlığı nasıl açıklayacağız? Açıkça görülüyor ki, farelerin sağlığıyla ilgili nesnel bir biçimde kaygılandığımızı söylemek pek yeterli olmaz. Eğer laboratuvar farelerini hayvan yaşamı açısından umursuyorsak evdeki farelere neden bu kadar acımasız davranıyoruz? Evde gördüğümüz bir fareye kendi bölgemizi, toprağımızı istila etmiş gibi davranır ve toprağımızı savunmak için her türlü yola başvurmayı haklı görürüz. Tehlikeli bu davetsiz misafire çok sert davranabiliriz. Peki ya laboratuvardaki evcilleştirilmiş beyaz fareye? Bu fareler atalarımızı vebadan öldürmedi mi? Kesinlikle öyle ama bu fareler şimdi yeni bir rolde ortaya çıkmaktadır. Bu rolün ne olduğunu anlamak için deneysel ölümünün bizde yarattığı yoğun duyguları anlamamız gerekmektedir. 

Beyaz fare artık bir düşman değil, insanın hizmetkarıdır. 
İyi muamele görür, beslenir ve en iyi şekilde bakılır. İnsan dostu ona doktorun ameliyat öncesinde hastasına gösterdiği ilgiyle yaklaşır. Sonra deneysel olarak bedenine kanser aşılanır ve ona bakan aynı eller tarafından öldürülür. Aynı durum, bir çiftçi ile beslediği koyunları arasındaki ilişki için de geçerlidir. Onlarla ilgilenir ve sonra onları öldürür. Mutfağındaki fareyi öldüren adamın tutumunu kabul ediyorsak koyununu zehirleyen çiftçiyi de eleştiremeyiz. Laboratuvardaki aşamalar; ilgilenme ve ardından öldürmektir. Çiftlikteki aşamalar da ilgilenme ve ardından öldürmektir. Zararlı hayvanlardaki aşama ise acı çektirme ve öldürmedir. Başka bir deyimle, bakıp besledikten sonra öldürmeye karşı çıkmayız ama bakıp besledikten sonra acı çektirmeye karşı çıkarız. O zaman beyaz farenin araştırma laboratuvarında oynadığı sembolik rol, efendisi tarafından sevilen alçakgönüllü ve 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sadık hizmetkarın bir gün gelip hiçbir uyarı ya da kışkırtma olmadan sevgili efendisi tarafından işkence görmesidir. Kendi iyiliği için de değil, efendisinin çıkarı için. Tüm karşı çıkmalarımıza neden olan işte bu ihanettir. 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri eleştirenler, bu iddiaya da şiddetle karşı çıkacaklar, söz konusu olanın insanla fare arasındaki sembolik ilişki değil farenin kendisi olduğunu söyleyeceklerdir. Eğer gerçekten vejetaryenseler ve kelimenin tam anlamıyla bir sinek bile öldürmemiş olduklarını söyleyebilirlerse o zaman haklı olabilirler. Eğer herhangi bir tıbbi yardım almışlarsa, ikiyüzlülük etmektedirler. Bununla birlikte, eğer dürüstseler, insan-fare arasındaki sembolik ilişki içindeki yakınlaşmaya ihanet ettiklerini kabul edeceklerdir. 

Sanırım, artık, ilk bakışta, bu kitabın konusuyla bir ilgisi yokmuş gibi görünen bir insan davranışı örneğini neden uzun uzadıya anlattığım anlaşılmıştır. Deneycinin ikilemi, laboratuvar hayvanlarına ne kadar iyi davrandığını tekrar tekrar vurgulama gereği duymasıdır. Onlara ne kadar iyi davrandığını, kafeslerinde ne kadar rahat ve mutlu olduklarını, araştırmasında oynadıkları önemli rolü anlatmaktır. Araştırmacıyı eleştirenlerin karşı çıktıkları da onlara önce ilgi gösterip ardından onlara uyguladığı korkunç davranıştır. Çünkü, bu kitap boyunca gördüğümüz gibi, yakınlaşma güven demektir ve simgesel fare-hizmetçi efendisine tamamen güvenir ancak zamanı gelince efendisi tarafından önce acı çektirilir, sonra da öldürülür. Eğer bu ihanet sadece ara sıra ve çok özel nedenlerle yapılsa hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı çıkanların çoğu da bu durumu kabul edebilirdi. Ne var ki, her yıl milyonlarca kez gerçekleşmesi nedeniyle araştırmacıların duygusal hainler oldukları hissine kapılmaya başlarlar. Eğer bir insan, kendisine güvenen ve bir süre öncesine kadar kendisine bu kadar nazik ve özenle davrandığı bir hayvana kasten acı çektirebiliyorsa, bu insana insan ilişkilerinde nasıl güvenilebilir? 
Bu insan sosyal yaşamının diğer tüm alanlarında son derece dostane bir şekilde davransa bile gerçek doğasını yansıtıp yansıtmadığından nasıl emin olabiliriz? Laboratuvarındaki sembolik 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“çocuklarına” sürekli ihanet ederken kendi gerçek çocuklarına nasıl iyi davranabilir? Hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı çıkanların zihinlerini yiyip bitiren korkular bunlardır. 

Burada, daha önce bahsedilen toplama kampı komutanının köpeklerine karşı iyi davranırken tutsaklarına vahşice işkence yapması arasında bir benzerlik var. Orada, hayvanlarına gösterilen iyilik bize, böylesine canavar bir insanın bile yumuşak duygulardan tamamen yoksun olmadığını hatırlattı. Burada ise durum tersine dönmüştür. Diğer insanlara iyi davranan bir araştırmacı çalışma saatlerini deney hayvanlarına acı çektirerek geçirebilmektedir. Bizi korkutan da bu karşıtlıktır. Köpeğinin başını okşayan bir asker gördüğümüzde ister istemez, onun da çaresiz insanları öldürebileceğini düşünürüz. Çocuklarıyla sevgi içinde oynayan bir baba gördüğümüzde o da mı acımasız deneyler yapıyor acaba diye merak ederiz. Değer yargılarımızı yitirmeye başlarız. Bedensel yakınlaşmaların bağlayıcı gücüne olan inancımız sarsılmaya başlar ve bilimin katılığına isyan ederiz. 

Bilimsel araştırmaların bize sağladığı büyük faydalar nedeniyle bu isyanın haksız olduğunu biliriz ama bunlar şefkat dolu yakınlaşmalara ters düşmektedir. Hastalandığımızda yine eczaneye koşar ve hemen haplarımızı yutarız. Ama bu antibiyotiklerin sağlanabilmesi için bize güvenmiş ve sonra ihanete uğrayarak acı çekmiş hayvanları düşünmemeye çalışırız. 

Durum halk açısından bu kadar kötüyse, deneyi yapan araştırmacı için nasıldır? Cevap, onun bu durumdan o kadar etkilenmediğidir çünkü o, hayvanlarıyla olan ilişkisini sembolik bir ilişki olarak görmemek için kendini özel olarak eğitmiştir. Alanına acımasız nesnel bir şekilde yaklaşarak kamuoyunun yaşadığı duygusal zorluğun üstesinden gelir. Eğer hayvanlarına özenle bakıyorsa bunu doyurulmamış bir bedensel yakınlaşmayı gidermek için değil deneylerinden iyi sonuç elde etmek için yapar. Bunu sağlayana kadar duyguları üzerinde baskılar uygular çünkü kontrol edilen bedensel temaslarda bile büyü harekete geçip bir bağ kurulmasına yol açabilir. Büyük bir laboratuvarın köşesindeki kafesin içinde bölümün maskotu haline gelmiş tombul, sarkık kulaklı bir tavşan vardır. Kimsenin deney için kullanılmasını hayal bile edemeyeceği bu şımarık hayvan artık bambaşka bir rol oynamaktadır. 

Bilim insanı olmayanlar için bu kesin ayrımları yapmak zordur. Onlar için tüm hayvanlar Disneyland'e aittir. Film ve televizyonun çağdaş eğitim araçları aracılığıyla ufkunu genişletip, çocukluğunun oyuncak hayvan görüntülerini unutmaya başlayabilmişse bunu deneycilerin ustalığı sayesinde değil, hayvan yaşamını gözlemleyen doğa bilimcileri sayesinde yapar. 

Bu nedenle ciddi deneycilerin sorunu çözümsüz kalır. Hastalarının hayatını kurtarmak için ameliyat eden cerrah gibi, o da bizim kaderimizi iyileştirmek için çabalamakta ama cerrahın aksine, bunun için kendisine pek teşekkür edilmemektedir. Cerrah gibi, ameliyatları boyunca duygusuz kalır. Her iki durumda da duygusal bir ilişkinin kurulması zararlı olabilir. Cerrah için bu daha az belirgindir çünkü ameliyathanenin dışında başucunda- ki doktor rolünü oynar. Ancak ameliyathaneye girdikten sonra, hastalarının bedenlerine bir deneyci gibi katı ve nesnel bir şekilde davranır ve onları iyi pişmiş bir et parçasını kesen usta bir aşçı gibi parçalara ayırır. Eğer böyle davranmasaydılar sonunda hepimiz bunun acısını çekerdik. Deneyci, hayvanları ile duygusal olarak ilgilenip hepsine sevdiği evcil hayvanları gibi davransaydı hastalık ve ıstıraplarımızı dindirmeyi amaçlayan araştırmalarını sürdüremezdi. Yaptığı şeyin ne kadar korkunç olduğunu unutmak için belki de kendini içkiye verecekti. Aynı şekilde, eğer cerrah da hastalarının içinde bulunduğu kötü duruma duygusal olarak yaklaşsa, bıçağı tutarken eli titreyebilir ve hastada öldürücü bir hasar meydana gelebilirdi. Eğer hastalar ameliyathanelerdeki bazen şakacı, bazen de gerçekçi ses tonlarından oluşan konuşmaları duyabilselerdi korkarlardı. Keskin bir aletle başka birinin vücuduna girmek gibi korkunç bir yakınlaşma, davranışta bulunan duygularına son verdikten sonra gerçekleşebilir. Bu yakınlaşma umutsuzluk içinde ama sevgi dolu bir yardım olarak gerçekleştirilirse, hastanın bir sonraki bedensel teması ölü yıkayıcısının soğuk elleri aracılığıyla olacaktır. 
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Bu bölümde, temasa aç bir dünyada insan bedenlerinin yerini tutan canlılara dokunulmasını ele aldık. Sevimli evcil hayvanlara dokunulması gibi sevgi dolu anlarda, bu yakınlaşmaların zevkli bir doyum getirdiğini, deney hayvanlarında olduğu gibi bir yakınlaşmanın ise hoşnutsuzluğa neden olduğunu gördük. 
Hayvanlarla bedensel temaslar sayıca çok fazladır ve bu açıdan bizim için büyük önem taşır. Genellikle yetişkin insanların davranışlarını inceledik ama evcil hayvan beslemek çocuklar için de büyük anlam taşır. Çocuklar ebeveynlerini taklit ederek küçük hayvanlara karşı anne babalarının gösterdiği ilgiyi gösterir, onları kucaklar, taşır. Ebeveynler, aile içindeki kedi ve köpeklerine de çocuklarıymış gibi davrandıkları için sözde ebeveynler genellikle kaplumbağa ve tavşan gibi başka türlere yönelirler. Ebeveynlerin hayretle baktığı bu eğilim, küçük çocuklara yani sözde ebeveynlere özgür ve kendilerine özgü bir dünya kurmalarını sağlar. 

Küçük çocuklar için sorun, insanın yerini tutan oyuncak hayvanlarla çözülür. Bunlara tıpkı canlı varlıklarmış gibi bakılır. Mickey Mouse ya da oyuncak bir ayıya bağlanma, zamanla büyük çocuğun tavşanına ya da yetişkinin atına olan ilgisine ve sevgisine dönüşecektir. Pek çok kız için, büyük, sevimli bir oyuncak hayvana bağlılık, yetişkinliğe kadar devam eder. Son zamanlarda bir gazetede yayınlanan fotoğraf, genç bir kızı “yaşadığı zorlu günler boyunca tek tesellisi olan oyuncak ayısına sarılırken” gösterir. Bize güven verecek bir bedensel temasa çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda cansız bir nesne bile iyidir ve bundan sonraki bölümde de bu konuyu ele alacağız. 


166 


7. NESNE YAKINLAŞMALARI 


İsviçre, Zürih'de bir ilan panosunda aynı adamın yan yana fotoğrafının gösterildiği büyük bir afiş var. Kafalar bir ayrıntı dışında aynı. Birinin dudakları arasında sigara, diğerinin dudakları arasında ise emzik bulunur. Afiş ile verilmek istenen mesajın açık olduğu düşünülür. Bu afişin yaratıcıları farkında olmadan sigara içmenin önemi hakkında düşündüklerinden çok daha fazlasını söylemektedirler. Basit bir görsel, akciğerleri kanserli hücrelerle dolmuş binlerce insanın ölümü niye göze alabildiklerini açıklaya bilmektedir. 

Afişin amacı gayet açıktır. Sigara içenlere kendilerini bebek gibi görmelerini sağlayarak onları utandırmak. Ancak afişten tersine bir anlam da çıkarılabilir. Ağzında emzik olan adam, ondan tıpkı bir bebek gibi rahatlık duyuyorsa o zaman resimdeki tek yanlış, adamın bebekçe görünmesidir. Sigara da emzik gibi rahatlık verir ve bebekçe görünüm de kaybolmuştur. Bu açıdan bakıldığında, afiş, sigara içmeye teşvik edici görünebilir. Bir sigara için ve rahatlayın, hem de bebekçe bir görünümünüz olmadan! 

Afişin iyi niyetli mesajını çarpıtmasak bile, yine de, bugün toplumun karşı karşıya kaldığı sigara içme sorunu konusunda değerli bir ipucu sağlıyoruz. Bu sorun son zamanlarda ele alınmıştır. Birçok ülkede sigara içenleri akciğerleri kanserojen dumanla doldurmanın tehlikeleri konusunda uyarmak için geniş çaplı bir kampanya başlatılmıştır. Televizyonların sigara reklamları yasaklanmış ve çocukları bu alışkanlıktan korumak konusunda bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalar yapılmıştır. 
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Akciğer kanserine yakalanmış hastaların ileri evrelerde yaşadıkları tüyler ürpertici durumu gösteren filmler gösterilmiştir. Bazı sigara tiryakileri akıllıca davranarak bu alışkanlıktan vazgeçmiş ancak diğerleri o kadar telaşa kapılmışlardır ki sinirlerini yatıştırmak için sigara üstüne sigara yakmışlardır. Sonuçta, sorun ele alınmıştır ama hiçbir şekilde çözülmüş değildir. İnsanlara bir şeyin zararlı olduğunu ve onu yapmamaları gerektiğini söylemek akıllıca bir adım olabilir ancak bu aynı zamanda kısa vadeli bir çözüm yoludur. Bu, nüfus sorununu savaşlarla çözmek gibi bir şeydir. Savaş milyonlarca insanı öldürür ama savaş biter bitmez bir doğum patlaması olur ve nüfus yeniden hızla artar. Aynı şekilde, ne zaman sigara karşıtı bir kampanya olsa binlerce kişi sigarayı bırakır ama korku geçtikten sonra sigara şirketlerinin hisseleri borsada yeniden yükselmeye başlar. 

Sigara karşıtı kampanyaların en büyük hatası, kendilerine şu soruyu nadiren sormalarıdır: İnsanlar neden sigara içer? Bunun bir bağımlılık olduğu ve nikotinin alışkanlık yaratan etkileri üzerinde durulur. Bu elbette önemli bir unsurdur ancak en önemli unsur değildir. Pek çok insan sigara içerken dumanı içine çekmez ve dolayısıyla nikotinin çok küçük bir miktarını alabilir ve bu nedenle de sigara bağımlılığı konusunda başka bir neden aramak gerekir. Bu neden, Zürih'teki afişin çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi, nesneyi dudakların arasında tutmanın sağladığı yakınlaşmada aranmalıdır. Sigara içmenin bu yönü gerektiği gibi araştırılmadan onu, bu stresli ve rahatlatılma ihtiyacı içinde olan kültürlerimizden uzaklaştırmak pek kolay olmayacaktır. 

Burada ele aldığımız konu, cansız bir nesnenin, bir insanla gerçek bir yakınlaşmanın yerini tutması için kullanılmasıdır. Bu durumu incelerken, başlangıçtaki kaynaktan, yani yakınlarımızla yakınlaşmaktan bir adım daha uzaklaşıyoruz. İlk adım bizi yarı yabancılarla (profesyonel dokunucularla) yakınlaşmaya götürdü, ikinci adım yakınlarımızın yerini tutan (evcil hayvanlarla) yakınlaşmaya götürdü ve şimdi ise üçüncü adım bizi cansızlar dünyasına götürüyor ki burada cansız nesnelerle gizli bir yakınlaşma söz konusudur. Bu konuda sigara dışında pek çok nesne 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bulunur ama biz sigarayla başlayacağız çünkü sigara hikayenin başlangıcıdır. Tam da, iş yapmaktan perişan olmuş bir annenin ağlayıp duran bebeğinin ağzına memesi yerine kauçuk bir emzik soktuğu noktadadır. 

Bebek emzikleri genellikle “kuru” bir meme ucu olarak tanımlanır çünkü biberon emziğinden farklı olarak içinde delik yoktur. Açıklama biraz yanıltıcıdır çünkü hiçbir annenin piyasadaki biberonlarla yarışacak kadar büyük bir meme ucu yoktur. 
Bu bir süper meme başıdır, sütsüzdür ama çok fazla dokunma olanağına sahiptir. Dış ucundaki anne memesi benzeri yuvarlak bu süper meme ucunun bebek tarafından tamamen ağza çekilmesini önler. 

Bu tür emzikler yüzyıllardır kullanılmaktadır ancak bir dönem mikrop taşıdıkları gerekçesiyle rağbet görmemişlerdir. Yakın zamanlarda ise yeniden rağbet görmeye başlamış ve bugün tıbbi otoriteler tarafından tavsiye edilmektedirler. İlk aylarında emzik verilen bebeklerin parmak emme olasılığı çok daha düşüktür (rahatlatılma ihtiyacı içinde olduklarında ve gerçek memenin olmadığı durumlarda). Ayrıca artık, emziklerin ağzı deforme ettiğine ya da gelişmekte olan dişlere zarar verdiğine inanılmamakta ve son deneyler, birçok annenin zaten bildiği şeyi, yani emziklerin bebekler üzerinde gerçekten rahatlatıcı bir etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Resmi adıyla “beslenme dışı emme”, çok sayıda bebek üzerinde dikkatle incelenmiş ve verilen tepkiler kaydedilmiştir. 
Emzik ağıza verildikten otuz saniye sonra ağlamanın öncekine kıyasla beşte bir oranında, el ve bacak hareketlerinin ise yarıya düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca gerçek emme faaliyeti gerçekleşmese bile bebeğin dudakları arasındaki süper meme ucunun ağıza alınmasıyla sakinleşme belirtileri görülmüştür. Bir bebek yarı uyku halindeyken bile emziğin ağzından çıkarılması yeniden ağlamasına neden olmaktadır. 

Tüm bunlar, insan denilen hayvanın dudakları arasına bir şey aldığı zaman rahatladığını çünkü bunun başlangıçtaki annenin sağladığı güven verici teması çağrıştırdığını göstermektedir. 
Bu çok güçlü bir simgesel yakınlaşma biçimidir ve piposunu var 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gücüyle çekiştiren bir adamı gözlemlediğimizde bu yakınlaşmayı ömrümüz boyunca sürdürdüğümüzü görürüz. 

Yetişkin “emiciler” için önemli olan, yaptığı şeyi yapıyormuş gibi görünmemesidir. Zürih afişinin ilettiği mesaj da budur. 
Bir yetişkinin stresli anlarında emzik kullanması rahatlatıcı olabilir ama o kadar “bebekçe” bir anlam taşır ki insanlar emzik olduğu belli olmayan emzikler yapmaya zorlanmıştır. Sigara, en azından bu açıdan idealdir çünkü tamamen yetişkinlere özgüdür. Çocuklar için yasak olması, sigaranın yalnız bebekçe değil aynı zamanda çocukça olmadığını ifade eder ve bu nedenle gerçek kaynağı olan emzikten tamamen uzaklaştırılmıştır. Nesne, dudakların arasında yumuşak bir his verir ve duman dudakları ısıttığı için emzikten bile daha çok annenin meme ucuna benzer. Ayrıca, nesneden çekilen bir şeyin boğazdan aşağı inmesi bu meme çağrışımını daha da artırır. Yeni bir sembolik denklem kurulmuştur: içe çekilen sıcak duman eşittir, annenin sıcak sütü. 

Sigara içenlerin çoğu, sigarayı ağızlarına götürürken ya da çekerken parmaklarıyla dudaklarına dokunurlar ki bu da meme emerken annenin memesine dokunmaktır. Bazılarıysa sigarayı dudaklarının arasına koyar, uzun süre orada bırakır ve onu sadece ara sıra çeker. Bunu yaptıklarındaki görüntü, yarı uykulu bir bebeğin ağzındaki emziği emmeden ağzında tutmasına benzer. 
Yine bazı tiryakiler, sigarayı kül tablasına veya başka bir yere bırakmadan önce bir süre parmaklarının arasında tutmaya devam ederler. “Nikotinden sararmış parmakları”, tütün memenin ağızda olmadığı anlarda bile parmakların arasındaki rahatlatıcı hissini sürdürmek için duyulan dürtünün sessiz tanığıdır. 

Bu temanın çeşitlemeleri arasında; iş adamının süper memesi olan ve ağza gelecek ucu özel bir şekilde yuvarlatılmış puro yer alır. Bu pürüzsüz “kör” emzik, sessiz bir törenle, dumanın rahatlatıcı akışını kolaylaştırmak için bazı özel aletlerle delinir ve kesilir. Bazıları için, sigaranın veya puronun yumuşak dokunuşu, bir ağızlık ya da puronun pürüzsüzlüğüne feda edilir. Bu durumda dil, piponun kaygan yüzeyinde dolaşarak meme ucu ya da kauçuk emzik kadar yumuşak bir şeyle oynar. Hem yumuşak 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hem de kaygan lastik bir ağızlık yapılmaması ilginçtir. Ama belki bu da yetişkinlerin saygınlığını korumaya uygun düşmeyeceği için yapılmamıştır. Bu durumda pipo içenlerin en sevdikleri şey olan boş pipoyu emmek kesinlikle daha zor hale gelecekti. Boş pipoyu emmek zaten bebekliği çağrıştırırken, bir de kauçuktan bir pipoyu emmek daha da bebekçe olurdu. 

Bugün dünyanın her yerine yayılmış tütün bağımlılığı, sembolik yakınlaşmaların rahatlatıcılığına duyulan ihtiyacın kanıtıdır. Eğer bu davranışın zarar verici yan etkileri ortadan kaldırılmak isteniyorsa ya çoğunluğun stresini azaltmak ya da bazı seçenekler sağlamak gerekecektir. İlkinin çözümü için bir umut yok gibidir ama ikincisi için olmak zorundadır. Plastik sigaralar düşünülmüş ve denenmiş ancak pek umut verici bir sonuç alınamamıştır. Plastik sigara hiçbir zaman gerçek sigaranın sıcaklığının ve gerçek “emilebilirliğinin” yerini tutmamaktadır. 
Ayrıca, ağızda plastik sigara taşımak için geçerli bir mazeret bulmak da zordur. Faaliyetin kolayca kabul edilebilir olması için bir şekilde gizlenmesi, kılık değiştirmesi gerekmektedir. Pek çok kişinin kurşun kalem, kibrit çöpü ve gözlük sapı gibi parçaları ağzına götürüp emdiği doğrudur ama tüm bu nesnelerin “resmi” işlevleri vardır. Plastik bir sigaranın böyle bir işlevi olmadığı için Zürih afişindeki bebek emziği taklidinden başka bir şey olmadığı açık biçimde görülecektir. Başka çözümler aramak gerekecek ve görünüşe göre bu da, sigara üreticilerinin, akciğerlere zarar vermeyen sentetik ya da bitkisel otlardan yapılmış bir tür tütün üretmeleri olabilir. Araştırmalar zaten bu yönde ilerliyor ve belki de son zamanlarda akciğer kanseri kampanyalarının yaptığı en değerli katkı, bu araştırmaları hızlandırmak olacaktır. Bu kampanyalar, sorunu ancak bu açıdan değerlendirdikleri takdirde fayda sağlayabileceklerdir. 

Sigarayı bırakan ya da bırakmaya çalışan kişiler, besleyici olmayan tütün memelerini bıraktıktan hemen sonra şişmanlamaya başladıklarından şikayet ederler. Bu da bize beslenme türleri hakkında bir ipucu verir. Yaptığımız yemek yeme faaliyetinin çoğu, aslında yetişkinlere özgü bir beslenme biçimi değil sembolik olarak ağızla yakınlaşmadır. Sigarayı bırakmış olan eski sigara tiryakisi, önceki rahatlama nesnesinin yerini tutacak başka şeyler ararken tatlı bir yiyecek lokmasını alır ve emzikten yoksun kalmış ağzına doldurur. Şekerleme ve benzeri tatlıları emmek de gizlenmiş memeyle beslenmelerdir. Çoğumuz için bu davranış, meme emilen bebeklik çağı ile yetişkin çağında içilen sigara arasındaki boşluğu dolduran davranıştır. Şekerci dükkanı çocukların dünyasında önemli bir yer tutar. Kauçuk emzikler için büyük olunduğu için lolipoplar ve elma şekerleri emmeye başlanacaktır. 
Bu şekerlemeler dişleri çürütebilir ama kaybedilen rahatlamanın yeniden kazanılmasına yardımcı olurlar. Yetişkinler olarak bu tür lezzetlere sırtımızı döneriz ancak birçok genç aşık sevgilileri- ne bir kutu çikolata emzik getirerek onlara rahatlatıcı bir hediye sunar. Ve pek çok canı sıkkın ev kadını, bir kutu yatıştırıcı şekeri alıp yutar. Bazen bu nesnelere yetişkince bir saygınlık kazandırmak için çocuklukla bağlantılı olmadığını ifade etmek ister gibi alkol doldurulur ve “likörlü çikolatalar” olarak sunulur. 

Bu tür yiyecekler emzikler kadar uzun süreli olmasa da sembolik rollerinde onlara yardımcı olacak yumuşaklık ve tatlılık özelliklerine sahiptirler. Kısa ömürlü olan bu rahatlatıcı nesneler içinde tek istisna sakızdır. Sakız, içine şeker ve aroma katılmış elastik bir maddedir. Saatlerce çiğnenebilir ve reklamlarda “sinirlerinizi yatıştırmanıza yardımcı olur” gibi ifadelerle tanıtılır. 
Sembolik olarak, kauçuksu bir meme ya da biberondan koparılarak tümüyle ağıza alınmış bir emzikten başka bir şey değildir. 
Özellikleri nedeniyle büyük bir başarı göstermesi gerekirken çiğnemenin yorucu hareketleri yüzünden pek başarılı olamaz. Çiğneyen için sorun yaratmaz ama çevresindekilerde sürekli yemek asla yutmadığı için, çevresindekiler ağzındaki nesnenin sert olduğu duygusuna 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yiyor izlenimi uyandırır. Ağzındaki “yiyeceği 


kapılır ve çiğneyen sakinleştikçe çevresindekiler rahatsız olur. 
Sonuç olarak da, sakız çiğnemek birçok sosyal ortamda “kötü bir alışkanlık” olarak görülmeye başlanmış ve bu faaliyet kısıtlanmıştır. 
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Anne sütü ılık ve tatlı bir sıvı olduğundan, yetişkinlerin gergin olduklarında ya da canları sıkıldığında kendilerini yatıştırmak için çeşitli ılık ve tatlı içeceklere yönelmeleri de şaşırtıcı değildir. Her yıl tüketilen milyonlarca litre çay, kahve, çikolata ve kakaonun gerçek susuzlukla pek ilgisi yoktur ama susamak resmi bir bahanedir. Bu süt benzerlerini hevesle yudumladığımız bardak ve fincanların rahatlık arayan dudaklarımıza değen pürüzsüz ve kaygan yüzeylerine karşıt “tek kullanımlık” pürüzlü ve kaygan olmayan kağıt bardaklar çıktığında neden o kadar tepki gösterildiği kolayca anlaşılır. 

Bir kez daha, belirgin olandan nasıl kaçındığımızı görelim: Çayı sıcak ama sütü soğuk içeriz. Sıcak süt içmek çocukça bir davranıştır. Sadece hastalar sıcak süt içer ve bu hoşgörüyle karşılanır çünkü daha önce de gördüğümüz gibi, hasta, yetişkinlik çabasından vazgeçmiş ve “anında bebek” haline gelmiştir, bu yüzden de bu davranışı isteyerek kabullenir. 

Bitki sapları ya da boyna takılan kolyelerdeki boncuklar gibi birçok başka nesne, rahatlama ihtiyacı duyulan anlarda dudaklara götürülür ancak şimdiye kadar bebeklikten kalan ağız yakınlaşmalarına dair konuştuk. Dostça ya da cinsel anlam taşıyan öpüşmeler yetişkin yaşamlarımızın önemli birer parçası olmaya devam ederler ve şimdi bunları bırakıp bedenin diğer bölümlerini inceleyelim. 

Bebeklik döneminde anneyle yakınlaşılan bir diğer temas şekli, karyolasında yatan bebeğin yanağını annenin bedeninin herhangi bir yerine bastırmasıdır. Benzer yumuşak nesneleri yanağa yaslamak yetişkin erkeklerde nadir görülür, kadınlar arasında çok yaygındır. Yumuşak örtüler, battaniyeler ve çarşafların tanıtımının yapıldığı birçok reklamda, gülümseyen bir kadın başını yana eğmiş, yanağını bu yumuşak kumaşlara sürerken gösterilmektedir. Bu, özellikle battaniye reklamlarında yaygın olarak görülen bir görüntüdür ama gerçekte battaniye çarşafların üzerinde kullanılır ve yüze değmesi engellenir. 

Kürk manto reklamlarındaki durum da benzerdir. Bu mantoları giyen kadınlar, yakalarını yukarı kaldırmış ve yumuşak 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yüzeyi yanaklarına yaslamıştır. Kürk halılar ise yere ya da yatağın üzerine serilmiş dev bir anne bedeni gibidirler. 

Yumuşak yanak temasının belki de en yaygın şekli, hem erkekler hem de kadınlar tarafından uyurken kuştüyü yastık kullanmaktır. Bu yumuşak yastık memeye başımızı koyarak uyumak yorgun günün ardından bize bir rahatlama sağlar ve derin bir uykuya dalmamıza yardımcı olur. Yastık üreticileri ince hesaplar yaparak kuştüyü yastıkların yaylanma ve yumuşaklık dengesini öylesine iyi sağlarlar ki herhangi bir yatak takımı magazasında çok çeşitli yastık seçeneklerine ulaşmak mümkündür. 
Birçok yetişkin için, belirli bir yastık ya da yastığın yumuşaklığının “etkisi” uykuya dalmaya yardımcı olması açısından son derece önemlidir ve bir otelde ya da bir arkadaşın evinde kaldıklarında alıştıkları yastıktan farklı bir yastık ile karşılaştıklarında huzurlu ve derin bir uyku çekmekte zorlanabilirler. Bu durum özellikle az seyahat eden ve evinden pek uzaklaşmayan kişiler için geçerlidir ve yıllarca aynı yastıkta yatan kişiler o yastığın yumuşaklık, dolgunluk ya da sarkıklık gibi özelliklerine alışırlar. 

Yatağın diğer kısımlarıyla da bir bağ kurulur. Yetişkinler yastıklarına gösterdikleri önemin yanı sıra altlarındaki şiltedeki belirli yumuşaklık, sertlik, hafiflik ya da ağırlığa da alışırlar. Yastık yorganlarının onları sarma biçimi, yaşamlarının üçte birini oluşturan bu yatak sarmalayışını oluşturur. 

1970 yılında Amerika'da piyasaya yeni bir yatak türü çıktı: 
“su yatağı”. Bu yatak içi suyla doldurulmuş vinil bir şilteydi. 
Üzerine yatan, bu sıvı kucağın içinde sanki rahme dönmüş gibi hisseder. İçinde bulunan ısıtıcı sayesinde suyu gereken sıcaklıkta tutar. 1970'in ikinci yarısında, bu yataklardan 15.000'den fazla satılmış ve arz talebi karşılayamaz hale gelmiştir. Reklamcılar, alıcıları “Sıvı bir lüks içinde yaşa ve seviş” sloganıyla çağırmış ve “yatak sizi sallayarak rahat bir uykuya daldıracak” gibi ifadeler kullanmışlardır. Bu yatağın tek sakıncası; jinekolojik bir ifadeyle zarın yırtılmasıdır. Bir su yatağını kazayla delmek, neredeyse doğmak kadar rahatsız edici bir durum yaratıyordu. Belki de bu 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küçük ama korkutucu olasılık nedeniyle sonunda çoğumuz eski usul yataklarımızın daha güvenli kucaklamasını tercih etmiştir. 

Nesnel açıdan incelendiğinde yumuşak yastıklar ve çarşaflar içinde uyuma alışkanlığımız bir anlam kazanır. Tüm bu nesnelerin yorgun bir günün ardından beynimizi ve bedenimizi dinlendirme işlevlerinin yanında önemli bir görevi daha vardır ki o da yarı kumaş ana rahmi ve yarı kumaş anne kucaklayışının rahatlatıcı etkilerini taşımalarıdır. 

Uyanık olduğumuz saatlerde bile bu temel mutluluktan vazgeçmeyiz. Modern ev mobilya sanayisi bunu açıkça ortaya koymaktadır. Rahat koltuklar ve kanepeler bize yumuşak bir rahatlık sunarak evimizdeki yaşam alanlarında yerlerini alırlar. 
Yorucu bir günün sonunda kendimizi en sevdiğimiz koltuğa ve bizi rahatlatan kollarına bırakırız. Böylece koltuk annelerimizin sembolik kucağında televizyon ekranından ya da romanların sayfaları arasından yetişkinlerin soğuk kargaşasını izleriz. 

Rahat bir koltuktan televizyon seyretmekle bebeğin anne kucağının yumuşak sarmalayışı içinde pencereden dışarıyı izlemesi arasında kurduğum bu benzetme ile küçümseyici bir tavır takınmadığımı belirtmek isterim. Aksine, artık bir alışkanlığa dönüşmüş olan televizyon izleme alışkanlığı sembolik benzerlik nedeniyle daha da geçerli hale gelmiştir. Televizyon eğlendirici ve eğitici olmasının yanında yetişkinlerin kaygı dolu dünyasında önemli bir rahatlatıcıdır. Cam bir ekranın arkasından geçen görüntülerin bize zarar veremeyeceğini biliriz. Böylece gerçek annenin bebeğine sağlayacağı en önemli iki güvenceden birisini koltuk annelerimiz sağlamaktadır. Gerçek anne bebeğe hem yumuşak bedensel bir yakınlık sağlar hem de onu dış dünyaya karşı korur. Koltuk annelerimiz ise bize yumuşak bir temas sağlar ama bizi koruyamaz. Burada televizyon ekranının sınırlayıcı camı devreye girer ve bizi yetişkinlere özgü dramlardan korur. 
Kurulan denklem açıktır. Rahatlatan ve koruyan gerçek anne eşittir koruyucu perde ve rahatlatıcı koltuk anne. 

Evlerimizdeki yaşamlarımıza bu açıdan baktığımızda yolculuk ya da tatillerde bebek odalarımızı andıran otellerde kalmamızın nedeni de anlaşılmaktadır. Bu yerlerde de tüm ihtiyaçlarımız aynı bebeklik dönemimizde karşılandığı gibi karşılanır. 
Yemeğimizi aşçı anne pişirir, garson anne önümüze getirir, temizlikçi anne odamızı temizler ve yatağımızı hazırlar. Bu durum lüks otellerde neredeyse yeniden beşiğe girmek gibidir. Ağlamak yerine zile basıp ya da yatağımızın yanındaki telefonu açıp istediğimiz şeyi söyleriz. İnsanların zengin olduklarında ilk yaptıkları şeylerden biri bu bebek odası koşullarını evlerinde sağlamak ve hizmetçi annelerden oluşan bir düzen kurmaktır. Daha önceki bir bölümde belirtildiği gibi hastaneler de bir süre için yetişkinlere özgü stres dolu dünyadan uzaklaşma ihtiyacı duyan hastaya benzer rahatlatıcı olanaklar sağlar. 

Bazen daha kısa süreli bir ana rahmine dönüş konforu uygularız. Küveti sıcak suyla doldurur içine gireriz. Neredeyse herkesin ana rahminin ısısına yakın bir sıcaklıktaki banyo suyundan hoşlanması tesadüf değildir. Dünyanın tüm kargaşası banyo kapısının ardında kalmıştır ve kendimizi banyo ana rahminin sıcak ve güvenilir sularına bırakırız. Ama sonunda tıpayı açıp suyu akıtmak ve yeni bir doğum şoku yaşamak zorunda kalırız. Havlu üreticileri bu korkulu andan haberdarlarmış gibi en yumuşak sarmalayışı sağlayan havluyu üretme yarışına girmişlerdir. Bir havlu reklamında “Havlularınız sizi sarmalayıp kurulayacak” denmektedir ve reklamdaki kız da söz konusu havluya yaşamı ona bağlıymış gibi sımsıkı sarılmaktadır. 

Ama havluya sarılan bu kızın sonunda giyinmek zorunda kalacağından ve bu yumuşak yakınlaşmayı kaybedeceğinden korkması için pek bir neden yoktur. Giysi reklamlarında da aynı rahatlığın sağlanacağı belirtilmektedir. Bu reklamlarla mini külotların edepliliğinin yanı sıra “sıkıca sardıklarını” duymaktayız. Çorapların “ipek yumuşaklığında ve duyarlı”, “tepeden tırnağa sarmalayıcı” olduğu belirtilmektedir. Naylon çorapların “bacaklarımızı yumuşakça okşadığı” söylenmektedir. Böylece reklamdaki şanslı kız da yalnız başına yolda yürürken bile kumaş sevgilisi tarafından simgesel olarak okşanmaktadır. Eğer bu reklamlarda söylenenlerin hepsi gerçek olsaydı reklamdaki 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kızın birkaç adım atmak gibi basit bir hareket sırasında bile orgazm yaşaması gerekirdi. Ne var ki reklamcıların tüm çabalarına rağmen kızın bu kumaş sevgilileri gerçek sevgilileri karşısında önemli bir rakip olamamaktadırlar. Ama yine de günümüzün yumuşak ve rahat giysileri bedeni belli bir oranda ödüllendirir. 

Giysilerle onları giyen arasındaki bu yakınlaşma tek taraflı bir ilişki değildir. Yalnızca giysiler kişiyi kucaklamaz, giyen kişi de onları kucaklar. Bu sıcak kucaklayışın karşılığı verilmektedir. 
Bu karşılığı en basit şekliyle elimizi yumuşak kumaştan içeriye sokarak veririz. Napolyon'un eli ceketinde pozu akla ilk gelen örnek olabilir ama günümüzde ellerin cebe sokulması çok yaygın görülen bir örnektir. Ceplerin resmi görevi küçük şeyleri taşımaktır ve eli cebe sokmak bir şey çıkarmak içindir. Ama el cepte duruşu bu amaç için yapılmaz. Bunlar uzun süren hareketlerdir ve ceplerimizle bir bakıma el tutuşuruz. Okul çocuklarına ve askerlere sık sık ellerini ceplerinden çıkarmaları, bunun uygunsuz olduğu söylenir. Aslında bu duruş, uygulayan kişilerin bir yakınlaşmanın rahatlatıcı etkisine sığındığını gösterir ve bu da sahip oldukları toplumsal rolleriyle çelişir. Bu tür rolleri olmayan erkeklerin ise çeşitli seçenekleri vardır. Ama bu seçeneklerin her biri garip bir kural çerçevesi içinde yapılır. Yapılan el kumaş teması ne kadar bedenin üst kısmında uygulanırsa karşısındakiler üzerinde de o kadar kendini kabul ettirici bir etki yaratmaktadır. 
En iddialı el kumaş teması yakayı tutmaktır. Arkasından yeleğin düğmeleri arasından parmakları sokmak gelir. Sonraki eli ceketten içeri sokma duruşu ise Napolyon duruşudur. Onu eli ceketin yan ceplerine sokmak ve pantolon ceplerine sokmak izler. Biraz daha aşağı inmek, örneğin paçaları tutmak elbette iddialı bir erkek izlenimi uyandırmayacaktır. 

Bu kuralın gerekçesi el ne kadar yukarıda olursa olsun el kumaş temasını yapan kişinin vurma niyetinde olduğunu belirtmesidir. Gerçek vurma hareketi karşıdakine vurmadan önce elin yukarı kaldırılmasını gerektirir. Daha önce de gördüğümüz gibi yumruk yapılarak yukarı kalkmış bir el komünistlere özgü bir selam biçiminde olduğu gibi dondurulmuş bir niyet belirten vurma hareketidir. Yakalara dokunmak ise bu harekete en yakın olan harekettir ve bu seçenekler arasında en iddialı mesajı taşır. 
Parmakları yeleğin düğmeleri arasından içeri sokmak ise kendini kabul ettirme iddiasındadır ve günümüzde hakim bir erkek bu hareketi yapmak yerine elini ceketinin yan ceplerine sokmayı tercih eder. Büyük iş adamlarının, generallerin ve politik liderlerin benimsediği bu hareket 1920'lerde ünlü gangsterler tarafından uygulanmaktaydı. Bu tür adamlar hakim kişi olduklarını belirtme gereği duyduklarında daha az etkili olan el pantolon cebinde duruşu yerine bunu tercih ediyorlardı. 

Yukarıdaki kuralın tek istisnası parmakları kemere geçirmektir. Bu hareket bedenin alt kısmında uygulanmasına rağmen bir hakimiyet iddiası taşır. Kovboylara, kovboy özentilerine ve kabadayılık taslayan kızlara özgü bir harekettir. Hareket, yalnızca tabancaya davranılmak üzere olunduğu izlenimini değil artık kullanılmayan yeleklerden boşta kalan yeri kemerlerin almasından da gelmektedir. Ancak el tümüyle kemerin gerisinden pantolonun içine sokulduğunda mesaj değişir ve hakimiyet iddiası gücünü kaybeder. 

Bu duruş biçimlerine ek olarak, ellerin giysilerle bulunduğu küçük yakınlaşmaların hepsi stres altındayken ortaya çıkar ve birçoğu, başka birinin bizi yatıştırması için bedenlerimize uygulamasını istediğimiz düzeltme hareketlerinin simgesel çeşitleridir. 
Erkeklerin sık sık kol düğmelerini ya da kravatlarını düzelttiği görülebilir. Başkan Kennedy, stres altındayken sık sık ceketinin orta düğmesiyle oynardı. Winston Churchill, stresli anlarında genellikle eliyle ceketinin alt kısmını sıkıca bastırırdı. 

Kadınlar ise stres altındayken bilezikleri ve kolyeleriyle oynarlar ki bu, rahibelerin tesbih çekerek rahatlatılma sağladıkları hareket ile aynıdır. Başka zamanlarda, dudaklardaki rujun okşayışı ya da yanaklardaki pudra ponponları, kadınları stresli bir sosyal ilişkiye hazırlar ve onlara güven verici bir dokunuş sağlar. 
Daha yalnız anlarda ise, saçın taranması gibi bir bakım gereginden fazla uzatılabilir ve bu faaliyet, sevgilinin okşayışlarının yerini tuttuğu için yatıştırıcı bir etkide bulunur. 
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Bazı durumlarda, bir yakınımızla temas kurma eylemi, bir tür ara nesne aracılığıyla dolaylı olarak gerçekleştirilir ki bu da kadeh tokuşturmaktır. Kadeh tokuştururken doğrudan tensel temas yerine kadehlerimizi tokuştururuz. Bu tür dolaylı bir temas biçimine, Victoria dönemindeki aile albümlerini örnek gösterebiliriz. Albümlerdeki fotoğraflarda annenin ortada, kucağında ailenin en son üyesiyle oturduğu o tipik poz görülür. Elini eşinin omzuna koyma eğiliminde olan koca, bunun toplum tarafından uygunsuz karşılanacağını bildiği için onun yerine eliyle, oturdugu sandalyenin arkasına dokunur. Bunun modern bir benzeri, iki arkadaş kanepede yan yana otururken birinin, kolunu arkadaşının sırtına değil kanepenin arkasına doğru uzatmasıdır. Yine benzer şekilde, bir kişi bir sandalyede tek başına oturup karşısındaki arkadaşına hararetli bir şeyler anlatırken oturduğu sandalyenin kollarına sevgiyle sarılabilir. Stres altındayken başvurulan bir diğer nesne de sallanan sandalyedir. Başkan Kennedy'nin stres altındayken başvurduğu bir başka alışkanlığı da sallanan sandalyesine sığınmasıydı. Bu sandalyelerde sallanmanın beşik yada annenin kollarını çağrıştırdığını söylemeye gerek yoktur. 

Son olarak, özellikle cinsel yakınlaşmaların yerini tutan nesnelere geliyoruz. Bunların en alt düzeyinde, sevdiklerimizin ya da sevişmek istediğimiz kişilerin fotoğrafları vardır ki asıllarının yokluğunda onları öpüp okşarız. Gerçek boyutlardaki “yastık afişlerin” kullanımı bu yönde yeni bir akım başlatmıştır. Artık, en sevdiğimiz film yıldızının resminin basıldığı bir yastık kılıfı satın almak mümkündür. Böylece bu sevilen kişiyle yan yana yatabilir ve bu kumaştan kucaklayışla uykuya dalabilirsiniz. 

Çiftleşmeye gelince, II. Dünya Savaşı sırasında, düşman askerlerine (bunlar her zaman düşman askerleridir), cinsel ihtiyaçlarını azaltmak amacıyla şişirilebilen kadın bebekler verildiği söylenirdi. Bunun, düşmanın ne kadar seks açlığı çektiği ve bu nedenle ne kadar kötü durumda olduğunu gösteren bir propaganda mı, yoksa gerçek mi olup olmadığını kesinleştiremedim. 

Erkek penisinin yerini tutan nesnelerin ise uzun ve gerçek bir tarihçesi vardır. Bundan Eski Abir'te bile bahsedilir. Genellikle dildo olarak bilinir ama aynı zamanda godemiches, consolateurs, bijoux indiscrets ve dil-dols olarak da anılırlar. İsa'dan yüzlerce yıl öncesinde bile biliniyor, Antik Babil heykellerinde görülüyorlardı. Eski Yunanistan'da “kaygan boğa” anlamına gelen “olisbos” adıyla bilinirlerdi ve görünüşe göre Türk haremlerinde de çok rağbet görmekteydiler. Yüzyıllar geçtikçe, dünyanın hemen her yerine yayıldılar. Zaman zaman rağbet gördüler, zaman zaman ise gözden düştüler. 18. yüzyılda, en rağbet gördükleri dönemi yaşıyor, Londra'da halka açık satışları yapılıyordu. Sonra bu nesnelere 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar rastlanmadı. 
“Bir çiftleşme fantezisinde gerçekçiliği sağlaması amacıyla” üretimlerine büyük özen gösterildiği söylenir. 1970”lerde, bazı Batılı ülkelerdeki “seks dükkanlarında” çeşitli türleri satışa sunulmuştur. Lezbiyenler ya da kendi kendini tatmin etme ihtiyacı duyan yalnız kadınlar tarafından kullanılmaktadır. 

Son zamanlarda piyasaya mekanik olarak çalıştırılan iki yapay penis sürülmüştür. Bunlardan biri, özellikle insan çiftleşmesinin doğasına ilişkin Amerikalı bir araştırma grubunun araştırması için tasarlanmış ve oldukça yüksek bir teknolojiyle üretilmiştir. Radyofizikçiler tarafından tasarlanan bu nesne, elektrikle çalışan, vajina içinde film çekme özelliğine sahip bir optikle donatılmıştı ve bu duyarlı ve yorulmak bilmeyen yapay aşık, kullanana istenen hız ve derinliği sağlamaktadır. Daha az iddialı ve çok daha ucuz bir diğer mekanik cihaz da son yıllarda çok rağbet gören, “vibratör” ya da “vibro masör”dür. Küçük, düz yüzeyli, pille çalışan bu plastik nesne uzun, ince ve yuvarlak uçlu olup amacı bölgeye kas masajı yapmaktır. Kısa bir süre sonra, titreşimlerinin cinsel yönden bir ödüllendirici olduğu anlaşılmış ve basit bir masaj aleti olarak satın alınabilmesi, alıcıların çekinmeden alabilmelerini sağlamıştır. Açık sözlü cinsel yayınlarda bile söz konusu edilmektedir. Bir reklamda şöyle denilmektedir: “Kişisel masörler... İçe yerleşen, uyarıcı masaj aleti. Acıları dindirir. 7 inç uzunluğunda ve 1 inç eninde. Normal boy pille çalışır.” Bu reklamdaki utangaç ifadeye, cinsel yorumun en açık ve en edepsiz biçimde yapıldığı yayınların başka 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hiçbir yerinde rastlanmaz. Bir kez daha, daha önce pek çok kez karşılaştığımız yetişkin yakınlaşmalarıyla ilgili kuralın işleyişini görüyoruz. Yaptıklarımızın gerçek nedenini kendimizden ya da başkalarından gizlemek için sürekli olarak bir tür kılık değiştirmeye yöneliyoruz. 

Japonya'da kadınlar tarafından kullanılan en sıra dışı cinsel organ benzeri nesne, watama ya da ben-wa olarak da bilinen rin-no-tama'dır. Bu nesne, güvercin yumurtası büyüklüğünde iki toptan oluşur ve vajinaya yerleştirilir. Başlangıçta pirinçten yapılmaktaydı ancak günümüzde plastikten yapılmaktadır, toplardan birinin içi boştur ve diğeri de az miktarda cıva içermektedir. 
Boş top önce vajinadan içeri sokulur ve serviksin ağzına doğru itilir. İkincisi de birincisine yakın bir şekilde yerleştirildikten sonra vajinanın ağzı kağıt ya da pamukla tıkanır. Bu şekilde donanmış ve dışarıya hiçbir utanç verici belirti yansıtmayan kadın, bir salıncak ya da sallanan sandalyede sallanır gibi masumiyet içinde kendini mutlu eder. Ritmik sallanma hareketinin vajina içinde oluşturduğu basınçlar erkek penisinin ileri, geri gidişini taklit eder. Rin-no-tama, her ne kadar başkalarının yanında bile cinsel zevkler yaşatabilen bir “oyuncak” olsa da vibratör kadar rağbet görmemesinin nedeni muhtemelen cinsellikle ilgisi olmayan “resmi” bir diğer işlev taşımamasıdır. 

Cinsellikten tamamen uzak oyuncakların da tesadüfen dokunsal ödülleri olması gerekir. Olanaklar çok fazladır ancak bunların çok azı denenmiş ve başarılı olanları da az olmuştur. 
Genellikle bir tür atletik egzersiz olarak ortaya çıkarlar. Trambolin bunlardan biridir. Buradaki ana ödül, havaya sıçradıktan sonra yaylı bir yüzey tarafından kucaklanmanın verdiği garip histir. Ancak tüm sürecin kas geliştirmeyi amaçlayan sportif bir faaliyet görünümü içinde yapılması gerektiğinden trambolinin keyfini çıkarmak pek mümkün değildir. Kısa ömürlü hula-hoop da kalçaların ritmik hareketiyle dönen kasnağın bel çevresinde yarattığı özel bir sarmalayıştı. Ancak ne yazık ki yenilikten daha uzun süreli olamamıştır. 
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Sanat dünyası, bedensel yakınlaşmaya aç bir dünyaya yakınlaşma nesneleri sunmak için birkaç girişimde bulunmuş ancak pek başarılı olamamıştır. 1942'de New York'taki Modern Sanat Müzesi'nde ilk kez el heykeli adı verilen yeni bir heykel türü sergilenmiştir. Bunlar, insan elinin rahatça sığacağı, farklı dokunsal hisler yaşatacak, soyut şekilde, küçük, yuvarlatılmış yüzeyli ahşap parçalardı. Onları yaratan sanatçı, bakılmaktan ziyade hissedilmeleri gerektiğini vurgulamış ve iş toplantıların- da stres altında olanlar için sigara içmek, sakız çiğnemek ya da karalamalar yapmak yerine bunların kullanılabileceğini öne sürmüştü. Bu ahşap eller ne yazık ki başarılı olamadı ve bir daha da kendilerinden pek söz edilmedi. Bir kez daha, mesaj çok açıktır. 
Toplantıya katılan hiç kimse yapay bir bedensel temasa bu kadar ihtiyaç duyduğunu belli etmeyi istememiştir. 

Daha yakın zamanlarda, 1960'larda, bazı sanatçılar “çevresel heykeller” yaparak sanatseverlerin bedenlerine çok daha iddialı olan saldırılarda bulunmuşlardır. Bunlar pek çok biçim almış, bazıları ziyaretçinin içinde yürüdüğü tüp geçitler ve tünellerden oluşan bir dizi oyun alanı yaratarak onlara dokunsal izlenim edinme olanağı tanımıştır. Burada da başarı yine kısa sürmüş ve önemli imkanlar harcanmıştır. 

Son bir örnek, tüm durumu en iyi şekilde özetleyecektir. Bir sanatçı, içine “sanatsever”in yerleştirildiği ve bedenine kabloların bağlandığı bir çiftleşme kapsülü tasarlamıştı. Kapsül kapanıp, makine çalıştırılarak, sanatsevere büyük bir duyusal deneyim yaşatmak amaçlanmaktaydı. Sanatçı, bir sanat enstitüsünde, teknik kolaylıklar sayesinde şimdi bu makinenin çok daha basit bir versiyonunu tasarladığını açıklamış ve bu buluşun ne kadar önemli olduğuna olan inancını ifade etmişti. Modifiye edilmiş bu makine, büyük bir dikey kauçuk levhadan oluşuyordu ve bir erkeğin penisini sokabileceği yükseklikte bir yerinde küçük bir delik vardı. Kadın sanatseverler içinse aynı kauçuk levhanın aynı yükseklikteki yerinde penis biçiminde bir çıkıntı bulunuyordu. 
Bu eserin sadeliğinin yanı sıra bir erkek ve kadının levhanın bir 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yanında durmalarını sağlayarak bunu aynı anda kullanabilmeleriydi. 

Bu hikayenin saçmalığı bizi kaçınılmaz olarak bu bölümde verilen örneklerin çoğunun özündeki saçmalığa getiriyor. Yetişkin bir insanın, bir zamanlar annesinin memesinden ya da bir biberondan süt emerken yaşadığı zevkin bir benzerini yaşayabilmek için ciğerlerini kanserojen maddeyle kaplaması saçmadır. 
Yetişkin erkeklerin meme ucu niyetiyle sürekli sakız çiğnemeleri ya da yetişkin kadınların canlı penis yerine plastik bir masaj aleti kullanmak zorunda kalmaları da o kadar saçmadır. Ancak, bu eylemler bazılarına saçma, acınılacak ve hatta tiksindirici görünse de, çoğuna göre başka bir seçenek yoktur. Gerçek yakınlaşmadan ne kadar uzak olursa olsun herhangi bir yakınlaşmanın, hiçbir yakınlaşma yaşamamaktan daha iyi olduğu unutulmamalıdır. Başka bir deyimle, belirtilere saldırmayı bırakmalı ve sorunun nedenine inmeliyiz. “Yakınlarımız” ile daha da yakınlaşabildiğimiz zaman, yakınlaşmanın yerini tutan nesnelere ihtiyaç duymayabiliriz. O zamana kadar herhangi bir şeye dokunmak hiç dokunmamaktan daha iyidir. 
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8. KENDİ KENDİNE YAKINLAŞMA 


Garda trene binmek üzere olan bir kadın dehşete düşer. Kocası sokak kapısını kilitleyip kilitlemediğini sormuş ve o da kilitlemediğini fark etmiştir. Kadın bu durumda ne yapar? Tek bir kelime söylemeden eli yanağına gider. Konuşmaya başladıktan sonra bile eli oradan inmez, yanağına bastırılmış şekilde öylece durur. Ama birkaç dakika sonra el aşağı iner ve davranışlar dizisinin bir sonraki aşaması başlar. Bu davranışları çok ele alamayacağız, bunun yerine o ele odaklanacağız çünkü o el, insanın kendiyle yakınlaşması konusunda önemli bir ipucudur. 

Gardaki kadın o kısacık korku anında, kendini yatıştırma ihtiyacını elini yanağına götürerek gidermektedir. Yaşadığı ani stres, geçmişte yaşadığı başka durumlarda bir sevgilinin ya da anne ve babasının elinin onu yatıştırmasına itmiştir. Bir sevgilinin ya da bir annenin yanağına uzanan eli şimdi kendi elidir. 
Bunu otomatik olarak, tereddüt etmeden yapar. Bu eylemi gerçekleştirirken yanağı yine kendi yanağıdır ama eli sembolik olarak bir başkasının, sevgilinin ya da annenin eli olmuştur. 

Bu tür kendi kendine temaslar, daha önceki bölümde bahsettiğimiz bedensel yakınlaşmanın yerini tutan davranışların benzeridir. “Tek kişilik” eylemler gibi görünebilirler ancak aslında bedenin bir kısmının hayali arkadaşın temas hareketini gerçekleştirmek için kullanıldığı iki kişilik eylemlerdir. Başka bir deyimle, kişiler arası bir temas taklididirler. 

Bu bakımdan bedensel yakınlaşmaların beşinci ve son kaynağıdırlar. Bu beş kaynak şöyle gösterilebilir. (1) Gergin ya da depresif hissettiğimizde, sevdiğimiz biri bize rahatlatıcı bir kucaklayışla ya da elimizi tutarak güvenimizi geri kazanmamızı sağlayabilir. (2) Sevilen birinin yokluğunda, doktor gibi uzman kişiler kolumuza dokunup üzülmememizi söyleyebilir. (3) Tek dostumuz köpeğimiz ya da kedimiz ise, onu kucağımıza alabilir ve sıcak dokunuşunun rahatlatıcılığını hissetmek için tüylü vücuduna yanağımızı dayayabiliriz. (4) Gece yalnızsak ve bazı sesler bizi korkutuyorsa yumuşak kucaklayışlarını hissetmek ve güvende hissetmek için nevresimlerimize sıkıca sarılabiliriz. 
(5) Bunların hiçbiri yetmezse kendi bedenimiz hep bizimledir ve korkularımızı yatıştırmaya yardımcı olmak için kendimize sarılabilir ve kendimize dokunabiliriz. 

İnsanların davranışlarını bir süre bir gözlemci gözüyle izlerseniz, kendi kendine temas veya otomatik olarak gerçekleşen temasların çok fazla uygulandığını fark edersiniz. Bununla birlikte, tüm bu temasları kişiler arası yakınlaşmaların benzerleri olarak düşünmek de yanlış olur. Bazılarının başka işlevleri vardır. Örneğin, bacağını kaşıyan bir adam, bunu bir başkası ona yapıyormuş gibi hissetmez. Bunu, gizli bir yakınlaşma anlamı taşımaksızın kendi başına gerçekleştirdiği bir temizleme hareketi olarak yapar. Kendi kendine yakınlaşmayı gerçek bir bakış açısıyla değerlendirmek için, şu soruyla başlamak doğru olacaktır. 
Kendi bedenlerimize nasıl ve neden dokunuyoruz? 

Bu soruyu aklımda tutarak, kendi kendine temas içeren binlerce insan davranışını inceledim. Ortaya çıkan ilk gerçek, bu temasların en çok baş bölgesinde yapıldığı ve temasların el ile yapıldığıydı. Baş, insan vücudunda çok küçük bir yer kaplamasına rağmen, yine de kendi kendine temas hareketlerinin yaklaşık yarısı bu bölümde uygulanmaktaydı. 

İlk önce bu baş temaslarını inceledim ve 650 farklı hareket tespit edebildim. Bu, elin hangi bölümünün kullanıldığı, temasın nasıl kurulduğu ve başın hangi tarafının tutulduğunu inceleyerek yapıldı. Kısa bir süre sonra bu hareketlerin dört ana gruba ayrılabileceğini saptadım. (İlk üç grup kendi başlarına ilginç olmakla birlikte, burada bizi doğrudan ilgilendirmiyor ve bunlardan sadece kısaca bahsedeceğim. Ancak, gerçek kendi kendine yakınlaşmalardan nasıl ayrıldıklarını göstermek için kısaca değinmek gerekmektedir.) Bu dört grup şöyledir: 

Koruyucu hareketler. El, duyu organlarının hissetmesini önlemek için başa yaklaştırılır. Daha az duymak isteyen adam elleriyle kulaklarını tıkar. Kötü bir kokuyu almak istemeyen biri eliyle burnunu kapar. Çok parlak ışıkta gözlerini kapatır. Bir görüntüyü görmeye dayanamıyorsa gözler ellerle sıkıca kapatılır. 
Aynı hareket, duyguların belli edilmek istenmediği yerlerde bazı yüz ifadelerini saklamak için uygulanır. 

Temizlenme hareketleri. El kaşıma, ovuşturma, silme ya da benzeri bir eylemi gerçekleştirmek için başa götürülür. Çeşitli saç düzeltme hareketleri de bu başlık altında yer almaktadır. Bu hareketlerden bazıları gerçekten baş bölgesini temizlemeye ve düzeltmeye yönelik girişimler olsa da çoğu durumda duygusal gerilimlerin neden olduğu “sinirli” eylemlerdir ve etnologların diğer hayvan türlerinin davranışlarını tanımlarken kullandıkları “yer değiştirmiş faaliyetler”e benzerler. 

Özel sinyaller. El, sembolik bir hareket uygulamak için başa getirilir. “Burama kadar geldi” diyen bir adam, elini çenesinin altına getirir ve simgesel bir “yiyecek”ten artık bir lokma daha alamayacağını gösterir. “Nanik yapan” bir çocuk, başparmağını burnuna dayar ve diğer parmaklarını dikey bir yelpaze şeklinde dalgalandırır. Bu hareket, dövüş horozunun kuyruğunu taklit eden sembolik bir harekettir ve saldırganlık ifadesi de bu hareketten kaynaklanmaktadır. Bazı ülkelerde kullanılan bir diğer simgesel hareket de, elleri şakaklara götürerek hafif kıvrılmış işaret parmaklarıyla bir çift boynuz yapmaktır. Kendini suçladığını göstermek için ise, işaret parmağı şakağa dayanır ve hayali bir silah ateşlenir. 

Kendi kendine yakınlaşma hareketleri. El, kişiler arası bir yakınlığı taklit eder şekilde başa yaklaştırılır. Şaşırtıcı olan, elin başa yaklaştırılması hareketlerinden beşte dördünün bu son gruba girmesidir. Görünüşe göre, başımıza dokunmamızın asıl nedeni, bilinçsiz olarak bir başkası tarafından dokunulmanın rahatlığını sağlayabilmektir. 


187 


El hareketlerinin en yaygın olanı, başın herhangi bir bölümünü ele yaslamaktır. Bununla dirsek, bir yere dayandıktan sonra kol başı taşıyacak biçimde yukarı kıvrılır. Elbette bunun yorgun boyun kaslarını dinlendirmek için yapıldığı söylenebilir. 
Ancak biraz dikkatle gözlemlendiğinde, bu uygulamanın yalnızca fiziksel yorgunluğa dayanmadığı görülecektir. 

Bu harekette el, bir el olmaktan öte bir görev sürdürür. Dirsekten destek sağlayarak, daha güçlü bir şey haline gelir hayali “kucaklayan bir arkadaşın ya da yakının” omuzu ya da göğsünün yerini tutmaktadır. Çocukken ya da aşık olduğumuz zamanlarda, bir başkasının kollarında olduğumuzda, sık sık yüzümüzü onların bedenine yaslar ve yumuşak sıcaklıklarını yanağımızda hissederiz. Dirsekten desteklenmiş elimizi yüzümüze dayayarak da bu hissi yeniden canlandırır ve böylece kendimize rahatlatıcı bir yakınlaşma sağlamaya çalışırız. Ayrıca, bu hareketin kökeni belirsiz olduğundan, bebekçe davrandığımız gibi bir izlenim uyandırma korkusu olmadan toplum içinde rahatça yapabiliriz. 
Ancak parmak emmek bebeklik çağını çağrıştıracağı için toplum içinde parmak emmemeye çalışırız. 

Destek almayan elin yüzün herhangi bir bölümünü kavraması diğer bir yakınlaşma hareketidir. Gardaki kadın örneği bu hareketin en yaygın örneğidir. Bu yapıldığında, baş ele ağırlığını vermez ve hareket, daha çok, bir yakının yüzü ya da saçı okşama hareketinin belirtilerini taşır. Burada el, sembolik bir göğüs veya omuzdan ziyade yakınımızın sembolik eli gibi davranır. 

Ağız, en çok ilgi gören bölgelerden biridir ancak burada el tümüyle kullanılmaz ve temas başparmak ya da diğer parmaklardan biriyle yapılır. Ağızla yapılan temaslarda parmaklar, anne memesi ya da emziğin yerini tutar. Tam olarak parmak emmeye, daha önce de söylediğim gibi nadir rastlanır ancak daha az belirgin biçimlerde sık sık uygulanır. En basit değişikliğe uğramış biçimi, başparmağın ucu ile dudaklara dokunulmasıdır. Parmak ağza sokulmasa ya da emilmese de yine de rahatlatıcı bir temas sağlar. İşaretparmağıyla da aynı temas sağlanır ve uzun süre dudaklarıyla bu tür bir temas içinde olan kişilerin beyninde bebeklikten kalma güven verici temaslar yankılanmaktadır. 

El-baş temasları içinde en sık rastlanılanlar şunlardır: (1) eli çeneye yaslamak, (2) eli yanağa yaslamak, (3) saçı tutmak, (4) ağza dokunmak, (5) eli şakağa yaslamak. Bu hareketlerin hepsi hem yetişkin erkekler hem de kadınlar tarafından gerçekleştirilir ancak arada bir cinsel farklılık vardır. Kadınlarda saç elleme erkeklerden üç kat daha fazla görülürken, erkeklerde de eli şakağa yaslamak kadınlardan iki kat daha fazla görülür. 

Şimdi baş bölgesini bırakıp biraz da bedenimizin diğer bölümlerine nasıl dokunduğumuzu inceleyelim. Deprem ya da maden ocağı çökmesi gibi felaketlerin sonrasını gösteren filmlere hepimiz aşinayızdır. Böyle bir durumda üzgün bir kadın sadece bir elini yanağına koymakla kalmaz. Evinin yıkıntılarının dışında otururken ya da maden ocağının başında umutsuzca beklerken, bedenini kollarıyla sarar ve yüzünde acıklı bir ifadeyle iki yana sallanır. Eğer aynı acıyı paylaşan bir diğer kişi ile kucaklaşamıyorsa annesinin bir zamanlar onu kucağına alıp salladığı gibi kendini kucaklayarak bedenini hafifçe iki yana sallar. 

Bu aşırı bir durumdur ancak hayatımızın neredeyse her günü kollarımızı göğsümüzün üzerine kavuşturarak benzer bir yatıştırma sağlarız. Her gün bir felaket durumu yaşamadığımız için hareket daha basittir. Bu rahatlatıcı kendi kendimize yakınlaşma kendimizi savunma gereği duyduğumuz anlarda görülür. 
Örneğin, bir partide ya da başka bir sosyal etkinlikte, çok iyi tanımadığımız insanların arasındayken ve bu yabancılardan biri bize “fazla yakın” davrandığında kollarımızı göğsümüzde kavuşturur ve kendimize dokunarak güven duymaya çalışırız. 
Genellikle eylemi gerçekleştirdiğimizin ya da etrafımızdaki hareketlerle bağlantılı olduğunun farkında değilizdir ancak kol kavuşturma bilinçsiz bir sosyal işaret olarak yine de kullanılmaktadır. Örneğin, davetsiz misafirlerin içeriye girmesini istemeyen bir adam kapının önünde kollarını göğsünde kavuşturup durarak “içeri giremezsiniz” diyecektir. Bu durumda, söz konusu adamı rahatlatan kol kavuşturma hareketi, karşısındakiler tarafından 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bir tehdit unsuru olarak algılanır. Onları kucaklayışından uzakta tuttuğunu ve kendi kendini kucaklamakla yeterli gücü sağladığını ifade etmektedir. 

Hepimizin her gün kullandığı bir diğer yakınlaşma hareketi de “kendimizle el ele tutuşmak”tır. Ellerimizden biri kendi elimizken, onu tutan diğer el de hayali bir yakının elidir. Gerçek bir dostla gerçekten el ele tutuşmak istediğimizde parmaklarımızı birbirine geçirir ve böylece hareketi daha karmaşık hale getiririz. 
Benzer şekilde, bir yakınımızın yokluğunda, aynı duyguyu yaşamak için sol elimizin parmaklarını sağ elimizin parmaklarına geçiririz. Gergin anlarda bu hareket öyle güçlü yapılır ki, parmaklarımız bembeyaz olur. 

Benzer bir yakınlaşma, bedenin alt bölümünde, bir bacak diğerini sıkıca doladığında, bacaklar birbirine geçirildiğinde yaşanır. Bacak bacak üstüne atmak, tenimizde rahatlatıcı bir baskı duyma ihtiyacımızdan kaynaklanır ve belki de bize, çocukluğumuzda ebeveynlerimizin bedenlerine sarılırken hissettiğimiz teması hatırlatır. 

Viktorya döneminde, kadınların toplum içinde bacak bacak üstüne atmaları o zamanki resmi görgü kuralları tarafından kesinlikle yasaklanmıştı. O dönem erkeklere uygulanan kurallar ise bu kadar katı değildi ancak erkeklerin de bu hareketi uygularken dizlerine ya da ayaklarına dokunmamaları istendi. Bugün böyle bir yasak yoktur ve çok sayıda gözlem, bacak bacak üstüne atma hareketinin yüzde 33'ünün kadınlar, yüzde 47’sinin de erkekler tarafından uygulandığını ortaya çıkarmıştır. Böylelikle geçen yüzyıldan bu yüzyıla kadar cinsiyet farkının ortadan kalktığını göstermektedir. Bununla birlikte, hareketin aldığı biçimde cinsler arasında iki önemli fark olduğu görülmektedir. Bir bacağın bileğini diğer bacağın dizine veya baldırına dayamak hemen her zaman erkeklere özgüdür çünkü kadın böyle bir pozisyona girerse bu toplum tarafından aşırı bir sergileme durumu gibi algılanabilir. Pantolon giymiş kadınların bile bu hareketi uygulamamaları ilginçtir. Kadınlar pantolon giymiş de olsalar kendilerini belki yine de etekli olarak düşünmektedirler. Cinsiyetler arasındaki ikinci fark ise, bacak bacak üstüne atılmışken ayakların aldığı pozisyondur. Bacak bacak üstüne atıldıktan sonra “üstteki” bacağın ayağı “alttaki” bacağın yüzeyi ile temas halindeyse, bu neredeyse her zaman kadınca bir bacak bacak üstüne atıştır. (Bu kuralın tek istisnası, bacakları dizden aşağısı birbirine geçecek biçimde birbirine sarmaktır ve bu durumda ayakların birbirine değmesi fiziksel açıdan doğal bir durumdur ve burada cinsel bir ayrım olmaz.) 

Bacaklarla yapılan daha yakın bir temas şekli, bacaklarla kucaklaşmadır. En yoğun şekilde uygulandığında, bacak bacak üstüne atıldığında baldırlar göğüsle temas edecek kadar yukarı çekilir ve kollar tarafından sıkıca sarılır. Ayrıca, baş dizlerin üzerine indirilir ve çene ya da yanak dizlere yaslanır. Bu gibi durumlarda, bükülmüş bacaklar hayali bir yakının bedeninin yerini tutar, dizler ise aynı hayali yakının göğsü ya da omuzu görevini görür. Bu, özellikle kadınlara özgü bir harekettir. Yüzde 95 kadınlar ve sadece yüzde $ erkekler tarafından uygulanır. 

Özellikle kadınlara özgü bir diğer hareket ise ellerle uylukları kavramaktır. Yapılan araştırmalarda, bu temasın yüzde 91 
kadınlar ve yalnızca yüzde 9 erkekler tarafından uygulandığı ortaya çıkmıştır. Burada erotik bir unsur var gibi görünmektedir. 
Uyluklara dokunan kadın eli, cinsel bağlamda, kadının uyluğuna dokunan erkeğin eli görevini yüklenmekte ve kadından çok erkeğe özgü bir harekete bürünmektedir. 

Kendi kendine yakınlaşmalarla ilgili bu incelemede aktif organların neredeyse her zaman eller, kollar ve bazen de bacaklar olduğu saptanmıştır ancak bu kuralın birkaç istisnası vardır. Bazen yine tipik bir kadın hareketi olarak, baş omuza indirilerek yanak ya da çene aracılığıyla yaslanır. Burada omuz, hayali yakının sembolik omuzunu temsil eder. Diğer bir örnek de dudakları ya da bedenin başka bir bölümünü okşamak için kullanılan dil ile ilgilidir. Bazı kadınlar meme başlarına dilleriyle dokunmaktadırlar. 

Kendi kendimizle bedensel temas kurmanın tüm bu çeşitli örneklerinin içinde bahsedilmesi gereken önemli bir temas biçimi daha vardır ki o da mastürbasyon olarak adlandırılan cinsel yönden tatmin olma hareketidir. Sözcük, manu-stuprare, “el ile ırza geçmek” sözcüğünden doğmuştur ve bir yozlaşma olduğunu ortaya koymakta, cinsel yönden kendi kendini uyarmanın en yaygın şeklinin elle cinsel organa dokunmak olduğunu göstermektedir. Erkekler için bu penisi elle kavrayıp, kolu ritmik bir biçimde kaldırıp indirmektir. El iki eşzamanlı sembolik rol üstlenir. Penisin yukarı ve aşağı hareketleri erkeğin kendi kalça hareketlerini, penisi kavrayan eli ise kadının vajinası görevini üstlenir. Kadınlar için bunun eşdeğer hareketi ise klitorisin parmaklarla okşanmasıdır. Burada parmaklar, çiftleşme sırasında erkeğin kalça hareketleri ile dolaylı olarak klitorise uyguladığı ritmik baskının yerini almaktadır. Dişiler için diğer uyarı yöntemleri, cinsel organdaki dudakları okşamak ya da parmakları vajinaya ritmik olarak sokup çıkartmaktır. Burada parmakları penisin görevini üstlenmektedir. Bir diğer teknik, uyluk kaslarını ritmik olarak kasıp gevşeterek iç kaslara ritmik bir baskı uygulamaktır. 

Yüzyılımızın ortalarında yapılan araştırmalar, mastürbasyonun son derece yaygın bir kişisel yakınlaşma biçimi olduğunu ve bireylerin büyük çoğunluğunun hayatlarının bir döneminde bunu uyguladığını ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar kişiler arası çiftleşme eyleminin zararsız bir taklidi olsa da, bu davranışa karşı gösterilen toplumsal tutumlar farklı zamanlarda farklılıklar göstermiştir. “İlkel kabileler” olarak adlandırılan topluluklarda yaygın olarak uygulanmaktadır ancak genellikle alaya alınmakta ve kendi kendini tatmin edenin çiftleşmede başarısız olduğu söylenmektedir. 

Kültürümüzde bu faaliyeti tamamen ortadan kaldırmak için ciddi girişimlerde bulunulmuştur ki bu sağlıksız bir yaklaşımdır. 
18. yüzyılda, mastürbasyon “iğrenç bir kendi kendini kirletme günahı” olarak görülmüştü. 19. yüzyılda, “kendini aşağılayıcı korkunç bir alışkanlık” halini aldı ve Viktorya dönemi hanımlarının, “kötü düşüncelere yol açması” ihtimaline karşı cinsel organlarını yıkamaları yasaklandı. Kötü niyetli Fransız bide?'inin 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Manş Denizi'ni geçmesine izin verilmedi. 20. yüzyılın başlarında, mastürbasyon “kötü bir alışkanlık” olarak görülmüş ancak dini otoriteler yine de kendi kendini tatmin edenin şehvetli bir ödül kazanacağı konusunda endişeler duymuşlardır. Bununla birlikte, tıbbi amaçlar için boşalmayı zevk verici olmaması kaydıyla kabul etmişlerdir. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, tutumlar büyük bir değişime uğramış ve sonunda, mastürbasyonun “her yaştaki insan için normal ve sağlıklı bir eylem” olduğu ilan edilmiştir. 1971?de saygın bir kadın dergisinin yazarı Viktorya dönemi okuyucusunu hayrete düşürecek şu sözleri yazıya dökecek kadar ileri gitmiştir: “Mastürbasyon sağlıklı ve normaldir. 
Vücudunuzu mükemmel bir aşk aracı olması için eğitiyorsunuz. 
Dilediğiniz kadar yapın.” 

Çiftleşme olanağı bulamayan ve cinsel yönden kendisiyle yakınlaşmaya girme isteği duyan günümüzdeki ergenler çok şanslılar. Düne kadar gençler, bu faaliyeti özgürce gerçekleştiremiyor, bunu yaparlarsa ciddi şekilde cezalandırılıyorlardı. Geçtigimiz iki yüzyıl boyunca, inanmakta güçlük çektiğimiz bazı katı kurallar uygulandı. Örneğin, bu suçu işleyen erkeğin penisinin başında açılan deliklere gümüş bir yüzük takılmıştır. Penis sertleşip kalkmaya başladığında üzerine geçirilen dikenli halka can acıtmaktaydı. Penisi cıva ile yakmak bir başka “çözüm”dü. Her iki cinsten çocukların geceleri “kendileriyle oynamalarını” önlemek için elleri ya birbirine ya da karyolalarının kenarlarına bağlanırdı. Genç kızların klitorisi yakılır ya da ameliyatla alınırdı. Bazı otoriteler tarafından, kişilerin bu “kötü alışkanlık”tan vazgeçmeleri için sünnet edilmeleri önerilmişti. 

Ne mutlu ki, günümüzde erkek sünneti dışında, bu acı verici tehlikelerin hiçbiri uygulanmamaktadır. Toplumun büyüyen gençlerini sakatlamaya yönelik asırlık dürtüsü, sonunda kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Bu gerçeği aklımızda tutarak, bir an için sünnet ritüelini ele alalım ve onun neden bu genel uygulama dışında kaldığını inceleyelim. Bugün sünnet mastürbasyonu engellemek için yapılmamaktadır. Erkek bebeklerin cinsel organlarındaki deri “dini, tıbbi ya da hijyenik” nedenlerle kesilmektedir. Bu ameliyatların ne kadar sık yapıldığı ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. İngiltere'de doğan erkek bebeklerin yarısından daha azına yapılırken, bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 89'i bulmaktadır. 

Organ başındaki derinin alınması için gösterilen tıbbi gerekçe (nadiren rastlanır) hastalık tehlikelerini ortadan kaldırmaktır. Bununla birlikte, bu hastalıklar ancak yetişkin erkek cinsel organının başındaki deriyi öne çekerek iyice temizlemediği durumlarda meydana gelir. Bu temizlik düzenli olarak yapılırsa, tıbbi otoritelere göre sünnetsiz bir erkek ile sünnetli bir erkeğin hastalanma olasılığı arasında bir farklılık olmadığı belirtilmektedir. Son zamanlarda Amerika'da bir doktorun “penis tecavüzü” olarak adlandırdığı sünnet, kültürel geçmişimizin bir kalıntısı gibi görünmektedir. Eski çağlardan beri, çoğu Afrika kabilesinde yaygın bir uygulama olmuş, eski Mısırlılar tarafından benimsenmiş ve rahip doktorlar hiçbir erkeğin cinsel organının başında fazla deri bulunmamasına özellikle dikkat göstermişlerdir. Toplumdaki bu deri parçasıyla ilgili damgalama nedeniyle, Yahudiler sünnet ritüelini Mısırlılardan ödünç almış ve bunu dinlerinin erkek üyeleri için zorunlu hale getirmişlerdir. Bu ameliyat toplumsal ya da dini bir “hukuk” haline gelirken, gerçek önemi çoktan unutulmuştu. Erkeklerin kabul törenlerinde sünnete de yer veren Afrika kabilelerinde bile bu durum sadece “gelenek” olarak anılmaktadır. Ancak bazı modern araştırmacılardan birtakım açıklamalar gelmektedir. Bir iddiaya göre, erkeğin cinsel organının başındaki deri, kadının cinsel organlarındaki dudakları çağrıştırdığı için ve penise daha erkeksi bir görünüm kazandırmak için alınmaktadır. Dişilerin klitorisi de erkesi bir organ olarak kabul edilmiş ve böylece erkek ve kız çocuklarının diğer cinsiyetleri çağrıştıran cinsel organlarının ortadan kaldırılmasına yönelinmiştir. Bir başka iddiaya göre ise penis başı derisinin alınması bir yılanın derisinin dökülmesinin sembolik bir taklidi olduğudur. Yılan her deri değiştirdiğinde parlak bir görünümüne kavuştuğu için bu durumun ona ölümsüzlük kazandırdığına dair 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yaygın bir inanış vardır. Sembolik denklem şöyledir: Yılan eşittir penis, dolayısıyla yılan derisi eşittir penis başı derisi. 

Ortaya böyle daha pek çok ilginç açıklama atılmıştır ancak hiçbiri cinsel sakatlama olgusunu tümüyle açıklamaya yeterli değildir. Dünyanın hemen hemen her köşesinde, yüzlerce farklı kültürde şu veya bu zamanda çeşitli biçimlerde gerçekleşmiştir. 
Sünnet her zaman penis başı derisi veya klitorisin alınmasını gerektirmez. Bazı durumlarda bir kesikle yetinilir. Bazı kabilelerde dişinin dudakları ve klitorisi kesilir, bazılarında ise erkeklerin karnı ve bacak arası yüzülür ya da penis boydan boya ikiye bölünür. Tüm bu uygulamaların ortak yönü, yetişkin insanların gençlerin cinsel organlarına mekanik olarak zarar vermeleridir. 

Bu eski yetişkin saldırganlık biçimi, günümüzde erkek sünnetinin modern tıbbi kontrol altında gerçekleştirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçen yüzyılın mastürbasyon karşıtı saldırılarından bu yana genç kızlara pek saldırılmamıştır çünkü bunun nedeni belki de cinsel organlarının herhangi bir bölümünün kesilmesi için herhangi bir sağlık gerekçesi olmadığıdır. Böyle olduğu için şanslıyız çünkü klitorisin sağlıklı olmadığı kanıtlanabilseydi ve bu nedenle alınmasının gerekli olduğu söylenseydi kadının cinsel yönden uyarılması önemli ölçüde azalırdı. Son zamanlarda yapılan testler penis başı derisinin alınmasının erkegin cinsel olarak uyarılmasında hiçbir azalmaya neden olmadığı saptanmıştır. Bu modern araştırmalar, sünnetin mastürbasyonu önleyici olduğu iddiasını da anlamsız kılmaktadır. Cinsel organından bir parça kesilsin ya da kesilmesin, yetişkin bir erkeğin kendi kendine yaşadığı yakınlaşmadan zevk alacağı kesindir. 

Yine mastürbasyon konusunu ele alacak olursak, bu konuda sorulacak tek bir soru kalmıştır ki o da 20. yüzyılın ikinci yarısında kazanılmış bu özgürlüğün gelecekte bize zararlı olup olmayacağıdır. Popüler dergilerde bize “dilediğimiz kadar mastürbasyon yapmamız” tavsiye edilirse, cinsel düşünce sarkacı bu sefer de çok ileri gitmiş olmaz mı? Açıkça görülüyor ki, mastürbasyonun ruhsal çöküntüye ve hastalığa neden olduğuna dair eski saçma iddiaların çürütülmesi gerekti ve şimdi bu konuda 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başarılı olunmuştur. Ancak eski gülünç fikirleri kafalardan silip süpürürken biraz fazla ileri gitmemiz de bir tehlike yaratmaz mı? 
Mastürbasyon, her şeyden önce, önceki bölümlerde de inceledigimiz tüm yakınlaşmaların yerini tutan diğer sosyal faaliyetler gibi, ikinci sınıf bir yakınlaşma biçimidir. Bir eş ile yapılan yakınlaşmanın taklidi olan her şey gerçek yakınlaşmadan sonra gelir ve mastürbasyon da öyledir. Daha iyi bir şey olmadığı durumlarda elbette bu gerçek yakınlaşmaların yerini tutan faaliyetlere başvurmamak için hiçbir neden gösterilemez ama yakın gelecekte daha iyisini bulma umudu varsa bu bedensel temas taklitlerine saplanmak daha iyisine geçişi zorlaştırmaz mı? 

Çağdaş danışmanlara göre mastürbasyon yapan her kadın kendi bireysel mastürbasyon üslubunu geliştirmeli ve buna haftada birkaç saat ayırmalıdır. Vücudunu bu şekilde eğittiğinde, sevişirken de erkeği kendisine en çok zevk veren pozisyonlara yönlendirebileceği söylenmektedir. Bu yaklaşım en azından dürüst bir yaklaşımdır. Kadına kendine en çok haz verecek üslubu geliştirmesi ve arkasından erkeğin de ona gerektiği gibi hizmet etmesi tavsiye edilir. Bunun, kadın vücudunu “muhteşem bir aşk aracı” haline getirme yöntemi olduğu ifade edilir. Ancak aşkı artırmaya yönelik bir yöntem olması biraz ileri gitmek gibi oluyor çünkü çiftleşmek, karşılıklı cinsel hizmetten çok daha fazlasıdır. 
Yoğun ve karşılıklı bir bedensel yakınlaşmaya daha önceden hazırlanmış ödül talep modeliyle yakınlaşmakta bir yanlışlık vardır. Böylece erkeğin çiftleşme hareketleri mastürbasyonun yerini almaya başlayacaktır ki bunun tam tersi olması gerekir. Benzer şekilde, eğer erkek kendi kendini tatmine çok alışırsa, kadının vajinası ancak elin yerini tutar. Çiftleşmeye bu şekilde yaklaşmak, içten, sıcak ve sevgi dolu bir eşi basit bir uyarı aracına indirgemektir. Bu nedenle, ileri mastürbasyon tekniklerine aşırı vurgu yapmak, bir başka deyimle “yeni liberalizm”, bizi inandırmaya çalıştığı kadar masum değildir. 

Bu yaklaşımın, dünün yasaklanmış kişisel yakınlaşmalarının katı kurallarının bize aynı suçluluğu yaşatması gerektiği gibi görülmemesini isterim. Sarkacın ucu belki biraz fazla kaymış durumda ama atalarımızdan çok daha iyi bir durumdayız ve bunun için 20. yüzyılın cinsel reformcularına minnettarız. İki insan birbirini sevdiği takdirde eski saplantılarından vazgeçecekler, aralarındaki cinsel etkileşimin giderek daha özgür bir şekilde ortaya çıkmasına ve gelişmesine olanak sağlayacaklardır. Eğer ilişkileri bu kadar yoğun değilse o zaman en azından birbirlerinin kalıplaşmış cinsel uyarı biçimlerini uygulayacaklardır. Bu bile Viktorya döneminde evli çiftlerin “işi bir an önce bitirip rahatça uykuya dalma” tutumundan daha iyidir. 
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9. YAKINLAŞMAYA DÖNÜŞ 


Annelerimizin bedeniyle temas halinde gözlerimizi açarız. 
Büyüdükçe çevremizi tanır ama yeniden anne kucağının koruyucu ve güven sağlayan yakınlığına geri döneriz. Sonra da o bağı koparır ve yetişkinler dünyasında tek başımıza ayakta durmaya çalışırız. Ama yeni bir bağlanma ihtiyacı duyar ve bir sevgiliyle yakınlaşırız. O sevgili eşimiz olunca da yeniden güven dolu bir alana sahip oluruz ve çevremizi keşfetme işlerini de bu alandan yürütürüz. 

Eğer bu sürecin herhangi bir aşamasında kurduğumuz yakın ilişki bizi doyurmazsa o zaman yaşamın baskılarına dayanmakta zorlanırız. Bu durumda da yakınlaşmanın yerini tutacak başka nesneler aramaya yöneliriz. Yoksun olduğumuz bedensel temasların yerini tutabilecek toplumsal faaliyetlere katılır ya da evcil bir hayvan ediniriz. Bir yakınımızın yokluğunda cansız nesnelere dokunur, o da olmazsa kendi bedenimizi sarar kucaklarız. 

Gerçek yakınlaşmanın yerini yutan bu temaslar dokunsal açıdan artı bir haz verebilirler ama çoğunluk için gerçek yakınlaşmanın yerini almışlardır. Eğer tipik bir yetişkin yakın bir bedensel temas ihtiyacı duyuyorsa mesafe koymak yerine kendini başkalarının dostça yakınlaşmalarına açmalıdır. “Kendini kendine sakla, mesafe koy, dokunma, kendini bırakma, duygularını belli etme” gibi kurallara aldırmamalıdır. Ne yazık ki birçok güçlü etken bu basit çözümün uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 
Bunlardan en önemlisi yetişkin insanın içinde yaşadığı doğaya aykırı olan aşırı kalabalık toplumdur. Kişinin çevresi güvenemeyeceği yabancılarla doludur. Bu yabancılar o kadar çoktur 


199 


ki bunların ancak çok küçük bir kısmıyla duygusal bağlar kurabilir. Aslında gündelik yaşamda bu kişilerle fiziksel olarak o kadar yakındır ki onlarla temas etmemek için büyük bir çaba göstermesi gerekir. Eğer böyle yaparsa bu kez sevdiği kişilerle birlikteyken bile duygularını göstermemeye başlayabilir. 

Modern şehir insanı bedensel temasın en aza indirgendiği bu koşullar altında kötü bir ebeveyn de olabilir. Eğer temas etmemek için koyduğu mesafeyi çocuğu olduğunda, onun ilk yıllarında ona da uygularsa bir sonraki neslin güçlü bağlar kurma yeteneğine bir daha düzeltilemez şekilde zarar verecektir. Bu tutumu toplum tarafından onaylanırsa en azından suçluluk duygusu azalacak ve vicdanı rahatlayacaktır. Ne var ki bu gibi tutumlar onaylanmakta ve aile içindeki yakınlaşmalar da ciddi biçimde engellenmektedir. 

Bu gibi öğütler içinde en aşırı olanlara değinmekte fayda görüyorum. Amerikalı ünlü psikolog Watson'ın adını alan çocuk yetiştirme yöntemi, 20. yüzyılın başlarında yaygın olarak uygulanmıştır. Watson'ın ebeveynlere verdiği tavsiyelerden bazılarına yer vermeyi uygun buluyorum. 

“Anneler bebeklerini kucaklarına alıp salladıkları ve onları okşadıkları zaman, yavruları ileride yalnız başlarına kalmak zorunda olduklarında çok zorlanacaklardır. Güçsüz insanlar yetiştirmekte olduklarının farkında değiller. Çocuklarınıza küçük birer yetişkinlermiş gibi davranın. Onları asla kucaklayıp öpmeyin. Eğer çok öpmek istiyorsanız iyi geceler derken alınlarına sadece bir öpücük kondurun. Bir anne çocuğunu öpüp okşamak yerine kendini neden güzel bir söz söylemek ve hafifçe gülümsemek gibi davranışlarla eğitmez? Eğer bir bakıcı tutamıyorsanız ve çocuğunuza bakacak kimseniz de yoksa bırakın çocuğunuz bahçede yalnız başına zaman geçirsin. Bir tahta parmaklık yaptırın. Böylece ona bir zarar gelmeyecektir. Çocuğunuzu doğar doğmaz buna alıştırın. Eğer onu yalnız bırakmaya kıyamıyorsanız bir gözetleme deliği açın ya da bir dürbün kullanın, sizin kendisine baktığınızı fark etmesin. Ve son olarak da çocuğunuzla kuş gibi cıvıltılı sesler çıkartarak konuşmayın.” 
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Bu yöntem “çocuğa genç bir yetişkin gibi davranmak” olarak adlandırıldığına göre Watson'ın yetişkinleri de hiçbir zaman öpüşüp kucaklaşmazlar. Bu gündelik yaşamımızda çevremizdeki yabancılara karşı ister istemez uyguladığımız bir davranıştır ancak ebeveyn ve çocuk ilişkisinde uygulanmasının tavsiye edilmesi ancak ilginç olarak değerlendirilebilir. 

Watson'ın görüşleri davranışçı psikoloji görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Yine kendisinin ifadeleriyle “İçgüdü diye bir şey yoktur. İleride ortaya çıkacak davranışlarımızın temeli çok erken bir yaşta atılır. Hiçbir şey kendiliğinden gelişmez.” Watson'a göre bu eğitime geç başlandığı takdirde ileride giderilmesi güç “kötü alışkanlıklar” edinilebilir. 

Bu yaklaşım insanın bebeklik ve çocukluk çağındaki davranışlarının doğal gelişimi konusunda yanlış bir varsayıma dayanmaktadır. Eğer bu varsayım günümüzde de ara sıra karşımıza çıkmasaydı toplumsal tarihimizin garip yaklaşımlarından biri olarak anılacaktı. Ama karşımıza çıkmaktadır ve bu nedenle de ciddi olarak incelenmesi gerekir. Varlığını sürdürebilmesinin nedeni kendi kendini yenilemesidir. Eğer bir bebek böylesine doğal olmayan bir biçimde yetiştirilirse güvensizlik duygusuna sahip olacaktır. Bedensel temas kurmak için duyduğu güçlü istek hep karşılıksız kalacak, bu isteğinden ötürü belki de cezalandırılacaktır. Ağlamasına aldırılmayacaktır. Bebek başka çaresi olmadığını anlayınca da bu duruma boyun eğecektir. Ne yazık ki kimseye güvenemeyecektir. İlk yıllarında sevmek ve sevilmek isteğinin önüne koyulan engel sevme duygusunu ciddi biçimde zedeleyecektir. Ebeveynleriyle ilişkisi bir pazarlık düzeyinde yürüdüğü için yaşamı boyunca sürdüreceği tüm ilişkilerini de aynı şekilde devam ettirecektir. İçindeki biyolojik sevme dürtüsü birikecek ancak giderilme olanağı bulamayacaktır. Bu acı kesilip atılamayan sakat bir kol gibi onunla yaşamaya devam edecektir. 
Eğer böyle biri gelenekler gereği evlenir ve çocuk sahibi olursa çocuğu da muhtemelen aynı acıyı yaşayacaktır çünkü artık ebeveynlere özgü bir sevginin ortaya çıkabilmesi için çok geçtir. Bu durum maymunlarla yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Annesinin sevgi dolu yakınlaşmalarından yoksun bırakılan bir yavru maymun büyüdüğünde kötü bir anne olmaktadır. 

Birçok insan ebeveyn için Watson rejimi çekici görünüyordu ancak çok aşırı bir yaklaşımdı. Bu nedenle, bu yöntemin yumuşatılmış ve değiştirilmiş bir biçimi uygulanmıştır. Ebeveynler bazen bebeklerine katı kurallar uygular sonra da onları sevip şımartırlardı. Bebek karyolasında ağlarken yanına gitmez ama aynı zamanda onlara bir sürü de pahalı oyuncak alırlardı. Onları erken bir tarihte tuvalete alıştırmaya başlamış sonra da öpüp koklamışlardır. Sonuç, elbette, çocuğun “şımarık çocuk” olarak adlandırılan, kafası tamamen karışmış bir çocuğa dönüşmesiydi. O zamanki temel yanlışlık, bu “şımarıklığın” çocuğun kafa karışıklığına ya da erken bebeklik disiplin uygulamalarına degil, ona karşı “yumuşak” davranılmasına bağlanması olmuştur. 
Eğer anne babalar, bu katı rejime bağlı kalmaya direnebilselerdi o zaman her şey yolunda gidecekti. Büyüyen inatçı çocuğa artık “uslu olması” söylenmeye başlanmış ve disiplin artırılmıştır. 
Sonuç da, hem o an hem de sonrası için öfke nöbetleri ve isyan olacaktır. 

Bu gibi çocuklar, o ilk “yumuşak” anlarda sevginin ne olduğunu biraz görebilmiştir ama kapı tekrar tekrar yüzlerine kapatılmıştır. Sevmeyi öğrenmiş ama yeterince sevilmemişse daha sonraki isyankar davranışlarında ne yaparsa yapsın ebeveynlerinin onu sevdiklerini bilmek istemektedir. Onu “terbiyeli davrandığı” için değil, kendisi olduğu için sevdiklerini göstermelerini beklemektedir. Ama ne yazık ki ebeveynlerinden olumsuz bir karşılık almıştır. 

Olumlu cevap aldığında ve ebeveynleri onun son kötü davranışını affettiğinde bile, her şeyin yolunda olduğuna ve ebeveynlerinin onu gerçekten sevdiklerine inanamaz. Erken çocukluk döneminde gördüğü baskılar o kadar derindir ki ara sıra uygulanan disiplinler bebek kafasında sevgiden uzak davranışlar olarak yer etmiştir. Bu yüzden ebeveynlerini tekrar tekrar denemiş ve onu gerçekten sevdiklerini kanıtlama girişiminde bulunmuştur. 
Sonra da ebeveynler bir açmazla karşı karşıya kalmışlardır. Ya 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katı bir disiplin uygulayıp, çocuğun en karanlık korkularını doğrulamış ya da suçluluk duygusu hissederek giderek artan toplum dışı davranışlarını kabul etmişlerdir. “Nerede, nasıl bir yanlış yaptık? Oysa senin için elimizden geleni yaptık.” 

Eğer bebeğe “genç bir yetişkin” yerine, önce bir bebek gibi davranılsaydı o zaman tüm bunlar önlenebilirdi. Bir bebek yaşamının ilk yıllarında tümüyle sevgiye ihtiyaç duyar. Ebeveynlerinin “en iyi tarafına zarar verme” düşüncesine değil onların en iyi yanına ihtiyacı vardır. Eğer bir anne stresli değilse ve kendi bebeklik döneminde sevgi dolu bir ortamda büyümüşse, anne olduğunda elinden gelenin en iyisini yapmak isteyecektir. Bu nedenle, disiplinden yana olanlar, anneleri Watson'ın deyimiyle “kalplerinin tellerindeki o duygusal zayıflıklara” teslim olmamaları konusunda defalarca uyarma gereği duymuşlardır. Ama anne, modern yaşamlarımızın bir sonucu olarak baskı altındaysa ozaman bu o kadar kolay olmayacaktır. Buna rağmen, doğal olmayan bir rejim dayatılmadığı sürece mutlu ve sevilen bir bebek yetiştirmesi henüz imkansız değildir. 

Sevgiyle büyütülen bir bebek “şımarık bir çocuk” olmak şöyle dursun, olgun, bağımsız ve sevgi dolu olacak, çevresindeki ilginç dünyayı keşfetme konusunda bir tedirginlik yaşamayacaktır. İlk aylarında, dışarı çıkıp keşfini yapıp sonra geri dönebileceği güvenli bir üsse sahip olmanın huzurunu hissedecektir. 
Yine maymunlarla yapılan deneyler bunu doğrulamaktadır. Sevgi dolu bir anne maymunun yavrusu, çevresiyle rahatça iletişim kurup ilgilenmektedir. Sevgisiz bir annenin çocuğu ise utangaç ve gergindir. Bu, Watson'un öngörüsünün tam tersidir. Başlangıçtaki yumuşak ve sevgi dolu davranışlar, ileride bağımlı bir kişilik yaratmayacaktır. Bu öngörünün yanlışlığı insan yavrusu üç yaşına geldiğinde bile görülebilir. İlk iki yılında sevgiye boğulmuş bir bebek, üç yaşında kararlı adımlarla dünyaya atılmaya başlar. 
Eğer adım atarken yüzüstü yere düşerse ağlama ihtimali azdır. 
Bebekliğinde daha az sevilen ve daha fazla disiplinle büyütülen bebek ise pek maceracı olmaz, gördüklerine karşı daha az merak duyar ve bağımsız hareketlerini yapma isteği duymaz. 
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Başka bir deyişle, yaşamının ilk iki yılında tamamen sevgi dolu bir ilişki kurulduktan sonra bebek, gelişiminin bir sonraki aşamasına kolaylıkla geçebilir. Bununla birlikte, büyüdükçe, dünyayı keşfetme konusunda duyduğu acelesi, ebeveynlerinin dizginlemesini gerektirecektir. Bebeklik aşamasında yanlışlara neden olan disiplin şimdi yerinde bir uygulama olacaktır. Watson'ın büyük çocuklara gösterilen aşırı ilgi konusunda haklılık payı var ancak ebeveynlerde bu tür aşırı bir koruma olması Watson'ın bebeklikle ilgili yanlış yetiştirme kurallarına gösterilen tepkinin kendisidir. Yeterince sevgi görmüş bir bebek ebeveynlerini böyle bir davranışa zorlamayacaktır. 

Ebeveynleriyle güçlü bir sevgi bağı oluşturabilen bir bebek, yetişkin olduğunda güçlü bir cinsel bağ kurabilecek ve bu yeni “güvenli üs”den de kolayca ayrılıp dış dünyayı keşfetmeye devam edecek ve yine üssüne geri dönecektir. Evet cinsel açıdan çok daha araştırmacı olacağı doğrudur. Ancak kişinin başlangıçtaki yaşamı doğal akışında bir aşamadan diğerine geçebilmişse o zaman cinsel keşifleri de kısa sürede çift kurmaya ve güçlü bir duygusal bağ geliştirmesine yol açacak ve bebekliğinde yaşadığı sevgi dolu yakınlaşmaları yeniden yaşayabilecektir. 

Yeni aile birimleri kuran ve içlerinde dizginlenmemiş yakınlaşmaları yaşama şansına sahip olan genç yetişkinler, dışarıdaki sert ve soğuk dünyayla daha kolay baş edebileceklerdir. Bir bağ kurmaya aç bir durumda değil, bağ kurmuş durumda oldukları için her tür toplumsal karşılaşmada bir bağ kurmak için çırpınan bedensel temel ihtiyaçlarını dizginlemek zorunda kalmayacaklardır. 

Aile hayatının göz ardı edilemeyecek özelliklerinden biri de özel olmasıdır. Ailenin, yakın bedensel temasların keyfini doyasıya çıkarmak için özel bir alana ihtiyacı vardır. Evdeki aşırı kalabalık, şiddet içeren ilişkiler dışında kişisel ilişkiler geliştirmeyi zorlaştırır. Hareket ederken birbirinize çarpmak ile sevgi dolu bir kucaklaşma aynı şey değildir. Zorunlu yakınlaşma, hiç temas etmemekten daha kötüdür ve bu nedenle, bedensel temasa daha fazla anlam kazandırmak için daha fazla alana ihtiyacımız 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vardır. Bu gerçeği göz önünde bulundurmayan mimari planlama kaçınılmaz olarak bir duygusal gerilim yaratır. Özel bir temas, evin dışındaki kentsel dünyanın kişisel olmayan kalabalığında olduğu gibi sürekli bir durum olamaz. İnsanın yakın bedensel temas ihtiyacı aralıklarla ortaya çıkar. Ev alanını daraltmak, sevgi dolu bir dokunuşu boğucu bir bedensel yakınlaşmaya dönüştürmek demektir. Eğer böyle bir gerçek varsa, planlamacıların son yıllarda ev alanı konusuna neden önem vermediklerini anlamak zor olmaktadır. 

“Yakın genç yetişkinler” konusunda yukarıda belirttiğim tabloya göre, eğer yeteri kadar özel bir ev alanına sahipseler, geçmişlerinde sevgi dolu bir bebeklik geçirebilmişseler ve birbirleriyle güçlü bir bağ kurabilmişlerse o zaman her şey yolunda gidecektir. Ne yazık ki, böyle olmuyor. Kalabalık modern dünya yine de ilişkilerini zedeleyebilir ve yakınlaşmalarını engelleyebilir. İlişkilerini etkileyebilecek iki önemli sosyal tutum bulunur. 
Birincisi, davranışlarının “bebekçe” görülüp küçümsenmesidir. 
Aşırı bedensel yakınlaşmalar, geriye, bebekliğe dönüş gibi yorumlanıp, yumuşak davranışlar diye eleştirilmektedir. Bu da, birbirini seven genç çiftin ilişkisini engelleyebilir. “En güçlü insan tek başına ayakta durandır” gibi sözlerle ifade edilen ve fazla bedensel yakınlık kurmanın insanın bağımsız ruhuna tehdit oluşturduğu iddiaları, ilişkide kendini göstermeye başlar. Oysa, bir yetişkinin bebeklik dönemine özgü bedensel temaslara düşkün olmasının ona diğer zamanlarda bağımsızlığını kaybettireceğine dair hiçbir kanıt yoktur. Olsa olsa bunun tam tersi olur. 
Yumuşak ve sevgi dolu yakınlaşmaların yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkileri, bireyin, yaşamın sert anlarıyla daha özgür ve duygusal yönden daha güçlü olarak başa çıkabilmesini sağlar. Bu yakınlaşmalar, onu sürekli iddia edildiği gibi yumuşatmaz, tıpkı dış dünyayı keşfetme cesareti gösteren çocukta olduğu gibi ona güç kazandırır. 

Yakınlaşmaları engelleme eğiliminde olan ikinci sosyal tutum, bedensel temasların cinsel ilgiden kaynaklandığını iddia eden tutumdur. Bu yanlış, geçmişte yakınlaşmaları gereksiz yere 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engellemiştir. Ebeveyn ve çocuk arasındaki yakınlaşmalarda cinsel hiçbir şey yoktur. Ebeveyn sevgisi ve çocuk sevgisi cinsel sevgi değildir ve iki erkek, iki kadın ya da belirli bir erkek ile bir kadın arasındaki sevgi de her zaman cinsel değildir. Sevgi sevgidir, duygusal bir bağdır ve içine cinsel duyguların girip girmemesi ikincil bir meseledir. Son zamanlarda, bu tür bağların içine cinselliği çok fazla sokar olduk. Eğer güçlü ve cinsel olmayan bir bağ varsa ve buna yalnızca küçük cinsel duygular eşlik ediyorsa bu bağı hemen otomatik olarak cinsellikle ilişkilendiririz. Sonuç olarak da, cinsel olmayan bedensel yakınlaşmalarımızı inanılmaz oranda engellemek zorunda kalırız. Ebeveyn çocuk ilişkilerimizde (Aman dikkat, bu Oidipus komypleksi!), kardeşlerimizle ilişkilerimizde (Aman dikkat, bu ensest ilişki!), aynı cinsiyetteki yakın arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde (Aman dikkat, bu eşcinsellik!), yakın karşı cinsten arkadaşlarımızla olan ilişkimizde (Aman dikkat, bu uygunsuz!) ve çeşitli sıradan arkadaşlarımızla ilişkilerimizde (Aman dikkat, bu önüne gelenle düşüp kalkmak!) 
kendini göstermektedir. Bunun açıklaması, gerçek cinsel ilişkilerimizde belki de yeterince doyurulmadığımız ve erotik açıdan yeterince yorucu bedensel yakınlaşmalar yaşamadığımız olabilir. 
Eğer çiftler arasındaki cinsel yakınlaşmalar yeterince yoğun ve kapsamlı olsaydı, o zaman diğer tür ilişkilere yönelmeye gerek kalmayacak, böylece hepimiz rahatlayacak ve bir ilişkiyi bugün cesaret edemeyeceğimiz boyutlarda yaşayabilecektik. Bu tür yakınlaşmaları eşlerimizle yeterince paylaşamayınca durum elbette farklı olmaktadır. 

Modern yaşamda cinsel olmayan bedensel temaslara uygulanan sınırlamalar, bazı anormalliklere yol açmıştır. Örneğin, son zamanlarda Amerika'da yapılan araştırmalarda, bazı kadınların, sadece birinin kollarında olma ihtiyacını giderebilmek için rastgele cinsel ilişkide bulundukları saptanmıştır. Bu konu dikkatle sorgulandığında, kadınların, kucaklaşma özlemlerini giderebilmelerinin başka bir yolu olmadığı için bu yola başvurdukları öğrenilmiştir. Bu acıklı örnek, cinsel ve cinsel olmayan yakınlaşma arasındaki farkı belirgin bir şekilde göstermektedir. 
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Burada, cinselliğe neden olan bir bedensel temas değil, bedensel teması sağlayan bir cinsellik söz konusudur ve ikisinin aynı şey olmadığı konusunda da şüphe kalmıyor. 

İşte bunlar, yakınlaşma ihtiyacı duyan yetişkinin karşı karşıya olduğu tehlikelerden bazılarıdır. İnsanlara özgü yakınlaşma davranışlarıyla ilgili bu araştırmayı bitirmeden önce modern toplumun tutumlarında ne gibi değişim belirtileri olduğundan bahsetmek istiyorum. 

Çocuk psikologlarının dikkatli çalışmaları sayesinde, çocuk yetiştirme sorunları konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Anne-baba/çocuk bağlılığının doğasında ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmede sıcak bir sevginin üstlendiği önemli rol artık çok daha iyi anlaşılmaktadır. Dünün katı ve acımasız disiplin kuralları etkisini kaybetmektedir. Ancak, daha kalabalık şehir merkezlerimizde, “çocuk hırpalama sendromu” gibi çirkin bir durum halen devam etmektedir ve bu da bize daha kat edecek yolumuz olduğunu hatırlatmaktadır. 

Daha büyük çocuklara gelince, eğitim yöntemlerinde sürekli reformlar yapılmış ve bu çocuklara yetişme süreci boyunca daha duyarlı bir yakınlaşma ortamı yaratılmıştır. Ancak, teknolojik eğitime yönelik talepler o kadar fazladır ki sıradan bir okul öğrencisinin gerçekleri görebilmesi, buna karşılık insanlardan uzaklaşması tehlikesi bulunur. 

Genç yetişkinlerin sosyal davranışlar sorunu, kendi kendine çözülüyor gibi görünmektedir. Kişiler arası etkileşimin ayrıntıları hiçbir zaman bu denli açık yüreklilikle ele alınmamıştır. Yaşlı neslin, genç yetişkinlerin davranışlarına yönelik eleştirileri, biraz da gizli bir kıskançlık duygusundan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, yeni gelişen ifade özgürlüğünün, cinsel dürüstlüğün ve gençliğin sınır tanımayan yakınlaşmalarının gençliği nereye götüreceğini onlar büyüyüp ebeveyn olduklarında göreceğiz. 
Daha ileri yaşlarda yetişkin yaşamının giderek artan stresleri onları başka yerlere de götürebilir. 

Daha yaşlı yetişkinler arasında ise sürekli büyüyen kentsel topluluklar içinde kişisel yaşamlarını nasıl sürdürebilecekleri konusunda bir endişe vardır. Toplumun dayattığı stres, özel yaşamı giderek daha fazla etkilediği için insanlığın geleceği konusunda da ciddi endişeler belirmekte. Kişiler arası ilişkilerde, sokaklarda ve işyerlerinde giyilen ağır duygusal zırhların akşamları da çıkarılamaz hale gelmesi nedeniyle “yabancılaşma” sözcüğü de sık sık söylenir olmuştur. 

Kuzey Amerika'dan bu konuyla ilgili yeni bir başkaldırının sesleri duyuluyor. Yeni bir toplumsal hareket yaklaşmakta ve bu hareketlenme, modern toplumumuzda bedensel temas ve yakınlaşmayla ilgili görüşlerimizin değiştirilmesine yönelik acil ihtiyacı dile getirmektedir. Yalnızca on yıl önce California'da ortaya çıkan ve “Karşılaşma Grubu Terapisi” olarak adlandırılan bu akım, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da hızla yayılmıştır. 
Amerikan argosunda “Bod Biz” (“body business” yani “beden işi”) olarak ve de “Kişi Ötesi Psikoloji”, “Çoklu Psikoterapi” ve “Sosyal Dinamik” gibi adlarla da anılmaktadır. 

Hepsinin ortak yönü, bir grup yetişkinin, bir günden bir haftaya kadar süren oturumlarla çeşitli kişisel ve grup etkileşimleriyle bir araya getirilmesidir. Bunların çoğu sözlü olsa da, bazıları bedensel temas, ritüel temas, karşılıklı masaj ve oyunlara odaklanır. Amaç, uygar yetişkinin zorlandığı davranışları yıkmak ve onlara “bedenlere sahip olduklarını değil, kendilerinin bir beden olduğunu” hatırlatmaktır. 

Bu derslerin temel özelliği, bedensel temasları dizginlemek zorunda kalmış yetişkinleri çocuklar gibi oynamaya teşvik etmektir. Yenilikçi atmosfer onlara alay edilecekleri korkusu olmadan bebekçe davranmayı sağlamaktadır. Birbirlerinin bedenlerine dokunur, okşar birbirlerinin kucaklarında taşır bedenlerine yağ sürer, çocukça oyunlar oynar ve bazen kelimenin tam anlamıyla ama çoğu kez mecazi olarak birbirlerinin önünde soyunurlar. 

Bu çocukluğa kasıtlı dönüş, “Nasılsanız öyle olun” adı altında dört gün süren bir kursla ilgili olarak aşağıdaki şu sözlerle ifade edilmiştir: 
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Her uyumlu Amerikalı, çocukça yönlerini utanç ve alay edilme korkusuyla derinlere gömdükten sonra şüpheli bir “olgunluk” düzeyine ulaşır. Yeniden çocuk olmayı öğrenmek, erkeğin erkek olma, kadının da kadın olma deneyimlerini zenginleştirebilir. Anne ile çocuk ilişkisini yeniden deneyimlemek, kişinin sevmek, sevişmek ve sevgi arayışlarına ışık tutabilir. Çocukça bir çaresizlikle başkasıyla temas kurmak, tam tersine, kişiyi daha güçlü kılar ve çocukça gözyaşları, yeni ifade ve mutluluk yolları açar. 

“Oyun Yoluyla Daha Canlı Olmak” ve “Duyusal Uyanış: Yeniden Doğmak” adlı diğer benzer kurslar da çocukluktaki yakınlaşmalara geri dönme ihtiyacını vurgular. Bazı derslerde, tam olarak rahim sıvısı sıcaklığında tutulan “rahim havuzları” bile kullanılmaktadır. 

Bu kursları hazırlayanlar, derslere, “normal insanlar için terapi” diyorlar. Ziyaretçiler hasta değil grup üyeleridir. Oraya yakınlaşmaya geri dönebilmek için gidiyorlar. Modern, medeni yetişkinlerin birbirlerinin bedenlerine dokunmak için resmi bir gerekçeye ihtiyaç duyması üzücü olabilir ama en azından bir şeylerin yanlış gittiğini fark edip harekete geçmeleri çok güzel bir gelişmedir. Bu tür seanslardan geçen insanların çoğu, bu kurslardaki bedensel temaslarla kendilerini duygusal olarak çözülmüş ve rahatlamış hissettikleri için tekrar derslere katılmak isterler. 
Bu kişiler, kendileriyle yapılan görüşmelerde, evlerindeki kişisel ilişkilerinde daha yumuşak ve sıcak davranabildiklerini bildirmişlerdir. 

Tüm bunlar, değerli yeni bir toplumsal hareket mi, geçici bir heves mi yoksa tehlikeli, ilaçsız bir bağımlılık mı? Her ay düzinelerce yeni merkez açılırken uzman görüşleri ise çelişkilidir. Bazı psikolog ve psikiyatristler, karşılaşma grubu olgusunu kesinlikle desteklerken, diğerleri desteklememektedir. Biri, grup üyelerinin “iyileşmediklerini, sadece bir miktar yakınlaşma dozu aldıklarını” savunmaktadır. Eğer bu doğruysa kurslar en azından bazı bireylerin yaşamlarının zorlu bir dönemini atlatmalarına fayda sağlıyor olabilir. Bu durumda grup üyelerinin birbirleri üzerindeki etkisi, bir arkadaşıyla dansa gitmek, nezleyken bir arkadaşıyla zaman geçirmek, bir arkadaşıyla birlikte yatmak ve orada teselli bulmaya benzer ki bunda yanlış bir şey yoktur. Bu kursların kendisine dokunulması için bahaneler arayan kişiler için ancak faydası olabilir. Ne var ki, diğer eleştiriler daha ciddidir. Bir tanesi, “Gerçek yakınlaşmaları sağlaması gereken teknikler bazen tam tersine neden olmaktadır.” demektedir. Bu yeni akımın ciddi bir tehlike olabileceğini söyleyen bir din adamı, insanların bu karşılaşma gruplarında öğrendiği tek şeyin “kişisel ilişkiler kurmaktan daha da uzaklaşmak” olduğunu, bunların “yeni hileler, dostça görünüp düşman olmayı öğreten yeni yollar” olduğunu iddia etmektedir. 

Bu akımın kurucularının, yöntemleri ve felsefeleri hakkında halkla konuşurken kendini beğenmiş bir alçakgönüllülük içinde oldukları kesinlikle doğrudur. Sanki evrenin sırrını keşfetmiş izlenimi verirler. Akıma karşı olanlar bu nokta üzerinde ciddi bir şekilde durmaktadırlar. Ancak bu tavır, alaya alınma korkusuna karşı savunmaya geçmekten başka bir şey değildir. Daha önce psikanaliz yöntemi konusunda da benzer taklitlerin kullanıldığı unutulmamalıdır. Psikanalizden geçmiş olanlar da psikanalizden geçmemiş olanlara, karşılaşma grubu üyeleri gibi küçümseyici bir şekilde gülümserlerdi. Ancak psikanaliz artık bu aşamayı geçmiştir ve karşılaşma grupları da yenilik aşamasını atlatabilirse şüphesiz gelişip olgunlaşacaklar ve bu tutum değişecektir. 

Grup oturumlarının ciddi zararlar verdiğine dair yapılan eleştirilerin hiçbiri henüz kanıtlanmamıştır. Bununla birlikte, “anında yakınlaşma” yaşayan kişi, “yeniden doğmuş” olarak eski çevresine döndüğünde çeşitli tehlikelerle karşılaşabilir. O değişmiştir ancak evdekiler değişmemiştir ve kişi bu farklılığa uyum sağlayamayabilir. Sorun, rekabet halindeki ilişkiler sorunudur. Bir karşılaşma grubu üyesi yabancılar tarafından okşanır, onlarla oyunlar oynarsa ve çeşitli bedensel temaslarda bulunursa, evdekilerle hiç yaşayamadıklarını yaşamış olacaktır. Bu deneyimlerini evde yakınlarına ayrıntılarıyla anlatırsa kaçınılmaz olarak kıskançlık duygusu uyanacaktır. Evde dokunulmaz olan 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biri nasıl olur da yabancılarla bu kadar yakınlaşmaya hazırdır? 
Bu elbette, kursların özel atmosferi, resmi ve bilimsel gerekçe sayesinde olmuştur ama bu cevap “gerçek yaşamındaki” yakınlarını rahatlatmaz. Sorun, çiftlerin birlikte katıldıkları kurslarda önemli oranda azalır ama “eve dönüş” sürecini yine de dikkatli bir şekilde ele almak gerekmektedir. 

Bazılarına göre, karşılaşma gruplarının en nahoş yönü, günlük yaşamın bilinçsiz bir parçası olması gereken bir şeyi, son derece örgütlenmiş, profesyonel bir işe dönüştürmesidir. Yakınlaşma eylemlerinin, dış dünyayla yüzleşmemizi kolaylaştırıcı ve içgüdülerimizle bilinçsiz olarak yaptığımız bir araç olmaktan çok kendi başına bir amaç haline geldiği düşünülmektedir. 

Tüm bu eleştirileri ve korkuları anlayabiliyoruz ama bu yeni akımı küçümsemek yanlış olur. Aslında bu akımın liderleri, kişisel ilişkilerimizin tehlikeli bir yola girdiğini fark edip bu süreci tersine çevirmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Burada da “karşılıklı yanlışlıklar yasası” gereği, bir diğer aşırıya zorlanıldıysa o zaman bu küçük bir yanlış olarak görülmelidir. Eğer bu akım daha da yaygınlaşırsa o zaman, konuyla ilgilenmeyenler bile bedenlerimizi kullanmamız ya da daha doğrusu kullanmamamız konusunda bir yanlış yapıldığını fark edecektir. Yine psikanalizle bir kıyaslama yapmak uygun olur. Genel nüfusun yalnızca küçük bir kısmı analize dahil olmasına rağmen ve en derin ve en karanlık düşüncelerimizin utanç verici ya da anormal şeyler olmadığı, bunları çoğu kişi ile paylaştığımız fikri, artık kültürümüze sağlıklı bir şekilde nüfuz etmiş bulunmaktadır. Bugün psikanaliz, genç yetişkinlerin ortak kişisel sorunlarına daha dürüst ve açık olarak yaklaşmalarını sağlamıştır. Eğer karşılaşma grubu hareketi de, bedensel temaslarla ilgili dizginlediğimiz duygularımızı salıvermemizi sağlayabilirse, o zaman sonunda toplumsal yaşamımıza değerli bir katkı sağladığı da kanıtlanacaktır. 

İnsan denilen hayvan, sevme yeteneğine sahip ve fazlasıyla sevilmeye ihtiyaç duyan sosyal bir türdür. Basit bir kabile avcısı, evrim sonucu, kendini şaşırtıcı derecede yoğun bir dünyada bulmuştur. Dört bir yandan sarılmış olduğunu fark edince kendini savunma gereği duymuştur. Ama bu savunma içinde, kendisini en yakınlarına ve en sevdiklerine bile kapatmaya başlamış, duygusal anlamda giderek yalnızlaşmıştır. Duygusal destek alamadığı için de gerginleşir ve sonunda şiddete başvurabilir. Rahatlatılma ihtiyacını yitirmiş haliyle sevginin yerini tutan zararsız canlı ya da cansız nesnelere başvurur. Ama sevmek karşılıklıdır ve bu nesneler yeterli değildir. Bu durumda, tek bir kişiyle bile gerçek bir yakınlaşma sağlayamazsa acı çeker. Kendini saldırılara ve ihanetlere karşı korumak için giydiği zırh onu bütün temaslardan sakınır hale getirecektir. Bu, bir anlamda, zamanımızın en büyük hastalıklarından biridir ve tedavisinde gecikilirse topluma ciddi şekilde zarar verecektir. Eğer bu tehlike göz ardı edilirse, o zaman gıdalarımızdaki zehirli kimyasallar gibi önlenemeyecek hale gelip, nesilden nesile aktarılacaktır. 

O dahiyane kendimizi her duruma uyarlama yeteneğimiz sosyal yıkımımız olabilir. Doğal olmayan koşullarda yaşayabilme gücüne o kadar sahibiz ki durup, daha aklı başında bir sisteme dönmek yerine yeniden uyum sağlar ve mücadele etmeye devam ederiz. Bu şekilde, kalabalık kentsel dünyamızda, ne yazık ki sevgi dolu yakınlaşmalardan uzaklaştık. Sonra da, mecazi parmaklarımızı emip ve kendimize her şeyin yolunda olduğuna dair bir ağız dolusu felsefi söz söyleyip duruyor, dokunma ve sarılma oyunları oynamak için bilimsel enstitülere bir sürü paralar ödeyen yetişkinlere de gülüyoruz. Sevgi dolu bir yakınlaşmanın sadece bebeklere ve sevgililere özgü bir zaaf olmadığını kabul edebilseydik, duygularımızı serbest bırakabilip, kendimizi ara sıra bu sihirli yakınlaşmayla şımartabilseydik her şey ne güzel olurdu... 
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